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Beste lezer, 
We zijn al een flinke tijd aan ‘het zomeren’. We genieten van zonnige 

temperaturen. Voor velen zou het best ‘ietsjes minder’ mogen qua 

temperatuur en ‘ietsjes meer’ regen. Zo goed voor de tuin en voor wat 
buiten groeit en bloeit. Alles ademt op dit moment vakantie uit.  

 

Manu Verhulst heeft een mooi gedicht geschreven over een hart dat 
vakantie kan nemen. Hieronder de verkorte versie. We wensen u veel 

leesplezier met deze Jozefbode! 

Foto Wim van Dijk 

Gebed – naar Manu Verhulst 
 

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

zich even kan losmaken uit het gareel van werken en zorgen. 
 

Geef mij een hart, God, een open hart en open handen 

om naar mensen toe te gaan, 
te luisteren naar hun verhalen 

en te snoepen van hun vriendschap. 

 
Geef mij een hart 

dat gelukkig kan zijn om kleine dingen, 
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dat kan bewonderen zonder te bezitten 

en kan bidden zonder woorden. 

 
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen 

zoals Gij, op die zevende dag, 

toen alles wat Gij gemaakt had weer goed was. 
 

 
 

Beste Parochianen, 
U vraagt zich misschien wel eens af: ‘Wat doet een Locatieraad in 

samenspraak met de Pastoraatsgroep allemaal’? (De pastoraatsgroep 

moet u niet verwarren met het Pastorale Team.) 
Ik ga u een inkijkje geven: De LR gaat over alle stoffelijke zaken zoals 

de kerk, de Kom, huizen en andere bezittingen, het kerkhof, de 

tuinen, het kerkplein, het orgel, alle bestellingen van materialen voor 
de vieringen, de schoonmaak van de kerk, het schoffelen en netjes 

houden van het kerkhof. Daarnaast ook de financiën om alles te 

kunnen bekostiging en nog veel meer. 
Al dit werk kan alleen maar gedaan worden, omdat we voor heel veel 

werkzaamheden vrijwilligers hebben die helpen. Zij zorgen dat de hele 

parochie gemeenschap kan functioneren. 
Anita en Simone van het secretariaat krijgen ook heel wat vragen 

binnen, die ze meestal wel kunnen beantwoorden, want zij weten heel 

veel van alle zaken betreffende onze gemeenschap. Zij zijn met z’n 
tweeën het hart van de parochie.  

 

Voor degenen die het nog niet weten: 
Ons Kerkhof bestaat 200 jaar!  

De herdenking van dit 200-jarig 

jubileum is op 26 en 27 augustus. Er is 
een heel programma in elkaar gezet 

door een projectgroep. Het is meer dan 

de moeite waard om een van die dagen 
het kerkhof te bezoeken. Het 

programma van deze dagen staat in 

deze Jozefbode. U kunt zich voorstellen 
dat de meeste parochianen vanaf 1823 

op dit kerkhof zijn begraven. Het zijn er 

een paar duizend. Ik wens u namens de 
Locatieraad een mooie zomer en we 

hopen u allemaal weer te zien na de 

vakantie. Hartelijke groet 
*Evelien Blom 
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Afscheid van Gerbrand als lid van de Locatieraad 

Gerbrand Boersen heeft zijn taak als lid van de Locatieraad 

neergelegd. 12 jaar heeft hij het volgehouden! 
Hij heeft met enorme betrokkenheid en aandacht uitvoering gegeven 

aan allerlei zaken waar wij geen raad mee wisten. 

Als iemand hulp nodig had, was ‘Gerbrand’ een gemakkelijke naam.  
Hij zat namens de LR ook in de technische commissie waar over 

allerlei zaken wordt gesproken en waar nagedacht wordt over 

bijvoorbeeld de energietransitie. Alle technische zaken ook financieel, 
om zo afgewogen besluiten te kunnen nemen in de LR. 

 

U zult Gerbrand nog vaak 
tegenkomen bij allerlei technische 

klussen. En natuurlijk ook bij het 

werk in de Kom, wat Gerbrand al die 
jaren zo fantastisch heeft gedaan. 

 

Gerbrand heel hartelijk dank voor je 
enorme inzet in onze parochie, we 

gaan wat betreft je vertrek uit de 

Locatieraad, zeker nog een 
afscheidsborrel met elkaar drinken! 

 

Nu Gerbrand afscheid heeft genomen, moesten we op zoek naar een 

nieuw lid voor de Locatieraad. We hebben dat gevonden in de persoon 
van Gerard Mentink, voor velen al bekend. 

Wij zijn heel blij dat hij deze plaats in wil vullen en heten hem van 

harte welkom in de Locatieraad! 
Gerard we wensen je veel succes en wijsheid! 

*Evelien Blom 

 

 
 

En....is er nog reactie gekomen op onze petitie aan het Bisdom? 
Jazeker! Met een afvaardiging van 6 personen uit de regio Overijssel 

en Gelderland, geheel ondersteund door meer dan 6600 ondertekende 

petities en daarnaast nog vele rechtstreeks gestuurde petities naar het 
bisdom, welke de afgelopen maanden zijn ingediend, is er op 20 april 

jl. een bezoek geweest aan Kardinaal Eijk.  

De achtereenvolgende onderwerpen en vragen, die hierna aan elkaar 
werden voorgelegd en gezamenlijk besproken, waren: 

- Het grote belang van vrijwilligers voor een geloofsgemeenschap. 

- De verminderde kerkgang, vanaf de tachtiger jaren. 
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- Wat is nu de praktijk, waar ligt de behoefte en hoe sluit je 

daarbij aan? 

- Hoe kunnen we de krachten bundelen, ter ondersteuning van 
groepen mensen, die hulp nodig hebben en hoe kunnen we 

samen, bisdom-staf en parochiebesturen bruggen slaan? 

- Is het instellen van Eucharistische centra wel de juiste oplossing 
gebleken? Het heeft als hart van een parochie niet gebracht wat 

het bisdom er van had verwacht! 

- Missionaire priesters dat wil zeggen priesters die rondgaan in de 
parochie om voor te gaan in de Eucharistie, sluiten beter aan bij 

de vraag vanuit de vele kleine geloofsgemeenschappen. 

- Een optimale communicatie met de parochianen is een absolute 
voorwaarde! 

- Ontwikkelingen kunnen snel gaan: kies wat van belang is om te 

behouden. 
- Welke keuzes vindt het bisdom nu van belang: m.b.t. liturgie en 

organisatie? 

- Invloed van corona gedurende drie jaar is niet gunstig geweest. 
- We moeten met elkaar omdenken; mensen verbinden i.p.v. 

gebukt te gaan als gevolg van kerksluitingen.  

- Hoe bereik je de jongeren? 
 

Met betrekking tot het 

voornemen, om binnen vijf jaar 
een groot aantal kerken te 

sluiten, geeft Kardinaal Eijk 

duidelijk aan, dat hij geen kerken 
sluit! Hij geeft alleen 

goedkeuring aan kerksluiting, als 

een parochiebestuur dat verzoek 
aan hem voorlegt.  

 

Wat betreft het voorgaan in woord - en communievieringen door 
leken, diakens en pastorale werkers, is het voorstel van beleid dat dit 

in vijf jaar wordt afgebouwd. Hierbij geeft de Kardinaal aan, voorlopig  

geen wijzigingen aan te brengen. Dit standpunt zal ingehaald worden 
door de tijd, volgens de werkgroep Samen Kerk Samen Sterk! 

 

Met de afspraak om met elkaar nauw contact te onder houden 
betreffende de ontwikkelingen hieromtrent in de komende jaren, zijn 

de partijen uiteen gegaan. 
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Foto Wim van Dijk 

 
Programma 200 jaar Kerkhof 26 en 27 augustus 2023 

Zaterdag 26 augustus van 10.30 - + 17.00 uur:  

Expositie in de KOM van (mooie) oude foto's, gewaden, uniformen en 
uitleg van oude gebruiken. Er zal ook een korte film worden vertoond 

over het kerkhof. 

  
Zaterdag 26 aug. om 14.00 uur:  

Herdenking in de kapel van het kerkhof door pastoor Harrold Zemann.  

 
Zaterdag 27 aug. ergens tussen 10.30 uur en 17.00 uur 

Onze Everard Smink zal op een moment aanwezig zijn, die hem past, 
om te laten zien wat het betekent om een graf met de hand te graven. 

 

Zondag 27 aug. om 9.15 uur: 
Eucharistieviering waarin alle overledenen van het kerkhof worden 

herdacht. 

  
Zondag 27 aug. van 10.30 – 14.30 uur: Expositie in de Kom.  

        

Zondag 27 aug. van 16.00 – 19.00 uur: 
Vrijwilligersfeest naast het secretariaat. (Zie de tekst op pag. 7)       
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Op beide dagen zijn er vrijwilligers aanwezig, die vragen over het 

reilen en zeilen van het kerkhof kunnen beantwoorden. 

- De Firma Bus zal aanwezig zijn met een stand, om vragen en 
wensen met betrekking tot een steen, de letters, het ophogen en 

het herstellen van grafmonumenten te beantwoorden. 

- Er zal ook een stand zijn met boeken die betrekking hebben op 
de dood, rouwverwerking en alles wat er mee te maken heeft, 

ook speciaal voor kinderen. 

 
Iedereen die zich betrokken voelt bij ons kerkhof is meer dan van 

harte welkom. We verwelkomen u met koffie, thee en een drankje. 

  
Vrijwilligersfeest 

Evelien Blom noemde het al in haar 

woord namens de Locatieraad… 
Onze parochie kan niet bestaan 

zonder al onze vrijwilligers. Wat veel 

werk wordt er door iedereen verzet! 
Daar willen we iedereen graag voor 

bedanken en dat doen we middels 

een feestje. (Wat we elke 2 jaar vieren) 
 

We laten dit feest samenvallen met het 200-jarig jubileum. 

Op zondag 27 augustus van 16.00 – 19.30 uur zijn alle vrijwilligers 
van harte welkom! Alle vrijwilligers krijgen een uitnodiging via hun 

werkgroep-coördinator of rechtstreeks via het secretariaat. (de 

bezorgers van de Jozefbode bijvoorbeeld)  
U moet zich wel 2 weken van tevoren aanmelden (dus vóór 14 

augustus) i.v.m. de inkoop van eten en drinken. Aanmelden bij het 

secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-4941261 (dinsdag t/m 
vrijdag). 

 

Mocht het nu zo zijn dat u als vrijwilliger geen 
uitnodiging ontvangt, (dat gebeurt soms) weet 

dan dat u wèl welkom bent. En meldt u gewoon 

aan. 
 

 

 
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels 

en kan glimlachen bij de verre geluiden 

van koeien als de morgen begint. 
(Manu Verhulst) 

 

mailto:leusden@stlucas.nu
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St. Jozefkerk 

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden 

in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu  
Tot en met zondag 27 augustus begint de Eucharistieviering op zondag 

om 9.15 uur vanaf zondag 3 september tot en met 31 december 

begint de Eucharistieviering om 11.00 uur. 
 

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 

Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/ 
luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op  laptop, 

PC, tablet, iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl  en 

vul Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: St 
Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare 

uitzendingen van St Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de 

uitzending die u wilt zien of beluisteren. 
 

Getijdengebed 

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een 
getijdengebed. 

 

Rozenkransgebed 
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

7 juli     Geke van Schuppen 

14 juli    Zangviering 
21 juli    Paulien Flinkerbusch 

28 juli     Team Welzijn  

4 augustus   Paulien Flinkerbusch 
11 augustus   Team Welzijn 

18 augustus   Geke van Schuppen 

25 augustus   Paulien Flinkerbusch 
1 september   Zangviering 

8 september   Geke van Schuppen 

 
Biechten 

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 

pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 
maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 
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Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  

 

 
 
Ziekenzondag en Ziekenzalving  

De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten in onze kerk. Een 

sacrament is een handeling waarbij we geloven dat Christus op dat 
moment aanwezig is en opnieuw zijn genadegaven geeft. In het 

evangelie horen wij hoe Jezus weldoende rondging, zieken genas en 

hen bij zich liet brengen. In het Nieuwe Testament, in de brief van 
Jacobus vinden wij een verwijzing naar de ziekenzalving in de jonge 

kerk: “Is iemand van u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente 

roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie 
zalven in de Naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke 

redden en de Heer zal hem oprichten.” (Jacobus 5, 13)   

 
Vroeger werd dit Sacrament ook wel het Laatste Oliesel genoemd 

omdat men het vaak in de laatste uren ontving. Heden ten dage 

moedigt de kerk mensen aan om niet te wachten tot het laatste 
moment, maar dat men het eerder ontvangt zodat men eerder ook de 

heilzame kracht ervan zou kunnen ervaren. 

 
Op zondag 10 september om 11.00 uur is er dit jaar weer gelegenheid 

tijdens de eucharistieviering in de St. Jozefkerk het sacrament van de 

ziekenzalving te ontvangen. Op donderdag 31 augustus om 10.30 uur 
zal pastoor Harrold Zemann in De Kom hierover met u een 

voorbereidend gesprek hebben. Als u zich hiervoor wilt opgeven, dan 

kunt u contact opnemen met het secretariaat 033-4941261 of 
leusden@stlucas.nu . 

 

Cursus Kunst van Paul Klee door Ben Piepers 
Doordat de aanmeldingen van deze cursus in dit voorjaar storm liep en 

er helaas nogal wat parochianen daardoor niet konden meedoen, biedt 

Ben Piepers deze cursus nogmaals aan. 
Er wordt uitgegaan van een maximale groepsgrootte van 15 personen. 

 

Al lang gaat de kunst van Paul Klee met mij mee. Ze opent niet alleen 
mijn ogen om geboeid te kijken, maar ook mijn innerlijk om het 

geheim van zijn kleuren en vormen te ontdekken. Zelf schrijft Klee: 

‘de kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar’.  
 

Ben Piepers begeleidt de cursus over de veelzijdige kunst van Paul 

Klee.  
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Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren 

en onze persoonlijke impressies delen met de andere deelnemers.                             

Na de pauze kijken we naar 
kunstwerken van de kunstenaar, die 

het eerste werk aanvullen of tegenspel 

bieden. De inleider geeft hierbij enige 
toelichting.                                                                                                                         

We sluiten telkens af met een gedicht 

of muziek, een inspiratiebron voor 
Klee.                                                                                            

De cursus is niet gericht op de context 

waarin het kunstwerk is ontstaan, zoals 
kunststroming, maatschappelijke achtergrond of de techniek van de 

werken. 

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, de werkvorm is 
interactief, ieders inbreng is waardevol.  

 

In zes bijeenkomsten komt aan bod: 
1. natuur - weg naar abstractie 

2. landschap van stad en land  

3. overal theater 
4. muziek zien 

5. religie - tegenstellingen verzoenen 

6. het leven omarmen 
Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal 

enige informatie over de kunst van Klee én de titels van de getoonde 

kunstwerken om zelf op internet op te zoeken. 
 

Praktische gegevens bij cursus: Kunst van Paul Klee 

Dinsdagavond: 20.00 - 22.00 uur 
12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november 2023 

In De KOM, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden 

Inloop steeds 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst 
 

Kosten: € 45,00  voor zes avonden inclusief koffie en thee en 

materialen 
 

Aanmelden vóór 4 september 2023 

Bij Anita Snik: leusden@stlucas.nu 
a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres en 

telefoonnummer 

 
Informatie bij:  

* Ben Piepers   benpiepers@gmail.com  of:  06-11250632 
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Eerste Heilige Communie 

 
Zondag 18 juni deden 12 kinderen uit Achterveld, Barneveld/Voorthuizen en 

Leusden in de St. Jozefkerk (Achterveld) hun Eerste Communie.  

 
Na een vliegende start begonnen we half april met de bijeenkomsten van de 

kinderen. Een gezellig klein groepje dat vanaf het begin enthousiast was en 
het leuk vond om op vrijdag bij elkaar te komen. Dit wilden sommigen wel 

elke avond!  
Samen met Mozes trokken we door de woestijn waar het ‘manna uit de 

hemel’ viel. We knutselden mooie bloemen voor de presentatieviering, 
hadden een rondleiding in de kerk die nog extra spannend werd, omdat de 

kinderen helemaal naar boven toe mochten om vanaf daar op het altaar en 
de rest van de kerk te kunnen kijken. Verder was er nog de mopperpot. 

Daar deden we briefjes in waarop geschreven stond waar we over 
mopperen. Later hebben we gevraagd aan Jezus om ons te vergeven en 

hebben we de briefjes verbrand, om weer verder te kunnen.  
 

Jezus leerde ons nog meer, namelijk 

dat Hij er altijd voor ons wil zijn. Waar 
we ook zijn of hoe we ons voelen, we 

mogen er op vertrouwen dat Jezus bij 
ons is. Hij wil ons helpen, daarom is 

het goed om met Hem te praten 
(bidden). Zoals we vriendschap met 

Hem sluiten, zo hebben we ook 
vriendschap met elkaar gesloten.  



12 

 

Iedere pauze stonden de kinderen in de startblokken om buiten 

verstoppertje te spelen. Samen delen is ook samen spelen. 
 

Vrijdag 16 juni hadden we de laatste bijeenkomst. Toen werd de kerk 
versierd en hebben de kinderen met het kinderkoor de Vlindertjes de liedjes  

geoefend en hebben we de viering doorgenomen met de kinderen. 

Tussendoor hebben we gezellig buiten pannenkoeken gegeten met pastoor 
Zemann en iedereen die er was.  

 
Zondag 18 juni was de dag van het grote feest! Twaalf mooie, lieve kinderen 

kwamen de kerk binnen en hebben samen met familie en parochianen de 
mis gevierd. Samen bidden, samen danken en voor het eerst zelf de Heilige 

Communie ontvangen. Een bijzonder moment om niet te vergeten en dat 

gevierd mag worden. 
 

Namens de werkgroep van harte proficiat! We hebben genoten van de 
voorbereiding met jullie. het was een feest om dit te doen met jullie. 

* Pastoor Harrold Zemann, Mariëlle Voskuilen en Margje Hengeveld 

 

 

Hoera, geslaagd, de vlag mag uit! - en dan zomervakantie!  
Alle jongeren uit Leusden willen we vanaf deze plek van harte 

feliciteren met het behalen van hun diploma. Na al het harde studeren 

nu eerst genieten van een vrije zomer, met misschien wel leuke 
plannen, en daarna verder met de volgende stap in je leven. 
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En voor alle scholieren die dit jaar 

het schooljaar afsluiten, van 4 jaar 
en ouder, wensen wij een fijne 

zomervakantie toe. Met misschien 

een nieuwe klas of een nieuw 
school in het vooruitzicht.  
 

 
Vuurtorenbeer 

Auteur: Mathilde Stein & Illustrator: Piet Grobler 
 

Vuurtorenbeer is altijd vrolijk. Elke morgen denkt hij: 'Wat bof ik toch dat ik 
een Vuurtorenbeer ben! Wat een geluk!' En dan duikt hij de zee in voor zijn 

ochtendbad. 
Het is maar een piepklein eilandje waar hij woont. Maar hij verveelt zich 

nooit. Hij surft lekker op de golven, zoekt schelpen voor zijn verzameling of 
hij speelt met zijn vriend Marius de zeehond. 

En natuurlijk moet hij elke avond net voor dat de zon onder gaat de 
vuurtorenlamp aansteken. Daarvoor moet hij een lange trap beklimmen. 

Een vuurtoren moet er zijn om de schepen veilig te laten varen zodat ze niet 
op het strand of op een rots botsen. 

Altijd kijkt Vuurtorenbeer tevreden over het weidse water van de zee. Hij is 

tevreden want hij vindt Vuurtorenbeer zijn, het mooiste wat er bestaat. 
Af en toe komt de postboot langs met de boodschappen. Lucifers voor de 

lamp, koekjes, kleurpotloden, klapkauwgom én natuurlijk een pakje kranten 
van de  afgelopen tijd. Zo kan Vuurtorenbeer lezen wat er in de rest van de 

grote wereld verder weg is gebeurd. 
De kapitein vertelt dat er een nieuwe serie in de krant staat. 'Over 

Avonturenbeer, spannend hoor!' 
Vuurtorenbeer begint meteen met lezen. Hij vindt het zo spannend wat 

Avonturenbeer mee maakt dat hij de hele nacht blijft lezen. Hij gaat 
helemaal niet naar bed. Er staan wel heel veel moeilijke woorden in de 

verhalen die Vuurtorenbeer niet echt snapt. Maar pas als hij de laatste krant 
uit heeft, kan hij er over nadenken. Als dan de zon is opgekomen en hij naar 

buiten kijkt is het of alles anders is geworden. Ineens lijkt zijn fijne eiland 
veel kleiner dan de prairie waar Avonturenbeer was en wilde dieren had 

getemd. 

Lichtjes op het water zijn wel leuk, maar het zijn geen diamanten die 
Avonturenbeer had gered. Hij vindt ineens alles klein, stom, plat, saai. Hij 

heeft ook geen zin om te zwemmen en te spelen met Marius zijn vriend. En 
schelpen die geeft hij een schop. Vuurtorenbeer heeft alles uit de kranten 

geknipt en opgeplakt en alle verhalen uit zijn hoofd geleerd. Hij zit maar een 
beetje te sippen en te somberen. 

Totdat er op een dag een verschrikkelijke storm komt. De wind waait wild 
langs de vuurtoren, alle krantenknipsels verdwijnen door de open deur.  
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Vuurtorenbeer weet ineens weer waarom 

hij zo blij is met zijn eilandje en vindt het 
helemaal niet saai meer. Hij gaat gauw de 

lamp aansteken zodat de schepen veilig 
langs de rotsen kunnen varen. 

Opeens hoort hij hulpgeroep en gauw gaat 

hij naar zijn boot. Het is vreselijk moeilijk 
varen in de storm en erg gevaarlijk. Maar 

hij zet door ook al is hij doodmoe. 
Eindelijk haalt hij iemand uit het water en 

trekt hem in zijn boot. Marius zijn vriend 
helpt hem daarbij. Zo gaan ze terug naar 

de vuurtoren. 
Maar wat ziet hij de volgende morgen als 

hij zijn pannenkoeken staat te bakken? 
Dat lijkt wel de Avonturenbeer. Dat kan 

toch niet waar zijn: hij is het echt. En die 
Avonturenbeer gaat toch een potje staan 

opscheppen. Dat het helemaal niet nodig 
was om hem te redden: rondje oefenen. 

Hij wil ook graag een taxi om weg te gaan. Tja, die is er natuurlijk niet op 

het eilandje. De postboot kom pas weer over zes weken. 
Elke dag slaapt hij uit, doet geen gymnastiek, eet pannenkoeken, vertelt 

heel veel verhalen over spannende dingen die hij heeft gedaan. 
Vuurtorenbeer vindt hem steeds minder leuk. Want ja, hij moet toch aan het 

werk om bv. zijn boot op te knappen, de lamp aan te steken en nog veel 
meer. Avonturenbeer doet helemaal niks. Vuurtorenbeer heeft er opeens 

genoeg van en geeft een harde klap op de tafel. 'Jij altijd  met je 
verhaaltjes, ga eens wat doen. Ik zal blij zijn als de postboot komt, dan ga 

je weg.' 
Avonturenbeer is ineens verdwenen. Omdat hij als het donker wordt nog 

niet terug is gaan Marius en hij hem zoeken. Ze zien een schaduw in het 
schuurtje. Daar zit Avonturenbeer te schrijven, Marius pakt alle papieren af. 

Samen gaan ze lezen over wilde avonturen. Maar dat klopt helemaal niet. 
Vuurtorenbeer wordt zo boos dat hij Avonturenbeer eens flink laat rennen en 

klimmen tot hij niet meer kan. En dan vertelt hij eindelijk het echte verhaal: 

hij heeft alles verzonnen. 'Eigenlijk ben ik een bange poeperd, thuis aan 
mijn tafeltje durf ik alles. Maar in het echt durf ik niks.' 

De postboot komt er aan varen, nou daar kan Avonturenbeer dan mooi mee 
weg varen. ‘Toch gek hé, zegt Vuurtorenbeer, ik zal hem missen.' Dan klinkt 

er een blije stem: 'Echt?' Als hij maar mag blijven belooft hij met alles te 
helpen. En de verhalen die hij schrijft gaan voortaan over het eiland.  

Vuurtorenbeer en Avonturenbeer en Marius zijn samen heel gelukkig op het 
kleine eilandje met de vuurtoren.  

 
Een boek om voor te lezen, zelf te lezen, praten over avonturen, jaloezie, 

ruzie, vuurtorens. Tekeningen in blauwe en rode kleuren die grappig zijn. 
*Jozina 
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MIVA-collecte 2023: Doorbreek armoede, maak onderwijs 

bereikbaar 

Op 26 en 27 augustus 2023 vindt in de katholieke kerken de MIVA-
collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA urgente aandacht voor het arme 

en uitgestrekte noorden van Kenia, waar zuster Pauline dag en nacht 

werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten. 
 

In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven bikkelhard. Meer 

dan 50% van de 
bevolking leeft onder 

de armoedegrens. 

Omdat ouders op 
zoek moeten naar 

een bron van 

inkomsten of eten, of 
zelfs omdat ze zijn 

omgekomen, blijven 

kinderen alleen 
achter. Ze gaan niet 

naar school, terwijl 

juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Pauline 
spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is 

onderwijs soms op meer dan vier uur afstand. 

 
Meedogenloos gebied 

Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit meedogenloze 

gebied. Dit heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. De meeste 
mensen van de provincie zijn afhankelijk van het land. De vee-

houdende nomaden zijn gedwongen om enorme afstanden af te leggen 

op zoek naar grasland en water. Mensen lijden honger. En vooral 
kinderen raken ondervoed of komen zelfs te overlijden. 

 

Eigen vervoer cruciaal 
Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze benarde situatie. De 

enorme afstanden en slechte infrastructuur maken haar werk extreem 

uitdagend. “Het wegennet omvat zo’n 1000 km, bijna volledig 
bestaand uit zand- of gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te 

kunnen bereiken, alleen daarmee kunnen we onmiddellijk helpen waar 

dat nodig is.” Alleen met haar hulp kunnen verlaten kinderen naar 
school. Maar één auto is voor Zr. Pauline en haar collega’s niet genoeg 

in dit enorme gebied. MIVA wil voor nog vier stevige auto's zorgen die 
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opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia, zodat meer 

kinderen naar school kunnen. 

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en 
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 

lokale mensen zoals zuster Pauline die zich inzetten om anderen te 

helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare 
vervoermiddelen en vraagt om onze financiële ondersteuning. Dat kan 

via banknummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, 's-

Hertogenbosch of via de collectes tijdens de vieringen op 26 en 27 
augustus 2023. 

* MOV, Bernard Neijzen 

 
GIVT 

Indien u met uw telefoon geld wilt geven tijdens de collecte met de 

GIVT, dan moet u de GIVT-app op uw telefoon downloaden. Zodra u 
dan een account hebt aangemaakt is het ‘geven’ heel eenvoudig. 

 

    

 
Blote Voeten Tocht voor het Hamlin College   

Op 13 mei 2023 liepen ongeveer tachtig vrouwen en mannen – vrijwel 

allemaal op blote voeten – een sponsor wandeling van vijf kilometer 
vanuit het centrum van Voorthuizen door het Wilbrinkbos en terug. De 

tocht was georganiseerd door de Stichting Hamlin Fistula Nederland 

die zich inzet voor het herstel van 
vrouwen die in rurale gebieden in 

Ethiopië door een noodlottige 

bevalling inwendig ernstig beschadigd 

zijn, en het opleiden van 

verloskundigen die na hun vierjarige 

opleiding terug geplaatst worden naar 
de gebieden op het platteland waar 

vandaan ze gerekruteerd zijn. In het 

afgelopen jaar hebben Hamlin 
verloskundigen al meer dan 26.000 

bevallingen begeleid waardoor veel 

leed door moeder en babysterfte 
voorkomen kon worden. De prachtige 

opbrengst van tienduizend euro gaat 

naar studiebeurzen voor het opleiden 
van verloskundigen in het Hamlin College.  

De tocht was gezellig in mooi weer ondersteund door de serviceclub 

Lions Barneveld, die paden hadden schoon gemaakt met bezems en 



17 

 

bladblazers. En water, appels en waterijsjes onderweg aan wandelaars 

uitdeelden. Vanuit de Jozefkerk in Leusden liepen Wies van de 

Wildenberg, Hennie van Ree, Wim Tijmensen en Barbara Kwast mee. 
Er was contact met de staf van het Hamlin College via Whatsapp die 

meeleefden tijdens de wandeling. De Directrice van het College zei 

later: “Heel hartelijk dank voor al jullie inzet met een prachtige groep 
mensen begaan met onze doelstellingen, het ondersteunen van ons 

werk om de nalatenschap van Dr. Catherine Hamlin voort te zetten”.  

Via deze weg ook een hartelijke dank aan alle Parochianen van de 
Jozefkerk Leusden voor hun mooie donaties tijdens de koffieochtend in 

de Jozefkerk en daarbuiten.  

* Barbara E. Kwast 
 

Het haantje op onze St. Jozefkerk 

... Moet je horen: op de toren, 
op de toren stond een haan, 

stond een haan met gouden veren 

dag aan dag te koketteren... 
 

Via een medeparochiaan bereikte mij de volgende vraag: Hoe groot is 

nu het haantje op de St. Jozefkerk? 
Verschillende mensen zijn al bevraagd of zij het 

weten. Tot nu toe heeft niemand het antwoord. 

Nu woont deze parochiaan sinds enkele jaren 
tegenover de kerk. U begrijpt dat de vraag er 

nog steeds is en weer terug komt via mij. 

Weet U het antwoord op deze vraag? Stuur dan 
een mailtje naar jozinavanginkel@live.nl 

Wie weet staat het antwoord dan in onze 

volgende Jozefbode. 
Let wel: het is geen prijsvraag. Het is een vraag 

die ik stel namens een medeparochiaan. 

* Jozina 
 

 

zo. 9 juli: jgd. Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; Corrie van 
Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den 

Heuvel-van Wegen; Kees en Bep van Daatselaar-van Wegen; Van Nam 
Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm; pa en moe van Daatselaar-

van ’t Klooster en verdere familie; Ton Broekman en Hans; Eddy, Hok, Mely 

en Max Oey 
zo. 16 juli: Thea van der Linde; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en 

Michiel Huurdeman; Corrie van Daatselaar-van Esveld;jgd. Henk van Dijk; 
Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
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zo. 23 juli: Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi 
Diêm  
zo. 30 juli: Petrus en Petronella Groot-Tool; Corrie van Daatselaar-van 
Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de 

Wolfshaar; Ab Vrijhoef; jgd. Mirry van ’t Klooster; Sjaak de Groot; Van Nam 

Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
zo. 6 aug.: overleden ouders Bakker-van Valkengoed; Arie van Daatselaar; 

Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie van Daatselaar-van Esveld;  
Antoon Berg; jgd. Wim van Haaster; jgd. Albert van Heel; Van Nam Tran; 

Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
zo. 13 aug.: Herman van den Hengel; Thea van der Linde; 

Bertus en Jans Verkerk-Vrijhoef; Corrie van Daatselaar-
van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van 

den Heuvel-van Wegen; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; 
Maria Duam thi Diêm; Gerard van Dijk 

zo. 20 aug.: jgd. Henk van de Boom en Leen van de 
Boom-Hartman; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en 

Michiel Huurdeman; Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
Siem Tolboom; Margriet van Daatselaar-Veen; Van Nam 

Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 

zo. 27 aug.: Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Petrus 
Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de 
Groot-van de Wolfshaar; Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; 

Ab Vrijhoef; Sylvia Sof-Sanichar; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria 
Duam thi Diêm; Martinus van de Pol 

zo. 3 sep.: Arie van Daatselaar; Arie Jansen; Johan en Wilhelmina van 
Putten-Eggenkamp; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; Antoon Berg; Van Nam Tran; 
Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
 

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 
033-4941261 

 

 
 

Overleden 

Martinus (Martin) Tolboom, 65 jr. 
Wilhelmina Alida (Lia) Heinink-de Haan, 80 jr. 

Johnny Christinus (John) Willemse, 84 jr. 

* Mogen zij rusten in vrede 
 

Dopen        

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 
het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of 

mailen naar leusden@stlucas.nu.  

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nu
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Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu   
Pastoraal werker: Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu   

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   

 
Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL 
Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 

12.00 uur.  

 
Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 
Penningmeester: Mariël Masselink 

Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905  
Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  
Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: wcleusden@stlucas.nu, Website: www.caritasstlucas.nl  

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  
Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

06-29457203  

 
Huur De Kom  

verhuur.dekomleusden@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:fred.kok@stlucas.nu
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 31 augustus 2023 

 

Kopij graag vóór 19 augustus 2023 sturen naar 
leusden@stlucas.nu 

 

 

 

Het is beter om met 

geheel je hart één enkel mens 

goed te doen dan je op te 

offeren voor de mensheid. 

 

Dag Hammarskjöld 

mailto:leusden@stlucas.nu

