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GELOVEN

Zaalen en oogsten,
Pinksteren

Pinksteren is van oorsprong een joods feest, een
oogstdankfeest, waarbij de eerste oogst aangeboden
werd in de tempel. Het Pinksterfeest in de Handelingen
van de Apostelen is misschien ook wel een oogstfeest:
hoe de leerlingen beginnen met oogsten, wat Jezus
heeft uitgezaaid: het evangelie. Maar net als bij de
boeren, bij oogsten alleen blijft het niet. Er moet ook
weer opnieuw geplant en gezaaid worden, voor de
volgende oogst. De apostel Paulus werkt dit later uit,
wanneer hij zijn reizen maakt, en over God getuigenis
aflegt op veel plaatsen in het Romeinse rijk.

De eerste eeuw leek in veel opzichten op onze tijd:
ook toen waren veel mensen op zoek naar de zin van
het leven. De heersende godsdiensten voldeden niet
meer aan de behoeften van de mensen. In onze tijd
keren veel mensen zich af van de gevestigde kerken,
men “vindt” er niet wat men zoekt.

Toch is de vraag naar zingeving eerder groter dan
kleiner geworden. Maar het is niet een katholiek
probleem, of juist wel, wanneer je katholiek gebruikt
in de juiste vertaling: algemeen. Alle gevestigde
kerken kampen ermee, en overal zie je het missionair
bewustzijn toenemen: we moeten naar de mensen
toe, net als Paulus, om mensen op weg te helpen,
van dienst te zijn in hun zoektocht naar de zin van
het leven. Maar hoe doe je dat in coronatijd? Het
lijkt er op dat we steeds minder mensen bereiken,
lege kerken, aan huis gebonden door avondklok en
beperkingen in het aantal mensen wat we per dag
mogen zien dan wel ontvangen. Leven we in een
kluizenaarsmaatschappij?

De Kerk is begeesterd, krijgt telkens weer nieuwe
ingevingen om het evangelie verder te brengen,
mensen te raken met de zin van het leven, mensen aan
te zetten tot omzien naar elkaar. Een van de 'nieuwe
manieren’ is het internet. Een nieuwe tijd vraagt om
aanpassingen en we maken dan dankbaar gebruik van
de technische mogelijkheden. Kerkdiensten, maar ook
avondgebed en sinds het begin van de veertigdagentijd
ook interactieve meditatiebijeenkomsten. Na Pasen
zijn we metdie interactieve bijeenkomsten doorgegaan
over de gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad,
sterkte, kennis, vroomheid en liefde voor God. Tussen
Pasen en Pinksteren mediteren we over die gaven van
de Geest, en wat die voor ons kunnen betekenen,
Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we de
Pinksternoveen, een negendaags gebed, om de komst
van die heilige Geest in onze wereld af te smeken.
Juist in deze tijd hebben we de hulp van de Geest

nodig. Nieuwe wegen zoeken, nieuwe manieren van
kerk-zijn, op een andere manier omzien naar elkaar,
betrokken zijn op elkaar.
De gaven van de Geest zijn onontbeerlijk om de
goede keuzes, de juiste afwegingen te maken en de
wijze besluiten te nemen.
De jonge Kerk, ten tijde van de apostelen, stond
voor de uitdaging het evangelie te verkondigen, met
gebrekkige middelen, geen snel vervoer, geen internet
of social media, maar vrijwel alleen de bevlogenheid
van het evangelie. Onze tijd vraagt van ons, dat wij
de oogst van ons geloof, onze traditie en de waarden
en normen van het evangelie, opnieuw uitzaaien,
uitpoten, planten, in onze snel veranderende wereld.
En net als onze boeren moeten we
ons blijven bezinnen op nieuwe
methoden, nieuwe manieren van
werken, om de Geest in en door ons
in onze tijd en wereld het evangelie
te blijven verspreiden en zo mensen
een zinvol leven te geven. Zaaien en
oogsten...Pinksteren.

Fred Kok

Gebed tot de heilige Geest

Stort uw Geest uit over jong en oud, over vrouw en man,
over hoog en laag, over west en oost.

Stort uw Vuur uit in het hart van mensen, in de mond
van mensen, in de ogen van mensen, in de handen

van mensen.

Zend uw Adem neer over hen die geloven,

over allen die twijfelen, over allen die liefhebben,

over allen die eenzaam zijn.

Stort uw Vuur uit over de woorden van mensen,

over het zwijgen van mensen, over de talen van mensen,
over de liederen van mensen.

Zend uw Adem neer over allen die toekomst bouwen,
over hen die het goede bewaren, over hen die het leven
behoeden, over allen die schoonheid scheppen.

Stort uw Geest uit over de huizen van mensen,

over de steden van mensen, over de wereld van mensen,
over alle mensen van goede wil.

Hier en nu, over ons en over allen: stort uw Geest uit.



Pinkstersvens pastoraal team

GELOVEN

Als kind geloofde ik...

.. niet bewust. Het was normaal om te geloven. Gezin,
school en kerk stonden in dezelfde traditie. Het was
vanzelfsprekend dat je geloofde. Er was verbondenheid
en geborgenheid. Toen ik ouder werd veranderde ik
hierin: Ik vroeg mij af of het geloof mijn houvast is, en
wat doe ik ermee.

Ik ben afwisselend opgegroeid in Emmeloord en in Twel-
lo. Mijn ouders kwamen uit Deventer en hadden een
tassenzaak in Emmeloord, later in Twello. In beide
plaatsen heb ik op een katholieke school gezeten. In
Twello werd de school geleid door nonnen. Ik bewaar
er goede herinneringen aan. De nonnen waren streng
maar het was er ook gezellig. Omdat ik over moest
blijven had ik wat privileges: boodschappen doen. Maar
ook was ik vrij om op ontdekkingstocht te gaan. Aan
het einde van de basisschool verhuisden wij weer terug
naar Emmeloord. Daar kwam ik weer in de klas bij oud
klasgenoten.

Mijn vader was opgegroeid met een sterk en streng
geloof. Hij haalde er ook kracht uit. Ik vond dat mooi
om mee te maken. Mijn zus en ik werden op handen
gedragen door mijn ouders. Alles deden ze voor ons.
Mijn moeder is katholiek geworden. Zij ging in de leer
bij de nonnen in Deventer.

Tijdens mijn studie heb ik Johannes ontmoet. Hij
was gereformeerd. In onze beginjaren bezochten
wij elkaars kerk, met het idee om later definitief te
kiezen. Uiteindelijk kozen wij voor de katholieke kerk.
In 1995 zijn wij in Barneveld komen wonen. Toen de
kinderen klein waren heb ik geholpen in de werkgroep
Eerste Communie. Ik ben niet de persoon om activiteiten
te ontplooien in de geloofsgemeenschap, in tegenstelling
tot Johannes.

Omdat mijn ouders ondernemers waren merkte ik dat

Wat geloof j1j?

ik het ondernemerschap ook leuk vond. Ik ben toen
gestart met een eigen zaak in tweedehandskleding: ik
doe dit ondernemerschap vanuit een maatschappelijk
verantwoorde gedachte. Ik kies voor duurzaamheid,
fairtrade, en dit samen met het team medewerkers en
vrijwilligers uit te stralen. De goede kleding krijgt op
deze manier een nieuwe bestemming. Mensen die hun
kleding brengen ontvangen 40% van de opbrengst.
Houd ik kleding over dan gaat het naar de voedselbank.
Het mooie aan dit werk is dat je zoveel mensen ontmoet.
Omdat ik er ook een koffieschenkerij bij heb brengt dat
heel veel ontmoetingen en gezelligheid met zich mee.
Nu in coronatijd zijn die contacten er helaas even niet.

Nu geloof ik...

.. dat mijn geloof een basiswaarde is voor de liefde voor
de medemens en dat de zorg voor de ander van belang is.
Maar geloof zorgt ook voor rustmomenten, even stil zijn!
Toen mijn vader overleed, had hij zo'n bijzondere
glimlach, uitstraling, dat bij mij het besef kwam dat er
iets meer moest zijn.

Ik geloof niet meer...

. dat het katholieke geloof het enige ware geloof is.
Alles kan en mag er zijn, ook in Barneveld. Mijn ervaring
is dat er steeds meer wordt samengewerkt, men zoekt
elkaar op.

Ook dat de tradities van de één ook
terug te vinden zijn in een andere
geloofsgemeenschap. Dan noem
ik bijvoorbeeld, het aansteken van
een kaarsje of de voorbereiding op
Pasen met een moment van vasten.

Judith Tuinhof,
Barneveld

Eeuwige God, Uw Geest zweefde over de wateren,
bracht verband in de chaos en schiep alle leven op aarde.
Uw Geest kwam over Jezus’ leerlingen,

bracht eenheid in verdeeldheid en maakte hen enthousiast.

Eeuwige God, kom nu met uw Geest ook over ons,
maak recht wat krom is, maak zacht wie verhard zijn
en houdt het vuur in ons brandend.

Dat wij aanstekelijk mogen zijn en anderen inspireren.
Laat ons niet los, houd ons vast ten einde, ten goede.
Amen.

Met dit gebed willen wij

u van harte een zinvolle

Hemelvaartsdag en een

Zalig Pinksteren toewensen!

Dat diezelfde Geest ons allen mag blijven
bemoedigen in een voor velen lastige tijd.
Het ga u allen bijzonder goed!

Mede namens het pastoraal team en de
parochiebesturen van St. Lucas en St. Maarten,
pastoor Harrold Zemann



Woord van de pastoor

BESTUREN

“De ;}(ﬂu&g ‘ae Geest (idt met ons mee...’

Meer dan anders hoor ik in de coronatijd mensen
vragen: “Pastor, wilt u voor me bidden?” Of ik krijg
een intentie via de mail, en soms een heel verhaal.
Een vraag die iemand mij kort geleden stelde was:
“Haalt u zelf ook kracht uit het gebed”? “Tuurlijk”,
zei ik, alsof het allemaal heel vanzelfsprekend is,
maar dat is het niet. Net zoals een relatie met een
mens soms hard werken is, is dat ook met het ge-
bedsleven: bouwen aan je relatie met God. En ook
die relatie kan soms ook onder spanning staan, daar
hoef je je niet voor te schamen.

Ik moest in dat opzicht opeens terugdenken aan
vroeger, toen ik nog een kleuter was. We hadden op
de kleuterschool een zuster, zuster Joseph Marie. Ik
had wel eens heimwee naar huis, ik wilde eigenlijk
niet naar school, maar zij wist mij rustig te maken.
Voordat de les begon mocht ik haar vaak helpen
met kleine klusjes en dat stelde mij op mijn gemak.
En ze begon met een gebed aan het begin van de
les, en de wijze waarop ze dat deed maakte flinke
indruk. Het was besmettelijk, althans voor mij.

Deze zuster liet mij voelen dat bidden niet alleen
betekent naar boven staren. Natuurlijk is dat belang-
rijk, maar het is zinloos wanneer ik niet de nood,
de liefde of de vraag van anderen zie. Deze zuster
maakte mij als kind in alle opzichten rustig en soms
vergat ik mijn heimwee. Ze was voor mij een beetje
de “Heilige Geest”, want ze wist mij echt te raken.
Zuster Joseph Marie stierf vlak voor mijn priester-
wijding. Ik kreeg van haar nog een kaars die jaren
in mijn kamer stond. Tot ik ging verhuizen naar
Maarn: de kaars sneuvelde en viel in duizend stuk-
jes van de trap. Maar haar
gebed is er nog: ik weet ze-
ker dat ze een engel op mijn
schouder is. Ik heb de Hei-
lige Geest al vroeg in mijn
leven leren kennen.....dank
u wel lieve zuster!

Pastoor Harrold Zemann

VIEREN

Online bezinning ‘Op weg naar Pinksteren’
Thema: Geestkracht

Het is niet makkelijk om je een voorstelling te maken van de
heilige Geest. Maar laten we beginnen met te zeggen dat
we over de liefde spreken. God is liefde. De heilige Geest

is een onzichtbare scheppende kracht die je inspireert,
helpt en troost en je stuwt naar het goede. Van de Geest

hebben we gaven gekregen, om in havolging van Christus
dienstbaar te zijn aan de mensen.

Op weg naar Pinksteren staan we stil bij die gaven van de
Geest. Steeds een half uurtje, om de dag mee te beginnen.
Vanwege de coronamaatregelen doen we dat via Zoom.
De meditaties worden begeleid door pastor Fred Kok en
pastor Antoinette Bottenberg

Data: op dinsdagen 13 en 20 aprilen 4, 11 en 18 mei
Tijd: 9.30-10.00 uur

Het is mogelik de hele reeks te volgen of aan te sluiten
wanneer het uitkomt.

Aanmelden via fred.kok@stlucas.nu
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VIEREN

Rooster onder voorbehoud i.v.m. coronaregels
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu

Datum Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten
Vaste vieringen De vaste vieringen zullen nog niet gevierd worden, houd de website in de gaten
/2. 8 mei 19.00 GV.
: I11: Hand. 10,25- PGV
26.34-35.44-48;
- 12: 1 Joh. 4,7-10; 9.15 EV. 11.00 GV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
: ev:Joh. 15,9-17 H. Zemann PGV F. Kok F. Kok
I1: Hand. 1,1-11;
do. 13 mei | 12: Ef. 4,1-13 of 9.15 EV. 10.00 GV.
Hemelvaart | 4,1-7.11-13; H. Zemann PGV
ev: Mc. 16,15-20
za.15 mei | |1: Hand.1,15- 19.00 EV.
17.20a.20¢-26; J. Rutgers
— 12: 1 Joh. 4,11-16; 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 WCV.
) ev: Joh. 17,11b-19 H. Zemann R. Bouwman R. Bouwman
|| s, Tl 19.00 GV. 19.00 EV.
za.22 mei | [2: Rom. 8,22-27; F Kok H. Zemann
ev: Joh. 7,37-39 ’ ’
9.15 EV.
[1: Hand. 2,1-11; H. Zemann
zo.23 mei | [2: Gal. 5,16-25; 10.00 OV. 10.00 GV. 11.00 WCV.
Pinksteren | ev: Joh. 15,26-27; Dorpskerk Leusden PGV A. Bottenberg
16,12-15 F. Kok, N. Rietveld,
A. Sprotte en P. Hommes
ma. 24 mei | I1: Gen. 3,9-15.20 of
2e Hand. 1,12-14; Jggjt EGX'S
Pinksterdag | ev: Joh. 19,25-34 ’ 8
za. 29 mei
[1: Deut. 4,32-34.
0. 30 mei f’ ?’40; _
Feest van de | 2* Rom: 8,14-17; 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
H. Drie- ev: Mc. 28,16-20 J. Rutgers F. Kok F. Kok R. Bouwman
eenheid
za. 5 juni I1: Ex. 24,3-8;
p— [2: Hebr. 9,11-15;
;:e:; h | &V Me 141216, 9.15 EV. 11.00 GV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
22-26 J. Rutgers PGV R. Bouwman R. Bouwman
H. Sacrement
E—— . 19.00 GV.
.12 [1: Ez. 17,22-24; PGV
[2: 2 Kor. 5,6-10;
z0.13juni | ev: Mc. 4,26-34 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 EV. 11.00 WCV.
H. Zemann A. Bottenberg J. Rutgers F. Kok
za. 19 juni 19.00 EV.
- I1: Job. 38,1.8-11; H. Zemann
12:2 Kor. 5,14-17; 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 WCV.
iuni | ev: Mc. 4,35-41 : : : : : :
“a AV J. Rutgers F. Kok F. Kok
RN P . 19.00 GV. 19.00 EV.
.26 1: Wijsh. 1,13-15; F Kok J. Rutgers
2,23-24; 12: 2 Kor.
8,7.9.13.15;
20.27 juni | ev: Mc. 5,21-43 of 9.15 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
5,21-24.35b-43 H. Zemann R. Bouwman R. Bouwman
za. 3 juli 11: Ez. 2,2-5;
[2: 2 Kor. 12,7-10;
20. 4 jul ev: Mc. 6,1-6 9.15 EV. 11.00 WCV. 10.00 GV. 10.00 GV.
J. Rutgers N. Morpey PGV PGV

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering PGV=Parochianen gaan voor GZV=Gezinsviering KWD=Kinderwoorddienst




Rooster onder voorbehoud i.v.m. coronaregels
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu

VIEREN

Datum a pevela a A a eld : 3 evelo DO a
Vaste . . . oo
oof De vaste vieringen zullen nog niet gevierd worden, houd de website in de gaten
vieringen
72, 8 mei 19.00 EV.
: J. Rutgers
70. 9 mei 9.15 EV. 9.15 GV. 11.00 WCV.
’ J. Rutgers PGV R. Bouwman
do. 13 mei 10.00 OV. PGV
Hemelvaart samen met De Eshof
i 19.00 WCV.
za. 15 mei
R. Bouwman
70. 16 mei 9.15 GV. 10.00 GV. 11.00 GV. 11.00 EV.
’ B. Piepers PGV B. Piepers J. Rutgers
za. 22 mei
0. 23 mei 9.15 WCV. 9.15 WCV. 11.00 EV. 11.00 WCV.
Pinksteren R. Bouwman A. Bottenberg H. Zemann R. Bouwman
ma. 24 mei
2e
Pinksterdag
_ 19.00 EV.
za. 29 mei J. Rutgers
z0. 30 mei
Feest van de 9.15 GV. 9.15 EV. 11.00 VMK. 9.15 WCV.
H. Drie- B. Piepers H. Zemann B. Piepers R. Bouwman
eenheid
za. 5 juni 19.00 WCV.
) R. Bouwman
zo. b juni 9.15 WCV, 9.15 GV. 11.00 WCV. 11.00 GV.
Feest v/h N. Morpe B. Piepers N. Morpe B. Piepers
H. Sacrement ] pey P ) pey rep
22,12 iuni 19.00 EV.
12) J. Rutgers
20.13 iuni 9.15 WCV. 9.15 GV. 9.15 WCW.
) A. Bottenberg PGV F. Kok
2a. 19 iuni 19.00 WCV.
N F. Kok
o g 915 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV. 10.00 GV.
20. 20 juni H. Zemann
. R. Bouwman R. Bouwman PGV
P. Tilma
za. 26 juni
10.00
20,27 iuni 9.15 EV. 10.00 GV. Openluchtviering 10.00 GV.
&) J. Rutgers PGV de Glind PGV
F. Kok en M. Groen
2a. 3iuli 19.00 GV.
-2 PGV
20. 4 iuli 9.15 GV. 9.15 WCV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
) PGV N. Morpey A. Bottenberg A. Bottenberg

Jecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering




LEREN

Gedachten bij Hemelvaart

De hemel achterhaald?

Als iets niet bewezen is, dan geloof ik het ook niet, zei
Herman Finkers: ‘Als men glashard aan kan tonen dat ik
mij vergis, pas dan zal ik geloven, dat er géén hemel
isl’

Hij zat in een Tv-programma — het werd een soort kruis-
verhoor: “Zo dom ben je toch niet? Hoe kun je dan
geloven dat er een hemel is?

De hemel is iets achterhaalds, er wacht ons hierna
niets! De hemel is een verzonnen iets!”

Verzonnen?

Verzonnen? Nou en? zei Herman Finkers. Mozart heeft
zijn muziek ook verzonnen. Muziek bestaat, juist omdat
het bedacht is! Het is toch gek om te zeggen dat poézie
en kunst niet echt is, omdat het niet strookt met de

wetenschap, die alles wil bewijzen. Geloven is juist net
als lezen: even opgaan in een andere dimensie, even
opstijgen boven de feitelijkheid uit. Geloven dat er
meer is ...

Een lastige zaak

Het geloofin de hemel is ook voor steeds meer gelovige
mensen een lastige kwestie. Ze hebben vooral last van
al te concrete invulling van de hemel. Er is zoveel over
gefantaseerd. Maar waarom niet? Geloven is een soort
fantaseren: je iets voorstellen van wat verborgen is,
wat onvoorstelbaar is, waar geen woorden voor zijn.
En toch wil je er over praten, het delen met elkaar. Het
diepe gelovige vertrouwen dat God er altijd zal zijn,
ook als ons leven hier voorbij is. God is Eeuwig.

God is overal

Een middeleeuwse mysticus, meester Eckhart, zegt het
zo: ‘Stilletjes leefde in ons het vermoeden dat God
nergens anders kan zijn dan overal. Maar dan is God
nergens dichter bij mij, dan in mijzelf’

Wat staan jullie naar de hemel te staren?

Ons geloof is niet een ‘staren naar de hemel’. Het gaat
niet over iets hierna, maar een vertrouwen op Gods
verborgen aanwezigheid is alles, in onze wereld, in
ons leven, in het hier en nu. Geloven is ruimte houden
in je denken voor het mysterie van God. Als je in God
gelooft, dan moet God ook ergens zijn, dan moet hij
in ons denken een plek krijgen. Dan is geloven in de
hemel niet zo moeilijk meer. Het is waar de Eeuwige
woont, in één grote ruimte van liefde.

Gods liefde

Dan woont God dus overal, waar mensen zijn, waar
liefde is, waar vrede heerst. Ook waar oorlog woedt,
waar corona heerst en waar mensen zonder uitzicht
zijn.

God is — zo stel ik me voor — één grote ruimte van
liefde, waar al het ongerijmde, al het tegenstrijdige,
al het onbegrijpelijke van het leven door geloof wordt
overbrugd.

‘Ja, wat de hemel is voor de aarde, dat is Gods liefde
voor mensen die geloven’. (Psalm 103)

Frans Overbeek,
tussen 1980-1990 pastor in
Leusden en Achterveld



LEREN

Paus Franciscus legt uit wat de kern is van Pinksteren

Een wezenlijk element van Pinksteren is ver-
wondering. Zoals we weten is onze God een God
van verwondering. Na Jezus’ dood verwachtte
niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren
nog maar een klein, onbetekenend groepje. Ze
voelden zich als verloren wezen van hun Meester.
Maar in plaats daarvan vond er een onverwachte
en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen
waren verbaasd en zeiden: “Wij allen horen hen
in onze eigen taal spreken over Gods grote daden”
(Hand. 2, 11).

De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een
wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht
haar tot stand. Een nieuwe boodschap, de
verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En
dit in een nieuwe taal. Het is de universele taal
van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht
van bovenaf, hebben nu de moed om te spreken.
Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal
angstig. Maar nu hebben ze de moed om op een
onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de
vrijheid van de Heilige Geest.

Dit is het waar de Kerk voor altijd toe geroepen
is: in staat zijn om verbazing en verwondering op
te wekken door aan iedereen te verkondigen dat
Jezus Christus de dood heeft overwonnen. God
houdt zijn armen altijd wijd open. En Hij wacht
geduldig om ons te vergeven en te helen. De ver-
rezen Jezus schenkt de Kerk zijn Heilige Geest
voor haar bijzondere zending.

Zie de feiten onder ogen: als de Kerk echt levend
is, dan moet zij altijd opnieuw verrassen. Het is de

plicht van een levende Kerk om te verbazen. Een
Kerk die niet in staat is om mensen te verwonderen
is zwak, ziek en stervend. Een opname op een af-
deling intensieve verzorging is dan dringend nodig.

(Bron: nikolaassintobin.blogspot.com)

‘Huwelijk en gezin' krijgt eigen plek
op website aartsbisdom

Er is een nieuw onderdeel gelanceerd op de website
van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl/
huwelijk-en-gezin. Hier is informatie te vinden over
huwelijk en gezin, worden geinteresseerden op de
hoogte gehouden van activiteiten en worden
relevante en interessante links en artikelen gedeeld.
Het onderdeel ging online op 19 maart, Feestdag

van de H. Jozef en de startdatum van het door paus
Franciscus aangekondigde Jaar van het Gezin.

Pope Francis@Pontifex 24 mei 2020

The Feast of the Ascension tells us
that Jesus ascended to Heaven to
dwell gloriously at the right hand of the
Father and remains always among us.
This is the source of our strength,
perseverance and joy.



http://www.aartsbisdom.nl/huwelijk-en-gezin
http://www.aartsbisdom.nl/huwelijk-en-gezin
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Ariensinstituut wertft

kandidaten voor nieuw studiejaar

Het Ariénsinstituut, het opleidingsinstituut van

het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens,
catecheten en diaconaal assistenten, “heeft als
voornemen om in september 2021 te beginnen met
een nieuw studiejaar,” schrijft rector Kuipers in een
brief aan de pastorale teams in het aartsbisdom.
Kuipers: “In een aantal parochies zijn inmiddels
catecheten en diaconaal assistenten werkzaam

met een zending van de bisschop — hun inzet en
initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van
de parochianen en van de leden van het pastoraal
team. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde
voor het pastorale werk.” Kuipers vraagt de leden
van de pastorale teams binnen hun parochie

“op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten.”
Deze kunnen vanuit de parochies worden voor-
gedragen tot 1 juni, daarna zijn de kennismakings-
gesprekken.

Samen lezen: Laudato Si

Daar waar kerk en milieu elkaar raken.

Binnenkort wil ik starten met
een “online-leesgroep” om
gezamenlijk de encycliek
Laudato Si’ te lezen

en bespreken.

Laudato Si heeft de kerk in beweging gezet, om

na te denken over “ons gemeenschappelijk huis”,
zoals Paus Franciscus de aarde noemt.

Het uitgangspunt van de encycliek is het beroemde
Zonnelied van Franciscus van Assisi, dat begint

met de woorden ‘Laudato Si’, ‘geprezen zijt Gij".
Paus Franciscus begint bij de ervaring dat wij

het leven van God hebben ontvangen en spreekt
ons vandaar aan op onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Organisatie door Bram Hengeveld,
medewerker parochiecatechese
kerk en milieu. Aanmelden of voor
meer informatie stuur een e-mail
naar: kerkenmilieu@stlucas.nu
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De verschillende opleidingen van het Ariéns-
instituut op een rijtje:

Priester: Ook voor de toekomst zoekt het
aartsbisdom mannen die de Heer als priester

willen dienen. Naast de fulltime opleiding in
Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep
priester willen worden een weekendopleiding

op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

van het bisdom Breda.

Diaken: Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’.

Het dienen van God en de mensen is een opdracht
voor de hele Kerk en voor iedere christen.

De diaken herinnert de christelijke gemeenschap
aan de opdracht tot dienstbaarheid, doordat hij
krachtens de wijding op een bijzondere wijze

het dienstwerk van Christus tegenwoordig stelt.
Voor toelating tot de opleiding tot onbezoldigd
permanent diaken gelden eigen criteria.

Catecheet: Het aartsbisdom maakt werk van goed
geschoolde vrijwilligers die als catecheet zich met
geloof en deskundigheid in de parochie inzetten
voor het geloofsonderricht. Dit doen zij onder

de verantwoordelijkheid van de pastoor en in
afstemming met hem en de andere leden van het
pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed
gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor vier
jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen
als medewerker in de parochiecatechese.

Diaconaal assistent: Een diaconaal assistent is een
goed geschoolde vrijwilliger, die in de parochie
actief is op het gebied van caritas en diaconie.
Diaconaal assistenten werken vanuit de Liefde
voor de Naaste die ons door Jezus Christus is
voorgeleefd, onder verantwoordelijkheid van de
pastoor en in overleg met hem en de andere leden
van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus
met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds
voor vier jaar) van de aartsbisschop een zending
ontvangen als diaconaal assistent.

Heb je hiervoor interesse?
Neem gerust contact op met pastoor Harrold
Zemann via pastoor@stlucas.nu




15 t/m 23 mei
2021

DIENEN

MISSIONARISSEN EN MISSIONAIR WERKERS
ZIJN ER ALTIJD VOOR DE ANDER

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?

Geinspireerd door hun geloof zetten missionarissen
en missionair werkers zich in voor anderen. Dat
doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris
Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar
in Brazili€, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet
voor bejaarden en andere kwetsbare groepen.

Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.

‘Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort.

Dat mensen aan je denken, ook al ben je ver weg
Dat is voor mij een enorme ﬁeru9+9+el|in3.

Het is erg fjn een achterban te hebben'

- Pater Peter Daalhuizen -

Missionair werker Susanne Beentjes werkt in
Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong
zwanger zijn geraakt en daardoor hun school

niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de
meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij
omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater
Peter en al die andere missionarissen en missionair
werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er —
samen met u - voor hen.

'De WNM ondersteunt mijn ui’rzendinﬁ en as kk
een specikieke hulpviraag heb, kan ik de WNM
altijd benaderen. Zo kreeq ik coronanoodhulp die
ik heb gebruikt voor het aanschaf-fen van twee
wastakels, zeep en dispensers voor de parochie!
- Susanne Beentjes -

Het belang van missie:

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse
missionarissen en missionair werkers wereldwijd

de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij
kunnen zij rekenen op financiéle steun van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich
kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.
Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij
zich met overgave in voor anderen.

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen
wij het missiewerk onder de aandacht bij de
parochies en andere belangstellenden. Met het
organiseren van de Pinksteractie in onze parochie
maken wij het belangrijke werk van de Nederlandse
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missionarissen en missionair werkers mede
mogelijk. Onze steun is onmisbaar. De WNM hoopt
van harte op onze inzet en betrokkenheid.

Nu we rekening moeten houden met de corona
regels kan er geen collecte worden gehouden.
Omdat het werk dat deze missionair werkers doen
wel belangrijk is, vragen we u als MOV om uw
bijdrage over te maken naar het rekeningnummer
van de WNM. Dit nummer is NL30RABO0171211111
Het adres is WNM, Postbus 14020, 2501 GA

Den Haag

Met dank voor uw bijdrage, Marja de Werd MOV

ONTMOETEN

Blij verrast was ik, dat

ik namens de Paulus
geloofsgemeenschap van
Hoevelaken, dit jaar de
Paaskaars 2021 mocht
uitzoeken en dat ik samen
met Riet van Hofwegen,
de Paaskaars vanuit
Achterveld mocht ophalen.
Na de paaswake hebben
wij hem samen bij ons in
de Kerk gebracht waar

hij een jaar blijft staan.
Daarna krijgt deze mooie
Paaskaars een plekje bij
mij thuis.

Willie van Kooij

Uitleg paaskaars; De Levensboom

De levensboom heeft in de Bijbel meerdere
symbolische functies.

De Christelijke Openbaring
van Johannes noemt “een
nieuwe stad Jerusalem die
vanuit de hemel neer-
daalt”.

In het midden van de stad
stond een levensboom.

In Bijbelboek Spreuken staat
de boom symbool voor Wijs-
heid.



KIDS/JONGEREN

ONTMOETEN

Priesterwijding Paulus Tilma

Op zaterdag 5 juni a.s. hoopt diaken Paulus Tima
de priesterwijding fe ontvangen uit handen van onze
bisschop kardinaal Eik. Dit zal gebeuren in de Utrechtse
Sint Catharinakathedraal. Op zondag 6 juni zal hij voor
de eerste keer de H. Mis opdragen in zijn huidige pa-
rochie Doetinchem, de week erna in zijn thuisparochie
Maarssen en op zondag 20 juni zal hijsamen met pastoor
Harrold Zemann voorgaan, om 9.15 uur in Nijkerk en om
11.00 uur in Zeist. Paulus
kikt met heel veel ge-
noegen terug op zijn sta-
ge in onze parochies, en
andersom ook. Daarom
vinden we het erg fijn dat
we hem als jonge priester
kunnen begroeten. Van-
wege de corona zal een
beperkt aantal mensen
de kerk in Nijkerk en Zeist
kunnen bezoeken, maar
de viering uit Zeist wordt
live uitgezonden. We
zouden hem graag een

Ja, Mijn Geest zal jullie helpen. Hij maakt je van binnen blij.

Ga op freis haar alle mensen. en vertel ze maar van mj] passend cadeau willen
aanbieden, hij is zelf aan
Jezus zegent eersf Zijn vrienden. dan gaat Hij bij hen vandaan. het sparen voor een aan-

tal  kerkelijke attributen

zoals kazuifels in verschil-

lende kleuren.

En ze staren naar de hemel. Nee, hun Heer zien ze nief meer. Daarom willen we U vragen, wanneer U iets wilt geven,
We! twee engelen die verschijnen. en zjj zeggen: Hij komt weer! dat te sforten op rekeningnummer: NL81 RABO 0385
9387 05 t.n.v. Sinf Lucasparochie met de opmerking “gift
Paulus Tilma". Bij voorbaat hartelik dank!

Kilk. de vrienden zien hoe Jezus haar Zijn Vader is gegaan.

‘Jezus komt eens op de wolken.” Waf een feestdag, dat is fijn!
Want dan roepT H_U a‘ GOdS kinderen, om ah]]d b]] Hem te Zj_]l’\. Namens het pastoraal team,

pastoor Harrold Zemann
Bron: bijbelidee

Dinsdag 11 en 18 mei 2021
9:30 uur -10:00 uur  Online bezinning
“Op weg naar Pinksteren”

Zaterdag 5 juni 2021
Priesterwijding Paulus Tilma in de Utrechtse Sint
Catharinakathedraal

Zondag 20 juni 2021

9:15 uur Gaat Paulus Tilma voor
tijdens de eucharistieviering
in Nijkerk samen met
Harrold Zemann

31 juli /m 5 augustus
Kinder- en Tienerkamp
www.jongaartsbisdom.nl

In verband met het coronavirus: houd de website
www.stlucas.nu goed in de gaten voor de meest actuele
informatie over onze activiteiten en vieringen.


http://www.stlucas.nu
http://www.jongaartsbisdom.nl

