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“En het was er zo koud...”

Beste medeparochianen,

Telkens wanneer er iets gebeurt in de samenleving
wat indruk maakt, ontstaan naast allerlei debatten
ook grappen in de meest brede zin van het woord.
Of het nu de herfstvakantie van de koning naar
Griekenland is, of de huidige Coronacrisis. Grappen
ontstaan niet om iets minder ernstig te maken, ook
niet om mensen of situaties belachelijk

te maken, maar ze ontstaan denk

ik om de boel wat “lucht” te

geven.

Zo kreeg ik in de aan-

loop naar kerst verschil-

lende teksten toege-

stuurd over “corona-

maatregelen in de

kerstkribbe”.

Desinfectiemidde-

len bij de ingang,

Jozef en Maria

moeten anderhalve

meter afstand houden

en één van de herders

mag niet komen omdat

je maar twee mensen mag
ontvangen. Je kunt er van alles
van maken.

De grappen klinken niet vreemd: immers de
hele samenleving wordt beheerst door de
coronamaatregelen, dus ook kerstmis zullen we
anders moeten vieren dan we gewend zijn, zeker
in de kerk. We kenden volle kerken, enthousiaste
mensen heel dicht op elkaar gepakt in de
nachtmissen. Kerstmis spreekt mensen aan, ook
die normaal niet zo gauw een viering bezoeken.
ledereen was welkom! Maar nu is het anders,
koud vind ik, zoals het hele sociale leven koud te
noemen is. Net zoals in dat bekende kerstliedje
waarin we zingen: “Het hageld’ en sneeuwde en ‘t
was er zo koud”. Het voelt inderdaad koud omdat
we ontzettend “op afstand” moeten leven van veel
van wat ons dierbaar is. Er is een grote eenzaamheid
onder mensen. En hoelang zal het allemaal duren?
“Ik wil niet dat deze situatie het gewone normaal
zal worden” hoorde ik iemand zeggen, en daar sluit
ik me bij aan.

Kunnen we dit jaar kerstfeest vieren? Jazeker, want

ook nu wordt de Zoon van God geboren in deze

wereld, meer nog dan anders. Ik kom jullie het Licht

brengen binnen de duisternis die je ervaart. Want we

weten sinds maart dit jaar dat niets vanzelfsprekend

is: dat we verschrikkelijk kwetsbaar zijn, dat terreur

nog steeds bestaat, dat de vriendschap

tussen landen zomaar om

kan slaan en dat talloze

vluchtelingen en anderen

een zwaar leven heb-

ben. Mensen die

soms blij zijn met

maar een streepje

licht in hun leven.

God neemt ons

ook nu, juist nu

bij de hand. Die

Hand van God is

niet  besmettelijk,

dus voel je vrij.

God, geboren in een

simpele stal laat ons

opnieuw weten dat leven

de moeite waard is! Leven is

niet alleen het warme en knusse

gevoel van kerst, we zullen ook de wereld

in moeten, juist nu in deze coronacrisis, met een

Boodschap voor alle mensen: God leeft, geboren

in een Mensenkind, in ons, wij, die met talloze
mensen mogen roepen en bidden:

Ik geloof in de zon, ook als hij niet schijnt.
Ik geloof in de lietde, ook als ik haar niet voel.
Ik geloof in God, zelfs als Hij zwijgt!

Ik wens u allen van harte een zalig kerstfeest en
een gezegend 2021.

Mede namens het pastoraal team
en de parochiebesturen van
Sint Maarten en Sint Lucas,

pastoor Harrold Zemann



GELOVEN

Als kind geloofde ik...

..... wat mijn ouders geloofden. Mijn moeder was
van huis uit gereformeerd, mijn vader katholiek. Ik
ben geboren en getogen in Barneveld. Bezocht er
de katholieke basisschool en later de middelbare
school. Ik heb er de Eerste H. Communie gedaan,
was wel meer de keuze van mijn ouders. Later ben
ik gevormd. Dit was min of meer mijn eigen keuze.
En ik was altijd betrokken bij de katholieke kerk. Ik
bezocht de jeugdsoos: Het Zoldertje. Dat was meer
vrijetijdsbesteding, want over geloof werd eigenlijk niet
gesproken.

Maar mijn geloof kwam tot verdieping in 2016 tijdens
de Wereldjongerendagen (WJD) in Polen. Dat was
zo’n bijzondere ervaring! Het thema was toen: “Zalig
de Barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
ondervinden”. Ik was zoekende naar meer verdieping
in mijn geloof. Maar tijdens de voorbereiding voor deze
reis merkte ik hoe fijn het was om met meer jongeren hier
mee bezig te zijn en gesprekken te voeren. Het was een
mooie reis. Wij bezochten een gevangenis en voerden
gesprekken met de gevangenen. De ontmoeting met
paus Franciscus, de gastvrijheid van de Poolse bevolking,
het bezoek aan Auschwitz, allemaal ervaringen die mij
nog steeds inspireren. lk geloof dat God in ons midden
is, maar de vraag of God er was in Auschwitz, hield mij
bijvoorbeeld erg bezig!

Ikhebvanalles gedaanbinnenonze geloofsgemeenschap:
acoliet, collectanten was jongerenleider bij het Zoldertje.
Nu ben ik nog lector, lid van het koor en sinds meer
dan een jaar lid van de Pastoraatsgroep. En eigenlijk
voel ik dit als mijn passie. Ik vind het fijn om mensen
nabij te kunnen zijn. Als lid van de pastoraatsgroep ben
je wel de spil van de locatie. En dat is in coronatijd een

Wat geloof jij?

grote uitdaging. Soms moeten er pijnlijke beslissingen
genomen worden en dat vind ik heel naar.

Nu geloof ik ...

.. in de kleine dingen die zich voordoen. lk kan dit niet
zo goed in woorden vangen. Maar ik zie voorbeelden
die onze gemeenschap heiligen. Ik heb een tegeltje van
mijn oma waarop staat: “De Heer is mijn Herder”, en
dat inspireert mij. Mijn geloof is nu een bewuste keuze.
Ik heb op de protestantse middelbare school, hetJohannes
Fontanus College, de HAVO gevolgd. Wij hadden daar
ook het vak Bijbelkennis. Dat vond ik een mooi vak. Ik
bemerkte dat ik niet zo op de hoogte was van de Bijbel.
En dit voegde toch wel wat toe aan mijn kennis. In deze
tijd heb ik ook een aantal vrienden gemaakt waar ik nu
nog contact mee heb.

Ik geloof niet meer ...

. in een straffende God. Een God die straft om
wat je doet of laat. Maar eigenlijk kijk ik er niet zo
naar. Er gebeuren zoveel mooie en goede dingen
dat ik daar mijn inspiratie uithaal.

De WJD zijn voor mij van zo'n
onschatbare waarde, het heeft
mijn kennis vergroot van de
Bijbel, het praten met gelijk-
gestemden... Met dit soort erva-
ring ben ik meer bezig dan
met wat ik niet meer geloof!

Terry van den Hudding
Voorthuizen

HERHALING DE REDACTIE VAN ONZE LUCASBRIEF 2@ is op zoek naar versterking

Enige ervaring in het schrijven van een verslag of een interview is mooi meegenomen.

We hebben een gezellig en goed redactieteam en een mooi parochieblad, waaraan
jij jouw bijdrage kunt geven. Het geeft veel voldoening om hieraan bij te dragen.

De redactie komt om de zeven weken één keer bij elkaar om weer een prachtige
nieuwe editie te maken. Verdere afstemming gebeurt via de mail.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Dhr. Jos van Vliet, te bereiken op 06 12951792 of communicatie@stlucas.nu
Je kunt je ook melden bij het secretariaat 033-4941261 of secretariaat@stlucas.nu

Antoinette, Els, Jos en Wil

COLLEGA GEZOCHT!
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KERK IN TIJOEN VAN CORONA

Met bijdragen van
Gerard de Korte, Erik Borgman,
Hilde Kieboom, Jos Moons,
Herman Rompuy, Kolet
Janssen, Lode van Hecke
en anderen.
Uitgave van Adveniat en
Halewijn.

Velen vragen zich af hoe
verder in de kerk na corona.

Zij zijn niet de enigen.
Onlangs verscheen: “Kerk in
tijdenvan corona. Diagnose-
dilemma-duurzame toekomst.” Welke
lessen trekken christenen uit deze coronatijd? Wat zijn
de aandachtspunten voor een nieuwe toekomst van onze
lokale kerken, in Nederland en Vlaanderen? Want er
wordt door deze crisis een nieuwe toekomst geboren. Er

verandert veel.

Met het pastoraal team hebben we dit boek gelezen. 1k
vind het de moeite waard, een scala aan auteurs zet je
aan het denken.

Veel roept op tot bescheidenheid. Kolet Janssen, moeder
en lerares, met haar pijnlijke constatering dat de overal
opduikende hulp en solidariteit tijdens de Lockdown
bijna nooit uitging van kerken, al sloten veel gelovigen
wel aan bij buurt- en gemeente-initiatieven. We zijn te
oud, te klein, te weinig veerkrachtig, teveel verspreid.

Hilde Kieboom van Sant’Egidio laat zien dat het wel kan:
Sant’ Egidio geeft in allerlei Europese steden noodhulp aan
daklozen. Maar er zijn veel oudere vrijwilligers, behorend
tot de risicogroep. “En daar geschiedde het mirakel: als uit
het niets kwamen een voor een vrijwilligers tevoorschijn
die spontaan en gratis hun diensten aanboden: mannen en
vrouwen, dertigers en veertigers, die misschien technisch
werkloos waren en hun dagen niet in ledigheid tussen vier
muren wilden doorbrengen. Volwassenen die in de drukte
van het dagelijks bestaan weinig aan reflecteren en zorg
voor noodlijdenden toekwamen, maar die in de gegeven
omstandigheden open stonden voor een nieuwe ervaring.
Mensen van middelbare leeftijd, van wie de ogen waren
opengegaan over de futiliteit van sommige activiteiten en
passies die hun aandacht en energie tot nog toe hadden
opgeéist. Ze waren met onverwacht velen. We zagen het
overal in Europa. Een leger van bekwame en genereuze
mannen en vrouwen stond op, bereid om te dienen. Voor
velen werd het niet enkel een ervaring van diaconale
inzet, maar ook een spirituele ontdekking van de dingen
die er werkelijk toe doen in het leven.”

Een heel andere bijdrage komt van docent liturgie-
wetenschappen Sam Goyvaerts, die constateert dat huis-
liturgie en een persoonlijk gebedsleven voor veel mensen
inmiddels onbekend is. De vraag die de apostelen aan
Jezus stelden: “Heer, leer ons bidden” is uiterst actueel

geworden door de coronacrisis. Hij denkt dat kerkgemeen-
schappen moeten inzetten op het opnieuw leren bidden.
Hij spreekt van een ‘langzaam oplopende weg’ en denkt
datjuist ook de digitale weg een belangrijke rol kan spelen.
Wat me ook aansprak is de bijdrage van Jos Moons, die
ervoor pleit dat we het nog een tijdje niet weten.
Wie al weet wat de coronacrisis ons te leren heeft
en wat we met de ontkerkelijking moeten, hoeft niet
meer gelovig te zoeken, te luisteren, te ontvangen. God
heeft zo iemand weinig meer te zeggen. Mooi vind ik
ook: “We kunnen de kerk volgens mij beter verstaan als
een bescheiden pleisterplaats van geloof, hoop en liefde,
dan als een alomtegenwoordig netwerk van christelijke
presentie. lk zie de nieuwe identiteit van de kerk als een
pretentieloos lampje op de korenmaat. Een kerk waarvan
de gelovigen steeds meer moeten leren van God te zingen
in een vreemd land (psalm 137)... een arme kerk die niet
moraal ridderend de les leest maar op weg
is met mensen en meezoekt en het soms ook
niet weet.”

Nelleke Spiljard,
pastoraal werker

aﬁuxaL%mggaaLWm.
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Talig kowstieest, - Celukkig 2021

Het pastoraal team en het parochiebestuur informeren alle
pastoraatsgroepen en locatieraden als het nieuws van het
RIVM en de Nederlandse Bisschoppen consequenties heeft
voor ons kerkelijk leven en de liturgie.

De pastoraatsgroepen en locatieraden sturen de corona-
informatiebrief door naar de belanghebbenden (zoals
werkgroepen, koren, kosters etc.)

Ook op onze website vindt u alle actuele informatie:
www.stlucas.nu

In het zoekveld typt u dan in ‘corona’ en dan vindt u
bovenaan het meest actuele nieuws.

Een hartelijke groet van het pastoraal team

Coronamaatregelen in onze parochie
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VIEREN o . . .
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu
Datum Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten
Vaste vieringen Elke do. 9.00 3e wo v.d. maand 4e wo. v.d. maand: 2e wo. v.d. maand:
8 Rozenkransgebed 9:30 EV 9.30 EV 9.30 EV
19.00 GV.
za. 12 dec.
I1:Jes. 61,1-2a.10-11; PGV.
2: 1 Tess. 5,16-24;
igh:i: dfg'a%iem ev: Joh. 1,6:8.19-28 9.15 EV. 11.00 GV. 9.15 EV. 11.00 WCV.
5 H. Zemann PGV J. Rutgers F. Kok
di. 15 dec.
Boeteviering
19.00 EV.
DIEL 1:2 5am. 715 H. Zemann
8b-11.16;
70.20 dec. 4e 'ezv 'E‘c’m{ ;213285‘2 7 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 WCV.
zondagvd advent |~ T H.Zemann N. Morpey N. Morpey
11 Mal. 3,1-4+4,5,6;
wo. 23 dec. ev: Lc. 1,57-66
do. 24 dec. 19.00 WCV.
19.00 Kerstavond N. Morpey
do. 24 dec. 20.00 EV.
20.00 Kerstavond J. Rutgers
di. 24 dec. 21.00 WCV. 21.00 GV.
RN CHEGTM [1: Jes. 9,1-3.5-6; R. Bouwman B. Piepers
12: Titus. 2,11-14;
do. 24 dec. ev: Lc. 2,1-14
22.00 Kerstavond
do. 24 dec. 23.00 WCV
23.00 Kerstavond N. Morpey
do. 24 dec. 24.00 GV.
24.00 Kerstavond F. Kok
i [1: Jes. 52,7-10;
vrij. 25‘dec. 12: Hebr. 1,1-6; ev: Joh. 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
Kerstmis 11-18 of 1-5.9-14 H. Zemann A. Bottenberg A. Bottenberg R. Bouwman
za. 26 dec.
I1: Hand. 6,8-10; 7,54- 10.00 EV.
e M 60 ev: Nit 10,17-2) ). Rutgers
I1: Gen. 15,1-6; 21,
;‘;;{V;‘:‘;e 1-3; 12: Hebr. 11.8. 9.15 EV. 11.00 GV. 10.00 GV. 10.00 GV.
H. Famili 11-12.17-19; ev: Lc. 2, H. Zemann PGV PGV PGV
Lramifie 22-40 of 22.39-40
19.00 GV.
do. 31 dec. PGV
vr. 1 jan. 11: Num. 6,22-27;
Nieuwjaar 12: Gal. 4,4-7; l—: 1200 EV.
M. Maria ev: Lc. 2,16-21 - £Zemann
za. 2 jan.
I1: Jes. 60,1-6;
z0.3 jan. 12: Ef. 3,2-3a.5-6;
s ev: Mt. 2,1-12 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV. 9.15 EV.
dei; Hereng H. Zemann A. Bottenberg A. Bottenberg H. Zemann
9ian 19.00 GV.
Z2Ld1an, 11: Jes. 55,1-11; PGV
12: 1 Joh. 5,1-9;
z0. 10 jan. ev: Mc. 1,7-11 11.00 EV. 9.15 WCV. 10.00 GV. 10.00 GV.
Doop vd Heer J. Rutgers F. Kok PGV PGV
za.16 jan. 1: 1 Sam. 3,3b-10.19; J.gz(i%i\,fn
12: 1 Kor. 6,13c-15a.
. 17-20; 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 EV.
0. 17 jan. ev: Joh. 1,35-42 J. Rutgers R. Bouwman H. Zemann
a2 jan 19.00 GV. 19.00 EV.
. ’ 11: Jona 3,1-5.10; F. Kok J. Rutgers
12: 1 Kor. 7,29-31;
20,24 ian ev: Mc. 1,14-20 11.00 EV. 11.00 WCW. 9.15 WCV.
bERI[E J. Rutgers R. Bouwman R. Bouwman

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren

EV=Eucharistieviering

GV=Cebedsviering

GZV=Gezinsviering

KWD=Kinderwoorddienst




De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu

VIEREN

Datum s pevelake ervelo Barneveld 00 4
Vaste 1e wo. v.d. maand Elke dinsdag
vieringen 09.30 EV. 9.30 EV
19.00 EV.
2a. 12 dec. J. Rutgers
g‘;z'of‘g:;v ; 9.15 WCV. 9.15 GV. 10.00 GV.
i F. Kok MOV PGV PGV
di. 15 dec. 19.00 Boeteviering
Boeteviering J. Rutgers
voor hele Lucasparochie
za. 19 dec. :{9500 WCV.
.Bouwman
20. 20 dec. 9.15 GV. 9.15 WCV. 11.00 EV. 11.00 GV.
g zondag vd B. Piepers R. Bouwman J. Rutgers B. Piepers
advent - riep : - Rutg o FIER
11.00 EV.
wo. 23 dec. H. Zemann
do. 24 dec. 19.00 GV.
19.00 Kerstavond B. Piepers
do. 24 dec. 20.00 WCV.
2000 Kerstavond F. Kok
di. 24 dec.
21,00 Kerstavond
do. 24 dec. 22.00 EV. 22.00 WCV. 22.00 WCV.
22.00 Kerstavond J. Rutgers A. Bottenberg F. Kok
do. 24 dec.
23.00 Kerstavond
do. 24 dec.
24.00 Kerstavond
vrij. 25 dec. 9.15 WCV. 9.15 GV. 11.00 EV. 11.00 GV.
Kerstmis R. Bouwman B. Piepers H. Zemann B. Piepers
7a. 26 dec.
2e Kerstdag +
+ H. Stefanus
a’ésﬁg:%e 10.00 EV. 11.00 GV. 10.00 GV.
H. Familie J. Rutgers PGV PGV
19.00 GV. 19.00 GV.
do. 31 dec. PGV PGV
vr. 1 jan.
Nieuwjaar
M. Maria
o A 19.00 EV.
- - Jan. H. Zemann
S’ﬁfn'ﬁ':r}ng 11.00 WCV. 11.00 WCV. 9.15 WCV. 9.15 WCV.
des Heren F. Kok R. Bouwman R. Bouwman F. Kok
O 19.00 EV.
-7 jan. J. Rutgers
z0. 10 jan. 11.00 GV. 9.15 GV. 9.15 GV.
Doop vd Heer B. Piepers PGV B. Piepers
16 19.00 GV.
za. 16 jan. PGV
20.17 ian 11.00 GV. 11.00 WCV. 11.00 OV. 10.00 GV.
-1/ jan. PGV R. Bouwman F. Kok PGV
za. 23 jan.
20,24 fan 11.00 WCV. 10.00 GV. 11.00 GZV 9.15 GV.
-S4 jan. F. Kok PGV B. Piepers B. Piepers

OV=0Oecumenische viering Vesper=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen PGV=Parochianen
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Het voornemen is om de kerk in een paar plaatsen open te stellen, vooral een

Dit jaar is alles anders, ook hoe uitnodiging voor kinderen, hun ouders en grootouders voor een bezoek aan de
we kerstmis kunnen vieren in kerststal.
de kerk.

- H. Catharinakerk Harderwijk op 24 december: Kerstverhaalroute van
16.00 uur tot 17.30 uur

- Jozefkerk Leusden op 24 december Kerststal-kraambezoek van 15.00 uur tot
17.00 uur en op 2e kerstdag 26 december van 14.00-16.00 uur

- Jozefkerk Achterveld op 24 december, bezoek aan de kerststal.
Gezinnen met jonge kinderen van 14.30-16.30 uur. Gezinnen met wat
oudere kinderen van 17.30 uur tot 19.00 uur

- Goede Herderkerk Ermelo op 2e kerstdag 26 december: een activiteit voor
kinderen om 13.30 uur.

- St. Catharinakerk Nijkerk 24 december: bezoek van de kerststal en
kerstverhaal voor gezinnen van 16.00-18.00 uur.

Zolang de coronamaatregelen
aanhouden, zal er een beperkt
aantal mensen naar de
vieringen in de kerk kunnen
komen.

Wilt u naar een viering (zie
liturgierooster) dan dient u
vooraf te reserveren.

Meer informatie vindt u op
de website www.stlucas.nu
of in uw locatieblad.

In tegenstelling tot de vieringen is bij deze inloop-activiteiten voor gezinnen
vooraf aanmelden niet nodig. Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in
de kerk. Zijn er al 30 mensen binnen, dan wachten we even op het kerkplein.
We houden 1.5m afstand van elkaar. Doe je (kerst)mondkapje op en geniet van
de warmte in de kerk. Wees van harte welkom!

U begrijpt, wij zijn ook
afhankelijk van de RIVM-
maatregelen rond die

tijd, daar hebben wij nu nog
geen zicht op.

Het programma is onder
voorbehoud.

Ook op andere locaties wordt mogelijk iets aangeboden.
Let op de website en de lokale media.

Namens Pastoraal team, Fred Kok

Volg onze vieringen
digitaal op YouTube!

H. Vormsel een jaar uitgesteld

De voorbereiding
op het H. Vormsel
slaat een jaar over.

Het is mogelijk om onze activiteiten in de kerk (vieringen
etc.) rechtstreeks op YouTube te volgen.
We hebben ons modem laten vernieuwen en deze

heeft meer capaciteit waardoor dit nu mogelijk is. De planning is dat
Zeker in deze schrale coronatijd is zo’n extra contact- die in juni 2021
mogelijkheid binnen onze geloofsgemeenschap extra begint.

waardevol. De vormselviering is dan in november 2021.
U kunt het vinden op YouTube onder:

“Sint Jozefkerk Achterveld”.

Daar kunt u op de datum klikken en de viering volgen.
Zondag 8 november is dit voor het eerst uitgeprobeerd
bij de viering van 11.00 uur.

We horen graag uw reacties.

Pope Francis@Pontifex
25 dec. 2019

Simone de Vette Today is the right day to draw near to the
tabernacle, the créche, the manger, and to say
thank you. Let us receive the gift that is Jesus,
in order then to become gift like Jesus.

To become gift is to give meaning to life.



http://www.stlucas.nu

ONTMOETEN

Net als u en iedere Nederlander zijn wij, als St. Lucas-
reizen ook getroffen door het virus. Niet persoonlijk en
hopelijk geldt dat ook voor u, maar vooral omdat er
heel veel niet meer kan zoals ook onze mooie reis naar
Griekenland die gepland stond. Er is ondertussen grote
angst en verdriet ontstaan en eenzaamheid, we hebben
veel mensen onder onze vingers door zien glippen waar
we afscheid van hebben moeten nemen. De ouderen
onder ons die een tijd geen bezoek hebben mogen
ontvangen en voor degene die nog wel ter been waren,
die durfden de deur niet meer uit.

Voor nu wil ik me tot u richten met woorden van
hoop, liefde en vertrouwen. Laten we vooral kijken
wat er allemaal wel kan. In deze periode zijn er ook
heel veel mooie initiatieven ontstaan. Wij zijn ons meer

BESTUREN

gaan verbinden met elkaar door op afstand elkaar een
hart onder de riem te steken. Hier en daar konden wij
briefjes achter de ramen lezen van mensen die hulp
wilden aanbieden. Bij ons in de parochies konden wij
online mooie vieringen mee maken. En zo hebben wij
het met elkaar toch maar mooi gefikst.

En laten we zo door gaan, elkaar blijven helpen zoveel
mogelijk als dat in ons vermogen ligt. Terwijl ik dit
schrijf is het begin november om op tijd de tekst te
kunnen aanleveren voor deze editie die u nu leest.
Ondertussen gaan we richting Kerst en voor mij een
mooie gelegenheid om u een beetje hoop te geven.

Als de situatie betrouwbaar en veilig is hopen wij
volgend jaar onze geplande reis die dit jaar niet door
kon gaan, alsnog te maken. Uiteraard hebben wij daar
nu nog geen enkel zicht op wanneer dit gaat worden
maar hij staat in de planning. Wat heel fijn is dat alle
pelgrims die niet zelf hadden geannuleerd, de volledige
reissom terug gekregen hebben.

Blijf gezond, blijf hoop houden, blijf moed houden
zodat we volgend jaar kunnen zeggen:

GRIEKENLAND, WIJ KOMEN ER AAN...

Ook namens Fred en Mirjam,
lieve groetjes, Willie van Kooij
06-21410286
willievankooij@gmail.com

VACATURE IN HET BESTUUR
VAN DE ST. LUCASPAROCHIE

**Persoonlijke noot:

Als bestuurslid heb ik veel plezier beleefd
aan de fijne samenwerking met tal van
vrijwilligers op de diverse locaties van onze

parochie, waardoor het mogelijk werd een
gezamenlijk  parochieblad te ontwik-
kelen en de noodzakelijke vernieu-
wing van de website te realiseren.

Het jaarlijks organiseren van de
Lucasdag en ook de Lieddag waren
hoogtepunten. Geweldig om dat met zo-
veel enthousiaste mensen tot stand te
brengen. Als je aan zo’n job begint, is
het heel plezierig om fijne dit werk te
ontmoeten, die je helpen en steunen om er
iets moois van te maken.

Jos van Vliet
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Jubileum in Voorthuizen

In de St. Catharinaparochie Barneveld is in 1970

een tweede kerklocatie gebouwd: St. Odulf in
Voorthuizen. Tot op de dag van vandaag is het
bestuurlijk  één  organisatie, genaamd: ‘Geloofs-

gemeenschap Barneveld-Voorthuizen’.

Afhankelijk van het aantal vrijwilligers en de beschikbaar-
heid daarvan heeft elke locatie een eigen werkwijze
op het gebied van kosterwerk, zangkoren, lectoren
en parochieraad. In 2020 bestaat de kerklocatie
Odulf van St. Catharina 50 jaar. Een reden om dat
jubileum te vieren en terug te kijken.

Dat terugkijken doe ik met Jan en Thea Pieterse. Zij maken
al 48 jaar deel uit van deze locatie. Sinds 1972 wonen
Thea en Jan in Voorthuizen. Zij kwamen uit Harderwijk
en hun roem had zich destijds al vooruitgesneld naar
Voorthuizen.

“Er komen parochianen aan die graag mee willen wer-
ken aan de opbouw van de geloofsgemeenschap in
Voorthuizen”, zo werden zij aangekondigd door pater Jan
Richter uit Harderwijk. In zo’n lange tijd is er natuurlijk
veel gebeurd.

Wiat is er zo veranderd in al die jaren dat jullie actief
zijn geweest in deze geloofsgemeenschap?

“Wat wij als heel fijn hebben ervaren, is, dat je als
gelovige meer betrokken werd bij het kerkelijk gebeuren.
Dat kwam mede door het Tweede Vaticaans Concilie
(okt. 1962-dec. 1965), waarbij veel in de R.K. Kerk
veranderde. Zo werd o.m. de landstaal ingevoerd en
kwam er naast het kerkbestuur een min of meer pastoraal-
adviserend orgaan, de parochieraad. Thea werd al vrij snel
(in Harderwijk) lid van die raad en Jan werd organist/
pianist van het eind jaren ‘60 opgerichte jongerenkoor
Panta Rhei. In Voorthuizen hebben we deze activiteiten
voortgezet.

In mijn rol als pianist/organist vroeg ik voorheen vlak
voor de viering aan de voorganger, wat er gespeeld/
gezongen moest worden; dat is nu ondenkbaar.
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Liturgie wordt voorbereid en dus ook de muziek wordt
daarmee een wezenlijk onderdeel van de liturgie. Kreeg
je eerst nog te horen, speel maar iets leuks, word je nu
als leek serieus genomen. Dat liederen in het Nederlands
gezongen mocht worden, was voor mij een openbaring.
Door de teksten van Huub Oosterhuis, zo prachtig en
zo veelzeggend word ik nog altijd gegrepen. En omdat je
kunt zingen in de eigen landstaal, maak je echt deel uit
van de liturgie. Zo voelen wij dat.

Er kwamen leken ‘op het altaar’, lectoren en lectrices.
Vooral de deelname door lectrices was toch wel een
opmerkelijke verandering, een vrouw ‘op het altaar’! En. ..
samen met een vrouw in de sacristie, dat was wel wennen
voor de priester. Eindelijk kwamen de vrouwen in beeld.
Ook ontstonden er werkgroepen van parochiéle
voorgangers, die vieringen voorbereiden”.

Wat maakt Voorthuizen zo bijzonder?

“Voorthuizen is een veel kleinere gemeenschap als
Barneveld en daardoor intiemer. In de tijd dat wij in
Voorthuizen kwamen wonen, was er aanwas van veel
jonge gezinnen. Deze gezinnen kwamen uit de Randstad
en ook uit het (katholieke) zuiden des lands, voornamelijk
militairen. We hadden het gevoel dat we met elkaar de
gemeenschap aan het opbouwen waren.

Wij herinneren ons de eerste 1e H. Communie. Wat een
feest was dat!”

Wat raakt jullie?

“Wij kennen de mensen in Voorthuizen. 7hea stapt op
iedereen afl Dat was in het begin vooral zo, vanwege
de vele vakantiegangers die Voorthuizen aandeden en
de vieringen bezochten. Ook de oecumene neemt een
bijzondere plaats in bij de Voorthuizens gemeenschap.
Pastoor Jan Onland heeft daar veel aan bijgedragen,
zoals vespervieringen in de Advent-en 40 dagentijd. Elk
jaar werd er een Openluchtviering en een Taizéviering
gehouden, waaraan zo'n 8-10 kerkgemeenschappen
deelnamen. Dat is in Voorthuizen gemakkelijker te orga-
niseren dan in Barneveld”.



Dromen jullie over de toekomst?

Het werd even stil bij Jan en Thea. Het antwoord was
er én van hoop: “Dat Odulf nog lang mag bestaan”...
Maar eigenlijk vrezen zij voor de toekomst van deze kerk-
gemeenschap. Jan en Thea zien ook dat het kerkbezoek
terugloopt.

“Nu in coronatijd was het lange tijd niet mogelijk om
elkaar in de kerk te ontmoeten. Het was een troost, omdat
dit voor iedereen gold. En nu je weer mag samenkomen,
dat is heel fijn, maar toch ... de vredeswens, de groet
op afstand, het zingen met slechts enkele cantors; dat is

pijnlijk!”

Hoe ziet het feest eruit?

“Het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw Odulf valt
samen met het 225-jarige bestaan van de St. Catha-
rinaparochie Barneveld-Voorthuizen. Een van de onder-
delen is een tentoonstelling. Foto’s hangen in de kerk-
ruimte, foto’s die de geschiedenis van Odulf vertellen en
ook van de gezamenlijke parochie. Op 5 september jl.
is er een feestelijke eucharistieviering geweest in Odulf;
op gepaste afstand konden er zo'n 50 kerkgangers bij
aanwezig zijn en stonden de cantors buiten te zingen met
prachtig weer en met prima geluidsvoorzieningen. Op 22
november zou er een feestelijke eucharistieviering zijn in
Barneveld met Mgr. Eijk als voorganger. Ook waren er
nog andere feestelijkheden gepland. Dat alles is vanwege
Corona gecanceld, evenals de feestelijke avond met
cabaret in de Veluwehal”.

In het Nederlands zingen!

“Toen ik met Jan en Thea aan het praten was en de
Nederlandse teksten van met name Huub Oosterhuis
ter sprake kwamen, strooide Jan met allerlei liedteksten
die hem raakten. Teksten die hij zelf ontdekte, maar
ook meenam vanuit Harderwijk van Panta Rhei. Het
inspireert hem enorm.

Jan oefende de liederen graag met het koor: Als God ons
thuisbrengt; Wie in de schaduw Gods mag wonen ...;
Zomaar en dak ...; Gij die geroepen hebt “licht” en het
licht werd geboren. En zo kon hij nog wel doorgaan.

En dan tijdens de repetitie, vertelde Jan, vond hij, dat
het koor het lied technisch goed kon zingen, maar nog
zonder “ziel”. Dan vroeg Jan: “Geloof nou in wat je zingt,
dan klinkt het zoveel mooier ...”

Ik vond het een mooi inspirerend en ontroerend slot van
ons gesprek.

Els Schrijver
Redactie Harderwijk
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In plaats van het jaarlijkse kloosterweekend staat er
begin 2021 een ééndaags kloosterbezoek op het
programma van Jong Aartsbisdom. Deze dag staat
gepland op zondag 17 januari. De naam van het
klooster en de locatie worden nog bekendgemaak.
Of deze activiteit van het JA-team definitief door
kan gaan en hoeveel jongeren er dan kunnen
deelnemen, hangt af van de in januari geldende
coronamaatregelen.

Zaterdag 7 november is de Diakenwijding geweest
van Paulus Tilma. Indien u dege belevenis nog zou
willen terugkijken is dat mogelijk via de website
wwuw.stlucas.nu

We wensen Paulus veel ureugde toe in zijn pastorale
werk voor de parochie in Doetinchem.

Nieuwe video's op katholiekleven.nl
over de Eucharistie

Dit jaar zullen er enkele video’s over de Eucharistie
verschijnen op www.katholiekleven.nl, met multi-
mediakanaal van de Nederlandse bisschoppen.
Hierin komen parochianen uit het Aartsbisdom
Utrecht, de dit jaar gewijde priester Gauthier de
Bekker en kardinaal Eijk aan

het woord over het belang

en de betekenis van dit sa-

crament voor hun geloofs-

leven.


http://www.stlucas.nu

“Het sterretje dat bleef stil staan...”

Dit is het verhaal van Eva, een eenzaam meisje.
Vooral ‘s nachts is Eva bang. Soms zijn haar mama
en papa niet thuis en dan kruipt ze helemaal onder
haar dekens, zo diep als ze maar kan.

Eva probeert dan om te dromen. Te dromen van
alle goede en lieve dingen rondom haar.
Vandaag ligt Eva weer te dromen. Ze kijkt naar
de grijze wolken die in een groepje boven haar
dakvenster hangen. “Waarom hebben die wolken
geen kleuren?” denkt Eva.

“Ik droom van gele wolken, die altijd blij zijn en
lachen van wolken met een rode blos, omdat

ze zo fijn kunnen spelen, groene wolken, die
iedereen helpen, bruine wolken, die fantastisch
samenwerken, blauwe wolken met de allermooiste
wensen, en de liefste wolken zijn oranje...”

Maar de wolken buiten luisteren niet naar Eva.
Ze blijven somber en grijs. Het zijn geen wolken
vol dromen en wensen. Plots ziet ze iets. Zijn dat
geen sterretjes, daar tussen de wolken?

Ze gaat rechtop in bed zitten. Het zijn sterretjes,
echt!

Ze knipogen naar haar, net alsof ze haar iets willen
vertellen. Eva is opeens niet bang meer.

Ze wipt uit haar bed en doet het raam open.

“‘Dag sterren,” zegt Eva. “Waarom zaten jullie
verstopt achter de wolken?“ De sterren zwijgen.
Maar plots ziet ze een heldere ster.

De ster trekt een lange,
glinsterende streep door de
lucht. “ Oei”, schrikt Eva.
“Ster, wat doe je? Je valt!
Waar ben je nu?“

Donderdag 24 december 2020

14:30 uur -16:30 uur ~ Doorlopend bezoek van de
kerk, voor ouders met hele
jonge kinderen

St. Jozefkerk, Achterveld
Kerststal-kraambezoek

St. Jozefkerk, Leusden
Kerstverhaalroute

H. Catharinakerk,
Harderwijk

Kerk open voor gezinnen
met kinderen,

St. Catharinakerk, Nijkerk
Doorlopend bezoek van de
kerk, voor ouders met wat
oudere kinderen

St. Jozefkerk, Achterveld

15:00 uur - 17:00 uur

16:00 uur - 17:30 uur

16:00 uur - 18:00 uur

17:30 uur - 19:00 uur

Op haar blote voeten rent ze naar beneden.

Ze trekt de voordeur open maar daar ziet ze

niets. Of toch, daar. Tussen de bomen. Een ezel.
Helemaal alleen. Eva stapt er zachtjes naar toe.
“Dag lieve ezel”, fluistert ze. “Niet schrikken.

Heb jij ook die vallende ster gezien?”

“Ja”, knikt de ezel. Hij wijst met zijn hoofd naar de
bergen.

“Die kant op, denk ik. Ga je mee? Ik breng je er
wel naar toe. Ik stond hier maar te staan, zo in mijn
eentje. Klim maar op mijn rug, dan gaan we samen
op zoek naar de ster die viel.“ Eva en de ezel gaan
samen op stap. En helemaal in de verte lijkt het wel
of er een lichtje brandt. Een piepklein vlammetje, in
die grote donkere nacht.

Eva en de ezel stappen er samen
naar toe. En terwijl ze dichterbij
komen, horen ze iets. Het geluid
van een kindje, heel erg kKlein.
“Oh”, fluistert Eva. Voor haar ziet
ze een stal. Met een man en een
vrouw. Meteen pasgeborenkindje.
En boven de stal straalt de ster.
De ster die Eva zag. En de ezel.
En heel veel mensen met hen.

“Mogen we binnenkomen?” fluistert Eva.
“Natuurlijk,” glimlacht de vrouw. “Wie goed is voor
ons kindje, is welkom.” Die avond is het feest in de
stal. Eva ‘s dromen kwamen uit. Een droom van
vriendschap, liefde, warmte, vrede en hoop.

En het kleine kindje? Die lachte naar Eva. En terwijl
Eva zachtjes zong van alle dromen die nog komen
gingen, viel het kindje in slaap.

(Bron: kuleuven.be)

Ook op andere locaties wordt mogelijk iets
aangeboden, LET OP de website www.stlucas.nu

Zaterdag 26 december 2020

13:30 uur Een activiteit voor kinderen
op 2e kerstdag in de Goede
Herderkerk, Ermelo

14:00 uur - 16:00 uur Kerststal-kraambezoek
St. Jozefkerk, Leusden

Zondag 17 januari 2021
Eéndaags kloosterbezoek Jong Aartsbisdom (tijd e.d. hangt
af van de coronamaatregelen www.jongaartsbisdom.nl)


http://www.jongaartsbisdom
http://kuleuven.be/
http://www.stlucas.nu

