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Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus
De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20,3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584

e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie

St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 P) Achterveld
telefoon 0342-451420

e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262

e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261

e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld-voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410

e-mail: harderwijk@stlucas.nu



Geloven

Op het moment dat ik dit schrijf,
bevinden we ons pas in de 3de
week van de Advent en heeft
maandag 14 december onze
minister-president  Mark  Rutte
ons allen toegesproken en
medegedeeld dat we een ‘harde
lockdown’ ingaan.

Als ik hier in Barneveld vanachter m’n laptop over
het scherm de winkelstraat inkijk, dan is het rustig
op straat en zijn de meeste winkels dicht. En is er
behalve bij de kaasboer, de bakker en de slager niet
veel te doen. Ja, het zijn nu écht de donkere dagen
voor Kerst, maar wanneer u dit leest, ligt de Kerst
alweer een flinke poos achter ons en hoe we er op
dat moment aan toe zijn en er bijzitten kan ik alleen
maar naar gissen. Ik heb er géén enkel idee van.

Daarom, blijf ik evenals de vorige keer dat ik
een artikel schreef, ditmaal terugkomen bij die
ontzettend oude woorden uit psalm 70 vers 1.
Waarmee we de meeste gebedsuren van het
getijdengebed dagelijks beginnen en welke de
monnikenvader Johannes Cassianus ons aanraadt
om in ieder moment te bidden: “God kom mij te
hulp. Heer, haast U mij te helpen!”.

In het afgelopen jaar ging na de tweede zondag van
de veertigdagentijd de eerste lockdown in en toen
zijn we in m’n vorige parochie al vrij snel begonnen
met het livestreamen van de eucharistievieringen
vanuit het eucharistisch centrum. Misschien zijn
we, nu u dit leest, al begonnen met vaccineren of
misschien ligt dat nog ver in het verschiet, op dit
moment heb ik geen idee.

Maar in alle onzekerheid komen continu die oude
en intens menselijke woorden bij me naar boven
drijven: “God kom mij te hulp. Heer, Haast U
mij te helpen!”. Soms is het een exclamatie van
wanhoop, wanneer ik ook even niet meer weet
wat ik nog tegen mensen moet zeggen. Soms is het
een dankzegging na een parelmoment tijdens het
pastorale dienstwerk. Soms is het een verzuchting
en een uit handen geven van alles wat er in me leeft
en op me afkomt.

Ik wens u, als lezer van deze woorden, van harte
toe dat deze tijd van voorbereiding op het meest

GELOVEN

heilige geloofsmysterie van Pasen, waarin we
gedenken dat onze Heer Jezus Christus voor ons
lijdt, sterft en verrijst, een gezegende tijd mag
zijn. Dat het een tijd in uw leven mag zijn dat u
er achter mag komen, dat God niet onverschillig
is voor wat er omgaat in ons leven, maar dat hij
met Kerst doelbewust, Emmanuel, God-met-ons,
wilde zijn; opdat wij zouden leven in liefdevolle
verbondenheid met Hem en elkaar, door zijn
overwinning op de dood.

Pastor Johan Rutgers,
pr.

Johannes Cassianus
monnikenvader




GELOVEN

Als kind geloofde ik...

. dat God De Almachtige Vader is. God staat boven
alles en dat geldt ook voor mijn kinderen. Ik geloof dat
alle kracht die in mij is van God komt. lk volgde mijn
moeder altijd naar en in de kerk. Ik heb daar veel geleerd.
Ik ben opgegroeid in Rwanda. Mijn opa heeft de eerste
priesters zien komen in 1903. Rwaza was de plaats
waar het bisdom gevestigd was. Daar woonde ons
gezin ook. De kerk die er gebouwd werd was de derde
kerk in Rwanda. Mijn opa en mijn vader waren beiden
bouwvakker en hebben de kerk mee opgebouwd. Wij
gingen naar de katholieke lagere school. De middelbare
school was vlak bij de kerk, een “uurtje” lopen. ledereen
was katholiek en er werd veel gebeden. Dat was niet
altijd leuk. Kwam ik bij mijn oma, moest ik weer bidden!
Ik heb in Rwanda in het onderwijs gewerkt en later
heb ik een administratieve opleiding gevolgd. Ik ben
altijd gelovig gebleven.

Toen ik Charles, mijn man, ontmoette wilde hij niet
trouwenindekerk. Datvond ik erg. Hij was voor zijn studie
in Italié geweest en daar was hij heel kritisch geworden
t.a.v. het geloof en de kerk. Maar hij bracht mij en onze
kinderen wel elke keer naar de kerk. Door veel te bidden
en veel geduld is Charles meegekomen in het geloof.
Toen in 1994 de burgeroorlog uitbrak, braken er
angstige tijden aan. Via het militaire kamp van de
regering, wat helemaal niet veilig was, zijn wij naar
Congo en vervolgens naar Kenia gevlucht.

In 1997 ben ik met mijn kinderen in Nederland gekomen,
opgevangen in het OC in Den Haag, daarna in het AZC
in Musselkanaal. Charles bleef achter in Afrika. In 1998
kreeg ik een verblijfsvergunning en kwam ik terecht

Pope Francis@Pontifex 12 dec. 2020

The current pandemic and climate change
affect above all the lives of the poor. We
must promote a culture that places at its
center human dignity and the common
good. For this reason the Holy See joins

in the objective of net zero emission.

Wat geloof jij?

in Harderwijk. Charles kon toen ook naar Nederland
komen. De geloofsgemeenschap van de H. Catharina in
Harderwijk heeft mij toen geholpen en geaccepteerd. Zij
zijn mijn familie.

Nu geloof ik ...

. nog steeds in de Almachtige God. lk kan zeggen
dat mijn geloof niet is veranderd ondanks alle beproe-
vingen. Het is nog steeds sterk en standvastig. Ik
heb heel veel meegemaakt, veel angst gekend en
heel veel overwonnen omdat ik geloof. Hij heeft mij
gesteund en vertrouwen gegeven. Bidden is niet altijd
vragen, wij moeten ook vaak bedanken wat God ons
heeft gegeven en voor zijn oneindige barmhartigheid.
Toen ik voor het eerst in Nederland naar de kerk ging,
maakte ik mee dat er vrouwen voorgingen in de viering.
Vrouwen op het altaar. ik schrok ervan. Maar ik vind het
eigenlijk heel fijn. Waarom niet!

Ik geloof niet meer ...

... dat je alleen in de kerk
kan bidden. Ik geloof nu dat
ons hart ook het huis is van
God. Ik dacht ook altijd dat je
de hostie niet met je handen
mocht aanraken. Ik vind het
fijn dat het toch wel mag.

Florentine Mukasine,
Harderwijk

Het is onzin, zegt het verstand
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is ongeluk, zegt de berekening

Het is alleen maar verdriet, zegt de angst
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht

Het is wat het is, zegt de liefde

Het is belachelijk, zegt de trots

Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk, zegt de ervaring

Het is wat het is, zegt de liefde

Erich Fried - Vertaling: Remco Campert



BESTUREN

Sommige dingen gaan wel gewoon door...

Ook in coronatijd
komen de rekeningen
gewoon binnen, hebben
we personeelskosten en
moeten onze gebouwen
onderhouden worden.
Maar zeker ook voor
de diaconie en het
pastoraat, zo kunnen
we vieringen en pasto-
rale activiteiten blijven
verzorgen.
Gelukkig hoeven we
ondanks corona niet te
klagen over de bijdragen
van onze parochianen
via de kerkbalans.
Hartelijk dank daarvoor!
Maar de collecte-opbrengsten zijn wel veel minder dan
we gewend waren. We missen veel huuropbrengsten
van onze parochiecentra. En de opbrengsten van onze
beleggingen zijn ook veel minder dan andere jaren.
Helaas zal het nog wel even duren voordat alles weer
normaal is. Voor 2021 verwachten we een tekort.

Ook de actie Kerkbalans gaat weer door in 2021.
Binnenkort krijgt iedereen weer een envelop in de bus.
We hopen dat ook de steun en bijdragen die we van
jullie, onze parochianen, ontvangen gewoon doorgaan.
Misschien met een extraatje in plaats van de wekelijkse
collecte in de kerk.

Met jullie bijdragen kunnen we onze pastores en
andere medewerkers blijven betalen, houden we onze
gebouwen in goede staat en kunnen we de vieringen
verzorgen. Hopelijk weer snel in volle kerken en anders
voorlopig nog via onze digitale kanalen.

Alvast hartelijk dank allemaal.

Jaap Godefrooij,
penningmeester St. Lucasparochie

Vacature in het bestuur van de

St. Lucasparochie

Ons bestuurslid voor communicatie heeft zijn
termijn van 2x 4 jaar erop zitten en moet dus
vervangen worden.

Welke parochiaan met een achtergrond in
communicatie, organisatie en publiciteit biedt
zich aan om deze post te gaan vervullen.

Taken zijn o.a. het aansturen en ondersteunen
van de redactie van ons parochieblad
“Lucasbrief”, het beheer van onze website
www.stlucas.nu, het organiseren van de
jaarlijkse Lucasdag en bijdragen aan andere
communicatiemedia, het bijwonen van de
maandelijkse bestuursvergaderingen en dat
alles in een communicatief goede samen-
werking met alle locaties binnen onze parochie.

Aanmelden kan bij secretariaat@stlucas.nu
tel 033 - 4941261
of communicatie@stlucas.nu / 06 12951792

Persoonlijke noot:

Als bestuurslid heb ik veel plezier beleefd
aan de fijne samenwerking met tal van
vrijwilligers op de diverse locaties van onze
parochie, waardoor het mogelijk werd een
gezamenlijk parochieblad te ontwikkelen
en de noodzakelijke vernieuwing van de
website te realiseren.

Het jaarlijks organiseren van de Lucasdag
en ook de Lieddag waren hoogtepunten.
Geweldig om dat met zoveel enthousiaste
mensen tot stand te brengen. Als je aan
zo'n job begint, is het heel plezierig om
fijne mensen bij dit werk te ontmoeten, die
je helpen en steunen om er iets moois van
te maken.

Jos van [/Iée:‘




VIEREN

Rooster onder voorbehoud i.v.m. coronaregels
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu

Datum Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten
Vaste vieringen Elke do. 9.00 3e wo v.d. maand 4e wo. v.d. maand: 2e wo. v.d. maand
8 Rozenkransgebed 9.30 u. EV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
72,23 ian 19.00 GV. 19.00 EV.
-2 Jan. F. Kok J. Rutgers
10.00 u OV. in
I1: Jona 3,1-5.10; dorpskerk (via
[2: 1 Kor. 7,29-31; livestream: http://
z0.24 jan. |©€V: Mc. 1,14-20 www.pgleusden.nl/live) 11.00 WCV.
Dominees + R. Bouwman
A. Bottenberg
11.00 EV. - J. Rutgers
za. 30 jan.
I1: Deut. 18,15-20;
70. 31 ian. [2: 1 Kor. 7,32-35,
ev: Mc. 1.21-28 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
H. Zemann A. Bottenberg F. Kok
za.6feb. | [1:Job 7,1-4.6-7;
[2: 1 Kor. 9,16-19.
20.7 feb 22-23; 11.00 EV. 9.15 WCV. 10.00 GV.
’ © | eviMc. 1,29-39 H. Zemann R. Bouwman PGV
19.00 GV.
za. 13feb. | 1. 1oy 13,1-2.45-46; PGV
12: 1 Kor. 10,31-11,1;
o 14 feb. | ev: Mc. 1,40.45 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV. 10.00 GV.
J. Rutgers F. Kok R. Bouwman PGV
17 feb. :1 Bty TR 19.00 fv' 9-30 EV. 19.30 GV. PGV. 19.00 GV. PGV.
Aswoensdag 2: 2 Kor. 5,20-6,2; F. Ko J Rutgers met asoplegging met asoplegging
ev: Mt. 6,1-6.16-18 met asoplegging met asoplegging
za. 20 feb. LI
[1: Gen. 9,8-15; J. Rutgers
[2: 1 Petr. 3,18-22;
:22? O (i 112-15 11.00 EV. 10.00 GV. 11.00 EV.
40-dagentijd H. Zemann PGV J. Rutgers
19.00 GV. 19.00 EV.
7. 27 feb. | 11: Gen. 22,1- B. Piepers H. Zemann
. 2.9a.10-13.15-18;
;2'208 -1 12: Rom. 8,31b-34; 11.00 EV. 11.00 GV. 9.15 WCV.
. ev: Mc. 9,2-10 ;
40-dagentijd H. Zemann B. Piepers R. Bouwman
za. 6 mrt I1: Ex. 20,1-17 of
20,1-3.7-8.12-17;
zo.7mrt 151 Kor. 1,22-25;
3e 70 : J hO"é 1/3 2-5 ; 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV. 9.15 WCV.
: ev: jon. 2,13- . . . ;
40-dagentijd J. Rutgers R. Bouwman R. Bouwman F. Kok
za. 13 mrt 19.00 GV.
[1: 2 Kron. 36,14- PGV
16.19-23;
S | P (26 24510 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV. 9.15 WCV.
- |ev:Joh.3,14-21 H. Zemann F. Kok F. Kok A. Bottenberg
40-dagentijd
za. 20 mrt 19§00 £
[1: Jer. 31,31-34; J. Rutgers
70. 21 mrt [2: Hebr. 5,7-9;
5e'zo ev: Joh. 12,20-33 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
40-dagentijd J. Rutgers N. Morpey N. Morpey

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering

PGV=Parochianen gaan voor GZV=Gezinsviering KWD=Kinderwoorddienst




Rooster onder voorbehoud i.v.m. coronaregels
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu

VIEREN

Datum a pevelake A a eld : . evelo 00 N
Vaste 1e wo. v.d. maand Elke dinsdag
vieringen 09.30 u. EV. 9.30 EV
za. 23 jan.
. 11.00 WCV. AL LIS 1 '0(.) GZV. 9.15 GV.
0. 24 jan. F Kok R. Bouwman B. Piepers B. Pieners
’ afwijkende tijd De Vlindertjes -riep
. 19.00 EV.
za. 30 jan. H. Zemann
31 ian 11.00 WCV. 11.00 WCV. H9'Z15 EV. 9.15 WCV.
zo. 21 jan. A. Bottenber N. Morpe ; cemann N. Morpe
& pey St. Caeciliakoor Pey
za. 6 feb. 19.00 WCV.
R. Bouwman
11.00 WCW. 11.00 GV. 9'1.5 GV. 9.15 EV.
AR A. Bottenberg B. Piepers B. Piepers J. Rutgers
) ) St. Caeciliakoor )
19.00 EV.
za. 13 feb. . Boeers
70. 14 feb 11.00 EV. 9.15 WCW. 9.15 WCV.
’ ’ H. Zemann PGV. Vivente R. Bouwman
17 feb. 19.30 GV. 19.00 GV. PGV. 19.QO GV. 19.00 EV.
R. Bouwman - B. Piepers J. Rutgers
Aswoensdag . met asoplegging . .
met asoplegging met asoplegging met asoplegging
19.00 WCV.
za. 20 feb. F. Kok
fg‘zf: feb. 11.00 WCV. 11.00 WCV. [9\1'1 EAX\@; 9.15 WCV.
40-dagentijd F. Kok N. Morpey St. Caeciliakoor Ak
za. 27 feb.
;:'Zis feb. 11.00 WCV. 10.00 GV. Hg';jrf;/r‘m 9.15 GV.
e R. Bouwman PGV . B. Piepers
40-dagentijd Vivente
19.00 EV.
za. 6 mrt J. Rutgers
;‘:;"“t 11.00 WCV. 11.00 GV. 9.15 GV. 10.00 GV.
40-dagentijd F. Kok B. Piepers B. Piepers PGV
19.00 EV.
za. 13 mrt J. Rutgers
22'2104 mrt 11.00 WCV. 9.15 GV. 9.15 EV.
40-dagentijd A. Bottenberg PGV H. Zemann
72, 20 mrt 19.00 WCV.
R. Bouwman
zo- it 11.00 EV. 11.00 WCV. L0 Ay 9.15 GV.
ez H. Zemann R. Bouwman U B. Piepers
40-dagentijd afwijkende tijd

OV=0ecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering




VIEREN

Paus Franciscus kondigt voch 2021 het Jozefjaor af

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot
het jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit dinsdag
8 december bekend op het Hoogfeest van
Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op die
dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus
Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep
tot ‘Patroon van de Universele Kerk’.

Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag
8 december direct van start gegaan,
zo maakte de paus bekend in zijn
apostolische brief Patris Corde en
het jaar wordt op 8 december 2021
afgesloten. Met dit speciale themajaar
wil paus Franciscus de heilige Jozef
als beschermer extra benadrukken.
Ook zijn rol als voedstervader wordt
komend jaar extra belicht. De paus
brengt dit in verband met de zorg voor
Jozef beeld Leusden armen en migranten en ook met de
rol van Jozef als patroonheilige van de
arbeiders.

Ook de Covid-19 pandemie heeft
meegespeeld in het besluit van de

paus om een speciaal jaar aan Sint-
Jozef te wijden. “De pandemie heeft
duidelijk gemaakt welke betekenis
gewone mensen hebben, al degenen
die dagelijks veel geduld tonen en hoop
bieden, waardoor ze een gevoel van
medeverantwoordelijkheid zaaien,”

Jozef beeld Achterveld aldus de paus.

Neem 12 hele maanden. Haal hier voorzichtig alle
ee !
. id, haat en afgunst uit. Kioe,
ﬁttlfggilolgens elke maand in 28, 30 Of]:)(‘ ]1( Zte‘:e]i;t.
a g ervoor dat je ze niet allemaal teget 1‘; e e
Ma Klaar me
dagen een voor een . gene
moq‘fzd?gnteg: Een snufje gelogf,'eeg\ezngi]zzgei u
ltie moed en een ein
f/e“; ;ﬁpfenlz dag een portie hoop, ver;;zt‘,i\‘/qug en
e i ix door dit men
i iikheid toe en mix ' \ >
We‘vewrl‘ier"?gebed een korte bespiegeling en wa
e ’
toewijding. e
het op sm _ -
B]I es?\?/lﬁe geluk, een bee‘ge acti
Doe het gerecht in een liefdess

een vuur van stralend geluk.

Garneer het gerec.:ht met
een glimlach en dien het n

grote porties op!

inke dosis energie,
oo ﬂe en de nodige h_umor.
chaal en kook dit op

Volgens de paus lijken ze daarmee op de
heilige Jozef “deze onopvallende man,
die dagelijks, discreet en in het
verborgene aanwezig is,”

aldus paus Franciscus.

De Kerk wil dit jaar de devotie tot de
‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra
stimuleren. Gelovigen kunnen in dit
Jozefjaar ook een volle aflaat verdienen.

Het bisdom Roermond kent een
heiligdom dat gewijd is aan
Sint-Jozef: het bedevaartsoord Smakt
bij Venray.

DIENEN

De mailing van 6300 stuks

in de 8 geloofsgemeenschappen is opgezet om
twee redenen. De eerste is om Caritas binnen de
St. Lucas-parochie meer bekendheid te geven.
De tweede reden is dat we verwachten dat de
Covid-19 pandemie vele mensen dit jaar harder
in hun portemonnee gaat raken.

We willen deze personen of gezinnen helpen in
hun eerste levensbehoeften, helpen bij de aanschaf
van noodzakelijke materiéle goederen en helpen
bij het vinden van de juiste instanties.

De drempel en schroom om tijdig hulp te zoeken
is groot en we hopen dat deze mailing de drempel
zal verlagen.

Daarnaast hopen wij dat mensen die geen hulp
nodig hebben de kaart doorgeven aan mensen

die wel financieel getroffen zijn.

Gerald van Wieringen
namens het PC| bestuur St. Lucas



VASTENACTIE 2021

EEN BETER LEVEN

DIENEN

DANKZIJ GOED ONDERWUIJS

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd
2021 - van 17 februari tot en met 5 april — staat in het
teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in
ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn
mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen
te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te
zetten.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierdui-
zend mensen een beroepsopleiding met hulp van
Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jonge-
ren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vas-
tenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer
mensen een steuntje in de rug geven om hen te hel-
pen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze
voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol
kunnen spelen in hun gemeenschap.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’
draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ont-
wikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties
(VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor
iedereen. Daartoe zetten we ons in voor projecten
die verschillende vormen van voortgezet onderwijs
beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in
ontwikkelingslanden. Ook ondersteunen we mensen
bij het opzetten van een eigen onderneming.

Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van
werkloosheid en armoede. Overigens biedt een baan
niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereld-
wijd leven miljoenen mannen en vrouwen mét een
baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold,
slecht betaald werk, vaak in onveilige en mens-
onwaardige arbeidsomstandigheden. Een (beroeps)
opleiding kan daarin verandering brengen en de kans
op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inko-
men verdient, hoeft zich geen zorgen te maken over
maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt
ruimte om na te denken over de toekomst en actief
deel te nemen aan de samenleving. Het maakt men-
sen dus economisch en maatschappelijk sterker.

Dat bewijst het verhaal van Eshita (38) uit Bangladesh:
zij en haar man werken hard, maar toch hadden ze
altijd moeite om rond te komen. Via Caritas leerde
Eshita eenden en kippen fokken. Daarmee kan ze in-
middels flink bijdragen aan het gezinsinkomen. En ze
doet meer: “lk vaccineer pluimvee voor meerdere
huishoudens en verkoop ook vaccins aan anderen.
En ik geef gratis advies als mensen uit onze gemeen-
schap hulp nodig hebben met hun dieren, naaiwerk
of bij het oplossen van sociale problemen.”

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen is ervoor
te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de
wereld de basis- en middelbare school kunnen afma-
ken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang
krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, technisch-,
en hoger onderwijs. Mensen die kwalitatief goed on-
derwijs hebben gevolgd zijn beter in staat een zelf-
standig bestaan op te bouwen van zichzelf en hun
gezin. Onderwijs voor iedereen vergroot bovendien
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Wat doet Vastenactie?

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van
projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs
en ondersteuning geven bij het opstarten van een
eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder
meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren
van onderwijsruimten en het verschaffen van lesma-
teriaal.

We hopen dat we tijdens de Vastentijd mogen reke-
nen op uw steun, zodat jongeren kunnen werken aan
hun toekomst. Op www.vastenactie.nl leest u meer
over de projecten die Vastenactie steunt.

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Marja de Werd, MOV groep


http://www.vastenactie.nl

LEREN

Uitleen van boeken over verlies, rouw en zingeving

MANNEN EN ROUW

Als de man verliest
Tim Overdiek, Wim van Lent

Wanneer we met verlies worden geconfronteerd, bijv.
door ziekte, door een echtscheiding of door de dood,
dan heeft dat een grote impact op ons leven. Vaak kan
het helpend zijn daar met anderen over te praten. Als
u behoefte heeft aan een gesprek, kunt u uiteraard een
beroep doen op het pastoraal team. Daar zijn we voor.
Ook kan het fijn zijn gewoon er wat over te lezen. We
hebben enkele boeken en magazines aangeschaft om omgaan met groot verdriet dan vrou-
in te zien. Als u dat wilt kunt u kosteloos een boek wen. Een boek vol waardevolle lessen
voor 3 weken lenen. Omdat we van elk boek maar één en inzichten. Verschillende ~bekende
exemplaar hebben is het prettig wanneer u van te voren Nederlandse mannen vertellen open-
even belt. U kunt dan op afspraak het boek in Leusden hartig over hun ervaringen: naast Hum-

afhalen, bij het parochiesecretariaat (tel. 033-4941261). berto Tan over de dood van zijn twee
broers, onder meer Douwe Bob over zijn

liefdesverdriet, Ahmed Marcouch over
zijn achtergelaten moederland, A.F. Th.
van der Heijden over zijn verongelukte
zoon en Falko Zandstra over de pijn bij
een dreigend faillissement.

ROUW KINDEREN Bl) SCHEIDING OUDERS

Jk hoor bij jullie allebei

M.].M. Fiddelaers-Jaspers

Ervaring leert dat mannen vaak anders

Hieronder vindt u ons aanbod met een korte beschrijving
(deze beschrijvingen vindt u - al dan niet wat uitgebreider
- ook op verschillende websites). De boeken zijn toegan-
kelijk geschreven.

Alle goeds en met vriendelijke groet,
Antoinette Bottenberg, p.w.

ROUW EN RELIGIES

Overleven na de dood
Uitgeverij Halewijn/Adveniat

In dit magazine zoeken we naar nieuwe
wegen om met de dood om te gaan.
We hebben het over rouwen en rituelen
en luisteren hoe concrete mensen wor-
stelen met de dood. We verkennen ook
hoe de oude antwoorden van religies
en wijsheden inspiratie kunnen bieden.
Zo wil dit magazine een steun zijn in
de zoektocht waar we allemaal mee
te maken hebben: die naar de zin van
leven en dood.

BASISBOEK OVER ROUW

Helpen bij

Manu Keirse

verlies en verdriet

In deze volledig nieuwe editie toont
Manu Keirse aan de hand van vele her-
kenbare voorbeelden hoe rouwen niet
gelijkstaat aan afscheid nemen, maar
aan anders leren vasthouden. Het boek
gaat niet alleen in op verlies door de
dood, maar besteedt ook aandacht aan
andere verliessituaties die vaak onte-
recht onderbelicht blijven, zoals verlies
van je gezondheid, je werk of je toe-
komstperspectieven.
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Dit is een werkboekje voor kinderen
van gescheiden ouders. Je voelt van
binnen van alles en je weet niet altijd
hoe je daarmee moet omgaan. Het
is vaak moeilijk om te vertellen hoe
je je voelt. Het lucht op wanneer je
kunt opschrijven wat je voelt of er een
tekening van maakt. Soms is er later een
moment om samen met papa of mama
in dit boek te kijken. Dan snappen
zij beter hoe het voor jou is dat zij uit
elkaar zijn gegaan. Want jouw verhaal is
belangrijk ook al verandert het niks aan
wat er is gebeurd. Het is fijn als papa
en mama tijd voor je nemen en naar
je luisteren. Misschien is dat wel het
allerbelangrijkste voor je.

CHRISTENEN EN LEVEN NA DE DOOD

Licht aan de horizon

In dit magazine stellen we de vraag
naar de dood en het leven na de dood.
We zoeken naar hoe wij dit vandaag
ervaren en proberen aan de hand van
de christelijke boodschap licht aan
de horizon te ontdekken. Moge het
de ‘zware steen’ van de dood helpen
wegrollen en een nieuwheid laten
vermoeden. Met bijdragen van kardinaal
Danneels, Anselm Griin e.a.



&en pleister tegen tranen
T. van Roosmalen, R. Fiddelaers-Jaspers, M. Lavell

Een ernstige ziekte bij een ouder heeft
impact op het hele gezin: op de zieke
ouder, de eventuele partner én de kin-
deren. De eerste vragen die ouders
bezighouden zijn: hoe vertel ik dit aan
mijn kinderen? Hoe betrek ik ze bij het
ziekteproces? Dit boek is een hand-
reiking voor o.a. ouders. Het geeft
inzicht in de beleving en reacties van
kinderen en in de dynamiek in het
gezin tijdens verschillende fasen van
het ziekteproces. Daarnaast biedt het
een concreet houvast bij allerlei vragen,
zorgen en twijfels.

Met mijn ziel onder de arm
Riet Fiddelaers-Jaspers

In dit boek wordt duidelijk hoe onlos-
makelijk liefde en rouw met elkaar
verweven zijn. Wie lietheeft, neemt het
risico van verlies erbij. Want zonder
rouw gaat het niet. Rouwen doen
we niet alleen bij een verlies door de
dood maar ook bij een verlies door
echtscheiding, van werk, een ideaal of
je thuisland. Aan de hand van stappen
in de verliescirkel neemt Riet Fiddelaers-
Jaspers de lezer mee op verkenning
door het rouwlandschap.

Hart op slot

Elien Craenhals, Emy Geyskens

Volwassenen vinden het vaak moeilijk
om een onderwerp als de dood te
bespreken, zeker met kinderen. Toch is
het ontzettend belangrijk om hierover
met hen in dialoog te gaan: eerlijk,
open, onomwonden en op hun niveau.
Hart op slot vertelt over de weg die
Senne aflegt om het verlies van zijn
opa te verwerken. Daarnaast is er
een uitgebreid non-fictieluik waarin
handvaten worden aangereikt om met
kinderen te spreken over doodgaan,
rouwen en gevoelens. Doet het pijn om
dood te gaan? Wat gebeurt er met je
lichaam als je sterft? Op deze en vele
andere vragen wordt er op kindermaat
een antwoord geboden.

ROUW BIl) ERNSTIGE ZIEKE OUDER

VERKENNING DOOR HET
ROUWLANDSCHAP

ROUW KINDEREN NA STERVEN VAN OPA
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Valentijn

Wie was eigenlijk
de patroonheilige
van geliefden?

14 februari is Valentijnsdag. De feestdag van alle
geliefden, én van een christelijke martelaar die
precies 1.752 jaar geleden werd onthoofd.

‘Het is ingewikkeld.” De standaardzin om op
Facebook een heikele relatiestatus te benoemen,
geldt evengoed voor de patroonheilige van
geliefden: Sint Valentijn, de meest gecommer-
cialiseerde heilige uit de geschiedenis.

Valentinus verwijst naar bisschop Valentinus van
Terni, een stad tussen Rome en Perugia.

Hij stierf rond het jaar 268, precies 1.752 jaar
geleden. Op 14 februari van dat jaar werd hij
onthoofd omwille van zijn christelijk geloof, later
werd hij heiligverklaard. Zijn relieken bevinden
zich nog steeds in de Sint-Valentinusbasiliek in
Terni.

Lange tijd was er verwarring rond een Romeinse
priester, ook Valentinus genaamd, die rond dezelfde
tijd was gestorven. Steeds meer wordt echter
geloofd dat het om één en dezelfde persoon gaat.

Wat hij met de liefde en met verliefden te maken
heeft? Daarover zijn historici het niet eens. De
meest verspreide verklaring is dat de bisschop
soldaten en hun geliefde in de echt verbond, ook
al was dat verboden door keizer Claudius II.

Die belegde nogal eens een veldslag en verkoos
ongehuwde soldaten die gefocust waren op de
strijd en niet op de liefde. Valentinus zou tientallen
soldaten hebben getrouwd en bekocht dat met zijn
leven. Claudius II zwoer namelijk bij de Romeinse
goden en had geen hoge dunk van de God van de
christenen. In het oude Rome was

14 februari overigens de dag van

Juno, patrones van vrouwen en

het huwelijk.

Volgens de legende genas

Valentinus de dochter van

een cipier van blindheid,

waarna tientallen zich

bekeerden tot het

christendom.

(Bron: www.kerknet.be)


http://www.kerknet.be

ONTMOETEN

Van Kerst naar Pasen

Een andere Kerst

Alle geloofsgemeenschappen hadden hun kerst-
draaiboeken klaar, de liturgie was voorbereid en de
kerstbomen opgetuigd. We hadden zin om samen te
komen in onze kerken, om in donkere tijden de geboorte
van het Christuskind te vieren.

Het lijkt al weer even geleden dat dit alles niet door
kon gaan. Misschien was u verdrietig, had u er zo
naar uit gezien en zat u ineens thuis. Misschien was
u teleurgesteld, omdat u als vrijwilliger zoveel tijd
en energie gestoken had in de vele voorbereidingen.
Ondanks het feit dat de vieringen niet door konden
gaan zijn we u enorm dankbaar voor al het werk dat u
heeft verricht.

Prachtige Kerst-
initiatieven uit onze
geloofsgemeenschappen

De geloofsgemeenschappen
hebben niet stil gezeten. Op
de groepsapp van de Kring
van Pastoraatsgroepen kwa-
men foto’s voorbij van lokale
kerstinitiatieven, om mensen
een hart onder de riem te
steken.

Zo hebben bijvoorbeeld alle
parochianen in Ermelo een
kerstlichtje thuis ontvangen
en kregen in Nijkerk 175
zieken en ouderen een tasje
vol verrassingen.

Hoe verder?

U vraagt zich misschien af: hoe gaan we verder? We
hopen dat we intussen weer fysiek kunnen samen
komen om te vieren. We houden u zo goed mogelijk op
de hoogte via onze website: www.stlucas.nu/vieringen
Corona-informatie vindt u op onze website onder het
kopje ‘corona’.

Livestream

Wanneer de kerken nog gesloten zijn, kunt u op
zondagmorgen de eucharistievieringen volgen via het
YouTubekanaal: Sint Jozefkerk Achterveld.

Wanneer de kerken weer open zijn maar slechts voor
een beperkte groep toegankelijk, dan kunt u naast het
bovengenoemde kanaal ook meevieren via het You
Tubekanaal van RK Putten Heilige Maria Zuivering.
Via de geluidsverbinding van www.kerkomroep.nl
kunt u de vieringen vanuit de St. Jozetkerk Leusden en
de St. Catharinakerk Barneveld volgen, voor Nijkerk
www.kerkdienstgemist.nl

Geloof, hoop en liefde

Aan het begin van de Veertigdagentijd willen we u
vragen: blijf omzien naar elkaar, naar jong en oud.
Draag elkaar op handen, zoals God u op handen draagt.
Samen houden we de moed er in, op weg naar Pasen!
Heeft u zelf behoefte aan steun of bezoek, neem dan
gerust contact op met uw pastoraatsgroep.

Op weg naar Pasen wens ik u namens het pastoraal
team: geloof en een hoop liefde,

Een hartelijke groet van Antoinette Bottenberg

KIDS/JONGEREN

Kinder- en tienerkamp

Na de succesvolle editie van 2020 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 weer een kinder- en
tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

KINDERKAMP ‘Vrienden voor het leven’

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus

Voor wie: Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar

Deelnemers: Maximaal 30

Begeleiding:  Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten

Kosten: €125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin

meegaan, is er een speciaadl tarief van €70 per extra kind

TIENERKAMP ‘Heroes only’

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus

Voor wie: Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar
Deelnemers: Maximaal 30

Begeleiding:
Kosten:

Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & priester Gauthier de Bekker
€145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan,

is er een speciaal tarief van €95 per extra tiener

Meer informatie en aanmelden kan via www.jongaartsbisdom.nl (aanmelden tot 30 juni)


http://www.jongaartsbisdom.nl
http://www.stlucas.nu/vieringen
http://www.kerkomroep.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl

