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-=> Van de redactie

Beste lezers,

Voor u ligt de eerste
Jozefbode van 2023.

Een nieuw jaar met nieuwe
kansen en mogelijkheden.

De tijd gaat erg snel, we gaan
alweer naar de voorbereiding
van de vastentijd.

In het weekend van 19 tot 21
februari is het Carnaval.

We wensen u veel leesplezier!

= Antonio Canova: basreliéf in gips =

Berichten van de locatieraad

Beste parochianen,

Bij het afsluiten van het.oude jaar kijken we terug naar alles wat er
in het afgelopen jaar is gebeurd. Er is veel goed gegaan maar ook
heel veel teleurstellende dingen en droevige zaken hebben onze
paden gekruist. Privé zal het niet bij iedereen voor de wind gegaan
zijn. Maar ook de wereld situatie maakt ons bezorgd, ook al kunnen
we er niet veel aan doen, het legt wel een druk op ons leven. Het
“lijkt dat de corona minder is geworden maar de griep pakt wel heel
erg uit. We hoopten allemaal dat de oorlog in Oekraine afgelopen
zou zijn, maar niets is minder waar. En die oorlog brengt allerlei
beperkingen met zich mee. Maar laten we de moed niet verliezen
want ondanks de beperkingen van prijzen en grondstoffen wonen we
in het beste land van de wereld.



Zo beginnen we aan een nieuw jaar met frisse moed en energie. We
putten kracht en positiviteit om met elkaar de schouders eronder te
zetten omdat we nog steeds een gemeenschap zijn die er voor
elkaar is.

Kijk naar de grote hoeveelheid vrijwilligers die allemaal klaar staan
om op vele fronten de spirit er in te houden. Als dat niet meer
gebeurt dan kan de bisschop nog zoveel willen door middel van
regels en geboden, maar dan is het over. We kijken naar elkaar om
en daarom kan er zoveel.

Ons kerkhof bestaat dit jaar 200 jaar, dat laten we zeker niet
ongemerkt voorbij gaan. We beginnen met een opfris klus voor het
kerkhof. Ons kerkhof wat zonder vrijwilligers niet eens zou kunnen
‘overleven’.

Ook kijken we naar de mogelijkheden om het orgel een opknapbeurt
te laten geven. We zijn klaar om 2023 een succesvol jaar te laten
zijn maar dat kan alleen als u allemaal een steentje bijdraagt.

De Locatieraad, de Pastoraatgroep en het Pastorale Team danken
iedereen voor het werk in het afgelopen jaar en de alvast de
komende inzet voor 2023. Zonder jullie is er geen gemeenschap. Wij
wensen u allen een Zalig Nieuwjaar!

*Evelien Blom

® Berichten van de pastoraatsgroep|

Lezing Maria Magdalena door Fred Kok

Woensdag 15 februari om 19.30 uur in de Kom (inloop vanaf 19.15)
Aanmelding via het secretariaat: 033-4941261 of
leusden@stlucas.nu Kosten: € 2,00 t.b.v. gebruik de Kom en

koffie/thee

Vergruist en bewonderd, een heilige of een
prostituee? Een hoofdfiguur in de gekte ,
rondom de bloedlijn van Christus: BBC-series,
de Dan Brown film (De Da Vinci Code) Er
gaan veel uiteenlopende verhalen over deze
bijbelse vrouw, waarover in de bijbel eigenlijk
| maar weinig geschreven staat. Weten we dan
niets van haar? Er zijn andere bronnen,
waaronder haar eigen evangelie, dat weliswaar
de canon niet gehaald heeft, maar toch
bewaard gebleven is. Maria uit Magdala, ze
heeft in de laatste jaren een grote belangstelling gekregen, haar
feestdag een hoogfeest, haar rang opgewaardeerd tot apostel.




En ook in de "gewone wereld": musea met een grote tentoonstelling
aan haar gewijd, een hoofdrol in de Passion... Wie was zij, en wat
weten we van haar? En belangrijker nog: wat zegt zij ons over haar
en ons geloof in Jezus Christus?

Op deze vragen gaat pastoraal werker Fred Kok in tijdens zijn lezing
over Maria Magdalena.

Lezing 'Glas' door Koos Egtberts

Woensdag 22 maart 19.30 uur in de Kom (inloop vanaf 19.15 uur)
Aanmelding via het secretariaat: 033-4941261 of
leusden@stlucas.nu

Kosten: € 2,00 t.b.v. gebruik de Kom en Koffie/thee

Koos Egtberts, één van onze parochianen, echtgenoot van Mieke
Egtberts, is al jaren gefascineerd door glas. Zijn hobby is een uit de
hand gelopen professionele vrijetijdsbesteding geworden. Hij noemt
zich autodidact op het gebied van glas. 'Glas in al haar facetten'.
Cultureel, maatschappelijk, historisch en technisch.

Verzamelaar van modern en oud glas, voornamelijk in de kleur
blauw. Hij is lid van verschillende verenigingen op het gebied van
glas en zit in verschillende besturen zowel in binnen- als buitenland.
Binnen onze Lucasparochie zijn er kerken met interessante 'glas in
lood ramen’'. Eigenlijk zou hij wel een 'tour' willen maken langs deze
kerken. " = ’

Door het jaar heen geeft hij verschillende lezingen: over Glas in het
algemeen, Floraal glas, glazen kerstversiering, 400 jaar Boheemse
glaskunst, gebrandschilderd glas, glas-in-lood en glazen kralen.
Voor deze vanavond hebben wij hem gevraagd voor onze parochie
te willen 'preken’. Het beloofd een boeiende avond te worden zodat
we met andere ogen gaan kijken naar glas om ons heen. U bent van
harte uitgenodigd.

Terugblik op Kerst 2022 'het mocht weer na Corona’
Het begon met de kerstlichtjes wandeling op zaterdag 17 december.
Vanaf 16.00 uur kon in de tent op het plein een lampionnetje
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worden gemaakt. Daarna liep een herder mee met een groepje
langs de route die was uitgezet met sterren.

Bij iedere ster stond iemand uit het
kerstverhaal.

Nadat alle sterren waren gevonden
kwam de groep uit bij de stal in de
kerk waar een levende Jozef, Maria
en Jezus aanwezig was. Daarna was
er bij de tent op het plein voor ieder
wat te drinken (warme chocomelk,
glihwein) en iets lekkers te eten.

Kerstviering voor de kinderen op 24 december 17.00 uur

We kijken terug op een mooie kerstviering met onze jongste
kinderen met hun ouders en grootouders waarin Hank Beermann het
verhaal deed en Helmi, Dorieke en Marja de liederen verzorgden.
Fijn dat we met zoveel weer Kerst konden vieren in de kerk!

Kerstkribbe kijken

Ondanks het slechte weer hebben een
aantal kinderen met hun ouders toch nog
een bezoek gebracht bij de Kribbe. Voor
hen was kerstmis nu compleet. In alle
rust bij de Kribbe kijken en luisteren naar
- de mooie muziek.

Omzien naar elkaar

... dat willen we graag maar hebben daarbij ook uw hulp nodig.
Weet u iemand die naar het ziekenhuis moet of wel een
bemoediging vanuit de kerk kan gebruiken, wilt u dit dan doorgeven




aan het secretariaat. 033-4941261 of leusden@stlucas.nu
Dan kunnen wij op gepaste wijze daar aandacht aan schenken.

<| Nieuwtjes

Afscheid van Victor Mugimba als misdienaar/acoliet

Victor heeft ons aangegeven zijn functie als misdienaar/acoliet te
willen stoppen.

Hij schreef als volgt: 'Ik begon als een 16-
jarige jongetje in 2004 als misdienaar in een
groep van bijna 25 misdienaars (ja, toen
was misdienaar zijn in de mode). En al shel

, kreeg ik een belangrijk rol toen ik na 2 jaar

I de taken van onze codrdinator overnam
mevrouw Wobby Sloot. Toen doorgegaan als
¢ begeleider/trainer/acoliet. Dat heb ik al die

~ tijd met plezier gedaan. Heb jongetjes
...vaders zien worden.. trouwen.., kortom
een tijd die ik niet snel zal vergeten.

Naast mijn werk als acoliet, heb ik in
verschillende groepen gezeten, o0.a. de groep
die de eerste St. Lucasdag moest organiseren, en meegedacht aan
verschillende namen voor ons parochie. Wat later Lucas is
geworden..

In totaal 18 jaar, eigenlijk 16 jaar min de 2 corona jaren, bewaar ik
zo veel herinneringen die niet te beschrijven zijn, daarvoor heb ik
een paar Adtjes nodig'.

Binnenkort wordt Victor. voor de 2¢ keer vader en vindt hij het tijd
worden om zijn plek over te dragen aan een ander.

Op 2¢ kerstdag tijdens de eucharistieviering heeft pastoor Harrold
Zemann hem bedankt met mooie woorden en bloemen voor al zijn
inzet. We wensen hem een mooie toekomst met zijn gezin.

Fred Kok 25 jaar Pastoraal Werker bij de St. Lucasparochie
Zondag 19 maart, Feest van de Heilige Sint Jozef, viert Fred Kok zijn
zilveren jubileum als Pastoraal Werker bij de Lucasparochie. Om

- 11.00 uur is er een Eucharistieviering in de Jozefkerk te Leusden,
waarin pastoor Harrold Zemann en hij samen zullen voorgaan.

Na afloop wordt er een receptie gehouden in De Kom.

Bij een jubileum hoort ook een geschenk. Fred heeft aangegeven het

heel fijn te vinden om een financiéle bijdrage te ontvangen voor zijn
'voetreis naar Rome' die hij 17 april zal starten.
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Begin augustus hoopt hij in Rome aan te
komen.

Om bij te dragen aan zijn cadeau kunt u een
bedrag overmaken op rekeningnummer
NL 62 RABO 0152 0157 87 St.
Lucasparochie onder vermelding van
Jubileum Fred Kok.

U bent van harte uitgenodigd om dit
jubileumfeest mee te vieren !

& Vieringen

St. Jozefkerk

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terug-
vinden in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu

Vanaf zondag 1 januari tot en met zondag 30 april begint de
Eucharistieviering om 11.00u.

Oecumenisch getijdengebed

Op initiatief van de gezamenlijke kerken in Leusden: de Koningshof, de
Marcuskerk en de St. Jozefkerk is er op woensdag 1 februari a.s. een
oecumenisch getijdengebed in onze St. Jozefkerk.

Het begint om half acht. De woensdagavonden in de 40-dagentijd en
Adventstijd zijn gereserveerd voor de oecumenische vespers, dus dan is
er geen getijdengebed.

Oecumenische vespers in de 40-dagen tijd

Vanaf woensdag 22 februari, Aswoensdag, is er weer een serie
oecumenische vespers met als overkoepelend thema Wat is heilig voor
ons? In 7 weken naar Pasen nemen de vespers ons mee in een
inspirerende voorbereiding op het Paasfeest.

Aanvang 19.00 uur, vanaf woensdag 22 februari a.s.

Extra vieringen in de 40-dagentijd, locatie St. Jozefkerk:

° Wo. 22 febr. 19.00 u. Oecumenische viering, Aswoensdag
o Wo. 1 maart 19.00 u. Oecumenische viering

e  Wo.8 maart 19.00 u. Oecumenische viering

° Wo. 15 maart 19.00 u. Oecumenische viering

° Wo. 22 maart 19.00 u. Oecumenische viering

J Wo. 29 maart 19.00 u. Oecumenische viering

o Wo. 5 april 19.00 u. Oecumenische viering, voor Boete en

Vergeving




Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden.

Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/
luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop,
PC, tablet, iPad of mobiele telefoon de website

kerkdienstgemist.nl en vul Leusden in bij *Vind uw kerk’. Klik in het
volgende scherm op: St Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst
van beschikbare uitzendingen van St Jozefkerk Leusden en klik
vervolgens op de uitzending die u wilt zien of beluisteren.

Rozenkransgebed
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk.

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een
weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.

27 januari Zangviering

3 februari Paulien Flinkerbusch
10 februari Team Welzijn

17 februari Geke van Schuppen
24 februari Zangviering

3 maart Paulien Flinkerbusch
10 maart Team Welzijn

17 maart Geke van Schuppen
24 maart Zangviering
Biechten

Als u wil biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met
een pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat
voor het maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261

Koffiedrinken in De Kom §
Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom. é

% Activiteiten

Taizé-viering in Marcuskerk

Op vrijdag 3 februari 2023 is er weer een Taizé-viering in de
Marcuskerk in Leusden, aanvang 20.00 uur (welkom vanaf 19:45
uur). Dit is de eerste Leusdense Taizé-viering sinds de corona-
onderbreking.



Taizévieringen zijn anders dan gewone kerkdiensten. Centraal in de
bijeenkomst staan muziek en meditatie. Er is geen voorganger en
geen preek. De muziek wordt gevormd door het zingen en spelen
van eenvoudige, korte liederen met teksten die meerdere keren
worden herhaald.

Taizé is een dorpje in Bourgondié in
Frankrijk. Sinds de Tweede
Wereldoorlog vormt dit dorp het hart
van een internationale, christelijke
kloostergemeenschap. Deze richt zich
in haar activiteiten op jongeren onder

: de dertig jaar. Duizenden jongeren,
ook uit Leusden en Amersfoort, komen jaarlijks naar Frankrijk of
naar een jongerenontmoeting op het continent waar zij wonen. Taizé
wil mensen inspireren een pelgrim van vrede te zijn en van wat
goed is.
Heb je zin om de liederen vooraf mee in te studeren? Stuur dan een
berichtje naar s.staps@gmail.com. We oefenen op donderdagavond
26 januari.

Johannes Passion

Dinsdag 14 maart om 20.00 uur
wordt er weer een Johannes
Passion uitgevoerd in de St.
Jozefkerk.

De kaartverkoop start
binnenkort. U kunt kaartjes (& €
25,-) kopen via de website:
www.bachleusden.nl

Op maandag 13 maart voert deze groep zangers en muzikanten een
kinderversie van de Johannes Passion uit voor kinderen van de
basisschool. Hiervoor zijn een aantal basisscholen benadert.

Dagbedevaart naar Beltrum op 16 maart

Beltrum is de geboorteplaats van onze Pastoor Harrold Zemann.
Tijdens deze dag lopen we als het ware in zijn voetsporen. We gaan
- ontdekken waarom deze plaats zo bijzonder was en is voor Harrold.
We beginnen deze dag in de Kerk van Beltrum waar Harrold o.a. is
gedoopt en hier houden we een Eucharistieviering met aansluitend
een rondleiding. Deze kerk is onlangs gerestaureerd en we kunnen
indrukwekkende schilderijen bewonderen. Na de viering lopen wij
langs het geboortehuis van Harrold.




We gaan ook een bezoek brengen aan een
historisch gebouw, de Herberg Erve Kots in
Lievelde. De herberg is van binnen helemaal
op “zijn Achterhoeks” ingericht. Ernaast staat
een openluchtmuseum dat een mooi inkijkje
geeft in het plattelandsleven van de Gelderse
Achterhoek van vroeger.

~ Tegenover de herberg gaan we de
Kaasboerderij bezoeken waar je kan zien hoe
de kaas gemaakt wordt en in de zuivelwinkel
is het wellicht de moeite waard om een
Achterhoeks stukje kaas te kopen.

Vanuit Lievelde rijden we acht kilometer verder net over de Duitse
grens bij Groenlo naar het dorpje Zwillbrock. Ook dit was een
dierbare plek voor Harrold. Als gezin gingen zij vaak naar het
plaatselijke kerkje om kaarsen op te steken. In de omgeving gaan
we een wandeling maken en misschien komen we ook langs de
meeuwenkolonie.

Ter afsluiting houden we in dit kerkje een korte gebedsviering met
dank aan Harrold voor zijn inbreng voor deze dag.

Opgave bij Anita of Simone van het secretariaat te Leusden via;
secretariaat@stlucas.nu of via de telefoon 033 - 4941261

Op basis van 50 personen kost deze dagbedevaart per persoon

€ 25,00 incl. touringcar, koffie/thee en excl. de lunch. Vertrek om
8.30 uur uit Leusden Hamersveldseweg 51

Van harte welkom, wij kijken
uit naar uw komst, voor nu
een hartelijke groet mede
namens, Pastoor Harrold
Zemann en Pastor Fred Kok

*Willie van Kooij / St.
Lucasreizen
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Is er ook een Carnavalsoptocht bij jou in de buurt? Ga je kijken of
misschien zelf meedoen. Deze kleurplaat is voor jou om alvast in de
stemming te komen!

Carnaval 18 t/m 21 februari 2023

De koning en het carnaval -Verboden Carnaval te vieren!
(vgl. Mc. 2, 23-36)

Er was eens...

een land waar de mensen dol waren op carnaval. Er was één
probleem: ze dronken altijd veel te veel bier. En daarom gebeurden
er veel ongelukken in het verkeer als de mensen naar huis gingen.
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Rode neuzen verboden

De koning van het land dacht: "daar moet ik wat aan doen. Al die
dronken mensen met hun rode neuzen. Ik weet het al: rode neuzen
zijn voortaan verboden!" Maar de mensen verzonnen er iets op: ze
maakten hun gezicht wit met schmink, zodat niemand kon zien dat
ze een rode neus hadden. En dus verbood de koning ook witte
gezichten. Toen verborgen mensen hun gezicht en hun rode neuzen
met maskers en feestmutsen. En dus werden ook feestmaskers,
hoeden en feestmutsen verboden. Mensen gingen zich verkleden,
zodat de politie ze niet zou herkennen. Daarom werden ook
verkleedkleren verboden. En zo kwamen er steeds meer regels. Je
mocht zelfs niet meer lachen en zingen!

Jaren later...
Jaren later, op een winteravond, liep de koning over straat. Het was
ijskoud. Hij liep langs een huis
‘™| toen hij plotseling binnen muziek
-4 hoorde. Nieuwsgierig keek hij
JLix=| door het raam. Daar waren
: "2l mensen stiekem de verjaardag
aan het vieren van een ziek
i3 kind. Ze hadden rode neuzen
1 opgezet om haar vrolijk te

| maken, er waren clowns met

| witte gezichten en
verkleedkleren, ze lachten en
zongen een lied. De koning
herinnerde zich hoe zijn vader en moeder vroeger dat liedje zongen
bij zijn verjaardag. Het hart van de koning smolt. En hij begon
zachtjes mee te zingen met het liedje.

Plotseling... -

Ineens werd hij door twee soldaten ruw vastgepakt. De koning
schrok zich een ongeluk! "U wordt gearresteerd! U heeft een rode
neus, en dat is verboden!" "J-Ja maar... zei de koning, dat komt
door de kou!" "U heeft een wit gezicht, en dat is verboden!" "D-dat
komt door de schrik!" "U heeft een feestmuts op, en dat is

- verboden!" "D-dat is mijn kroon!" "U hebt zich verkleed als de
koning, en dat is verboden!" "M..maar ik BEN de koning!" stamelde
de koning. "Ja, jal" zeiden de soldaten. "En wij zijn zeker Bassie en
Adriaan? De echte koning zou hier nooit staan zingen, want zingen is
verboden!" De koning werd door de soldaten naar de gevangenis
gebracht.
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De volgende dag...

De volgende dag, toen het licht was geworden, schrokken de
soldaten zich een hoedje, want ineens zagen ze dat het WEL de
koning was!! "W..we hebben alles precies volgens de regels gedaan”
zeiden ze. "Rode neuzen, witte gezichten, feestkleren, lachen en
zingen zijn toch verboden?" En angstig keken ze naar de koning.
Maar deze begon hartelijk te lachen. Hij schaterde het uit. "Jullie
hebben mij gisteren een mooie les geleerd!" zei hij tegen de
soldaten. "Nu begrijp ik wat een domme koning ik ben geweest! De
regels zijn er voor de mens, niet de mens voor de regels! Vanaf
vandaag mag iedereen weer feestvieren. Maar ik maak één nieuwe
regel: iedereen die een rode neus heeft wordt gratis thuisgebracht
door mijn soldaten!

En zo liep het toch nog goed af met het carnaval in dat land. En de
mensen daar leefden nog lang en gelukkig!

Oorsprong van het Carnaval
(De strijd tussen Vasten en
Vastenavond is een
olieverfschilderij uit 1559,
geschilderd door Pieter Bruegel de
Oude.)

De precieze oorsprong van het
carnaval is niet helemaal
duidelijk. Mogelijk is het feest
afgeleid van soortgelijke heidense festijnen die al voor de
verspreiding van het christendom plaatsvonden. Zo vertoont het
carnaval veel overeenkomsten met de Romeinse Saturnalién en
Bacchanalia.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste middeleeuwse
vieringen van Carnaval plaatsvonden in de steden van Italié. Met
name het Venetiaanse Carnaval, het Carnavale, trok met haar
optocht en gemaskerd bal ieder jaar veel toeschouwers. Vanuit Italié
sloeg het feest over naar de buurlanden Spanje en Frankrijk, waarna
het zich langzaamaan over de rest van Europa verspreidde. Het

- carnaval vond ieder jaar plaats vlak voor het begin van de
vastentijd, de veertig dagen voor Pasen waarin christenen geen
vlees mochten eten. Mogelijk stamt de naam van het feest dan ook
af van de Latijnse uitdrukking carne vale, dat ‘vaarwel aan het viees’
betekent.
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Het licht dat door het donker danst
Auteur & Illustrator: Yuval Zommer
Uitgeverij: Christofoor

Als de winter op zijn koudst is en de
poolnacht op zijn donkerst, is er toch
een licht. Hoe kan dat nu? Op de
Noordpool is er toch altijd sneeuw en
ijs. In de winter is het er pikdonker.
Maar toch is er een licht. Dit noemen
ze het noorderlicht. Het licht dat
waaide ooit naar de aarde toe als
stofjes van de zon.

"Wij zijn de gloed die gloort en glanst,
het licht dat door het donker danst",
zegt het.

Al deze stofjes zweefden door de lucht
en vonden elkaar op hun weg. Zo
werden ze samen een sterk licht. Een
licht dat stroomde en kleur ging geven
overal waar het langs kwam. Over bomen die zo een mooie sluier
kregen. Bij ijsberen en hazen die het een wonder vonden. Over
ijsvlaktes waar robben van plezier in hun vinnen gingen klappen. De
walvissen gingen zingen in de zee en schepen lieten hun bellen
rinkelen door het licht. Sneeuwvossen en oerossen vonden zichzelf
in het licht schilderachtig. Dichters die weefden gedichten en
verhalen over het noorderlicht dat ze zagen. De mensen werden er
zo blij van en wilden het licht in hun midden hebben. Overal waar
mensen, dieren, land en zee waren dansten ze met het licht mee.
Door wolken blies de wind het licht voort en zingt het:

"Wij zijn de hoop die glanst en gloort, wij zijn de gloed die glimt en
glanst, het licht dat door het donker danst."

Dit prachtige verhaal over het licht in de donkere poolnacht wordt op
rijm verteld vanuit het perspectief van het licht.

Het licht ziet wat er gaat gebeuren overal waar het zijn glans laat
zien. De prachtige tekeningen soms groot en soms in kleine stukjes
getekend geven een mooi beeld wat het licht voor mens en dier kan
“betekenen. Op de voorkant van het boek zijn voelbare glitters
aangebracht zo kun je het licht voelen tintelen onder je vingers.

Vanaf 4 jaar. Je kunt met je kind praten over winter, natuur,

winter/pooldieren/ vind je lichtjes fijn?
*Jozina

14




Kerkbalans 2023

De brieven zijn weer gevouwen en gereed
gemaakt voor bezorging. Vanaf half januari zult
u deze in de brievenbus aantreffen.

Geeft u ook weer voor de kerk!

In de brief krijgt u meer informatie over de
besteding van uw gift.

Ledenadministratie

Verandert uw gezinssamenstelling, gaat u verhuizen? Wilt u dit dan
doorgeven aan ons secretariaat. Tot nu toe krijgen wij de
wijzigingen via Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA)
door. Echter vanuit de overheid zijn er plannen om dit vanwege
privacy redenen stop te zetten waardoor wij onze administratie niet
meer actueel kunnen houden.

Bezorging Jozefbode/Lucasbrief

Na soms jaren van trouw bezorgen van een bundel
van de Jozefbode/Lucasbrief, stoppen er bezorgers.
Er zijn dus nu enkele bundels/wijken vacant.

Te weten: in de wijk Eurowoningen (Calabrié en
Dalmatié) 3 adressen, in de wijk Alandsbeek
(Melafier, Azuriet en Albast) 11 adressen en de
wijk Bosveld (Pachter en Straatherder) 9 adressen.
Bezorging van een bundel vindt 7x per jaar plaats. Een week van
tevoren krijgt u bericht wanneer u de bundel kunt afhalen bij het
secretariaat.

Bent u die rappe trapper die als vrijwilliger de bezorging van een
bundel op zich zou willen nhemen?

Neemt u dan contact op per e-mail: leusden@stlucas.nu of
telefonisch: 033-4941261.

Bij voorbaat hartelijk dank.

*Jozina

e P

Huispaaskaars 2023

De huispaaskaars is te bestellen via het
secretariaat 033-4941261 of
leusden@stlucas.nu uiterlijk voor 1 maart
2023
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Vastenactie 2023: Bouwen in Zambia

Samen met de St. Maartenparochie wil de St. Lucasparochie zich dit
jaar inzetten voor een vormingscentrum

voor jongeren in Zambia. Het is een project Q‘
van de katholieke organisatie Fidesco en Fl DES@
wordt mede door Vastenactie financieel

ondersteund. Bouwen in Zambia, letterlijk en figuurlijk! Want het gaat
niet alleen om het bouwen aan een hoopvolle toekomst voor jonge

mensen, maar ook om het bouwen van een huis om docenten te
kunnen huisvesten.

-

Zambia behoort tot de landen met de hoogste graad van armoede in
de wereld. Meer dan de helft van de ruim 16 miljoen inwoners leeft
onder de armoedegrens en verdient minder dan 2 dollar per dag. Het
merendeel van deze groep leeft op het platteland. Zij bestaan van de
landbouw en zijn weinig ontwikkeld ten gevolge van een tekort aan
scholen. Slechts 30% van de kinderen bezoekt een lagere school.

Daarom kozen Camboni missionarissen in 1983 ervoor om juist op het
platteland hulp te bieden aan deze onderontwikkelde
bevolkingsgroepen. Zij richtten het Chikowa Youth Development
Centrum (CYDC) op met als doel betaalbare en hoogwaardige
technische training en menselijke vorming aan te bieden aan jongeren
uit het oostelijk deel van Zambia, in het bijzonder die uit de Luangwa-
vallei. Deze opleiding stelt ze in staat in hun eigen omgeving banen te
vinden of te creéren. Het centrum is een echte oase voor de bevolking
die er in een straal van 150 km rondom woont.

In de loop van de jaren hebben
missionarissen en vrijwilligers zich
ingezet om het centrum uit te

- bouwen tot een volwaardige

| technische school. Door een goede
. opleiding worden jongeren van het
. platteland ontmoedigd om naar
stedelijke gebieden te verhuizen en
juist aangemoedigd om werk te
vinden of te creéren in hun eigen

omgeving.
In 2021 waren er in totaal 62 studenten waarvan 14 vrouwelijke. De
school biedt 5 opleidingen aan: algemene landbouw, timmeren en
houtbewerking, metselen, autotechniek en voedselproductie. De
school heeft de faciliteiten om in de komende jaren te groeien naar
100 studenten.
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Het valt niet mee om kwalitatief goede docenten aan te trekken.

De locatie ligt ver verwijderd van de grote steden en dat betekent dat
ook voorzien moet worden in huisvesting van docenten.

Zo is nu chef-kok John Banda gecontracteerd. Hij werkte voordien in
een restaurant in de hoofdstad Lusaka, maar wil graag komen werken
voor het CYDC-project om leiding te geven aan de afdeling
voedselproductie en koken. Er is dan wel woonruimte nodig om hem
en zijn gezin te kunnen huisvesten.

De opbrengst van de collectes in de Veertigdagentijd zal bestemd
worden om voor deze docent een huis te bouwen. Alle
constructiematerialen en arbeid komen uit Zambia. Studenten van de
opleidingen timmeren en metselen kunnen er onder leiding van hun
docenten aan bijdragen en zo praktische ervaring opdoen bij de bouw
van dit huis. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

Ons doel is samen een bedrag van
€ 26.000,= bijeen te brengen. Ook
Vastenactie heeft toegezegd dit
project financieel te ondersteunen.
Uw bijdrage is welkom via de collectes in de kerk of door overmaking
van een gift op rekeninghnummer NL17 RABO 0335 9834 99 t.n.v.
St. Jozef Leusden onder vermelding van Vastenactie 2023.

*MOQOV, Bernard Neijzen

'® Berichten van lezers

Drie musjes

Daar zitten drie musjes in 't sneeuwwitte woud.
Hun hartjes zijn warm en hun staartjes zijn koud.
Ze slapen er onder het sneeuwwitte dek.

De middelste mus heeft de warmste plek ...

Ze wachten op iets dat hun buikje vult.

De middelste mus heeft het meeste geduld ...
Waarom mag die éne in 't midden, juist hij?

- En willen die andere twee wel opzij?

Dat willen ze best, hoor, en weet je waarom?
Ze zitten een poos, en dan ruilen ze om!

Dan mag er een ander in 't midden, en dus

is elk op zijn beurt weer de middelste mus ...

Harriét Laurey
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A Gebedsintenties
zo. 29 jan: Ton van den Berg; Ruth van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-
van Esveld; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef;
Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Van Nam
Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diém; Thea van der Linde; Hok,
Eddy en Mely Oey

zo. 5 feb: Gerard van Dijk; Antoon Berg; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn;
Maria Duam thi Diém; jgd. Arie van Daatselaar; Gradus van de Wolfshaar;
Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie van Daatselaar-van Esveld

zo. 12 feb: Herman van den Hengel; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn;
Maria Duam thi Diém; Thea van der Linde; Corrie van Daatselaar-van
Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen
zo. 19 feb: Margriet van Daatselaar-
Veen; Van Nam Tran; Nguyen van
Vihn; Maria Duam thi Diém; Ouders
van 't Klooster-van den Hengel en
Michiel Huurdeman; jgd. Johan van
Kooij en Mina van Kooij-van Dijk;
Corrie van Daatselaar-van Esveld
zo 26 feb: Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diém; Ab
Vrijhoef; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus
en Petronella de Groot-van de Wolfshaar

zo. 5 mrt: Gerard van Dijk; Antoon Berg; Jan en Riekje Blom-van de
Burgwal; Arie van Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie
van Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar

zo. 12 mrt: overleden ouders Bakker-van Valkengoed; Herman van den
Hengel; Fea Lamers-Nieuwenhuis; Corrie van Daatselaar-van Esveld;
Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen

zo. 19 mrt: Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Ouders van ‘'t Klooster-
van den Hengel en Michiel Huurdeman; Mariét van de Wolfshaar-
Woolderink; Corrie van Daatselaar-van Esveld

zo. 26 mrt: Thea van der Linde; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Ab ,
Vrijhoef; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven;
Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en
Petronella de Groot-van de Wolfshaar

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of
- 033-4941261

M\ Familieberichten
Overleden

Tjebbe Bosma, 91 jr.
* Moge hij rusten in vrede
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Dopen

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij
het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of
mailen naar leusden@stlucas.nu.

" Contact

Pastoraal Team

Pastoor: Harrold Zemann - h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Parochievicaris: Johan Rutgers - johan.rutgers@stlucas.nu
Pastoraal werker: Fred Kok - fred.kok@stlucas.nu

Diaken: Rini Bouwman - rini.bouwman@stlucas.nu

Secretariaat St. Jozefkerk

Tel. 033-4941261

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL
Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot
12.00 uur.

Locatieraad Leusden:

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot
Secretaris: Willy van Dijk-Roest
Penningmeester: Mariél Masselink

Lid en contact de Kom: Gerbrand Boersen

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann

Financién
Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905
Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499

Parochiéle Charitatieve Instelling
Materiéle en immateriéle steun in nood

e-mail: secretaris.pci@stlucas.nu , Website: www.stlucas.nu
- Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving
Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:
06-29457203

Huur De Kom
verhuur.dekomleusden@gmail.com

19




leusden@stlucas.nu

Kopij graag voér 11 maart 2023 sturen naar

De volgende uitgave van dit blad is gepland op 23 maart 2023

Er moet invhet zout ety bijzonder

heiligs i

- Het bevindt gich inv onge tranes

env inv de oceaon,

(Kahlib Gibran)



