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24 maart t/m 7 mei 2023 

 

 

Beste lezer, 

 

U ontvangt deze Jozefbode zo’n 2 
weken voor Pasen. De Semana Santa, 

zoals men de Goede Week in Spanje 

noemt, moet dan nog beginnen. In 
deze periode worden overal in 

Nederland uitvoeringen van de 

Matheus- en de Johannes Passion 
uitgevoerd. Zo heeft ook de Leusdense 

Bachvereniging de Johannes Passion 

uitgevoerd in onze kerk op 14 maart. 
Ook op de Nederlandse tv zal ‘de 

Passion’, de moderne versie van het 

lijdensverhaal van Jezus, weer te zien 
zijn. 

U leest in deze Jozefbode alles over de 

activiteiten die in deze periode 
gehouden worden. Een mooie Semana 

Santa en een Zalig Pasen toegewenst. 
(Piëta in kerk in Palamos Spanje)       

 

 

 
 

Beste parochianen, 
Het nieuwe jaar is alweer twee en een halve maand oud. Allerlei 

activiteiten zijn weer opgestart. We zijn zelfs op bedevaart geweest 

naar Beltrum, maar we hebben niet de hele weg hoeven bidden en 
zingen. Ons kerkhof is opgeknapt en ziet er weer goed uit, ook 

dankzij onze schoffelaars voor de puntjes op de i. Sommigen van u 

zullen zich afvragen waarom niet het hele padenstelsel aangepakt is. 
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Dat is financieel (helaas) geen optie, alleen het afvoeren van het 

oude asfalt kost al ongelooflijk veel geld. Laat staan het leggen van 
nieuw asfalt. We hebben de belangrijkste stukken een nieuwe laag 

gegeven en sommige stukken ingestraat of herstraat. 
 

 
 

Weet u dat het dit jaar 200 jaar geleden is dat het kerkhof is 
ingezegend? We gaan daar een mooie herdenking van maken en we 

zullen proberen alle rechthebbenden van de graven er bij te 

betrekken. De data zijn zaterdag en zondag 26 - 27 augustus, zet 
dat vast in de agenda. We hebben een projectgroep samen gesteld 

om een mooie en waardevolle herdenking in elkaar te zetten. Hoe 

dat er uit gaat zien hoort u later van ons. Als u goede ideeën hebt, 

houden we ons aanbevolen. 

 

Honderden jaren geleden werden de katholieken begraven rond het 
kerkje St. Antonius waar nu alleen nog de toren van over is, van 

Oud Leusden. Na de reformatie mocht er geen H. Mis meer gelezen 

worden en geen katholieken worden begraven. De katholieken 
hadden geen kerken meer tot hun beschikking om de vieringen te 

houden. Maar er waren priesters die vermomd en in het geheim, 

langs boerderijen en huizen trokken om op kleine schaal toch 
gezamenlijk de H. Mis te vieren . Jonge meisjes werden 

ingeschakeld om de mensen van Hamersveld te informeren als er 

weer een priester in de buurt kwam. De zogenaamde ‘Klopjes’, u 
weet het nog vast wel vanuit de geschiedenisboeken. 
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De boerderij Groot Rossenberg  was zo’n schuilkerk. Die lag 

ongeveer tegen over de St. Jozefkerk van nu. Dit is doorgegaan tot 
ongeveer 1823, toen mochten de katholieken weer een zeer 

eenvoudige kerk bouwen, maar je mocht aan de buitenkant niet zien 

dat het een kerk was. De noodkerk staat op het prachtige glas in 
lood raam in het portaal. De tegenwoordige kerk is van 1842. De 

boeren van Groot Rossenberg schonken de grond voor de nieuwe 

kerk en het kerkhof. 
 

Het oudste grafboek is helaas niet bewaard gebleven maar vanaf 

1883 weten we wie er allemaal op het kerkhof zijn begraven.   
Een schatting vanaf 1823 tot 1883  ongeveer 600 overledenen.  

Vanaf 1883 tot 1945 in totaal 775, kinderen meegeteld omdat het 

niet altijd duidelijk was, inclusief 12 oorlogsslachtoffers, een 
opgraving met een Duitse naam en 39 ‘levenloze’ kinderen die 

gemeld zijn, maar het zijn er beslist meer. In totaal zijn er een 

aantal duizenden parochianen op ons kerkhof begraven. De 
conclusie is dat we ‘kerk vieren en begraven’ op een historisch 

stukje grond en we hopen dat we het nog lang voor onze 

medeparochianen kunnen bewaren. 
 

*Evelien Blom 

 

 
 

Samen soep eten in De Kom 

In het begin werd er een beetje vreemd gekeken naar het samen soep 
eten in De Kom. Nu lijkt het er op dat dit toch wel heel gezellig is. Even 

wat langer doorpraten met die 
en gene, maakt voor sommige 

parochianen de lange 
zondagmiddag net iets 

gezelliger. Het is leuk om onze 
parochianen eens op een 

andere manier te ontmoeten.   
 

 
Vanaf mei zullen de vieringen om 09.15 uur starten. We zijn dan ook van 

plan deze ontmoeting in De Kom voort te zetten maar dan met een 
brunch. Zo rond 11.00 uur zal er dan een broodmaaltijd voor u klaar 

staan. Uiteraard moet u zich hiervoor van te voren wel aanmelden zodat 

wij weten op wie wij kunnen rekenen.  
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Dit kan op het formulier aan de bar bij de 
keuken of bij het secretariaat 033-4941261 

leusden@stlucas.nl 

 
 

Lezingen in De Kom 
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we 

inmiddels drie lezingen achter de rug die 
goed bezocht zijn.    

Heeft u zelf suggesties voor lezingen en onderwerpen, dan horen wij het 
graag van u, zodat we met deze activiteit kunnen doorgaan. 

 
Petitie als reactie op Beleidsplan van de Bisschop 

Wij hebben u gevraagd om een petitie te ondertekenen als reactie op het 
beleidsplan van de Bisschop met betrekking tot Eucharistievieringen, 

woord- en communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom 
Utrecht. 

Met dit beleidsplan wil de Bisschop uiteindelijk in 2027 een einde maken 

aan alle Woord- en Communievieringen binnen de parochie.  
Hiermee worden ook de pastoraal werkers en diakens buiten spel gezet.  

Wij vrezen dat dit nieuwe beleid de vitaliteit van onze lokale 
geloofsgemeenschappen zal aantasten.  

Die vitaliteit waar wij met vele vrijwilligers juist zo hard aan werken. 
U heeft uw stem laten horen en wij ontvingen 84 getekende petities die 

met een begeleidende brief naar de Bisschop gaan.  
Dank voor uw reactie! 

 

 
 
Johannes Passion voor kinderen 
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Op maandag 13 maart heeft het barokorkest Cappella di San 

Josepho samen met 4 solisten, waaronder de Leusdenaar Coert van 

de Berg,  een eenvoudige versie van de Johannes Passion 
uitgevoerd. Leden van het bestuur van de Stichting Bach Leusden 

zijn in de week ervoor bij de scholen op bezoek geweest om in de 

groepen 6, 7 en 8 uitleg te geven over het lijdensverhaal en de 
componist Johan Sebastiaan Bach.  

Na afloop van de voorstelling mochten kinderen aan de musici 
vragen stellen. Door het streamteam van onze kerk is er een 

opname gemaakt. Bij de Kerk-tv kunt u deze voorstelling 

terugkijken op datum 13 maart. 
 

 
 

St. Jozefkerk 

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u 

terugvinden in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu  

Tot en met zondag 30 april begint de Eucharistieviering om 11.00u. 

Vanaf zondag 7 mei tot en met zondag 27 augustus begint de 
Eucharistieviering op zondag weer om 9.15 uur 

 

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 
Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/ 

luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op  laptop, 
PC, tablet, iPad of mobiele telefoon de website 

kerkdienstgemist.nl  en vul Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het 

volgende scherm op: St Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst 
van beschikbare uitzendingen van St Jozefkerk Leusden en klik 

vervolgens op de uitzending die u wilt zien of beluisteren. 
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Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 

(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  
 

31 maart     Paulien Flinkerbusch 

7 april    Team Welzijn 
14 april     Geke van Schuppen  

21 april    Zangviering 

28 april   Paulien Flinkerbusch 
5 mei   Team Welzijn 

12 mei   Geke van Schuppen 

 
Biechten 

Als u wil biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met 

een pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat 
voor het maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 

Koffiedrinken in De Kom 
Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  

 

 
 

De Mattheus Passie  MUSICA EXTREMA & NORALY BEYER 
vertaler: Jan Rot    

31 maart in de St. Jozefkerk in Achterveld 

 
Een van de grootste muziekwerken van de klassieke muziek: de 

Mattheus Passie, vertolkt in een gedurfde en 

verfrissende bewerking. Een unieke uitvoering 
waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse 

muziek elkaar ontmoeten. 

De populaire zangeres Sharon Kips en bariton 
Job Hubatka nemen de beroemde recitatieven en 

aria’s van het lijdens- en sterfverhaal voor hun 

rekening. De muziek wordt verzorgd door het 
orkest Musica Extrema, welke sinds haar 

oprichting een ontwikkeling heeft meegemaakt 

die op zijn minst opmerkelijk te noemen is. Het orkest heeft op 
praktisch alle grote- en kleine concertpodia van Nederland gestaan, 
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maar ook het buitenland heeft al vaak met dit ensemble kennis 

mogen maken. 

https://youtu.be/V6AjvHuWSnw 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterdetuin.nl 

 

Hemelvaart 'Dauwtrappen' donderdag 18 mei 07.30 uur 

Net als vorig jaar willen we met Hemelvaart samen naar buiten. Er 
zal een mooie fietsroute rondom Leusden worden uitgezet. De lengte 

van deze route zal lang/kort genoeg zijn om in ieder geval om 09.15 

uur  de viering in de kerk te kunnen  meemaken. Bij terugkomst 
staat er koffie/thee/limonade met een 'krentenbol' voor u klaar! 

 

Om  07.30 is de starttijd 
Een routebeschrijving ontvangt u bij de kerk. In de hal van de kerk 

ligt een intekenformulier waarop u zich kan aanmelden. Dit is ook 

mogelijk via het secretariaat: 4941261 of leusden@stlucas.nu  
Neem gerust familieleden, buren, vrienden of medeparochianen 

mee! 
 

Het is weer lente 

 

Vogels bouwen nieuwe nesten. 

Mieren komen uit de grond. 

Hier en daar vliegt heel voorzichtig 

een eerste zwaluw in het rond. 
In de tuin gaan bloemen bloeien. 

In de vijver zwemt weer vis. 

En geloof me, dat betekent 
dat het alweer lente is! 

 
Anoniem 

 

 

https://youtu.be/V6AjvHuWSnw
http://www.theaterdetuin.nl/
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Het Paasverhaal: uit de Bijbel App voor kinderen 
Het Paasverhaal is een kleine kinderbijbel met 5 bekende verhalen 

over de lijdenstijd en opstanding van Jezus. 

1. De ezel en de koning - De triomfantelijke intocht 
2. Een afscheidsmaaltijd - Het laatste avondmaal 

3. In de tuin - Jezus wordt gearresteerd 

4. Het is volbracht! - Het kruis 
5. Een blijde zondag - Het lege graf 

Elk verhaal geeft de evangelielezingen met bijbehorende verzen aan. 

Ook staat hierbij een QR-code afgedrukt. 
Hiermee kun je als ouders de filmpjes downloaden die in de 

Bijbelapp staan. De 
tekeningen in het prentenboek 

zijn dezelfde als in de app. In 

de app zijn ze natuurlijk wat 
kleiner. 

De tekeningen zijn kleurrijk 

en eenvoudig.  De personen 
zijn duidelijk herkenbaar bv. 

Romeinse soldaten met helm 

en lans. 
De tekst is toegankelijk voor 

kinderen, moeilijke woorden 

worden vermeden. De kern 

van de boodschap van het 

Bijbelverhaal  wordt kort en 

krachtig beschreven. In de 
filmpjes wordt exact dezelfde 

tekst gebruikt als in het 

prentenboek. 
De app is van YouVersion.  

Dit prentenboek met zijn extra's is geschikt voor kinderen van 4 tot 

8 jaar. Een handzame wijze om te 
gebruiken in de Goede week als voorbereiding op Pasen. 

*Jozina
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Alternatief Kinderpaasverhaal (ook voor ouderen) Susan Varley 
 

Derk Das blijft altijd bij ons 

Derk Das was een goede vriend van alle dieren in het bos. Hij hield 
van iedereen en iedereen hield van hem. Maar hij was oud, héel 

oud. Hij was zó oud dat hij wist dat er gauw een eind aan zij leven 

zou komen. 
Derk Das was niet bang om dood te gaan. O, nee. Sterven 

betekende dat hij zijn lijf zou verlaten. Nou ja, dat was niet zo erg. 

Zijn poten waren stijf. Zijn lijf was versleten...  

 
Maar Derk was bang dat zijn vrienden verdrietig zouden zijn als hij 

weg was. Daarom zei hij tegen hen: Jongens, ik ga nu gauw de 

lange, lange tunnel door. Daar moeten jullie niet om huilen. 
Op een mooie winterdag zag hij Michiel Mol en Karel Kikker tikkertje 

spelen. O, wat zou ik graag nog zó kunnen rennen, dacht Derk. Met 

mijn oude poten kan ik alleen nog maar kleine stapjes nemen. 
Hij keek lang naar zijn vrolijke vriendjes. En toen het donker werd 

en koud, ging hij naar zijn veilige huis. 

 
Het was al laat. Hij zei tegen de maan: Goeienacht, Maan! 

Toen schoof hij de gordijnen dicht en slofte langzaam naar zijn stoel 

bij het warme vuur. Hij at nog een lekker hapje en schreef nog een 
brief en toen dat allemaal klaar was, staarde hij tevreden voor zich 

uit en dommelde langzaam in slaap. 

En toen kreeg hij een droom, een mooie droom, zo had hij nog nooit 
gedroomd. 
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Derk Das droomde dat hij hard liep. Wat leuk... opeens kon hij weer 

rennen.  Hij zag een lange tunnel en daar liep hij heen. Zijn poten 
waren niet meer stijf. Zijn wandelstok had hij niet meer nodig. Die 

liet hij maar achter. Hij rende harder en harder. Hij holde vlugger en 

vlugger door de lange, lange tunnel. Zijn pootjes raakten de grond 
niet meer. Hij viel en buitelde over de kop. Maar het deed geen pijn. 

Hij zweefde heel vrij en licht. Het was of hij uit zijn lijf was gevallen. 

 
De volgende morgen stonden alle dieren van het bos aan de deur 

van Derk Das. Waarom was hij niet naar buiten gekomen en 

waarom hadden ze hem niet "goeiemorgen" horen zeggen, zoals 
iedere andere dag? Victor Vos kwam uit het huisje met de brief van 

Derk Das en las voor:’Ik ben de lange, lange tunnel ingegaan. Dag 

jongens... daag! Derk Das’. 
Wat waren ze treurig, want hij was hun allerbeste vriend! Ze hielden 

zoveel van hem. Monica Muis, Michiel Mol, Kareltje Kikker, Chriske 

Konijn en de anderen. 
Die nacht lag Michieltje Mol 

in zijn hol en huilde. De 

tranen dropen langs zijn 
fluwelen snoetje. Buiten viel 

de eerste sneeuw. De dieren 

bleven in hun holen al die 
lange koude winter-

maanden. Alleen Victor Vos 

kwam soms langs om over 
Derk te praten aan wie ze 

allemaal dachten.  

 
Maar toen de lente kwam, zochten alle dieren elkaar weer op. 

Derk Das had gezegd dat ze niet treurig moeten zijn. Maar wat 

moesten ze dan? Hij was toch hun grote vriend!? Maar als je veel 
verdriet hebt, helpt het om te praten. Dus praatten ze en praatten 

ze samen. 

Michiel Mol vertelde: Derk heeft mij geleerd om een ketting mollen 
te knippen uit opgevouwen papier.  Eerst knipte ik ze los en dan lag 

de hele grond vol losse mollen. Ik was toch zo trots toen ze eindelijk 

aan elkaar bleven zitten. Derk heeft me dat geleerd. 
Kareltje Kikker kon geweldig goed schaatsen. Hij zei: Derk heeft het me 

geleerd. Hij hield me vast en deed het me voor en als ik viel zetten hij me 
weer op mijn kikkerbenen. Derk deed altijd alles voor me. 

 
Victor Vos droeg soms een das. Weet je, Derk leerde mij mijn das te 

strikken. Eerst snapte ik niet hoe ik dat moest doen. Toen zei Derk: De 
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brede kant moet lang zijn, dan rechts over links, dan achterdoor en hup, 
naar boven en floep  naar beneden en tussendoor en naar je neus omhoog 

schuiven: Floep-flap klaar. Ik deed het wel honderd keer fout, maar toen 

ging het opeens. En Derk maar lachen. Nu ben je de beste dassenstrikker 
van het bos. Die goeie beste Derk Das. 

 
Derk had aan Chrisje Konijn een lekker recept voor speculaasjes gegeven. 

Hij had haar geleerd om konijntjes te bakken. Van alle dieren in het bos 
kon Chrisje het lekkerste koken. Maar haar allereerste kookles had ze van 

Derk gehad toen ze nog heel klein was. Ik ruik nog die lekkere koekjes 
vers uit de over! Die goeie Derk had een schort voor en rolde het deeg. 

Ja, kook-en bakles geven, dat kon hij! 
 

Toen alle sneeuw weggesmolten was, was ook hun verdriet weg. 
Als ze samen praatten over Derk 

moesten ze lachen om die leuke 
herinneringen. 

Op een warme lentemorgen 

wandelde Michieltje Mol over de 
heuvel waar hij Derk het laatst had 

gezien en wou toch zo graag Derk 
nog eens bedanken. Dank je wel, 

Derk! riep hij in de wind, dank je wel! 
Zou Derk het horen?| 

Ja... hij voelde het... Derk had het 
gehoord. 

 
 

 

 

Het Lieveheertje 

 

Er was eens een keertje 

een klein lieveheertje. 

Het vloog en het vloog, 

het vloog recht naar omhoog. 
En toen het eindelijk 

boven kwam, 
boven op het hek in het gras. 

zag het tot zijn verdriet 

dat het nog lang 
niet in de hemel was. 

 

Geert De Kockeren 
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Gezocht….. 

Na ruim 40 jaar voor de bloemen in de Jozefkerk-Leusden te hebben 
gezorgd, zou ik er binnenkort mee willen 

stoppen.  

Nu zoek ik voor mijn collega 
bloemverzorger Catrina één, of liever nog 

meerdere, nieuwe liefhebbers van 

bloemen en bloemschikken. 

Als u zich geroepen voelt, meldt u dan 

aan op het secretariaat, dan doen wij, na 

een afspraak, alles voor u uit de doeken! 
Natuurlijk wordt u niet direct in het 

“diepe” gegooid, maar gewoon fijn ingewerkt door ons. 

Heeft u belangstelling? Wij horen het graag. 
Mede namens mijn collega: 

Mieke Egtberts en Catrina 

 
Bezorging Jozefbode/Lucasbrief 

Na soms jaren van trouw bezorgen van een bundel van de 

Jozefbode/Lucasbrief, stoppen er bezorgers. 
Er is ook nu weer een bundel/wijk vacant.  

Te weten: in de wijk ‘t Vliet (Flankement, Keerkade 

en Damsluis) 10 adressen. 
Bezorging van een bundel vindt 7x per jaar plaats. 

Een week van tevoren krijgt u bericht wanneer u de 

bundel kunt afhalen bij het secretariaat. 
Bent u die rappe trapper die als vrijwilliger de bezorging van deze 

bundel op zich zou willen nemen? 

Neemt u dan contact op per e-mail: leusden@stlucas.nu of 
telefonisch: 033-4941261. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

*Jozina 
 

De Kom zoekt vrijwilliger voor beheerstaken.  

In de Kom vinden tal van activiteiten plaats zoals vergaderingen, 
workshops, kaartmiddagen soos, filmavonden, bijbelcursussen, 

begrafenissen, yogalessen etc.  

Daaromheen zijn tal van vrijwilligers actief om dat allemaal in goede 
banen te leiden. Denk daarbij aan koffieschenken, voorraad beheer, 

verwarming, schoonmaak, verlichting, beamer, geluid en financiën. 

mailto:leusden@stlucas.nu
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Naar wie zijn we op zoek? 

We zoeken een vrijwilliger die 
wil meedraaien bij het beheer. 

Dat houdt in dat hij/zij de 

weekprogrammering van de 
verwarming inregelt / 

programmeert, audio en 

visuele assistentie verleent bij 
gebruik beamer en internet en 

de schoonmaak coördineert. 

Enige affiniteit met gebruik 
van laptops en elektronica zou 

fijn zijn. Heb je tijd en 

belangstelling neem dan contact op met Gerbrand Boersen, tel. 06-
41127207 Of stuur een email naar : leusden@stlucas.nu 

Hij kan je alle details vertellen en vragen beantwoorden. 

 
Streamen  

We zoeken versterking van ons streamteam! 

Jouw taak bestaat  uit het volledig zelfstandig verzorgen van een 
uitzending rond een viering, uitvaart, concert, kerstmusical van 

scholen etc. In de kerk is daartoe een zgn. regietafel ingericht van 

waaruit je met behulp van specifieke  professionele hard- en 
software de 2 camera’s (met of zonder ondersteuning van lied-

teksten) en het geluid in de kerk regelt. Zo kun je daarmee 

prachtige uitzendingen maken die dan ook live thuis te zien zijn. 
In 2022 zijn in totaal maar liefst 111 uitzendingen door ons team 

verzorgd met meer dan 500 kijkers gemiddeld per maand. Dit 

leverde vele dankbare reacties op van onze parochianen maar ook 
van hen die op grote afstand konden meevieren.  

 

Naar wie zijn we op zoek. 
We zoeken een vrijwilliger die gaat 

meedraaien in het huidige streamteam 

van 4 personen.  Dat houdt in dat hij/zij 
na een enige inwerktijd zelfstandig vlg. 

een tijdschema uitzendingen gaat 

verzorgen. Frequentie is 1 a 2 keer per 
maand. Daarnaast ga je ook deel 

uitmaken van periodiek streamteam- 

overleg om aanpassingen en 
verbeteringen te delen.   

Ben je nieuwsgierig hoe dat in z’n werk gaat maak dan een afspraak 

via leusden@stlucas.nu en kom eens langs voor een demo. 

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nue


15 
 

 

Vastenactie 2023: Zonder huis geen leraar in Zambia 
Onze parochie ondersteunt in de Veertigdagentijd de technische 

school CYDC in Zambia. Het Chikowa Youth Development Centrum 

(CYDC) leidt jonge mensen op in diverse technische beroepen. Na 
hun opleiding kunnen ze in de buurt aan het werk en zo wordt 

voorkomen dat ze voor een baan wegtrekken naar de grote stad. 

Het Nederlandse gezin Jansen vertrok in 2018 voor een tijd naar 
CYDC om daar dienstbaar te zijn in de missie. 

 

Arme mensen weten 
echt wat belangrijk is 

Tessa en Peter Jansen en 

hun twee jonge zoontjes 
van 1 en 2 jaar leefden in 

2028-2019 in de Fidesco-missie in Chikowa. Peter was de manager 

van een meubelmakerij waar zeven voormalige CYDC-studenten 
werkten. Deze meubelmakerij staat naast de school en de 

timmerlieden maken er houten meubels die verkocht worden voor 

de meubilering van huisjes op een safaripark in de buurt. De 
opbrengsten maken de vakopleiding vervolgens weer betaalbaar. 

Tessa werkte als manager in de kleuterschool van het centrum. Het 

gezin woonde op de campus van CYDC in een huis van hetzelfde 
soort als het huis waarvoor we nu met Vastenactie geld inzamelen. 

 

Noodzaak van woonruimte 
Tessa: “We waren blij dat we op het terrein van CYDC konden 

wonen. De technische school staat midden in de bush, in een zeer 

afgelegen gebied in het oosten van Zambia, ver weg van moderne 
gemakken.” 

Vastenactie zamelt, samen met de missieorganisatie 

(Fidesco), €26.000,-  in om daarvan een woning te bouwen voor de 
leraar van de recent gestarte opleiding voedselproductie. Onze 

parochie gaat hierbij helpen, 

zodat ook voor chef-kok 
John Banda en zijn gezin 

goede woonruimte 

beschikbaar komt. 
 

 

 
 

(Op de foto: 

John Banda geeft les) 
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Uw bijdrage is welkom via de collectes in de kerk of door 

overmaking van een gift op rekeningnummer NL17 RABO 0335 
9834 99 t.n.v. St. Jozef Leusden onder vermelding van Vastenactie 

2023. 

 
Meer informatie 

Op de website van onze parochie vindt u meer informatie over dit 

Vastenactieproject in Zambia. 
*MOV, Bernard Neijzen 
 

Bericht van Gemeente Leusden en Integratiewerk 

Help jij bij een nieuwe start? GEZOCHT: MAATSCHAPPELIJK 
BEGELEIDER (VRIJWILLIGER) voor statushouders in Leusden Heb jij 

affiniteit met de doelgroep statushouders? Ben je accuraat, 

cultuursensitief en mensgericht? En ben je minimaal 8 uren per 
week (verspreid over 2 dagen) beschikbaar gedurende een langere 

periode? Dan zoeken we jou! Als maatschappelijk begeleider 

ondersteun je vluchtelingen met een status bij het regelen van 
praktische zaken. Je helpt ze met de post, bij het afsluiten van 

verzekeringen, het vinden van een huisarts, het aanmelden van de 

kinderen op een school of het aanvragen van een uitkering. Als de 
praktische zaken geregeld zijn, bespreek je wat de klant nodig heeft 

om zich thuis te kunnen voelen in Leusden en helpt ze op weg. Meer 

informatie vind je op: www.integratiewerk.nl. Meer informatie en 
aanmelden Kijk op www.integratiewerk.nl. Je kunt ook direct contact 

opnemen met Bianca van Winden via 033 461 95 20 of mail: 

bvanwinden@integratiewerk.nl. 
 

    

 

Welkom bij stilte van Lectio Divina 
Iedere donderdagochtend 

vieren we met vijf tot acht 

mensen een kort moment van 
lezing en stilte. Iedereen kan 

aanschuiven hiervoor van 

9.30-10.00 in de kapel van de 
Marcuskerk aan de 

Aschatterweg.  

 
Een Lectio Divina omvat een korte lezing van een tekst en daarna 

stilte om die te overdenken. We lezen dezelfde tekst een paar keer. 
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Na elke lezing is iedere deelnemer enkele minuten stil om de tekst 

goed tot zich door te laten dringen.  
Doorgaans lezen we een bijbeltekst uit het Taizérooster. Taizé is een 

interkerkelijke kloostergemeenschap in Frankrijk. Wees welkom om 

een keer mee te doen. We vieren iedere donderdagochtend de Lectio 
Divina, sommige schoolvakanties uitgezonderd. Eenmalig, 

onregelmatig of elke week langskomen? Dat kan, meedoen kent 

geen voorwaarden. 
 

 

zo. 26 mrt: Thea van der Linde; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Ab 
Vrijhoef; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den 

Hoven; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus 

en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Van Nam  Tran; Nguyen van 
Vihn; Maria Duam thi Diêm 

zo. 2 apr: Antoon Berg; Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron 
Bouwens; Cilia Blom; Arie van Daatselaar; Gerard van Dijk; jgd. Bertus 

Huurdeman, Hermien en Coen; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie 
van Daatselaar-van Esveld; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Nguyen van 

Vihn; Maria Duam thi Diêm; Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en 
broer Bingh; jgd. Ouders Schoonderbeek-van Hamersveld 

zo. 9 apr: Herman van den Hengel; 
Corrie van Daatselaar-van Esveld; 

Gerardus van den Hengel; Dick en Bep 
van den Heuvel-van Wegen; jgd. Jeanne 

Hoelen-Malherbe; Emmy Peters-Berg; 
Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria 

Duam thi Diêm; Alie Prinsen-van 

Westerlaak (vanwege haar geboortedag) 
ma 10 apr: Emmy Peters-Berg  
zo. 16 apr: Thea van der Linde; Corrie 
van Daatselaar-van Esveld; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en 

Michiel Huurdeman; Mely, Eddy en Hok Oey; jgd. Ton Broekman en Hans; 
Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm; Kees en Bep van 

Daatselaar-van Wegen 
zo. 23 apr: Margriet van Daatselaar-Veen; Johan en Mina van Kooij-van 

Dijk; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; 
Maria Duam thi Diêm 

zo. 30 apr: Ruth van Datselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; Van Nam 

Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
zo. 7 mei: overleden ouders Bakker-van Valkengoed; Gerard van Dijk; 

Arie van Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; Van Nam Tran; Nguyen van 



18 
 

Vihn; Maria Duam thi Diêm; Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en 
broer Bingh 

zo. 14 mei: Herman van den Hengel; Thea van der Linde; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den 
Heuvel-van Wegen; jgd. Zuster Imelda; Jan en Bep van den Berg-Kuijper 

en Ron Bouwens; jgd. Henk en Jo van ’t Klooster-van Burgsteden; jgd. 
Peter van Zomeren; jgd Sjaak de Groot 

 
*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 

033-4941261 
 

 
 

Overleden 

Theodorus Cornelis (Theo) Hilhorst, 87 jr. 
Odilia Jozefina Francisca Gertrudis (Odi) Littmann-Houtvast, 84 jr.  

Heinrich Johannes (Hans) Noteboom, 84 jr. 

Wilhelmina Geertruida (Willie) Tolboom- van Wee, 86 jr. 
Johanna Aleida (Ans) Voskuilen-van den Hengel, 88 jr. 

Lambertus Hendricus (Bertus) van de Brug, 78 jr. 

Max Tiong Hauw (Max) Oey, 68 jr. 
* Mogen zij rusten in vrede 

 

 
Dopen 

 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven 
bij het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-

4941261 of mailen naar leusden@stlucas.nu.  

 
 

Nieuw leven en  nieuwe hoop 
Herinner ons aan de doodsstrijd van Jezus, 

Uw zoon, die tot het uiterste is gegaan 

in zijn liefde en vertrouwen op U, 
opdat Uw Licht kan doordringen 

in onze duisternis, opdat er nieuw leven  

en nieuwe hoop mag opbloeien 
en wij de vreugde ervaren dat niets 

ons scheiden kan van Uw tedere liefde. 

 
Benedict Thissen (uit: van As naar Opstanding) 

 

 

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nu


19 
 

 

 
 

Pastoraal Team  
Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu   

Pastoraal werker: Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu   
Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   

 

Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL 

Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 
tot 12.00 uur.  

 

Locatieraad Leusden: 
Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 

Penningmeester: Mariël Masselink 
Lid en contact de Kom: Gerbrand Boersen 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 
Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905  

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  

Materiële en immateriële steun in nood  
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com, Website: www.caritasstlucas.nl  

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  
06-29457203  

 

Huur De Kom  
verhuur.dekomleusden@gmail.com 

 

 
 

 

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:fred.kok@stlucas.nu
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 11 mei 2023 
 

Kopij graag vóór 29 april 2023 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

 

 

Men rent niet  

als men water van ver moet halen  

 

spreuk uit Tanzania 

 

mailto:leusden@stlucas.nu


 
 

 


