
 
 
58e Jaargang nr. 1  Maart 2023 



 
Locatie  H. MARIA ZUIVERING 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten. 
Reknr. NL83 RABO 0157 3194 66 t.n.v. Maria Zuivering Geloofsgemeenschap 
Reknr. NL22 SNSB 0354 2056 41 t.n.v. Maria Zuivering Geloofsgemeenschap 
 
PASTORAATGROEP 
De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren. 

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam. 
Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, 
aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden.  

Kunny Mulder 

 

info@mulderjuridischadvies.nl 06-55132640 

Sylvia  de Werd 
 

pg_dewerd@kpnmail.nl 06-83678638 

Trudie van der Graaf 
 

trudievdgraaf@gmail.com 06-12810342 

e-mail   : putten@stlucas.nu 
website  : stlucas.nu 
 
ROUWPASTORAAT  
In geval van een overlijden kunt u contact opnemen met: 

contactpersonen Fransje Scheijde-Huf 
Mery Falger 

0341-357218/06-82006268 
0341-351069/06-23371736 

Secretariaat in Leusden secretariaat@stlucas.nu 033-4941261/06-29457203 

Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van 
de pastoraatgroep, zij begeleiden het dan verder. 
 
LOCATIERAAD   

Functie 
 

naam telefoon 

Voorzitter/ Beheerszaken 
 

Marco Rooze 06-50677132 

Secretaris Gerda van Meerveld 
gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com 

06-15439291 

Communicatie Marc Otten 06-24824048 

Penningmeester 
 

Tjeerd Mulder 06-22726979 

   
SINT LUCAS PAROCHIE   
Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de geloofsgemeenschappen 
St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in Hoevelaken, De Goede 
Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina in Barneveld/Voorthuizen, 
St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk. 
Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Tjeerd Mulder tj-mulder@planet.nl 

mailto:gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com
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40 dagen 
veertig dagen word ik steeds meer mens 

met nieuwe aandacht voor elkaar 
stapvoets de dagen door met als wens 

te blijven groeien – als het voorjaar 
 

veertig dagen wacht ik – en jij 
op Hem die wist te leven 

om tegen alle tij 
zichzelf te blijven geven 

 

veertig dagen wil ik verstillen 
ver van lawaai – en los van wat moet 
mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen 
stil stil stil doet heel een wereld goed 

 

veertig dagen vasten leren 
opdat mijn leven duurzaam wordt 
omdat gevraagd wordt, in te keren 

consuminder op mijn bord 
 

veertig dagen wil ik weer bezinnen 
om straks te kunnen stralen als het eerste licht 

dat Zin en richting geeft. Diep van binnen 
groei ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht. 
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Overzicht nieuws  
Het parochienieuws verschijnt per kwartaal. Daarom bij een overzicht van het nieuws 
van december 2022 tot en met 12 maart 2023. 
 
Terugblik Advent en Kerst 
Met het thema 8Vindplaatsen van geloof, hoop en liefde9 en 
het thema 8Ongedacht verwacht9 zijn we in de advent op 
weg gegaan naar kerst. Het voelde weer zo fijn het geloof 
te delen met elkaar. De collecte voor het Hospice in 
Ermelo is intussen overgemaakt: € 183,85 
Alle gulle gevers hartelijk dank. 
 
Kerstconcert 
Het was een mooie week met het kerstconcert van de koren Contagio en 
Born Again o.l.v. Ton van Westing. 
 

De kerk was bomvol en niet 
iedereen kon er meer bij. 
 
Woord van dank ook voor 
Martin de Groot. De 
hoofdzekering van de 
elektriciteit was eruit 
gevlogen vlak voor het 
concert. Daardoor was er 
geen elektriciteit. Maar net op 
tijd heeft Martin voor reparatie 
gezorgd, zodat het concert 
niet uitsluitend bij kaarslicht 
hoefde plaats te vinden! 
 
 
 

Openstelling Tweede Kerstdag 
Voor het eerst sinds een aantal jaren geleden, 
was onze kerk op 2e kerstdag de hele middag 
geopend. De grote kerststal was te zien, maar 
ook diverse andere kerststallen van 
parochianen.  
Er was warme chocolademelk, koffie, thee, 
koek en een praatje. 
Het was een zeer geslaagde middag, waarbij 
een paar honderd bezoekers, velen met 
kinderen, onze kerk bezochten om de stallen 
en de kerk te bekijken.  
Hieronder een sfeerimpressie. 
Dit is zeker voor herhaling vatbaar volgend 
jaar, waarbij dan ook weer andere kerststallen 
getoond kunnen worden!  
Puttens mannenkoor 
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Traditiegetrouw heeft het Puttens mannenkoor medewerking verleend aan de viering 
op 8 januari 2023. 
Het werd zeer gewaardeerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overleden: 
Op 25 november, één dag na zijn 96e verjaardag, overleed Theo Zandbergen in het 
Hospice in Nunspeet. De laatste 10 jaar woonde hij in Harderwijk.  
In de jaren zeventig zat hij al in een liturgiewerkgroep, volgde 
cursussen, was een zeer betrokken en beminnelijk mens die op hoge 
leeftijd nog nieuwe vriendschappen wist aan te boren. Hij zat 40 jaar 
op het koor Cantabile.  
 
Op 30 november 2022 is Els Kloosterman overleden. Zij is 98 jaar 
geworden. De laatste jaren van haar leven woonde zij niet meer in 
Putten, maar zij was jarenlang parochiaan in onze geloofsgemeenschap. 
 
Op 21 januari 2023 is de vader van pastor Johan Rutgers na een 
zeer kort ziekbed overleden.  
 
Op 7 februari 2023 is Theo van de Vossenberg, Norbertijn van de 
Essenburgh te Hierden overleden. Hij is jarenlang vaste assistent 
geweest in ieder geval in Putten en Ermelo. Hij was ook 
ziekenhuispastor in het St Jansdal. Hij was de laatste tijd woonachtig 
in een verpleeghuis vlakbij de abdij in Berne. 
Theo van de Vossenberg was een zeer aimabel en bijzonder mens 
die oog had voor anderen. 
 
Bloemen 
Namens onze geloofsgemeenschap zijn er ook weer vele bloemen uitgereikt. Soms 
als hart onder de riem, soms met felicitaties. Zo zijn bloemen gegaan naar: 
-Maaike Polen-Carbo vanwege de geboorte van haar zoontje William.  
-Trees Booy, wegens een operatie 
-Jan Gebbink. Hij is 80 jaar geworden. 
-Wim de Boer, die na een val opgenomen is geweest in het ziekenhuis met diverse           
klachten. 
-Ria Kroes die aan haar hand is geopereerd. 
-2 echtparen die vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Het zijn Theo en Truus Peters       
en Ed en Jacinta Bouw.  
-Gerda Drenth, wegens een operatie. 
-Peter Smeele, want hij is op 24 februari 90 jaar geworden. 
-Jan Carbo, ook wegens een operatie. 
-Jane Broekhoven omdat zij voor de tweede keer een nieuwe knie    
kreeg. 
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Dopen 
We zijn heel blij dat onze geloofsgemeenschap ook een dopeling mocht 
verwelkomen. 
Op 21 januari 2023 werd Marie Penelope Catharina Wassink gedoopt, 
dochter van de heer en mevrouw Wassink-Klinkhamer. 
De pastor was Mauricio Meneses die de viering enthousiast leidde. 
Het was een lieve dopeling die alles rustig over zich heen liet komen. 
 

 
 
Aswoensdag 

Op woensdag 22 februari 2023 zijn Annemarieke Hollanders 
en Wim Menting voorgegaan in een gebedsviering voor 
Aswoensdag, waarbij buiten de palmtakjes van afgelopen 
jaar zijn verbrand. We gaan nu samen op weg naar Pasen! 
 
 
 
 

 
 
25-jarig jubileum pastor Fred Kok 
Voor Fred Kok is zondag 19 maart een bijzondere dag.  
Hij heeft die dag zijn zilveren jubileum als pastoraal werker bij de St. 
Lucasparochie gevierd. Fred was de afgelopen 25 jaar niet alleen 
deelgenoot van veel veranderingen in de parochie, maar hij heeft ook 
met zijn kennis en ervaring een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
reilen en zeilen van de parochie.  
Wij zijn hem hiervoor heel dankbaar!  
 
 
 
 
Jubileum Lucasparochie 
Het is dit jaar 12,5 jaar geleden, dat door fusie en samenwerking van de negen R.K.-
kerken op de Noord-West Veluwe de St. Lucasparochie werd opgericht. 
Dit jaar willen wij op 8 oktober 2023 bij dit jubileum stilstaan door op deze feestdag 
een prachtig parochiefeest neer te zetten.  
Op deze dag vieren we dit met een feestelijke Eucharistie om 10.30 uur in de St. 
Jozefkerk van Achterveld.  
 
 

Deze viering staat in het teken van <VERBINDING EN 
SAAMHORIGHEID=.  
Samen zingen verbindt! Daarom is een 
jubileumprojectkoor samengesteld uit de koren van alle 
locaties. Ook leden van het Cantabile zullen meezingen. 
.   
 

 
Overzicht gemaakt door Kunny Mulder 
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KERKDIENSTEN en misdienaars 
Zo. 26 mrt 

5e zondag 

40dgn 

 9.15 u Woord- en Communieviering, Samenzang 

Voorganger: Niels Morpey 

Lector: Piet Rijnbeek/Marc-Anthony 

Marc-

Anthony/Lucas 

Zo. 2 april 

Palmzondag 

10.00 u Gezinsviering: de Toverbal  

Voorganger: Annemarieke Hollanders  

 

Do. 6 april 

Witte do. 

19.00 u Gebedsviering, Cantabile 

Voorganger: Fransje Scheijde 

 

Vr. 7 april 

Goede vrijdag 

 

15.00 u 

 

19.00 u 

Gezinsviering 

Voorganger: Annemarieke Hollanders  

Gebedsviering, Cantabile 

Voorganger: Mery Falger 

 

Za. 8 april 

Paaszaterdag 

19.00 u Gebedsviering 

Voorganger: Gerda van Meerveld 

 

Zo. 9 april 

1e paasdag 

11.00 u Woord- en Communieviering, Contagio 

Voorganger: Fred Kok 

Lector: Cynthia Pawirodinomo/Benjamin 

Benjamin/Alexander 

Wo. 12 april  9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Za. 15 april 19.00 u Eucharistieviering, Samenzang 

Voorganger: Harrold Zemann 

Lector: Kunny Mulder 

 

Zo. 16 april 10.00 u Zin in zondag  

Zo. 23 april  9.15 u Eucharistieviering, Contagio 

Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Silvia de Werd/Lucas 

Lucas/ 

Marc-Anthony 

Zo. 30 april 10.00 u Gebedsviering, Cantabile 

Lector: Kunny Mulder 

 

Zo. 7 mei 

 

 

11.00 u Woord- en Communieviering, Samenzang 

Voorganger: Niels Morpey 

Lector: Mary Menting/Karlijn 

Karlijn/Michaël 

Wo. 10 mei 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Zo. 14 mei 11.00 u Woord- en Communieviering, Cantabile 

Voorganger: Ben Piepers 

Lector: Piet Rijnbeek/Alexander 

Alexander/Lucas 

Za. 20 mei 19.00 u Eucharistieviering, Gregoriaans koor 

Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Cynthia Pawirodinomo 

 

Zo. 21 mei 10.00 u Zin in zondag  

Zo. 28 mei 

Pinksteren 

10.00 u Gebedsviering, Contagio 

Voorganger: Fransje Scheijde 

 

Zo. 4 juni 11.00 u Woord- en Communieviering, Cantabile 

Voorganger: Ben Piepers 

Lector: Kunny Mulder/Benjamin 

Marc-Anthony/ 

Benjamin 
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Zo. 11 juni 10.00 u Gebedsviering 

Voorganger: Gerda v. Meerveld  

 

Wo. 14 juni 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Za. 17 juni 19.00u Eucharistieviering, Gregoriaans koor 

Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Sylvia de Werd 

 

Zo. 18 juni 10.00 u Zin in zondag  

Zo. 25 juni  10.00 u Gezinsviering, de Toverbal 

Voorganger: Annemarieke Hollanders 

 

 

 

 

 

Bericht pastoraatsgroep 
Op het moment dat deze editie van het parochienieuws uitkomt staan we aan het 
begin van de Goede Week. 
We leven in een wereld vol conflicten en onverdraagzaamheid. Oorlog dichtbij, 
zonder zicht op vrede. Het kan ons somber stemmen. Maar daar schiet niemand iets 
mee op. We moeten steeds opnieuw beginnen en proberen om in onze naaste 
omgeving de goede dingen te doen. Verdraagzaam zijn. Anderen de ook de ruimte 
geven. Uit de Bijbelse verhalen lezen we dat de zachte krachten zullen winnen. En 
dat we daarin moeten blijven geloven. 
 

Aswoensdag heeft ons aangespoord tot bezinning, boete en bekering. Daarna zijn de 
weken van de 40 dagen tijd gevolgd. Vastentijd. Na deze bezinningsperiode volgt 
Palmzondag! Deze dag wordt feestelijk gevierd met vele kinderen met vrolijke 
Palmpasenstokken. Maar daarna volgt de Goede Week. De belangrijkste week van 
het hele jaar. Waarin we mogen gedenken en vieren dat Jezus voor onze zonden 
heeft geboet, maar ook dat hij daarna is opgestaan! 
 

In de Paaswake in de St Jozefkerk te Leusden op 8 april 2023 zal ook onze 
Paaskaars weer worden gewijd. En de volgende morgen, 1e Paasdag plechtig de 
kerk worden binnengedragen, als teken van licht en hoop. 
 

Deze viering, zondag 9 april 2023 op 1e Paasdag begint weer om 11.00 uur, want 
we gaan de late periode weer in. Pastor Fred Kok zal dan voorgaan. Dit is de laatste 
keer dat hij bij ons voorgaat. 
We zullen hem missen. 
 

De pastoraatsgroep is van plan om ná de viering weer een broodmaaltijd te 
organiseren. U bent daarvoor allen van harte uitgenodigd. Hopelijk mogen we vele 
parochianen daar ontvangen!  
We wensen u alvast een Zalig Pasen toe. 
 

Kunny Mulder, namens de pastoraatsgroep. 
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VASTENACTIE 
De opbrengst van de collectes in de 
Veertigdagentijd zal bestemd worden om 
voor de docent van de technische school 
in de bush van Zambia een huis te 
bouwen. In het kader van de Vastenactie 
ondersteunen we dit project samen met alle 
locaties van de St. Lucasparochie en de St. 
Maartenparochie. Alle constructiematerialen 
en arbeid komen uit Zambia. Studenten van 
de opleidingen timmeren en metselen 
kunnen er aan bijdragen en zo praktische 
ervaring opdoen bij de bouw van dit huis. 
Het mes snijdt dus aan twee kanten! 
 
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van onze locatie, te weten 
NL83RABO0157319466 t.n.v. Maria Zuivering Geloofsgemeenschap onder 
vermelding van Vastenactie 2023. 
 

Sacrament van de ziekenzalving 
In onze kerk hebben 13 parochianen, vrijdag 17 februari 
jl., deelgenomen aan het sacrament van de ziekenzalving. 
Met deze naam "ziekenzalving" hebben een aantal 
mensen moeite, we zijn niet allemaal ziek, zeggen ze.  
We zouden we het meer "het sacrament ter bemoediging" 
kunnen noemen, in een bepaalde fase van je leven kan 
men wel wat steun gebruiken! 
Met pastor Johan Rutgers, met het koor Cantabile en met 
Jelle achter het orgel, kunnen we terugkijken op een mooie warme viering. Het was 
fijn om dit samen te vieren met de aanwezige familie, belangstellende parochianen 
en leden van de Attentiegroep. De pastor was zeer betrokken en zelf ook onder de 
indruk na afloop.  
Goed om met elkaar nog even te kunnen napraten onder het genot van een kopje 
koffie met wat lekkers erbij. Pastor Johan Rutgers sprak met vrijwel iedereen en nam 
daarvoor alle tijd.  
Namens de Attentiegroep hartelijk dank hiervoor.  
Lies van Schaik  
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Financieel verslag 
Evenals vorig jaar presenteren we u hier de financiële cijfers over het jaar 2022. 
Dit zijn wel <voorlopige= cijfers, daar de jaarrekening van de parochie pas 
in mei/juni van dit jaar officieel worden opgemaakt en vastgesteld, 
derhalve zijn de bedragen afgerond op 100 Euro. 

Financiële cijfers 2022 en begroting 2023  
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

Kosten 2021 2022 2022 2023 

PERSONEELSKOSTEN    21.871     23.400     19.300     22.400  

KOSTEN ONR. GOED     21.571     18.600     18.700     24.200  

BEGRAAFPLAATS KOSTEN      496      1.200      2.200      1.000  

KOSTEN EREDIENST     2.497      4.100      3.300      3.700  

KOSTEN PASTORAAL      -419      2.500       100       300  

VERPL.&VRIJW. 
BIJDRAGE*     8.992      8.900     12.300      9.300  

BEHEERSKOSTEN     1.094      1.300      1.400      1.300  

INCIDENTELE LASTEN           -             

KOSTEN TOTAAL    56.121     60.000     57.300     62.200       
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

Opbrengsten 2021 2022 2022 2023 

BIJDRAGEN 
PAROCHIANEN    37.615     36.300     41.800     36.500  

OPBR. UIT BEZIT & 
BELEG.    15.957     15.900     16.100     14.000  

BEGRAAFPLAATS BATEN     1.440        500       700       700  

INCIDENTELE BATEN         

OPBRENGSTEN    55.012     52.700     58.600     51.200  

          

RESULTAAT BOEKJAAR    -1.109     -7.300     1.300    -11.000  

* In de Verplichte & vrijwillige Bijdragen hebben we het bedrag van € 39.100 buiten 
beschouwing gelaten. Dit is het bedrag dat we moeten afdragen aan het bisdom 
voor de verkoop van de pastorie. 
 
KORTE TOELICHTING: 
KOSTEN: 
- Personeelskosten: Dit betreft het pastoresteam. 
- Kosten onroerend goed: Deze kosten zijn nog relatief laag, daar de 

verwarmingskosten laag zijn daar we stoken op elektriciteit (warmtepomp) en een 
groot deel van het elektriciteitsverbruik op wekken door de zonnecollectoren. 
 
- Beheerskosten: Dit betreft telefoon/internetkosten en diverse kleine uitgaven. 
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OPBRENGSTEN 
- Bijdragen parochianen: Dit zijn de ontvangen bedragen van de Kerkbalans, 
alsmede de collecte opbrengsten voor onze geloofsgemeenschap. 
- Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen: 
Dit is in hoofdzaak de opbrengst uit beleggingen en deel door verhuur van de kerk. 
Hopelijk geeft deze summiere informatie u wat meer inzicht in de cijfers.  
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze altijd mailen aan 
penningmeesterhmz@gmail.com 

 

De goede week 
Aan het einde van de Veertigdagentijd gaan we op weg naar 
Pasen. Hier in onze geloofsgemeenschap Putten zijn er drie 
avondvieringen. 
 

Witte Donderdag 6 april, begint om 19.00 uur. 
We horen de oude verhalen, over de bevrijding van het volk Israël uit het slavenhuis 
van Egypte. Die avond eten we, ongezuurd brood, matses met bittere kruiden en wat 
zout als herinnering aan de bevrijding, maar vooral om het teken dat Jezus eraan 
heeft toegevoegd. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zijn offer voor onze bevrijding, 
opdat wij nieuw leven mogen ontvangen. 
Witte Donderdag gedenken we niet alleen het laatste avondmaal van de Heer.  
In het evangelie van Johannes, horen we hoe Jezus ons het voorbeeld geeft van 
naastenliefde en dienstbaarheid. Hij wast de voeten van zijn leerlingen. 
Met lezingen, liederen en meditatie, hopen wij op een mooie viering. 
Wij nodigen u uit om met elkaar op weg te gaan naar Pasen. 
 
Goede Vrijdag 7 april 19.00 uur 
Op deze avond komen we in stilte in de kerk en gedenken wij het lijden van Jezus. 
Wij volgen Hem op zijn weg naar Golgotha. Onderweg zijn er allerlei betrokkenen: 
slapende leerlingen, Petrus en Pilatus. Hun ervaringen, wat zij meemaakten, 
verbinden wij met onze tijd nu. De ogen van Jezus zoeken n.l. ook ons om 
medemens te zijn voor de mensen die gebukt gaan onder hun kruis. Bij het kruis 
kunnen ook weer bloemen gelegd worden. In stilte zullen we de kerk weer verlaten. 
  
Stille zaterdag 8 april 19.00 uur 
Deze avond is er wederom een wake. We zullen in schemertijd met elkaar waken op 
weg naar Pasen. Luisterend naar oude verhalen die gaan over onze levensreis en 
hoe God met ons meegaat. Biddend waarbij onze zorgen bij God neerleggen en om 
kracht vragen. En een moment van stilte. 
Dit alles zal begeleid worden door enkele liederen gezongen door Merel Fleischeuer.  

We nodigen u allen van harte uit om met elkaar op weg naar het feest van Pasen.  
 

Met Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan en daarmee de dood heeft 
overwonnen. Hiermee laat Jezus zien dat Hij sterker is dan de dood en er hoop is 
voor de wereld, omdat Jezus leeft! Hoop op een betere wereld. Een wereld waarin 
we omzien naar elkaar en Zijn liefde uitdelen. 
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Beleidsplan Kardinaal W.J Eijk "Doet dit om Mij te 
gedenken". 

 
Op 27 oktober 2022 heeft onze 
parochie het door kardinaal W.J. 
Eijk opgestelde beleidsplan 
"Doet dit om mij te gedenken" 
ontvangen. 
Dit beleidsplan gaat over de 
Eucharistievieringen, woord- en 
communievieringen en gebedsvieringen in het 
Aartsbisdom Utrecht en is volgens het bisdom 

de vrucht van bezinning en gesprekken die in het Jaar van de Eucharistie (Advent 
2019 t/m Christus Koning 2020) en nadien in het aartsbisdom hebben 
plaatsgevonden. Het beleidsplan en de toelichting daarop zijn te vinden op de 
website van het bisdom Utrecht. 
 
In dit beleidsplan geeft kardinaal Eijk aan dat Woord- en Communievieringen binnen 
een tijdsbestek van 4 jaar moeten worden afgeschaft. 
De H. Communie mag daarna alleen worden uitgereikt in een Eucharistieviering. 
Hij wijzigt daarmee een reeds decennialang bestaand beleid en ontneemt daarmee 
helaas parochianen de mogelijkheid om in die vieringen de H. Communie te 
ontvangen. Het is een groot verlies als de Woord en Communievieringen zouden 
moeten verdwijnen. 
 
Het pastorale team van onze parochie heeft daarom op 16 december 2022 een brief 
gezonden naar Kardinaal Eijk waarin de bezwaren tegen het afschaffen van de 
Woord en Communievieringen zijn verwoord. Men heeft de kardinaal erop gewezen 
dat het voor vele oudere parochianen onmogelijk is om zondags naar een parochieel 
centrum te moeten reizen om een Eucharistieviering te kunnen bijwonen. 
Deze brief is ook onder onze geloofsgemeenschappen verspreid. 
 
Op 1 februari 2023 ontvingen de geloofsgemeenschappen van onze parochie van 
het pastorale team een brief waarin werd vermeld dat de Cura (overleg van alle 
pastorale teams van ons vicariaat) het beleidsplan met Kardinaal Eijk heeft 
besproken. Zij hebben daar de bezwaren nogmaals kenbaar gemaakt, maar 
kardinaal Eijk is bij zijn besluit gebleven. Alle bezwaren werden door hem 
afgewezen. 
 
Intussen hadden diverse geloofsgemeenschappen van onze parochie een petitie 
opgesteld waarin ook bezwaar werd gemaakt tegen het besluit om de 
Woord- en Communievieringen af te schaffen.  
Deze petities, welke ook in andere parochies waren opgesteld, zijn massaal 
ondertekend door betrokken parochianen, ook in onze geloofsgemeenschap in 
Putten. Een aantal van deze petities zijn door ondertekenaars rechtstreeks naar de 
kardinaal gezonden. 
 
Daarop heeft de kardinaal, nog voordat alle locaties de petitie konden aanbieden, op 
14 februari 2023 een algemene brief, zowel naar het pastorale team als aan 
indieners van petities, gezonden, waarin hij helaas wederom blijft bij zijn genomen 
standpunt. De antwoordbrief van de Kardinaal van 14 februari 2023 staat ook op de 
website van het bisdom Utrecht vermeld. 
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Een aantal locaties, ook de onze in Putten, had, bij de ontvangst van de brief, de bij 
hen ondertekende petities nog niet per post verzonden omdat men de petitie 
persoonlijk had willen aanbieden. Dat bleek niet mogelijk te zijn, zelfs niet aan 
Mgr. Woorts of Mgr. Hoogeboom, wegens het grote aantal petities die het bisdom 
kennelijk heeft ontvangen! Daarop hebben wij de ondertekende petitie uit Putten 
alsnog per post naar de kardinaal verzonden. 
 
Vooralsnog blijven de Woord en Communievieringen nog bestaan en zullen zeer 
geleidelijk worden afgebouwd, een en ander zoals door ons pastoraal team 
aangegeven. 
We blijven u op de hoogte houden van mogelijke verdere ontwikkelingen en danken 
alle ondertekenaars van de petitie voor hun betrokkenheid! 
 
De locatieraad en pastoraatsgroep. 

ZondagMiddag-inloop van gezamenlijke kerken stopt. 
Na 28 jaar moest de zondagmiddag-inloop op 5 maart stoppen. 

Doordat enkele vrijwilligers ophouden en geen nieuwe aanwas komt, 
zit er niets anders op. 
Onze parochianen zijn op de zondagmiddag welkom in het Hart van Putten 
aan Molenweg 2, daar is de inloop van 14:30-16:30 uur. 
De woensdagmorgen-inloop gaat gewoon verder: 10:00-11:45 uur aan de 
Achterstraat 39. 
Wim en Mary kunnen je meer informatie geven. 

 

KOPIJ 
Kopij voor de Lucasbrief van mei graag voor vrijdag 14 april 2023. 
 
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 24 juni 2023. 
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor 16 juni 2023. 
e-mailadres: pnputten@hotmail.com 
Kopij graag aanleveren in Word (niet in pdf formaat) . 
 
Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal worden ontvangen. 
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:pnputten@hotmail.com
mailto:jan.carbo@gmail.com


PASTORESTEAM 
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261 
• H. Zemann (liturgie). 
• Fred Kok (diaconie). 
• Diaken Rini Bouwman 

 
Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor 
wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep  
 
 

ZANGKOREN 
Koor Contactpersoon telefoon 

Gemengd koor <Cantabile= 
 

Thea Rijnbeek 06-20607473 

Mannenkoor 
(Gregoriaans) 

Jos van Vliet 06-12951792 

Kinderkoor <De Toverbal= 
 

Sandra vd Hoorn 
 

06-16548116 
 

Contagio Ton van Westing 0341-351369 

 
CONTACTPERSOON KOSTERS/ MISDIENAARS/ CRECHE 
Theo Marissink tel. 0341-351690; email  t.marissink47@hetnet.nl 
 
 

ATTENTIEGROEP 
contactpersoon Lies van Schaik 06-81283016 

 

KERKHOFBEHEER 
Roos Brugman en Edwert Sjaardema 085-0801937  
info@ggu.nu 
 
 
MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV) 
contactpersoon Sylvia de Werd 06-83678638 

 
 
LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum) 

contactpersoon Coen Scheijde 0341-357218 
Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle 

veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de 
brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.marissink47@hetnet.nl
mailto:info@ggu.nu


PAROCHIECENTRUM 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06-50677132 
e-mail:    putten@stlucas.nu 
website : stlucas.nu 
 
 
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas. 
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl 
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: secretaris.pci@stlucas.nu  
Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op Rabobank 
rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas  
o.v.v. donatie. 
De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten. 
Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl 
 
 

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP 
Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt vier maal per jaar en wordt bij de 
parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy: 
Copy per mail : pnputten@hotmail.com 
 

Clasien Zwart 
06-44082847 

Yvonne van den Broek 
 06-30970088 

Carla Faber 
06-50251190 

 
 
STENCILWERK     
E. Sjaardema  

 
06-49596644 

 
STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS  
FLEVOLAND/VELUWE 
R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs <Gabriël= 
Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959 
e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl 
w-site: www.gabriel-school.nl 
 

Directeur  Sander van Zomeren 0341- 351959 
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