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Beste lezer, 

Hoort u ook nog steeds onze klokken op de maandagavonden om 
19.00 uur? We luiden deze klokken vanwege de oorlog in Oekraïne, nu 

al meer dan een jaar. We raken eraan gewend, zowel aan de klokken 

als aan de oorlog en dat is een veeg teken. 
 

Toen we drie jaar geleden 75 jaar bevrijding vierden hebben wij als 

kerk besloten om vanaf dat moment elk jaar onze oorlogsslachtoffers 
te herdenken. Dat doen we nu elke 4 mei om 18.00 uur op onze 

begraafplaats. 

 

 
 

Ook dit jaar heeft deze herdenking plaatsgevonden.  
We hopen met heel ons hart dat de oorlog in Oekraïne snel voorbij zal 

zijn en dat ook deze mensen weer in vrede kunnen leven. 
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Verantwoordelijkheid    

Als jullie dit lezen, is Pasen al achter de rug, zo ook een prachtige 

Koningsdag, 4 en 5 mei. Ik ben op al deze feesten geweest, in de kerk 
met Pasen, de muziek- en kleedjesmarkt met Koningsdag rond de Til 

en de Hamersveldseweg. 

Ook hebben wij op 4 mei om 18.00 uur de gevallenen van de oorlog 
die op ons kerkhof liggen herdacht. De vlag bij de kerk was weer in 

top voor het vieren van de bevrijding op 5 mei. 

 

 
Vlag op 4 mei                foto Wim van Dijk 

 

Ik heb gezien hoeveel vrijwilligers op alle fronten hard hebben gewerkt 
om ons allemaal een geweldig feest te bieden op Koningsdag waar we 

zoveel plezier aan beleven. Maar wat ik ook gehoord heb, van zeker 

vier organisaties, die met hun hele vrijwilligersbestand hebben 
gezorgd dat alles tot in de puntjes is georganiseerd, (waaronder de 

Oranjevereniging) ‘Evelien, dit kan volgend jaar niet meer, we hebben 

geen bestuurders en vrijwilligers genoeg die zich hier nog voor willen 
inspannen’. Een voorbeeld: op de kleedjesmarkt stond het Rode Kruis 

met 2 personen voor álle activiteiten, want een EHBO-vereniging 

hebben we al niet meer. 
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Volgend jaar komen er niet voldoende mensen van het Rode Kruis en 

dat zou kunnen betekenen dat er heel wat leuke activiteiten voor de 

mensen in ons dorp niet meer door kunnen gaan. 
Als je daar goed over nadenkt, brengen we met elkaar een groot deel 

van ons sociale maatschappelijk leven om zeep. Is het nu zo dat we 

met elkaar alleen willen consumeren? Willen we geen tijd meer 
vrijmaken om ons steentje bij te dragen? 

Als we met elkaar gemeenschap willen zijn, dan hoort daar ook een 

stukje verantwoordelijkheid bij. Denk eens na of je als vrijwilliger voor 
kerk èn samenleving een stukje (vrijwilligers-)werk, in welke club dan 

ook, zou willen oppakken. 

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit voor onze 
naasten in stand te houden. Zodat onze kinderen en kleinkinderen het 

stokje straks over willen nemen. Dan houden we tot in lengte van 

jaren een gezellig en samenhangend dorp over, wat goed is voor ons 
allemaal. 

*Evelien Blom 

 

 
 
Wie je ook bent, je hoort erbij    

 

Geloven en geloofsbeleving kent vele 
vormen. In dit artikel wordt aandacht 

besteed aan de oecumenische 

geloofsgemeenschap de Open Poort, 
gevestigd op één van de locaties van De 

Amerpoort. Deze gemeenschap is geënt 

op christelijke tradities en staat open voor 
alle mensen, met speciale aandacht voor 

hen die leven met een verstandelijke 

beperking. (Dit artikel heeft eerder in de 
Leusderkrant gestaan.) 

 

Ietwat verscholen in het groen achter kasteel Groeneveld in Baarn ligt 
De Amerpoort. Het is een woonwijk met diverse mogelijkheden voor 

beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Van 

oorsprong een katholieke inrichting uit de jaren vijftig, opgezet door 
de Kleine Zusters van Sint Jozeph, met als naam Nieuwenoord. 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het denken over 

zorgverlening. Zelf hebben wij dat als familie kunnen zien tijdens 
regelmatige bezoeken aan mijn broer Job. Hij is geboren met het 

syndroom van Down en woont inmiddels ruim 50 jaar ‘op 

Nieuwenoord’.  
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In de loop van de jaren is het ‘RK’ steeds meer op de achtergrond 

geraakt, de laatste zusters hebben in de zeventiger jaren al afscheid 

genomen. Nu zijn de bewoners aan de zorg van gespecialiseerde 
medewerkers toevertrouwd. 

 

Van rooms-katholiek naar oecumenisch. 
In de jaren 2006-2007 is De Open Poort opgericht, bedoeld om te 

onderzoeken hoe je geloof kunt vormgeven voor deze doelgroep en 

hun familie en verzorgers vanuit christelijke waarden en tradities. De 
bedoeling is dat iedereen zich welkom voelt en geloof kan beleven dat 

houvast biedt. 

Annemieke Kappert, geestelijk verzorger en ethicus van De Amerpoort  
verwoordt die bedoeling als volgt: “Het zit voor mij in het zien en 

ontmoeten van mensen, waarbij het bijbels 

verhaal centraal staat en gekoppeld is aan 
het praten daarover. Dat wordt zichtbaar in 

de wekelijkse vieringen, maar ook in 

gespreksgroepen die wij voor onze 
bewoners organiseren. Daarbij nemen wij 

onze bewoners serieus en betrekken we het 

bijbels verhaal in hun leven. Hun ervaringen 
en belevenissen worden zodoende 

onderdeel van het gesprek daarover.  

En even later zegt Annemieke: “We blijven 
bewust weg uit geloofsverkondiging. Dat 

geeft ruimte om ook bewoners en 

verzorgenden met een niet- of anders 
gelovende achtergrond aan te spreken. Dat 

maakt dat niet alleen onze bewoners, maar 

ook hun familie en verzorgers graag meekomen naar onze 
zondagsvieringen”.  

 

Impressie van een viering 
Zondagochtend 10 uur, Job ophalen in zijn woning, grote glimlach, jas 

aan en in zijn rolstoel op weg naar het Cultureel Centrum. In een 

bonte optocht van bewoners en familie of 
verzorgers komen we daar aan. Bij de ingang van de kerkzaal ligt het 

intentieboek, waar (bijna) iedereen iets in schrijft. We wachten tot we 

aan de beurt zijn. Tot enige jaren geleden kon Job zelf nog iets 
bedenken dat we op moesten schrijven, nu doen we dat namens hem. 

Het is een gezellige drukte, voor velen een wekelijks weerzien. 

Op de stoelen ligt de liturgie klaar, mooi verzorgd in kleurendruk, met 
goed herkenbare plaatjes en begrijpelijke pictogrammen bij alle 

onderdelen van de viering. 
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Regelmatig is Annemieke de voorganger, zij maakt – in gebedsmantel 

– een praatje met iedereen. Ze kent alle bewoners en familie bij naam 

en is goed op de hoogte van ieders wel en wee. Ondertussen klinkt er 
pianomuziek en doet Carlo (een van de bewoners met een feilloos 

gevoel voor ritme) zijn best op zijn drumstel. De ruimte is mooi 

versierd met wandschilderingen van één van de bewoners en een 
altaar met kaarsen en bloemen. 

 

Vieringen op Nieuwenoord kennen een vaste opbouw die verwoord zijn 
in het standaard openingslied:  

Zorg dat iedereen het hoort: welkom in de Open Poort! 

Zingen, kaars aansteken, maken een kruisteken, 
praten over het Verhaal, delen met de ander, 

bidden voor elkander, ’t is een feest van allemaal. 

 
’t is  een huis voor iedereen, samen ben je nooit alleen. 

Zingen, kaars aansteken, maken een kruisteken, 

praten over het Verhaal, delen met de ander, 
bidden voor elkander, ’t is een feest van allemaal. 

 

Na de uitgesproken begroeting ‘goedemorgen’ ook in gebarentaal, 
vraagt Annemieke ‘heb je al gezien wie er links en rechts naast je zit? 

Zeg die ook even goedendag’. ‘Daarna zeggen we God gedag, met het 

kruisteken: een verbinding tussen hemel en aarde en elkaar.   
Vervolgens wordt de paaskaars aangestoken door één van de 

bewoners. Gevolgd door 7 kaarsen die ieder voor zich symbool staan 

voor een actuele gebeurtenis of persoon. 
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Het thema van de veertigdagentijd is bij de Open Poort dit jaar 

“Verander je mee” waarbij vandaag het accent ligt op “Straal je al een 

beetje”. Dat laatste komt overeen met het verhaal uit Mattheüs 17 dat 
gaat over Jezus wiens gezicht straalde als de zon en zijn kleren 

werden wit als licht. En dat in aanwezigheid van twee van zijn 

leerlingen. Na dit Verhaal volgt een lied (er wordt trouwens heel veel 
gezongen tijdens vieringen) en volgt Praten over het Verhaal. 

Annemieke stelt de vraag ‘wanneer straal jij?’ Bewoners mogen hun 

stem laten horen en reageren waar Annemieke met verve op in speelt. 
Zo ontstaat er een speelse dialoog die regelmatig alle kanten op 

schiet, maar door haar behendig wordt samengevat in ‘en wat kan je 

daarvan leren’ of ‘wat kun je daar mee doen?’ 
Na een lied wordt het Onze Vader hardop en in gebarentaal gebeden. 

Daarna gaat het intentieboek open en voorgelezen.  Regelmatig 

hoorbaar roept dat de instemming van de inbrenger op. Na het 
slotgebed volgt standaard het ‘lang zal ze leven’ voor iedereen ‘die 

jarig is, jarig is geweest in de afgelopen week of de komende week 

jarig wordt en…voor iedereen die zich nú een beetje jarig voelt’. 
Sommigen beginnen nu te wiebelen op hun stoel, wetende dat er 

achter in de kerk koffie met koek klaarstaat. Gelukkig duurt het niet al 

te lang voor de bel klinkt, waarna er voor een goed doel wordt 
gecollecteerd terwijl er een gezellig samenzijn ontstaat tijdens het 

koffiedrinken. 

Hoewel veel aan Job lijkt te zijn ontgaan, merken we wel dat hij er op 
zijn manier bij betrokken is geweest. Met een extra ommetje, gereden 

worden en beweging vindt hij fijn, brengen we hem ‘naar huis’. 

Immers, voor hem én voor ons is Nieuwenoord een veilige en 
vertrouwde omgeving, waarvan wij weten dat hij daar gelukkig is. 

 

Wie wil mag de viering komen bijwonen om 10.30 uur op zondag.  
Kun je niet live aanwezig zijn dan is de viering te volgen vanaf 10.30 

uur via: https://vimeo.com/event/811915  

Terugkijken kan via YouTube kanaal van Amerpoort 
(www.amerpoort.nl) 

 

*Hank Beermann 

 

 
 

Fred Kok 25 jaar pastoraal werker St. Lucasparochie 
Op zondag 19 maart 2023 tijdens de Eucharistieviering werd het 25-

jarig jubileum van Fred Kok gevierd. Fred kijkt terug op een mooie 

viering met de nodige kwinkslagen. En zoals Fred zelf zegt: “Ik was 
aangedaan door de warme toespraak van pastoor Harrold en zijn 

https://vimeo.com/event/811915
http://www.amerpoort.nl/
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gemeende complimenten, het speciaal gemaakte lied van het koor 

Generations en wat een mooi cadeau van de parochianen. Op zo’n 

bijdrage voor mijn voetreis had ik echt niet gerekend.” 
 
 

  
Het opgehaalde 

bedrag werd 

symbolisch 
overhandigd door 

Evelien Blom na een 

toespraak met mooie 
en persoonlijke 

woorden én veel 

humor.  
 

 

In de Lucasbrief kunt u een uitgebreid interview met Fred Kok lezen. 
 

De pelgrimszegen voor Fred Kok 

De Eucharistieviering op 16 april jl. stond in het teken van het 
uitzwaaien van Fred Kok. De volgende dag zou hij vertrekken vanuit 

Utrecht voor een voetreis naar Rome. Over vier maanden is hij weer 

terug in Nederland. Er waren niet alleen kerkgangers uit Leusden om 
Fred uit te zwaaien, maar ook uit andere geloofsgemeenschappen van 

de St. Lucas en St. Maarten. 

Op het eucharistisch centrum stonden de 
rugzak van Fred, zijn wandelstok, hoed en 

de vlag van St. Lucas – St. Maarten.  

Deze vlag was gloednieuw en werd voor de 
eerste keer gebruikt tijdens deze viering. 

Willie van  Kooij (organisatie 

bedevaartreizen) droeg de vlag de kerk 
binnen bij aanvang van de Eucharistieviering 

en plaatste deze op verzoek van pastoor 

Harrold Zemann op het eucharistisch 
centrum.  

 

Pastoor Harrold sprak zijn dankbaarheid uit 
voor wat Fred betekent voor de parochie. Hij 

zal hem persoonlijk heel erg gaan missen. 

Wel maakte pastoor Harrold vooral duidelijk dat Fred nog terugkomt 
voor een aantal maanden. Zijn definitieve afscheid is pas eind van het 

jaar als Fred met pensioen gaat.   
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Het moment dat Fred de 

pelgrimszegen ontving van 

pastoor Harrold was plechtig 
en ontroerend. Na de dienst 

kreeg Fred de eerste stempel 

in zijn pelgrimspaspoort. 
 

*Marjon Duurland 

 
Fred is op 17 april vertrokken 

naar Rome. Wilt u hem volgen? 

Zie: https://stlucas.nu 
 
 

 

 
 

St. Jozefkerk 

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden 
in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu  

Vanaf zondag 7 mei tot en met zondag 27 augustus begint de 

Eucharistieviering op zondag om 9.15 uur 
 

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 

Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/ 
luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op  laptop, 

PC, tablet, iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl  en 

vul Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: St 
Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare 

uitzendingen van St Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de 

uitzending die u wilt zien of beluisteren. 
 

Getijdengebed 

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een 
getijdengebed. 

 

Rozenkransgebed 
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

12 mei    Geke van Schuppen 

19 mei    Zangviering 



10 

 

26 mei    Paulien Flinkerbusch 

2 juni     Team Welzijn  

9 juni    Geke van Schuppen 
16 juni    Zangviering 

23 juni   Paulien Flinkerbusch 

30 juni   Team Welzijn 
 

Biechten 

Als u wil biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 
pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 
Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  

 

 
 

 

Hemelvaart 'Dauwtrappen' donderdag 18 mei 07.30 uur 
Net als vorig jaar willen we met Hemelvaart samen naar buiten. Er zal 

een mooie fietsroute rondom Leusden worden uitgezet. De lengte van 

deze route zal lang/kort genoeg zijn om in ieder geval om 09.15 uur  

de viering in de kerk te kunnen  meemaken. Bij terugkomst staat er 

koffie/thee/limonade met een 'krentenbol' voor u klaar! 

 
Om  07.30 is de starttijd 

Een routebeschrijving ontvangt u bij de kerk. In de hal van de kerk ligt 

een intekenformulier waarop u zich kan aanmelden. Dit is ook mogelijk 
via het secretariaat: 033-4941261 of leusden@stlucas.nu  

Neem gerust familieleden, buren, vrienden of medeparochianen mee! 

 
Vrouwevaert in alle vroegte. 

In 1444 maakt een vondst van een Mariabeeldje in het water van de 

beek bij Amersfoort van onze stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen 
wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van 

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.  
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Deze oude traditie wordt ook dit jaar in 

ere gehouden met de “Vrouwevaert” 

op zaterdag 20 mei. 
 

De start is om 7:30 uur met een 

viering van Woord en Gebed in de 
Oud-Katholieke Georgiuskerk aan ’t 

Zand 13 te Amersfoort. Aansluitend is 

er een stille bidtocht rond de oude 
binnenstad waaronder een 

gebedsmoment in de Onze Lieve 

Vrouwetoren.  
Na de voettocht is er dan een 

afsluitende gebedsviering in de Sint 

Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend 
ontmoeting met een kop koffie.  

 

*Diaken Frank Sieraal, Onze Lieve Vrouwe Gilde - Amersfoort. 
 
 
28 mei om 10.30uur oecumenische Pinksterviering op het Plein 

Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag is om 10.30 uur de oecumenische 

Pinksterviering op het Plein. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. 

Om alles rondom deze viering goed te laten verlopen, zijn er dringend 

nog een aantal vrijwilligers nodig. Te weten: 

*  opbouwmedewerkers 
*  koffieschenkers 

*  gastheren en gastvrouwen 
*  BHV’ers 

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij 

pinksterenophetplein@gmail.com 
 

 
Zondag 18 juni: Eerste Heilige Communie in Achterveld (voor de locaties 

Leusden, Achterveld en Barneveld/Voorthuizen) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:pinksterenophetplein@gmail.com
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Kleine Zwaluw durft niet 

Auteur: Corien Oranje & Illustrator: Marieke ten Berge 
 

In het voorjaar hebben heel veel vogels een nestje gemaakt. Maar een 
zwaluwennest is best bijzonder. Vaak zit het aan de onderkant van o.a. een 

dakrand. Het wordt gemaakt van modder, klei, veren en takjes. De opening 
van het nest zit aan de bovenkant. Zwaluwen zijn vogels met een apart 

staartje. Het is net of er een omgekeerd v-figuurtje in hun staartje is 
geknipt. 

Kleine Zwaluw komt uit het ei gekropen. Heerlijk warm en veilig bij zijn papa 
en mama. Hij doet nog helemaal niks. Alleen maar eten. Want hij heeft héél 

veel honger. Papa en mama brengen hem steeds lekkere hapjes. Wormen 
en vliegjes. 'Meer! ‘piept Kleine Zwaluw dan elke keer. 

 

Maar op een dag vinden zijn papa en mama dat hij groot genoeg is. Hij moet 
maar eens leren vliegen. 'Maar dan val ik!' piept Kleine Zwaluw. 

Papa en mama zeggen dat hij eens naar zijn vleugels moet kijken. Zij 
kunnen ook vliegen dus Kleine Zwaluw moet het toch echt gaan leren. Mama 

snapt best dat hij het spannend vindt. 
Het is springen en dan vleugeltjes wijd en dan gaat het vanzelf. En daar 

gaat Kleine Zwaluw! Hij vliegt, 
vliegt, vliegt...  helemaal van een 

boom naar de grond. Dat is leuk, 
hij gaat gewoon nog een keer. 

Kleine Zwaluw doet van fladder, 
fladder, fladder en dan plof. 

Vliegen is best moeilijk, maar het 
gaat elke keer een stukje beter. Zo 

kan hij samen met zijn andere 

zwaluwvriendjes heerlijk spelen in 
de lucht. 

 
Dan op een dag zegt papa dat ze 

op reis moeten gaan. Het wordt 
herfst en dan is het voor een 

zwaluw te koud. Ook zijn er geen 
vliegjes meer. 

 
'Maar waar gaan we dan naartoe?'  'Helemaal naar Afrika’, zegt papa. Dat is 

helemaal aan de andere kant van de grote zee. Het is daar lekker warm en 
er zijn veel vliegjes om te eten. 
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'Maar dat durf ik niet hoor' zegt Kleine Zwaluw.  Het is spannend, maar 

papa, mama en alle vriendjes gaan mee. Allemaal samen. 
Het is heel ver en Kleine Zwaluw wordt best moe. Het is ook best gevaarlijk 

want er komt een hele grote vogel aanvliegen met een scherpe snavel en 
grote poten. Het is een valk. Samen met de anderen jagen ze de gemene 

vogel weg. 'Tsjoe-liep! Tsjoe-liep! Wegwezen, jij. 

Dan kunnen ze weer veilig verder vliegen over de zee, strand, boten, vissen. 
Kleine Zwaluw die vliegt achter zijn papa en mama de hele weg mee.  

Dan zijn ze in Afrika en wat is het daar lekker warm. En de vliegjes smaken 
hier ook lekker. Kleine Zwaluw je hebt het heel goed gedaan! 

Maar als het lente is, zoals nu, dan zijn de zwaluwen er weer. Ook Kleine 
Zwaluw vliegt weer heerlijk rond. Kijk maar eens omhoog of je een zwaluw 

ziet vliegen. 
 

Voorlezen vanaf ca. 3 jaar. Je kunt samen praten over bang zijn, durven, 
zelfvertrouwen, vogels herkennen. 

De tekeningen zijn duidelijk en mooi. Ook het zwaluwnest is duidelijk 
afgebeeld. Er lopen ook blauwe lijntjes door de tekeningen. Zo kun je met je 

vinger precies volgen hoe de zwaluwen vliegen. 
 

*Jozina 

 

 

vogel  

 
vogel, mag ik op je rug 

gaan we de wolken plukken 

 
vogel 

kom nou uit de lucht 

je moet even bukken 

wat heb je zachte veren 

zijn dat je mooiste kleren 
als ik zelf vliegen kon 

ging ik hoger dan de zon 

in de bochten niet zo snel 
verder durf ik alles wel 

 

Monique & Hans Hagen 
 

 

 
 

 

 
 



14 

 

 

 
Bezorging Jozefbode/Lucasbrief 

Na soms jaren van trouw bezorgen van een bundel 

van de Jozefbode/Lucasbrief, stoppen er bezorgers. 
In september komt er weer een bundel/wijk vacant.  

Te weten: de Hohorstlaan en de Lisidunalaan (Hof 

van Liz) ca. 16 adressen in de wijk Hamersveld. Het 
bezorgen zal ca. 30 minuten in beslag nemen. U 

hoeft niet aan te bellen, maar het slechts in de 

brievenbus te doen. Bezorging van een bundel vindt 7x per jaar plaats. 
Een week van tevoren krijgt u bericht wanneer u de bundel kunt 

afhalen bij het secretariaat. 

Bent u die rappe trapper die als vrijwilliger de bezorging van deze 
bundel op zich zou willen nemen? 

Neemt u dan contact op per e-mail: leusden@stlucas.nu of telefonisch: 

033-4941261. Bij voorbaat hartelijk dank. 
*Jozina 

 

Pinksteractie 2023: Geloven in de ander. Samen één missie 
Onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers zijn gedreven 

mensen die zich iedere dag weer inzetten voor hun kwetsbare 

naasten. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM) zetten wij hen in de schijnwerpers. Dat verdienen 

ze, want al vragen deze helden weinig, ze kunnen een mentaal en 

financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Van 20 t/m 28 mei 
voeren we campagne om missionarissen en missionair werkers te 

ondersteunen in hun werk en welzijn. Doet u mee? 

 

Betere toekomst voor kwetsbare mensen 
In de campagne van dit jaar staan twee personen centraal. Sander 

Kesseler (41) is missionaris in het noorden van Oeganda en werkte 

vele jaren in het vluchtelingenkamp Palabek. Daar maakte hij mee hoe 
vluchtelingen bepaalde trauma’s beter kunnen verwerken met de 

spirituele begeleiding vanuit de kerk. In het kamp worden mensen uit 

mailto:leusden@stlucas.nu
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Zuid-Soedan opgevangen die gevlucht zijn voor de burgeroorlog in 

hun land. Veel vrouwen zijn verkracht en hiv-positief en veel 

vluchtelingen zijn kindsoldaten geweest. “Maar kun je hun dit kwalijk 
nemen als zij als kind gedwongen werden vreselijke dingen te doen?” 

Sander is ervan overtuigd dat de jeugd de toekomst heeft. Hij 

probeert jongeren te integreren zodat zij in vrede met elkaar kunnen 
leven. “Dat doe ik onder meer door de jongeren samen te laten 

sporten en ze workshops aan te bieden.” 

 
Jacinta van Luijk werkt al 40 jaar als missionair werker in Kenia. Zij is 

nu betrokken bij workshops voor alcohol- en drugsverslaafden. Tijdens 

de trainingen gaat er veel aandacht uit naar de onderliggende redenen 
van de verslaving. Deelnemers delen hun verhalen. Ook zijn er 

programma’s voor kwetsbare jongeren en vrouwen waarin zij onder 

meer voorlichting krijgen over onderwerpen zoals hiv/aids, verslaving, 
mensenhandel en vrede. “Het is belangrijk dat het lesmateriaal 

beantwoordt aan de noden die er zijn,” licht Jacinta toe. “Ik heb veel 

ervaring opgedaan in het veld.” 
 

Geen zorgen over financiële zaken 

Al meer dan 50 jaar zorgt de WNM voor financiële ondersteuning, 
bijvoorbeeld bij verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie 

voor de AOW. Daarmee zorgt de WNM ervoor dat missionarissen hun 

werk zorgeloos kunnen doen. Daarnaast biedt de WNM hen 
vakantiegeld, zodat zij tijdens een verlof in Nederland geen hulp 

hoeven vragen van familie of vrienden. En ook in noodgevallen kunnen 

missionarissen een beroep doen op de WNM via een speciaal fonds, 
waarmee ze een gestolen computer of andere belangrijke zaken 

kunnen vervangen als dat nodig is. 

 
Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie (20 t/m 28 mei) 

Alleen met onze hulp kan de WNM missionarissen zoals Sander en 

Jacinta een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden. Doet u 
daarom mee met de Pinksteractie? Uw bijdrage is welkom via de 

collecte in de kerk of op bankrekening NL 30 RABO 0171 2111 11 

t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. 
 

*MOV, Bernard Neijzen 

 
GIVT 

Indien u met uw telefoon geld wilt geven tijdens de collecte met de 

GIVT, dan moet u de GIVT-app op uw telefoon downloaden. Zodra u 
dan een account hebt aangemaakt is het ‘geven’ heel eenvoudig. 
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Verteld aan Katya en Floris 

Ook ik bezoek zo nu en dan de Leusdense Mariakapel. Gewoon om 

even stilte te zoeken en wat te mijmeren, met me zelf in het reine te 
komen of om een kaarsje op te steken omdat ik  speciaal aan iemand 

wil denken. Och, ieder zal zo wel eens een reden hebben om binnen te 

wandelen. 
Dan zit je daar op een stoel en komen er twee kinderen binnen. Elkaar 

vasthoudend aan de hand, een beetje schuchter en duidelijk 

nieuwsgierig. Ze schrikken als ze ontdekken dat er nog iemand binnen 
is en willen weer gauw verdwijnen. Maar ik zeg hen dat als de deur 

open staat je best naar binnen mag gaan om te kijken wat daarachter 

te ontdekken is. Duidelijk opgelucht durven ze dichterbij te komen en 
om zich heen te kijken. 

Ik vraag ze naar hun namen, ze heten Katya en Floris. 
En vertellen dat ze dicht bij elkaar wonen en vriendjes 

van elkaar zijn “al heel lang”. Kijkend naar het grote 

schilderij (replica van de icoon van de Moeder van 
Altijddurende Bijstand) en naar het beeld (replica van 

een piëta van Michelangelo) willen ze weten wie dat 

zijn en waarom er lichtjes branden. 
Hoe leg je uit aan een jongen en een meisje van 

ongeveer zes/zeven jaar oud, die misschien nog nooit 

een kerk of kapel van binnen hebben gezien, wat dit 
allemaal voorstelt? Ik vraag wat ze zien. Het meisje kijkt naar het 

schilderij en zegt dat er een mooie koningin op staat die een beetje 

verdrietig kijkt en die een kindje draagt dat ook een kroon op het 

hoofd heeft. En Floris vraagt waarom de vrouw van het beeld een man 

op haar schoot draagt: “is de man dood?” 

Voor iemand die is opgegroeid met deze afbeeldingen, zijn deze 
vragen eigenlijk heel confronterend want plotseling moet ook ik 

nadenken over wat ik al zoveel jaren als gewoon zie. 

Ik vraag de kinderen of ze met Kerstmis wel eens een kerststal 
hebben gezien. Tot mijn opluchting is dat wel het geval en ze leggen 

mij uit dat er dan sprake is van een mooie versierde boom en dat er 

ook beeldjes zijn van herders en ook van een kindje. Nou, vertel ik, 
om dat kindje gaat het. Dat kindje heet Jezus en zijn moeder heet 

Maria. In een groot boek dat de bijbel heet, kun je over het leven van 

die Jezus veel lezen. Ook staat daar in dat, toen hij was doodgegaan, 
zijn moeder heel verdrietig was en dat zie je in het beeld. Dat is 

allemaal heel lang geleden maar er zijn nog veel mensen op heel de 

aarde die Jezus nog steeds heel belangrijk vinden en ook zijn moeder 
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en daarom zijn er ook heel veel beelden en schilderijen gemaakt 

waarop Jezus en Maria staan, soms gewoon als gewone mensen en 

soms ook als hele speciale mensen met engelen er omheen en met 
kronen op het hoofd. 

Ik vraag de kinderen om nog eens naar het schilderij te kijken of ze 

iets bijzonders zien. Ze turen en turen en plotseling ontdekken ze 
beiden tegelijk: Jezus verliest een schoen! Ja, zeg ik, Jezus was een 

bijzonder iemand maar ook een gewoon mens die zijn schoen kon 

verliezen en zijn moeder Maria heeft het niet eens in de gaten want ze 
is bezorgd om alle mensen. En heel veel mensen hebben zorgen en 

komen dan hier in de kapel om dat zachtjes aan Maria en aan Jezus te 

vertellen. 
Katya en Floris hebben genoeg gehoord en willen vertrekken maar ze 

zouden toch wel erg graag ook een lichtje laten branden om dat bij het 

beeld en het schilderij neer te zetten. Ik geef ze wat geld dat ze in de 
gleuf van het offerblok mogen doen. Ze steken, toch wat plechtig, 

ieder een lichtje aan, en dat doe ik ook. 

Hand in hand gaan ze richting huis en ook dat doe ik ze na. 
 

*Hans van Liebergen 

 

 

zo. 14 mei: Herman van den Hengel; Thea van der Linde; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den 
Heuvel-van Wegen; jgd. Zuster Imelda; Jan en Bep van den Berg-Kuijper en 

Ron Bouwens; jgd. Henk en Jo van ’t Klooster-van Burgsteden; jgd. Peter 
van Zomeren; jgd. Sjaak de Groot; jgd. Antoon Berg en Antonius van den 

Hoven en Lamberta van den Hoven-Voskuilen; Wim van Haaster; Grada 
Roest-Tolboom; Wim van Valkengoed; Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn; 

Maria Duam thi Diêm 

do. 18 mei: jgd. Siem Tolboom 
zo. 21 mei: Cilia Blom; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel 

Huurdeman; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran; Nguyen van 
Vihn; Maria Duam thi Diêm 

zo. 28 mei: Margriet van Daatselaar-
Veen; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; 

Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth 
van Daatselaar; Gerardus en Petronella 

de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; 
Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria 

Duam thi Diêm  
zo. 4 juni: Gerard van Dijk; Arie van 

Daatselaar; jgd. Hermien Huurdeman, 
Bertus en Coen; jgd. Job Tijmensen; Arie 

en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie van Daatselaar-van Esveld;  
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Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Antoon Berg; Van 

Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
zo. 11 juni: Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld; 

Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; jgd. 
Annie Laclé; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 

zo. 18 juni: Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-

van den Hengel en Michiel Huurdeman; Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
jgd. Gerardus en Annie van de Belt-Calis; Thea van der Linde; Siem 

Tolboom; Wim van Valkengoed; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria 
Duam thi Diêm 

zo. 25 juni: Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Petrus Johannes en 
Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de 
Wolfshaar; Ab Vrijhoef; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi 

Diêm 
zo. 2 juli: Arie van Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie 

van Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; jgd. Annie Wilms-
Wantenaar; Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Antoon 

Berg; Wim van Haaster; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi 
Diêm 

zo. 9 juli: jgd. Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den 
Heuvel-van Wegen; Kees en Bep van Daatselaar-van Wegen; Van Nam 

Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
 

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 
033-4941261 

 

 
 
Overleden 

Anna Maria (Annemarie) van den Berg-van den Hengel, 88 jr. 

Pieter Johannes (Piet) van Bekkum, 92 jr. 
Gerarda Richarda (Gerda) van Eijden-van Dijk, 90 jr. 

Theodorus Petrus Gerardus (Theo) Duineveld, 88 jr. 

 
* Mogen zij rusten in vrede 

 

 
Dopen 

Op zaterdag 22 april is Stefanos Shafoo, gedoopt in 

onze kerk, voorganger was Rini Bouwman 
 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 

het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar 
leusden@stlucas.nu.  

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nu
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Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 
Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu   

Pastoraal werker: Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu   

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   
 

Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  
Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL 

Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 

12.00 uur.  
 

Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 
Secretaris: Willy van Dijk-Roest 

Penningmeester: Mariël Masselink 

Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  
Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905  

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  

Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: pci.sintlucas@gmail.com, Website: www.caritasstlucas.nl  
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

06-29457203  
 

Huur De Kom  

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
 

 

 
 

 

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:fred.kok@stlucas.nu
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 6 juli 2023 

 
Kopij graag vóór 24 juni 2023 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

 

Stilte is de zendtijd van  

de Heilige Geest 

 

Visje 

 

 

mailto:leusden@stlucas.nu

