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+> Van de redactie

Beste lezer,

Met deze Jozefbode starten we jaargang 5, nummer 1.

Helaas kunnen we in deze uitgave geen verslag doen van de 200-jaar
herdenking van het kerkhof én van het vrijwilligersfeest. De Jozefbode
moest net een week eerder klaar zijn om gelijk te lopen met de
uitgave van de Lucasbrief. Maar u kunt gelukkig wel lezen over een
aantal zaken die nog gaan komen.

De expositie in de Kom is niet meer te bezichtigen maar in de
‘kijkkasten’ in de Kom staan nog wel allerlei bezienswaardigheden die
met het kerkhof te maken hebben. Zoals o0.a. een bord met
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bidprentjes van mensen die in de vorige eeuw zijn geboren en
begraven zijn op het kerkhof van Hamersveld.

We wensen u een mooie nieuwe jaargang en veel leesplezier!

® Berichten van de locatieraad

Beste parochianen,

De scholen zijn weer begonnen, maar vaak gaan donze leeftijdsgenoten
na de schoolvakanties op pad. Het is iedereen zo van harte gegund. Ik
ben zelf een van de gelukkigen die al op vakantie is geweest en nu
nog 3 weken naar Canada kan gaan. Dat zette me wel aan het denken
over al die leeftijdsgenoten die om diverse redenen niet meer de wijde
wereld in kunnen trekken. Dan moeten we het doen met al de
herinneringen van weleer. Soms worden we daar heel vrolijk van maar
soms drukt het ons met de neus op de feiten dat alles eindig is.

Vandaar dat we de herdenking
van 200 jaar kerkhof groots
aanpakken en groots vieren. Veel
van u allen hebben inmiddels ‘een
band’ met het stukje grond achter
de kerk en wij doen ons
ongelooflijke best om het kerkhof
met zoveel geschiedenis voor de
toekomst te behouden.

We werken samen met de St. Lucasparochie en de gemeente Leusden
om de mogelijkheden te onderzoeken of er ook een algemeen kerkhof
kan komen voor alle Leusdenaren. Zodat de geliefden van alle
inwoners midden in het dorp begraven kunnen worden. Er wordt heel
wat af gewandeld en gerust op de banken en soms ook geluncht en
koffiegedronken. Zo willen we dat graag zien, een wandelpark midden
in het dorp vol herinneringen en geschiedenis.

U was van harte welkom op 26 en 27 augustus in de Kom voor de
tentoonstelling en de wandeling en informatie over ons kerkhof. Geniet
van de nazomer en geniet van het leven!

*Evelien Blom



® Berichten van de pastoraatsgroer

Fred Kok met Pensioen

Tijdens het 25-jarig jubileumfeest van Pastor Fred
Kok op 19 maart jl. heeft u het al gehoord en ook
kunnen lezen in de Lucasbrief van mei dit jaar:
Fred gaat ons verlaten en genieten van zijn
welverdiende pensioen. In de afgelopen jaren is
hij in zoveel locaties voorgegaan, zodat aan alle
parochianen van de Lucasparochie de gelegenheid
wordt gegeven om afscheid van hem te nemen.
Dit wordt niet een afscheid op één gekozen dag
maar een 'afscheidstournee' langs alle locaties.
Zondag 19 november 2023 zal hij als laatste
locatie de St. Jozefkerk Leusden 'aandoen'. Na de Eucharistieviering
van 11.00 uur, waarbij hij samen met pastoor Harrold Zemann zal
voorgaan, kunt u in De Kom persoonlijk afscheid van hem nemen.

<) Nieuwt

Even voorstellen
Onlangs ben ik benoemd als lid van de Locatieraad Leusden, met als
speciaal aandachtsgebied ons parochiecentrum De Kom.
Mijn naam is Gerard Mentink, ik ben geboren in 1943 in Deventer en
in 1966 getrouwd met Betsy. We hebben een zoon (woonachtig in
Leusden) en een dochter (in Brabant). Ook hebben we twee volwassen
kleinkinderen.
Ik heb mijn werkzame leven op allerlei plaatsen en functies bij de N.S.
gewerkt. Na het behalen van mijn SPD-diploma als Bedrijfs-
Economlsch Controller voor de drie noordelijke provincies in Zwolle.

3 Ook tijdens mijn werkzame leven heb ik van
L jongs af aan continu vrijwilligerswerk gedaan
a8 bij diverse verenigingen, waaronder een
¥4 grote landelijke. In dit vrijwilligerswerk heb
1 ik alle denkbare bestuurlijke functies
vervuld.
In mijn vrije tijd (in voldoende mate
aanwezig na mijn pensioen) speel ik
wekelijks diverse biljartwedstrijden en ga
ook graag wandelen en fietsen met mijn
vrouw Betsy. Ook gaan wij regelmatig kort
op vakantie, zowel in Nederland als
| daarbuiten, en maken daar dagelijks
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fietstochten. Zolang we nog beschikken over een goede gezondheid
maken wij tijdens onze tochten per fiets ook nog graag gebruik van
onze racefietsen.

Sedert 2021 verzorg ik de verhuur van de ruimtes in De Kom. Ik heb
de planning inmiddels gedigitaliseerd en zorg wekelijks dat de diverse
disciplines van de activiteiten voor de komende week op de hoogte
zijn. Maandelijks maak ik de diverse facturen op, die daarna worden
verzonden door ons parochiesecretariaat. Nadat Gerbrand Boersen het
beheer aan mij heeft overgedragen ben ik ook gevraagd om zijn plaats
in de Locatieraad in te nemen. Ik doe dat met veel plezier en hoop dat
ik hier een goede bijdrage kan leveren. Vanwege de ontkerkelijking en
de steeds ouder worden parochianen is het een grote uitdaging om
onze Jozefkerk vitaal te houden. Genoeg te doen dus.

&) Vieringen

St. Jozefkerk

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden
in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu

Vanaf 3 september tot en met 31 december begint de
Eucharistieviering op zondag om 11.00 uur.

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden.

Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/
luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop, PC,
tablet, iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl en vul
Leusden in bij 'Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: St
Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare
uitzendingen van St Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de
uitzending die u wilt zien of beluisteren.

Getijdengebed
Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een
getijdengebed.

Rozenkransgebed
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk.

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een
weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.

8 september Geke van Schuppen
15 september Team Welzijn

22 september Geke van Schuppem
29 september Paulien Flinkerbusch
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6 oktober / 13 oktober / 20 oktober: wordt nog ingevuld
27 oktober Paulien Flinkerbusch

Biechten

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een
pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het
maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261

Koffiedrinken in De Kom é
Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.

——

¥x Activiteiten

Bakkie troost’ in Leusden

Een overledene gedenken door een bezoekje aan het graf of de
urnenmuur kan altijd, bijvoorbeeld om die verbondenheid met de
overledene weer te voelen. Ons kerkhof is overdag altijd open.
Allerzielen - 2 november - is misschien voor velen een moment
waarop je een extra bezoekje brengt. Een moment om stil te staan bij
de dierbare, het graf te verzorgen of een kaarsje aan te steken. Dit
kunnen kostbare momenten zijn waarin herinneringen spontaan
kunnen opkomen en misschien wilt u ze ook delen met anderen.

Hoe we omgaan met gemis kan voor iedereen anders zijn. Het maakt
niet uit of het lang of nog niet zo lang geleden is dat iemand gestorven
is. We kunnen troost halen uit ons geloof dat zij veilig zijn in Gods
hand, tegelijkertijd kan het gemis ook zo pijnlijk voelbaar zijn. Weten
dat verdriet de keerzijde van liefde is kan die pijn wat verzachten.

In het weekend voor Allerzielen willen wij
in Leusden mensen die het kerkhof
bezoeken een ‘bakkie troost’ aanbieden.
Een moment van ontmoeting, met een
kopje koffie of thee. De uitvaart-
voorgangers Adelheid, Carola en Paulien
zijn bij toerbeurt aanwezig, om u te
ontmoeten en als u dat wilt, samen het
graf te bezoeken en herinneringen te delen. Alleen even een kopje
koffie/thee bij de vuurkorf kan natuurlijk ook. U bent van harte
welkom op Zaterdag 28 oktober tussen 10.00-12.00 uur en 13.00-
15.00 u en zondag 29 oktober tussen 13.00-15.00 uur

Tot ziens en een hartelijke groet mede namens de parochiéle
uitvaartvoorgangers, Adelheid Dolmans, Carola van den Heuvel,
Paulien Flinkerbusch en Fred Kok.

Meer info: secretariaat@stlucas.nu telefoon: 033-4941261

6



mailto:secretariaat@stlucas.nu

JONGE JOZ

Voor de ouders met kinderen op de Leusdense basisscholen:

Het St. Maartenspel is op zaterdag 4 november om 18.30 uur
In de Jozefkerk beginnen we met een korte en eenvoudige
kinderviering. We zingen Sint Maartenliedjes. Kinderen beelden het
verhaal over Sint Maarten uit. We hopen dat er dit jaar weer kinderen
zijn die vooraf willen oefenen en meezingen in een ‘gelegenheids-
kinderkoor’ onder leiding van Helmi Ruis. De leiding van deze viering
bestaat uit ds. Erica Hoebe met assistentie vanuit de
voorbereidingsgroep.

Lampionnenoptocht

Dan gaan we naar buiten voor de
feestelijke lampionnenoptocht. We
lopen samen met de muziek en Sint
Maarten op zijn paard naar de
Marcuskerk. Daar genieten we buiten
van koek en zopie!

Voedselbank

Sint Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel deelde. Wij
gaan delen met de Voedselbank. In de kerk staan weer dozen klaar
voor de inzameling. Er is vooral behoefte aan: groente-, vis- en
vleesconserven, droge kruidenierswaren als rijst en pasta, chocomel,
en pastasaus.

We maken er weer een heel mooi feest van! Heel graag tot dan en
vergeet niet om dan ook je lampion mee te nemen!

Verlegen Vliertje
Auteur & illustrator: Cat Min

Vliertje is een konijn en weet je waar ze woont? In een lege, verlaten
brievenbus waar nooit meer iemand post in gooit.

Vliertje vindt het buiten helemaal niet fijn. Er is zoveel lawaai van
auto's, voetballende jongens, de bomen zwaaien zo heen en weer.
Nee dat is niks voor haar. Daarom woont Vliertje in de brievenbus. Ze
is heel erg verlegen en durft niet veel.
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‘ Maar wat doet Vliertje dan de hele tijd in
/ haar fijne brievenbus? Nou gewoon:
e rj 6 P Il TEKENEN. Ze maakt hele mooie kleine
]—é ‘, - tekeningen van dingen die ze ziet of in
ﬁ haar hoofd bedenkt.
caT MIn . Op een dag valt er opeens een mooie
envelop door de gleuf van de bus. Hoe
kan dat nu? Wat moet ze daar nu van
i denken. Er is maar éen oplossing om het
te weten te komen en dat is de envelop
open te maken.
## In de brief staat een vraag van Theo,
8 helemaal op rijm, aan de Maan. Hij wil
: heel graag een cadeau voor zijn mama's
verjaardag. Om middernacht moet de
maan precies boven hun huis zijn
zilveren stralen laten zien. Dat zal zijn mama vast prachtig vinden.
'Wat een heerlijk verjaardagscadeau’, zucht Vliertje. Maar ja, de Maan
is heel ver weg en ik durf niet naar buiten.
Dan denkt ze weer aan Theo, die wordt vast verdrietig als zijn wens
niet doorgaat.
Vliertje doet een rugzak om en propt er allerlei spullen in. Hoe zal ze
dit aanpakken? Springen kunnen konijnen heel goed. Dus gaat ze
buiten staan springen zo hoog als ze kan. Maar bij de Maan komt ze
niet. Dan maar proberen de berg te beklimmen, maar bovenop de
berg is de Maan nog steeds ver weg.
Opeens hoort ze vogeltjes fluiten en krijgt ze een idee.
Heel voorzichtig klimt ze in de boom. Door een harde wind valt ze op
de grond. Gelukkig in het gras, een mooi plekje, met allemaal bomen
om haar heen. Het is er eigenlijk best lekker rustig net zoals in haar
brievenbus. Maar het wordt donker en nog heeft ze geen oplossing.
Vliertje tekent en tekent in haar tekenboekje. En dan moet ze iets heel
moeilijks doen. Ze scheurt alle blaadjes in heel veel stukjes, plakt ze
aan elkaar en dan heeft ze een ballon. Touwtje eraan en dan maar in
de wind gaan staan. De ballon gaat zachtjes omhoog en eindelijk is ze
bij de Maan, die nog een beetje slaapt. Vliertje tikt de Maan op de
wang. Ze pakt de brief uit haar rugzak en bibberend leest ze hem
voor. 'Wow! Wat dapper dat je die brief helemaal tot hier kwam
brengen', zegt de Maan.
Vliertje mag bovenop de Maan gaan zitten. Zo glijden ze langzaam
naar het huis van Theo en zijn Mama. Die staan al voor het raam. En
dan laat de Maan zijn zilveren stralen schijnen. Theo en zijn Mama zijn
zo blij en Vliertje die wordt helemaal warm van binnen. Dit gaat ze
nooit meer vergeten, wat een avontuur.

EDAVIDSFONDS
INFODOK
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De tekeningen zijn een mix van roze verf, waterverf en kleurpotloden.
Aan het begin zie je kleine tekeningen van Vliertje, gemaakt in haar
brievenbus. Tekeningen zijn soms met wat tekst en soms tekstloos.
Dan spreken de platen, paginagroot, voor zichzelf. Aan het eind van
het boek zie je kleine tekeningen van Vliertje en Theo samen. Zouden
ze vrienden geworden zijn?

Voorlezen vanaf ca. 4 jaar. Praten over verlegen zijn, dappere dingen
doen, vrienden worden.

En hoe denk je dat Theo wist dat Vliertje in de brievenbus woonde?
Dan moet je maar eens goed naar een tekening kijken.

* Jozina

{® Mededelingen

Vastenactie
De vastenactie heeft binnen onze parochie € 4.570,22 opgebracht,
waarvoor onze hartelijke dank!

Vredesweek 2023: (On)vrede, en nu?

\ 4 Elk jaar organiseert PAX de
Vr_EdE. Vredesweek (16 t/m 24
Wie september). Meestal om de
siblsiwal 2andacht te vestigen op
vredestichters in oorlogsgebieden,

moedige mensen die zich onder moeilijke omstandigheden inzetten
voor het herstel van de vrede. Maar ook om in onze eigen omgeving
actief bij te dragen aan een vreedzame samenleving. PAX kiest er dit
jaar voor het accent te leggen op (on)vrede in onze eigen
maatschappij. Onze democratie staat onder druk en democratie is een
voorwaarde voor duurzame vrede.

Vrede en onvrede in Nederland
Als je vrede opvat als de afwezigheid van oorlog, dan hebben we in
Nederland al heel lang vrede. Maar hoe is het gesteld met vrede en
onvrede in onze maatschappij? De overheid heeft als taak haar
burgers te beschermen, te luisteren naar wat er leeft in ons land en
verantwoordelijkheid te nemen voor haar handelen. Is dat het laatste
decennium nog wel het geval? We hoeven maar te denken aan de
toeslagenaffaire, de gevolgen van gasboringen in Groningen, allerlei
uitingen van racisme, de woning-, stikstof- en klimaatcrisis, de opvang
van vluchtelingen, enz. Mensen maken zich zorgen over polarisatie,
die vaak voortkomt uit kritiek op of zorgen over het nationale beleid.
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Verharding in de maatschappij

Zelfredzaamheid wordt door de overheid gestimuleerd, maar veel
mensen haken af. Zij voelen zich niet gehoord, kunnen niet mee in de
gedigitaliseerde wereld of weten zich geen raad met alle maatregelen
en voorzieningen om mensen te ondersteunen. De tegenstellingen
tussen degenen met wie het goed gaat en zij die zich met moeite
staande kunnen houden worden in Nederland groter. Dat levert
onbegrip en onbehagen op in onze samenleving. Het verhardt de
onderlinge verhoudingen. Bedreiging en inzet van geweld om eigen
belangen te behartigen, verzwakken onze democratie.

Wat kunnen wij doen?

In een democratie heeft iedereen gelijke
rechten en plichten. Verschillen tussen mensen
mogen er zijn en hoeven geen probleem te
vormen. Als we ons maar realiseren dat
democratie ook betekent: luisteren naar elkaar,
opkomen voor de belangen van minderheden
en samen zoeken naar voor ieder aanvaardbare
oplossingen. Denk niet te gemakkelijk dat het
wel zal loslopen. We moeten, omwille van een
vreedzame samenleving, democratie
verdedigen en verbeteren, ook in Nederland. Om in andere landen
geloofwaardig over te komen zullen we eerst in onze eigen
maatschappij orde op zaken moeten stellen.

Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. PAX wil
uitdragen dat iedereen kan bijdragen aan vrede. Het vereist
voortdurende aandacht, vooral in een tijd van toenemende
onverdraagzaamheid in onze eigen samenleving en onophoudelijk
geweld elders in de wereld.

Voor meer informatie zie: www.vredesweek.nl.

*MQV, Bernard Neijzen

MISSIO Wereldmissiemaand 2023: Christenen in Libanon
Oktober is de Wereldmissiemaand. Op 7 en 8 oktober is het
Wereldmissiedag van de kinderen en op 22 oktober is het
Missiezondag. Met het citaat "Met brandend hart” (Lucas 24,32) voert
MISSIO dit jaar campagne voor de christenen in Libanon.

Het land van de ceders

Libanon was voor christenen in de regio lange tijd een veilige haven.
Het enige land in het Nabije Oosten waar ze geen minderheid vormen
en waar geen staatsgodsdienst is. Maar de laatste jaren is het land in
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een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98
procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de
middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. Overal heerst
corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land.

De explosie in de haven van
Beiroet in 2020 heeft de
situatie nog eens extra
verslechterd. Omdat de staat
niets doet, proberen kerkelijke
en religieuze gemeenschappen
er te zijn voor de mensen. De
christenen in Libanon
beschouwen het als hun
missie daar te zijn waar
mensen in moeilijkheden
verkeren. Zij verlaten het land
niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Drama’s en wonderen

Een voorbeeld is de parochie St. Maron. De parochianen bezoeken
bijna dagelijks families en alleenstaande mensen in hun wijk. Ze
zorgen voor warm eten en medicijnen. Hun geloof en verbondenheid
met elkaar geven kracht. “Het is net als door een woestijn gaan. Als
je je handen naar anderen uitstrekt, hoef je er niet alleen door heen te
gaan”, aldus pastoor Richard Abi Saleh, oprichter van het initiatief
“Drama’s en wonderen”.

Syrische viuchtelingen

Veel Syriérs zijn vanwege de burgeroorlog naar Libanon gevlucht. Ze
leven veelal in opvangkampen, zoals in Deir el-Ahmar, de Bekavallei.
De zusters van De Goede Herder geven in hun sociaal centrum les aan
kinderen van Syrische viuchtelingen. Het is hun enige kans op
onderwijs, want ze mogen niet naar de Libanese staatsscholen. Ook
krijgen de kinderen psychologische hulp. Meisjes lopen gevaar al op
heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden.

In een arme wijk van Beiroet staat het Huis van Licht en Hoop. De
mensen in dit centrum bekommeren zich om kwetsbare jonge mensen
in de wijk. Vooral meisjes en jonge vrouwen vinden hier steun. Zo
krijgen zij een kans op een betere toekomst.

MISSIO ondersteunt het pastorale

O O ®
mISSIO 0?0 werk in Libanon. Help mee!
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Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000
0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te ‘s-Hertogenbosch.
Voor meer informatie, zie: www.missio.nl.

*MQV, Bernard Neijzen

GIVT

Indien u met uw telefoon geld wilt geven tijdens de collecte met de
GIVT, dan moet u de GIVT-app op uw telefoon downloaden. Zodra u
dan een account hebt aangemaakt is het ‘geven’ heel eenvoudig.

® Berichten van lezers

Interview met Piet van Opijnen
Piet van Opijnen miste bijna nooit een viering in de Sint Jozefkerk en
was een van de vaste gasten aan de koffietafel na de viering. Waar is
h|] opeens gebleven vroegen diverse parochianen zich af. Piet is

: inmiddels 95 jaar en hij maakt het
goed. Dit voorjaar is hij verhuisd
naar Huize Sint Jozef in Nijkerk.
Zijn woonomgeving veranderde en
hij voelde zich er steeds minder
thuis. Dat heeft hem doen besluiten
om dichter bij een van zijn dochters
in Nijkerk te gaan wonen. In Huize
Sint Jozef in Nijkerk kwam snel een
plek voor hem vrij.
: Piet is jaren geleden met zijn
famllle van een flat in Amersfoort naar een eengezinswoning in
Leusden verhuisd. Hij is vele jaren later met zijn vrouw naar een
appartement verhuisd, niet ver van de Sint Jozefkerk. Helaas werd zijn
vrouw ernstig ziek, kwam in een rolstoel terecht en overleed veel te
vroeg. Zij is nog steeds een groot gemis voor Piet.
Piet heeft een goede herinnering aan de tijd dat hij samenwerkte met
pastoor Kitselaar. De parochie breidde zich uit en Piet heeft zich voor
veel zaken als vrijwilliger ingezet. De oudere parochianen weten
waarschijnlijk nog dat Piet lector is geweest en hij ging ook voor bij
avondwake- en diepar-vieringen. Daar kijkt hij nu met voldoening op
terug. In Huize Sint Jozef volgt Piet de vieringen via TV. De communie
wordt bij hem gebracht. Hij is zeer tevreden over zijn nieuwe plek.
Bijna alles wordt voor hem geregeld en hij heeft een vast maatje (de
schoonmoeder van zijn dochter woont op dezelfde gang) waarmee hij
gaat eten. Met een glimlach vertelde hij mij dat hij de gezelligheid wel
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opzoekt. Het enige wat hij heel erg mist is het loopje naar zijn vrouw
op het kerkhof. Aan iedereen de hartelijke groeten van Piet.
*Marjon Duurland

Oproep
Kent u iemand met een verhaal of heeft u een suggestie voor een
interview, dan kunt u een bericht sturen aan: leusden@stlucas.nu

Het haantje op onze St. Jozefkerk
..Dag haantje van de toren

Wat ben jij toch alleen

Hoe kom je daar zo hoog zeg

Hoe kom je daar toch heen...

In onze vorige Jozefbode heb ik namens een
medeparochiaan gevraagd of iemand wist hoe
groot het haantje op onze St. Jozefkerk is. Er is - :
slechts 1 reactie op de vraag gekomen, van een medeparochiaan.
Deze had een familielid die werkte bij de fa. Tolboom hier in Leusden.
Deze heeft een aantal jaren geleden de haan van een nieuwe laag
bladgoud voorzien.

De haan meet ongeveer 30 cm, formaat Barneveldse kip. Ik hoop dat
dit antwoord de vraag van de medeparochiaan beantwoordt.

* Jozina

A Gebedsintenties

zo. 3 sep.: Arie van Daatselaar; Arie Jansen; Johan en Wilhelmina van
Putten-Eggenkamp; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie van
Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; Antoon Berg; Van Nam Tran;
Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diém

zo. 10 sep.: Herman van den Hengel; Thea van der Linde; jgd. Leen van de
Boom-Hartman en Henk van de Boom; Corrie van Daatselaar-van Esveld;
Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Gerard
van Dijk; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn

zo. 17 sept.: Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Ouders van 't
Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; jgd. Gradus van de
Wolfshaar; Mariét van de Wolfshaar-Woolderink; Corrie van Daatselaar-van
Esveld; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diém; Jan
Glaudemans; Nguyen van Vihn; Hans en Ton Broekman

zo. 24 sept.: Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Johan en Wilhelmina van
Putten-Eggenkamp; Bertus en Jans Verkerk-Vrijhoef; jgd. An Wantenaar-
van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar;
Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; jgd.
Margriet van Daatselaar-Veen; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diém ;
Nguyen van Vihn
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zo. 1 okt.: Arie van Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie
van Daatselaar-van Esveld; Antoon Berg; Wim van Haaster; Van Nam Tran;
Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn

zo. 15 okt.: Herman van den Hengel; Jan en Riekje Blom-van de Burgwal;
Henk en Leen van de Boom-Hartman; ouders van 't Klooster-van den Hengel
en Michiel Huurdeman; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den
Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Gerard van Dijk; Van Nam
Tran; Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn

zo. 22 okt.: Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Riek Traa-

van Middelaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Siem 6
Tolboom; Jan Glaudemans; Van Nam Tran; Maria Duam

thi Diém; Nguyen van Vihn

z0. 29 okt.: Thea van der Linde; Petrus Johannes en -’
Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Corrie van

Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en

Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Jan en Bep van den

Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Ab Vrijhoef; Kees en Bep

van Daatselaar-van Wegen; Albert van Heel; Van Nam

Tran; Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn

do. 2 nov.: Petrus en Petronella Groot-Tool en Marius Vaarwater

zo. 5 nov.: Thea van der Linde; Arie van Daatselaar; jgd. Coen Huurdeman,
Bertus en Hermien; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Corrie van
Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; Antoon Berg; Van Nam Tran;
Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of
033-4941261

# Familieberichten

Allerzielen in de St. Jozefkerk

Op donderdag 2 november om 19.00 uur is er in onze St. Jozefkerk
een Allerzielenviering. We gedenken de overledenen en staan stil bij
de breekbaarheid van ons leven. In het bijzonder gedenken we
degenen van wie we in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten
nemen, hun nabestaanden worden uitgenodigd om naar de viering te
komen. Het kan een moment zijn om een jaar van afscheid nemen af
te sluiten. Ook is er gelegenheid om het gedachteniskruisje, dat aan
het eind van het afscheid in de kerk op het gedachtenisbord is
gehangen, in ontvangst te nemen en een lichtje aan te steken. Na de
viering gaan we in processie naar het kerkhof om de viering af te
sluiten. Het kerkhof is mooi verlicht en als u wilt kunt u het graf of de
urnenmuur bezoeken. Ieder is van harte welkom.

Namens Pastoraal team en uitvaartvoorgangers Leusden:

*Paulien Flinkerbusch
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Dopen

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij
het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of
mailen naar leusden@stlucas.nu.

“m Contact

Pastoraal Team

Pastoor: Harrold Zemann - h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Parochievicaris: Johan Rutgers - johan.rutgers@stlucas.nu
Pastoraal werker: Fred Kok - fred.kok@stlucas.nu

Diaken: Rini Bouwman - rini.bouwman@stlucas.nu

Secretariaat St. Jozefkerk

Tel. 033-4941261

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL
Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot
12.00 uur.

Locatieraad Leusden:
Voorzitter: Evelien Blom-de Groot
Secretaris: Willy van Dijk-Roest
Penningmeester: Mariél Masselink
Contact de Kom: Gerard Mentink

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann

Financién
Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905
Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499

Parochiéle Charitatieve Instelling

Materiéle en immateriéle steun in nood

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving
Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:
06-29457203

Huur De Kom
verhuur.dekomleusden@gmail.com
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 2 november 2023

Kopij graag voor 21 oktober 2023 sturen naar
leusden@stlucas.nu

Hopen

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,

en toch blijven zingen

in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen

en wakker worden

als de zon weer opgaat.
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Is bij de storm op zee

land ontdekken.

Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je

in zijn handen houden.

Henri Nouwen
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