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COLOFON

Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 — 12.00 uur
Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Marjon Duurland, secretaris

e-mail: secretaris@stlucas.nu

Frans Smout, penningmeester

e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen

Kees van ‘t Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor

e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester

e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu

Fred Kok, Pastoraal werker

e-mail: fred.kok@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker

e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken

e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl
Vertrouwenspersoon Ingrid Middelkoop;

mobiele nummer 06 14 80 86 33 van maandag

tot en met vrijdag.

E-mailadres: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261

Achterveld :0342-451420

Barneveld/

Voorthuizen : 06-81725715

Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 06-82006268 of 06-23371736
Ermelo : 06-57195550

Harderwijk :06-20735121

Hoevelaken : 033-2537528

Parochiéle Caritas Instelling
Materiéle en immateriéle steun in nood
e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl
Website: www.caritas-stlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden
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Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus St. Jozef

St. Jozef

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken  Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld ~ Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder H. Maria Zuivering
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

Smidsweg 20,3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf St. Catharina

telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen ~ Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk

Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu



GELOVEN

Blijft het hetzelfde of gaat het veranderen?

Beste Parochianen,

De vakantieperiode is volop aan de gang, iedereen
vult het in op zijn eigen wijze en mogelijkheden.
De een blijft bij huis, een ander gaat met een ander
vervoersmiddel zoals de fiets, motor, auto, bus,
vliegtuig.

We nemen de tijd om andere dingen te doen dan dat
we normaal doen en proberen afstand te nemen om te
bezinnen of om gewoon lekker te ontspannen, in de
mond van onze jeugd: we gaan lekker chillen!

Onze maatschappij is volop in ontwikkeling, er liggen
uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid,
energie.

In veel gevallen worden er plannen gemaakt, plan-
ningen, overzichten en actielijsten die moeten leiden
tot het geplande resultaat. Vaak worden er jaartallen
genoemd wanneer e.e.a. gerealiseerd moet zijn of
worden.

Echter het belang van draagvlak, krijgen we iedereen
mee in de veranderingen, is en blijft een grote
uitdaging. Er zijn veel verschillende inzichten over
hoe de toekomst eruit moet komen te zien.

Dit speelt natuurlijk ook in onze eigen parochie,
we zien dat het steeds lastiger is om de vele taken
die we hebben ingevuld te krijgen. Dit geldt voor
het pastorale Team maar ook voor de locaties om
voldoende vrijwilligers te vinden.

Maar belangrijker is hoe zorgen we voor aansluiting
tussen de kerk en zijn parochianen:

We proberen nog elke zondag een viering op elke
locatie te houden, doen ons best om dit te blijven
organiseren, echter, we zien ook dat het aantal
kerkgangers naar de vieringen terugloopt en dat de
gemiddelde leeftijd oploopt en met name dit laatste
geeft te denken.

Hoe krijgen we bovenstaande omgedraaid, nl. meer
bezoekers per viering en de gemiddelde leeftijd naar
beneden.

Daarvoor kun je verschillende wegen volgen: Wat
trekt de jonge ouders en jongeren om toch te komen,
is het de vorm waarin we vieren, het tijdstip of iets
anders? Daar zijn natuurlijk al ideeén voor, zoals top
2000 vieringen, gezinsvieringen met aansluitend een
maaltijd gebruiken, etc. etc. Ook hier komt dan de

vraag, hoe krijgen we dit gerealiseerd met minder
Pastores en pastoraal medewerkers.

Daarnaast willen we natuurlijk de parochianen die nog
op de traditionele wijze willen vieren niet vergeten en
te kort doen.

Het gaat om bruggen bouwen en verbinding houden
met de parochies.

Al deze bespiegelingen gaan er in de (nabije) toekomst
wel toe leiden dat er wat gaat veranderen, willen we
als parochie levensvatbaar blijven. Hoe en wat daar
zijn we zelf bij en we kunnen er actief mee aan de
slag.

Heb je zelf ideeén of gedachten voel je vrij om die te
delen.

Ik ben bereikbaar via: vicevoorzitter@stlucas.nu en
dan kunnen we evt. een afspraak maken.

Een fijne en mooie
periode toegewenst.

Groeten,
Johannes Tuinhof
Vicevoorzitter

God, als het stormt in ons leven,
en alles overhoopgehaald wordt
wat zeker en veilig leek,
wees dan onze rots in de branding.
Geef ons beschutting tegen de harde wind,
een plek om op adem te komen.
Geef dat we niet constant
de luwte zoeken in het leven.
Dat we af durven stormen op alles
wat onrechtvaardig is.
Dat we niet bang zijn de wind
van voren te krijgen,
maar opkomen voor iedereen

ie zich niet staande kan houden.

nie

(https://www.kuleuven.be/thomas/page/gebedenboek/)
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GELOVEN

Als kind geloofde ik ...

...de verhalen van mijn tantes, meer nog
dan van de pastoor. Zij spraken mijn taal.
Mijn tantes waren kloosterzusters. Zij waren
onderwijzeres en hadden ook in de missie gewerkt.
Ik ben opgegroeid in een klein dorp, in een
traditioneel gezin. Ik ben niet opgegroeid met de
Bijbel, watde pastoor zei werd als waaraangenomen.
Toen ik mijn opleiding in de verpleging ging doen
en het huis uitging, veranderde mijn geloof.

Het instituut, de traditionele kerk, vond ik
niet uitnodigend. Als gelovige, en zeker als
vrouw, had je geen zeggenschap. Je moest
volgzaam zijn. Daar had ik toen al moeite mee.
Ik schreef in die tijd graag gedichten en ik herinner
me dat die vaak over geloven gingen. Geloof in
gerechtigheid, geloof in mensen, geloof in de natuur.
Geloof in... in dat verband moet ik denken aan het
lied van DC. Lewis: Mijn gebed.

Inplaats van metkerk was ik toen veel meer bezig met
de mensen om mij heen en met de zieken. Tijdens
mijn opleiding, verpleegkunde, en werkzame leven
was de aantrekkingskracht voor de meest ernstige
zieke mens groot. Mijn hart ging daar naar uit.
Toen ik in Harderwijk kwam wonen, samen met
mijn man Bertus, veranderde mijn gelovige leven
opnieuw, ik wilde ergens bij horen. Wij sloten ons
aan bij de H. Catharinaparochie. Bij de geboorte van
onze oudste zoon Robert, ontvingen wij van Coen
Negenborn, de pastor Norbertijn, een felicitatie.
Een brief gericht aan onze zoon. Dat raakte mij en
ik vond dat zo bijzonder en uitnodigend dat ik van
toen af aan in heel veel werkgroepen heb gewerkt,
zoals: doopvoorbereiding, kinderwoorddienst, di-
verse catechese projecten. lk ben nog actief in de
werkgroep eigen voorgangers, als lectrice en als
uitvaartvoorganger.

Nu geloof ik ...

.. In de liefde en in de liefde voor de medemens. Ik
ga graag naar de kerk in Harderwijk. Ik kom voor de
mensen. De sfeer spreekt mij aan en ik voel mij er
thuis. Ik heb geen beeld van een fysieke God. God
is voor mij liefde, daar geloof ik in. En liefde moet
je uitdragen, het is een werkwoord, wij mogen zijn
grondpersoneel zijn. Of er een hemel is, weet ik
niet, dat is voor mij een mysterie, maar bij mensen
die overleden zijn, ervaar ik regelmatig een vredige

Wat geloof jij?

gelaatsuitdrukking. Ik wil graag geloven dat het
leven niet ophoudt als je sterft.

Ik geloof niet meer ...

. In het enige echte geloof, veel meer in de
kracht van LIEFDE, die je elke naam mag geven.
God, Allah, Boeddha.... lk geloof ook niet in de
uitspraak: “twee geloven op één kussen, daar slaapt
de duivel tussen”. Veel meer in de uitspraak “twee
geloven op één kussen, daar is de Heilige Geest aan
het klussen, in de kracht van samen, van luisteren,
respect en van aandacht voor elkaar.

Naar aanleiding van bovenstaande, had ik nog een
gesprekje met onze kleinzoon Guido van 7 jaar.

Guido zegt: “lk geloof
wel dat Jezus er is.
Niet op aarde maar in
de Hemel want ik kan
hem niet zien. En de
juf zegt: Jezus is overal
om je heen om je te
beschermen. 1k geloof
ook in de wereld want
die kan ik wel zien. Zo
simpel is het oma”.

Pope Francis@Pontifex 2 auguatus 2023

Healthy politics is called, now more
than ever, to correct the imbalances of
a market economy that produces wealth
but fails to distribute it, to invest in the
future, in families and in children, and to

promote the bonds between young people
and the elderly.




Dit voorjaar mocht ik mijn opgespaarde vakantiedagen
gebruiken om een voetreis naar Rome te maken. |k
wilde dit, om vier maanden na te denken over mijn
werkzame leven in het pastoraat en over wat ik na mijn
pensionering ga doen? Want ik ga op 1 januari a.s. met
pensioen. |k had het allemaal goed voorbereid, een
heel schema van hoe en waar en wanneer te gaan. De
route, de overnachtingen voor de eerste twee weken,
allemaal geregeld. En dat werkte nog ook. Er waren
natuurlijk wel wat “dingetjes” waar ik geen rekening
mee gehouden had: nachtvorst in een enkeldaks
tentje, dan heb je het wel wat koud ’s-nachts. Of een
veerpont dat je over moet zetten, en dat pas over 14
dagen daadwerkelijk ook door de week vaart. Lastig
als je op woensdag naar de overkant moet. Maar
gelukkig is er voor elk probleem wel een oplossing
gekomen. Wat lastiger werd het, toen ik de Ardennen
over wilde. Klimmen met ongeveer 20 kilo op mijn
rug, toen ik naar Santiago liep was dat geen probleem.
Maar inmiddels zes jaar ouder, blijken de jaren te gaan
tellen. De geplande afstanden werden ternauwernood
gehaald, maar het aantal rustdagen moest drastisch
omhoog. Maar dan zou ik Rome niet in de geplande
tijd halen. Gelukkig kon ik een Personal Assistent
“inhuren”. Deze bracht mijn rugzak elke dag een stukje
verder naar de volgende camping. En dat maakte het
allemaal een stuk aangenamer.

Half juli kreeg ik bericht van ernstige familie-
omstandigheden. Overkomst dringend gewenst heet
dat dan. Het laatste stuk (300 km) heb ik niet veel
meer gelopen, maar met de auto en de trein gedaan.

BESTUREN

Gelukkig bleek dat ik toch
wel voldoende kilometers
gelopen had om de oorkonde
te krijgen, waarop staat dat ik
de voetreis volbracht heb. Zo
was ik net voor de extreme
hagelbuien en hitte weg uit
Italié en terug in Nederland.

Wat houd ik over van deze reis?

Allereerst dit: bijna elke dag is anders verlopen dan
ik gepland had, maar dat werd nooit een echt pro-
bleem. Dus: je kunt plannen wat je wilt, je moet maar
zien of het ook op die manier gaat, flexibel zijn dus.
Verder de vele onverwachte ontmoetingen. De leuke
gesprekken onderweg of op de camping, de gast-
vrijheid van mensen, de vele bemoedigingen maar ook
wel meewarige blikken soms (“Je spoort toch niet he-
lemaal, als je zo’n eind gaat wandelen”). Ook heeft
het “afstand nemen” mij goed gedaan. In de komende
maanden kom ik in alle kerken van onze parochie om
een laatste viering te doen (in vaste dienst). Daarna
wil ik zeker een jaar niet in de parochie actief zijn. Dat
jaar zal dan laten zien, wat ik verder nog zou willen.
Ik heb afgeleerd om vooruit te plannen en vooruit te
gaan beloven.

Wat ik vasthoud van deze reis: het grote cadeau dat
de parochie me bij mijn jubileum gegeven heeft: de
mogelijkheid om deze reis te maken. Mijn hartelijke
dank daarvoor.

Fred Kok

Cantor centraal op studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia

De Kerkelijke Instelling St. Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 7 oktober in Apeldoorn de
jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal. Tijdens deze
studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een

wisselwerking én samenwerking.

Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist en/of een dirigent met wie praktische afstemming
moet zijn, en omgekeerd. Deze en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen
vieringen, worden deze dag aan de orde gesteld. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald
de Haan plus rector Kuipers van het Ari€nsinstituut, het opleidingscentrum van het Aartsbisdom Utrecht.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Hoofdstraat 18, vlakbij
het NS station) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal de dag duren tot 15.00 uur.

De kosten bedragen € 15 per persoon (inclusief materiaal).

Aanmelding en nadere informatie: bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht,
tel.: 06 49957318 (op maandag en donderdag), e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.


mailto:sintcaecilia@aartsbisdom.nl

VIEREN

Datum Lezingen cusac arde cl0 Putte
Vaste vieringen Elke do. 9.30 u. e nggi ?\E/land 4e wo v.d. maand A2 \g(;gi r;\e/aand
aste vieringe Rozenkransgebed R 9.30 u. EV. Lo
niet in september niet in september
. 2 sept.
#4258 112 Jer. 20,7-9;
12: Rom. 12,1-2; 11.00 EV. 10.00 GV. 11.00 EV. 9.15 EV.
Mt 16,21-27 SV EV. : : BV D2 BV
zo0. 3 sept. ev: Mt. 16, J. Rutgers PGV H. Zemann H. Zemann
Generations Cantores Cantores Gregoriaans
19.00 GV.
za 9 sept. PGV
I11: Ez. 33,7-9; Cantores
12: Rom. 13,8-10; 11.00 EV 9.15 WCV. 11.00 WCV. 10.00 GV
- Mt. 18,15-20 Y BV : : ; : : :
zo. 10 sept. v ! H. Zemann R. Bouwman R. Bouwman PGV
Ruach Cantores Pastor Bonus Cantabile
7. 16 sent 19.00 EV.
) Pt I1: Sir. 27,30-28,7; H. Zemann - Samenzang
12: Rom. 14,7-9; 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 GV.
zo. 17 sept. | ev: Mt. 18,21-35 H. Zemann PGV PGV
Cantores Cantores Scola
19.00 GV. 19.00 EV.
za. 23 sept. B. Piepers H. Zemann
I1: Jes. 55,6-9; Ruach Cantores
12: Fil. 1,20c-24.27a;
ev: Mt. 20,1-16a 11.00 EV. 10.00 OV. 10.00 WCV.
z0. 24 sept. H. Zemann In zendingskerk F. Kok
Ruach 8 Cantabile
za. 30 sept.
11: Ez. 18,25-28;
12: Fil. 2,1-11 of 1-5; 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 WCV. 9.15 EV.
zo. 1 okt. ev: Mt. 21,28-32 H. Zemann PGV F. Kok H. Zemann
Generations Cantores Pastor Bonus De Toverbal
za. 7 okt.
I1: Jes. 5,1-7;
12: Fil. 4,6-9;
ev: Mt. 21,33-43
z0. 8 okt.
19.00 GV.
za. 14 okt. | [1: Jes. 25,6-10a; PGV
12: Fil. 4,12-14.19-20; Ruach
ev: Mt. 22,1-14 of 11.00 EV. 10.00 WCV. 10.00 GV. 10.00 GV.
zo.150kt. | 1-10 J. Rutgers F. Kok PGV PGV
Ruach Panta Rhei Scola Samenzang
19.00 EV.
za. 21 okt. 11: Jes. 45,1.4-6; 12: 1 J. Rutgers - Cantabile
70.22 okt Tess. 1,1-5b; ev: Mt. 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
) © ] 22,15-21 J. Rutgers R. Bouwman R. Bouwman
Cantores Cantores Cantores
19.00 GV. 19.00 EV.
za. 28 okt. ) ; F. Kok H. Zemann
I1: Ex. 22,20-26; Cantores Cantores
12: 1 Tess. 1,5¢-10;
ev: Mt. 22,34-40 11.00 EV. 11.00 EV. 9.15 WCV.
z0. 29 okt. J. Rutgers H. Zemann R. Bouwman
Ruach Scola Samenzang
wo. 1 nov. I1: Openb. 7,2-4.9-14;
AII' heili ) 12: 1 Joh. 3,1-3
ernerligen | ev: Mat. 5,1-12a
11: Job 19,1.23-9273; 19.00 GV. 19.30 GV. 19.30 GV.
‘i‘l’l'z r | 12: Rom. 14,7-9.10b- F. Kok PGV PGV PGV19'OO cGo\ﬁta .
ErZIEEn 1 15 ev: Joh. 17,24-26 Ruach Panta Rhei Pastor Bonus 8
za. 4 nov. 11: Mal.1,14b-
2,2b.8-10;
12: 1 Tess. 2,7b-9.13; 11.00 EV. 9.15 EV. 11.00 EV. 11.00 WCV.
zo.5nov. | €v: Mt. 23,1-12 H. Zemann J. Rutgers J. Rutgers N. Morpey
Generations Cantores Pastor Bonus Cantabile

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering

PGV=Parochianen gaan voor GZV=Gezinsviering

KWD=Kinderwoorddienst



VIEREN

Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen
1e wo v.d. maand .
Vaste Te wo v.d. maand Elke dinsdag
T 9.30 u. EV.
vieringen WCV. niet in september 9.30 u. EV.
19.00 EV. 19.00 WCV.
za. 2 sept. H. Zemann F. Kok
Free Hoevelaken Odulfkoor
10.00 WCV. 9.15 WCW. 11.00 WCV.
zo. 3 sept. F. Kok R. Bouwman R. Bouwman
Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
19.00 EV.
za. 9 sept. H. Zemann
Samenzang
11.00 WCW. 10.00 GV. 9.15 WCW.
zo. 10 sept. N. Morpey PGV N. Morpey
St. Catharinakoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
72. 16 sent 19.00 GV.
. pt. PGV - Odulfkoor
11.00 WCV. 10.00 OV. 9.15 WCV. 10.00 GV.
zo. 17 sept. R. Bouwman PGV R. Bouwman PGV
Cantores de Eshof Vivente St. Caeciliakoor
19.00 Fakkeloptocht
za. 23 sept. de Glind-Achterveld
F. Kok - De Vlindertjes
11.00 WCV. 11.00 WCV 9.15 WCV. 9.15 WCV.
z0. 24 sept. N. Morpey B. Piepers N. Morpey B. Piepers
St. Catharinakoor Pauluskoor Vivente St. Caeciliakoor
19.00 EV.
A, Ve H. Zemann - Odulfkoor
11.00 WCV. 10.00 GZV. 9.15 WCV.
11.00 GV.
zo. 1 okt. PGV R. Bouwman PGV R. Bouwman
Samenzang De Vlindertjes St. Caeciliakoor
19.00 EV.
Kevelaerviering
za. 7 okt. H. Zemann en F. Kok
Kevelaerkoor
10.30
z0. 8 okt. HELE TEAM LUCASDAG
Jubileumkoor
19.00 EV.
za. 14 okt. H. Zemann
Pauluskoor
11.00 EV. 10.00 GV. 9.15 EV.
zo. 15 okt. H. Zemann PGV H. Zemann
St. Catharinakoor Vivente St. Caeciliakoor
19.00 WCV.
za. 21 okt. F. Kok - Odulfkoor
11.00 GV. 10.00 GV. 9.15 EV. 10.00 WCV.
zo0. 22 okt. PGV PGV J. Rutgers F. Kok
Cantores Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
za. 28 okt.
10.00 WCV. 11.00 WCV. 9.15 EV.
Z0. 29 okt. F. Kok R. Bouwman 10.15)60\/GV. H. Zemann
St. Catharinakoor Samenzang St. Caeciliakoor
wo. 1 nov. 9.30 EV.
Allerheiligen J. Rutgers
do. 2 nov. 19.30 GV. 19.00 GV. 19.00 EV. 19.30 GV.
AII. el ’ R. Bouwman PGV H. Zemann PGV
erzieten Cantores Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
19.00 Wev 19.00 EV.
L (L N. Morpey J. Rutgers - Odulfkoor
St. Martinuskoor Hoogland - RUE
10.00 OV. 10.00 WCV. 9.15 WCV.
0. 5 nov. PGV F. Kok N. Morpey
de Eshof Vivente St. Caeciliakoor

OV=0Oecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering




VIEREN

12 % JAAR LUCASPAROCHIE,

’/ e
// #  |UCASDAG 2023

<=® Een groots parochiefeest komt eraan. Onze St. Lucasparochie bestaat
\ “‘\‘ 12% jaar. Dat gaan we met alle parochianen vieren op de aankomende

Lucasdag, die dit jaar zal worden gehouden op zondag 8 oktober a.s.
® Het thema voor deze feestelijke dag is:

;zjd‘fb\ C)/enbinding en saambhcrigheid

We beginnen deze feestdag met een H. Eucharistie-
viering, waarin pastoor Harrold Zemann en zijn pas-
toresteam zullen voorgaan. Voor de muzikale in-
vulling is een groot parochieel koor samengesteld,
dat bestaat uit koorleden van onze verschillende
kerken. Dit bijzondere koor staat o.l.v. Carla Schulte.
De begeleiding op de piano is in handen van Frank
Schotel.

Er is ook Kinderwoorddienst!!

Na de viering zullen
vrijwilligers een heer-
lijke lunch met een
kopje koffie of thee
verzorgen. De kinderen
worden getrakteerd op
poffertjes en limonade.
Ook dat is een feest!!

Na de lunch worden de
kinderen verrast op een
poppenkastvoorstelling
door Broeder Alex
Nennie met als titel: De
taal van de liefde.

Franciscaans ror

Voor de volwassenen hebben we ook iets bijzonders.
Het Koor Generations zingt een programma van
0.a. musicalnummers en nummers uit de jaren
60, 70 etc. in een “Sing — Along”. Daarin kunt U

gezamenlijk meezingen. Het geheel staat o.l.v. Jan
Beckers. Samen actief meezingen op zo’n feestdag.
GEWELDIG, want u weet het, muziek verbindt en
zorgt met uw aller medewerking voor een sfeervolle
dag. Na afloop is er nog een hapje en een drankje en
gelegenheid om even na te praten.

Deze feestdag zondag 8 oktober 2023

St. Jozefkerk in Achterveld

Viering 10.30 uur, de dag duurt tot ong. 15.15 uur.
Er zijn deze dag geen vieringen in de andere
kerken van onze parochie.

* De opbrengst van de collecte is bestemd voor De
Voedselbanken in de regio van de Lucasparochie.
Zij ontvangen veel vanuit bijv. supermarkten,
maar kopen ook in om aan alle vraag te kunnen
voldoen. Het gaat dan om verse groente, fruit en
zuivelproducten. Voor het verdelen hanteert men
het uitgangspunt “barmhartig en ruimhartig”. De
Voedselbank-organisatie kan uw financiéle bijdrage
zeer goed gebruiken!!

* Misintenties voor overleden parochianen van de
Lucasparochie, in de week voorafgaand aan de
Lucasdag, kunt u melden bij het secretariaat
Achterveld.

Namens de organisatie, Jos van Vliet




Kinderen in de kerk

Onlangs trof ik bij het verlaten van één van onze kerken,
aan het einde van de Mis, in het portaal een huilende
jonge moeder van twee nog vrij kleine kinderen.

Tijdens de viering waren haar beide kleintjes in hun blijde
en vrolijke opgewektheid vrij duidelijk aanwezig, door zich
al stommelend en soms meer dan brabbelend kenbaar te
maken. Nu heb ik zelf geen kinderen, maar ik kan me de
steeds meer opbouwende spanning van die jonge moeder
op zich best wel voorstellen. Steeds maar proberen om je
kleintjes rustig te houden — want ja, in de kerk “moeten
ze toch stil zijn (nou ja, als priester heb je er mij niet zo snel
mee)“- je zit er tenslotte niet alleen en je krijgt al vanaf
het openingslied geérgerde blikken jullie kant op. Dus de
spanning bouwt alleen maar op en op; ja het lijkt me best
moeilijk en iets om soms moedeloos van te worden.

Aan de andere kant, kan ik me de irritatie bij de overige
kerkgangers ook wel indenken. Zelf heb ik als priester ook
graag dat iedereen in alle rust de zondag kan vieren en de
drukte van het alledaagse juist even achter zich kan laten.
Maar, is dat niet een illusie? Moet je, als je in alle rust wilt
zitten en luisteren naar iemand die iets te zeggen heeft,
niet veeleer naar het concertgebouw in Amsterdam gaan
of naar een lezing? Of als je in stilte wilt verkeren, zonder
afgeleid te worden van baldadige kinderen, niet veeleer
thuis op de bank gaan zitten of je terugtrekken in een
kloostercel?

Van een Amerikaanse priester las ik onlangs precies
hierover: “If your church isn’t crying, it’s dying. (Als je kerk
niet huilt, is ze stervende.)”. En ik denk dat deze collega
een goed punt aanroert. Natuurlijk is het irritant als

VIEREN

kinderen luidruchtig door de Mis heen schreeuwen, huilen
of stampend aanwezig zijn. Maar een geestelijk instabiele
volwassene die in een andere kerk laatst door de preek
heen riep is dat net zo goed, maar ddar bracht men met
z’n allen dan wél weer alle begrip voor op.

Dus als we onzeirritatie en ergernis even kunnen parkeren
en ons het volgende realiseren, moeten we toch een heel
eind komen: Stilte en kalmte zitten niet in de ruimte om
ons heen. Natuurlijk, de omstandigheden helpen ons
wel; maar rust en kalmte moet vanbinnen zitten. Want
als het daar niet rustig, kalm en stil is, kan het stil of juist
rumoerig zijn om ons heen, maar dan zullen we ons aan
alles en iedereen -blijven- ergeren enirriteren.

Daarom dus het volgende voorstel: Wanneer u de
volgende keer voor, naast of achter een jonge moeder
of vader zit met een erg vrolijk, huilend of baldadig kind.
In plaats van hen boos en geirriteerd weg te kijken of te
zeggen dat ze stil moeten zijn of beter kunnen gaan. Stel
eens de vraag: “Kan ik je ermee helpen?”. En je zult zien
dat alles in orde komt.

Pastor Johan Rutgers

VREDESWEEK 2023
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ONVREDE
ENNU?

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Blijvende
vrede begint bij een samenleving waarin ieder mens
gehoord wordt. Met een eerlijke en rechtvaardige
verdeling van macht, met inspraak voor lokale
gemeenschappen, met sterke democratische waarden
en instituten.

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op
orde hebben. Maar onze democratie staat onder druk.
Steeds meer mensen wantrouwen de rechtsstaat, de
politiek, de media. De Nederlandse overheid heeft de
afgelopen jaren haar zorgplicht verwaarloosd en te

DIENEN

weinig energie gestoken in het beschermen van haar
burgers. Denk alleen maar aan de toeslagenaffaire, de
gasboringen in Groningen, de woning- en klimaat-
crisis en de opvang van vluchtelingen. Conflict,
bedreiging en geweld zijn aan de orde van de dag.
Daarom stelt PAX in de Vredesweek het functioneren
van onze eigen democratie ter discussie. Van 16 t/m
24 september 2023 worden veel locale activiteiten
georganiseerd. Om te bouwen aan een sterke, weerbare
democratie die oog heeft voor de belangen van burgers,
voor kwetsbare mensen. Dat doen we met elkaar,
met een kritische blik naar bedrijven, overheden en
bestuurders.Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de
realiteit is anders. Het vereist voortdurende aandacht,
vooral in een tijd van toenemende onverdraagzaamheid
in onze eigen samenleving en onophoudelijk geweld
elders in de wereld.

Voor meer informatie, zie www.vredesweek.nl


http://www.vredesweek.nl/
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MISSIO Wereldmissiemaand 2023:

Christenen in Libanon

Met brandend hart

Op 22 oktober is het Missiezondag. Dit jaar staan
christenen in Libanon in het middelpunt van de
belangstelling. Uit naastenliefde zijn zij mensen
die het moeilijk hebben nabij. Ondanks de slechte
economische omstandigheden verlaten zij het land
niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis
beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent
van haar waarde verloren. Een groot deel van de

middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht.
De staat is nog slechts een facade, overal is corruptie.

Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt
veel Syrische vluchtelingen op. Meestal komen ze in
opvangkampen terecht. Hun kinderen krijgen daar
onderwijs van de zusters van De Goede Herder.

Drama’s en wonderen

Na de enorme explosie in de haven van Beiroet in
2020, willen de parochianen van de parochie

St. Maron helpen. Van de overheid is niets te
verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi
Saleh, komt met het initiatief “drames et miracles”
(drama’s en wonderen): “We gaan op bezoek bij de
mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er.

We bidden met hen. We huilen en lachen met hen.”
Daniélle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de
parochie, zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn werk
geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die
hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.”

10

L
- -

MISSIO ondersteunt het pastorale werk
in Libanon. Help mee!

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de
collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand te ‘s-Hertogenbosch.

Zie voor meer informatie: www.missio.nl.

MOV, Bernard Neijzen
ONTMOETEN

Bijeenkomst voor alle PCl’en van
het Aartsbisdom Utrecht :
Tijdens verschillende werkbegoeken die \ .
Diocesaan Diaconaal Werker (DDW) ,L‘L
Tom van Vilsteren de afgelopen tijd aan %
Parochiéle Caritas Instellingen (PCl'en) ‘"\
bracht, passeerden uele vragen en op- 1"’
merkingen de revue.
Van Vilsteren: “Een veel voorkomende uraag is de wens te
komen tot organisatie van een gegamenlijke bijeenkomst
voor alle PCl'en van het Aartsbisdom Utrecht. Daarom zijn
alle PCl-bestuursleden en leden van PCl-werkgroepen van
harte uitgenodigd voor een gegamenlijke bijeenkomst op
zaterdag 25 november in Deventer.”
Dege dag in het Titus Brandsma Huis (Titus Brandsma-
plein 2) begint om 10.00 uur. Diaken Van Vilsteren: “De
vraag voor een dergelijke bijeenkomst is met name
ingegeven door de behoefte aan ontmoeting en het
uitwisselen van kennis en informatie met betrekking tot de
werkwijze van de verschillende PCl'en. Sprekend ouer de
werkwijze is toeleiding (achterhalen, op het spoor komen)
van gorguragen een prominent thema. Het gaat hier om
individuele zorguragen en meer projectmatige aanuragen.
Met andere woorden: hoe komen PCl-bestuurders en/of
haar werkgroepen in contact met de doelgroep? PCl'en
gaan hier verschillend mee om.”
Tijdens de bijeenkomst zullen het thema toeleiding, het
op het spoor komen van gorguragen en ontmoeting van
collega-bestuurders en werkgroep-leden prominent deel
uitmaken van het programma. Zodra het programma rond
is, wordt de officiéle uitnodiging verstuurd met daarbij de
agenda voor de bijeenkomst en een aanmeldingsformulier.
DDW Van Vilsteren: “Vriendelijk vergoek ik u datum, locatie
en tijdstip alvast te noteren in uw agenda en dege te
communiceren onder medebestuursleden en urijwilligers
van PCl-werkgroepen. Van harte hopen onge hulpbisschop
mgr. Hoogenboom en ik u te ontmoeten op gaterdag 25

november 2023 om 10.00 uur in het Titus Brandsma Huis

in Deventer.”



http://www.missio.nl/

Het was een mooie dag

Op zondag 16 juli vierden wij als kleine
geloofsgemeenschap het heugelijke feit dat 60 jaar
geleden onze De Goede Herder kerk in Ermelo in
gebruik werd genomen. Indertijd nog ingehuldigd
door kardinaal Alfrink. Dat jubileum wilden wij
natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. En blij dat
we dat gedaan hebben! Want het werd een prachtig
festijn. Alles zat ons mee. Een volle kerk met oude
vertrouwde en ook wat nieuwe gezichten. Aanwezig
ook vertegenwoordigers van de Zendingskerk, het
Kerkelijk Centrum, de Gereformeerde Kerk en de
Christelijk Gereformeerde kerk, allen uit Ermelo. Ons
koor had er zin in en een hele mooie preek van pastoor
Harrold Zemann.

Het voelde allemaal zo goed. Na afloop van de
Eucharistieviering was er onder een prima weertje
een geheel verzorgde BBQ met alles erop en eraan
onder de hoede van grill meister chef Lowi De Leeuw
en zijn jonge crew. Opgeteld meer dan 85 mensen
lieten het zich allemaal goed smaken en er werden de
nodige glaasjes prik en wijn genuttigd (Vincent Viester,
bedankt nog voor het doneren van de wijn). Kortom
het bleef nog lang erg gezellig met veel ontmoeting en
gesprekken.

ONTMOETEN

De Locatieraad en de pastoraatsgroep van De Goede
Herder kijkt met veel tevredenheid terug op deze
feestelijke zondag. Anderzijds weten we maar al
te goed dat we alleen maar geloofsgemeenschap
kunnen zijn én blijven dankzij de inzet van voldoende
vrijwilligers. We zijn dankbaar dat velen zich op
regelmatige basis actief met allerlei klusjes, taken en
verantwoordelijkheden willen belasten.

Goed dat Frans Lindelauf dit na afloop van de H. Mis in
een nawoord ter sprake bracht. Want het gaat allemaal
niet vanzelf. Ik vat de slotwoorden van Frans kort
samen: “Punt van zorg is de krimp van het pastoraal
team. Daardoor wordt er op parochianen een beroep
gedaan om voor te gaan in vieringen. Het is dankzij
Theo Trompetter, Corrie Stallinga, Els Tabak en Ada
Hussem dat op elke zondag een viering mogelijk is”.
Voor hen waren de bloemen.

Alex Kleijnen

Jaarprogramma 2.02.3-2.02.4 voor jongeren
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In het seizoen 2023-2024 heeft Jong Aartsbisdom Utrecht “eindelijk weer” een
volledig jaarprogramma, zo heeft jongerenwerker Sarah Mijhad bekendgemaakt.
Mijhad: “Op de kalender staan een hoop verschillende activiteiten.”

Pastoors en parochievrijwilligers die een activiteit voor jongeren organiseren
en daar hulp bij willen en/of het leuk vinden dat jongeren vanuit heel het
aartsbisdom aansluiten, kunnen contact opnemen met Sarah Mijhad:
“Misschien is er nog wel meer mogelijk!”

Op de poster is te zien dat Jong Aartsbisdom ook te volgen is via Facebook en
Instagram. Voor wie als eerste op de hoogte wil zijn van alle activiteiten stuurt
Sarah Mijhad bovendien per whatsapp informatie over de activiteiten rond.

Zie voor meer informatie: www.jongaartsbisdom.nl/jaarprogramma-2023-2024

KIDS/JONGEREN


http://www.jongaartsbisdom.nl/jaarprogramma-2023-2024

‘Welkom thuis’
Katholieke Jongerendag op 4 november

Op zaterdag 4 november 2023 wordt “Vanuit heel het land zijn deze dag jongeren tussen 16 en 30 jaar
onder de vlag van JongKatholiek, welkom in Congrescentrum De Grote Pekken in Veenendaal om
de jongerenafdeling van de Rooms- hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten.
Katholieke Kerk in Nederland, een Met het thema ‘Welkom thuis’ willen wij de katholieke jongeren
Katholieke Jongerendag (KJD) ge- laten ervaren dat de Kerk in Nederland leeft! We mogen thuis zijn
houden met als thema ‘Welkom bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als jongeren
thuis’. Deze dag wordt georganiseerd onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen,” zeggen de

door een enthousiaste groep vrij- organisatoren.

willigers in samenspraak met mgr.

Mutsaerts, bisschopreferent voor Aansluiten bij over de WJD

Jeugd en Jongeren namens de Bis- De Katholieke Jongerendag wordt drie maanden na de Wereld-
schoppenconferentie. jongerendagen (WJD) gehouden. Bijna 1.000 Nederlandse jon-

geren reisden daarvoor deze zomer naar Lissabon. Veel jongeren

zullen hier inspiratie hebben opgedaan en stappen hebben

gezet in geloof. De Katholieke Jongerendag wil aansluiten bij

dit enthousiasme en de jongeren die niet naar de WJD gegaan

zijn, daarin meenemen. Het zal een dag worden van nieuwe

ontmoetingen en weerziens.

Door een kerngroep wordt al hard gewerkt om de KJD voor te

I IC. bereiden. De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen van

\ jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties,
katholieke studentengroepen en jongeren uit migrantengroepen.

Daarmee wordt de Katholieke Jongerendag een breed gedragen

Katholieke initiatief.

Jongerendag | o o
vo TR coracod De organisatie wil deelnemers gelegenheid bieden om te bouwen

4 november 2023 Veenendaal aan een persoonlijke relatie met God. Het programma bevat onder
andere sprekers, muziek, de heilige Mis, workshops en ruimte
voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar
zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te
sluiten bij het programma deze dag.

16 t/m 24 september 2023
Vredesweek 2023 (zie pag. 9)

Zaterdag 7 oktober 2023 6\0\\ A
10:30 uur Cantor centraal op studie- en ontmoetingsdag Ag’ej&

in Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18,
Apeldoorn (zie pag. 5)

Zondag 8 oktober 2023

10:30 uur — 15:15 uur Zondag 22 oktober 2023
Lucasdag, St. Jozefkerk in Achterveld MISSIO Wereldmissiemaand 2023 (zie pag. 9)
(zie pag. 8)

Zaterdag 4 november 2023

14 oktober 2023 t/m 21 januari 2024 Welkom thuis: Katholieke Jongerendag op
Museum Catherijneconvent: “Fashion 4 november in Congrescentrum De Grote
for God”, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht; Pekken in Veenendaal
Tel.: 030-2313835;
www.catharijneconvent.nl Zaterdag 25 november 2023
di.-vr.: 10 = 17 uur, 10:00 uur  Bijeenkomst voor alle PCIen van het
za-zo en feestdagen: 11-17 uur Aartsbisdom in het Titus Brandsma Huis

Nieuwjaarsdag gesloten in Deventer (zie pag. 10)



