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Beste lezer, 

In dit Kerstnummer kunt u lezen over de vieringen 
tijdens de Advent en over de voorbereiding voor 

Kerstmis. Vooral de Jonge Jozef komt met Kerst ruim 

aan bod. Voor de mensen die van zang en muziek 
houden… er zijn 2 avonden waar u uw hart kunt 

ophalen. En ook weer een interessant verhaal van 

Hans van Liebergen.  
De redactie wenst u een zalig Kerstmis en een 

Gelukkig Nieuwjaar! 

 
 

 
 

Beste Parochianen, 
Weer is er een jaar voorbij, het lijkt steeds vlugger te gaan en ik weet 

niet of dat leeftijd gebonden is. 
Voor velen van ons zal het afgelopen jaar een mooi jaar zijn geweest, 

maar dat zal zeker  niet voor iedereen gelden. Voor sommigen zal het 

ook een jaar zijn geweest van afscheid nemen, alleen zijn, 
vriendschappen die je verliest om welke reden dan ook. Zorgen over 

ziekten die onze geliefde of jezelf treffen, dan is het soms heel moeilijk 

om de zonnige kant van het leven te blijven zoeken.  
Maar de kersttijd staat voor de deur met gezelligheid, de kerststal, de 

mooi versierde boom, het lekkere eten en dat allemaal met familie of 

vrienden. Aan een volle sfeervolle tafel met je allerliefsten zou je ook 
kunnen denken om een eenzame buurvrouw of buurman uit te nodigen, 

zodat het voor hen ook een prachtig feest kan worden. Je huis voelt als 

een warme deken en zeker met kerst, laat een ander daar ook van mee 
genieten. Je zult ervaren dat het jou ook heel veel plezier geeft met een 

extra gast aan tafel. Dit is de opmaat naar het nieuwe jaar, waar we 

allemaal vol verwachting en goede voornemens naar uit kijken.  
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Wat gaan we elkaar wensen allemaal? 
In ieder geval gezondheid en vrede en 

geluk. Maar dat gaat niet allemaal van 

zelf, leun niet achter over maar doe er 
wat aan. 

Dat zelfde geldt voor onze parochie, om 

samen kerk te zijn moeten we  elkaar 
vast houden en doen wat goed is voor 

de mensen, niet de regeltjes moeten de 

baas zijn, wij maken gezamenlijk de 
menselijke maat met elkaar. We hebben 

het vrijwilligersfeest gevierd en dat was een geweldig succes! Ook 

hebben we het 200 jarig bestaan van het kerkhof herdacht. Daar hebben 
heel veel mensen aan meegewerkt. Willen we een bloeiende 

gemeenschap blijven dan moeten we alle talenten gebruiken die we 

hebben gekregen. We maken er een prachtig en inspirerend  nieuw jaar 
van! 

Namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep wens ik u allemaal een 

Zalig Kerstfeest en een hoopvol en gezond 2024. 
*Evelien Blom-de Groot 

 

 
 

Samen soep eten in de KOM.  
Vorig jaar december hebben wij het verhaal van de soepsteen geplaatst 

en het plan opgepakt om het koffie-uurtje in De KOM op zondag te 

verlengen door samen een kop soep te eten.  

 

Zondag 22 januari dit jaar hebben we voor het eerst samen soep 

gegeten. Er waren zo'n 20 aanmeldingen en het werd een 'blijvertje'. 
Vanaf die zondag was er elke derde zondag van de maand soep eten. 

Wat ons betreft blijven we dit aanbieden. (zolang dit past en geen 

andere belangrijke gebeurtenissen op die derde zondag vallen).  
 

Beetje hulp nodig 

Tot nu toe verzorgt één lid van de pastoraatsgroep 
samen met een vrijwilliger de soep. Toch zou het fijn 

zijn als er nog een paar 'koksmaatjes' willen 

meedraaien. Als u de mogelijkheid heeft en uw hand 
niet omdraait voor zo'n vier liter soep, neemt u dan 

contact op met het secretariaat. Vanuit de 

Pastoraatsgroep zullen wij u dan benaderen.  
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Omzien naar elkaar 

...dat willen we graag maar hebben daarbij ook uw hulp nodig. Weet u 
iemand die naar het ziekenhuis moet of wel een bemoediging vanuit de 

kerk kan gebruiken, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat. 033-

4941261 of leusden@stlucas.nu 
Dan kunnen wij op gepaste wijze daar aandacht aan schenken. 

 

Ledenadministratie 
Verandert uw gezinssamenstelling, gaat u verhuizen? Wilt u dit dan 

doorgeven aan ons secretariaat. Tot nu toe krijgen wij de wijzigingen via 

Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA) door. Echter vanuit 
de overheid zijn er plannen om dit vanwege privacy redenen stop te 

zetten waardoor wij onze administratie niet meer actueel kunnen 

houden. 
 

Taxi vervoer naar de kerk 

Bij het secretariaat komt zo nu en dan een verzoek binnen om vervoer 
naar een kerkdienst op zondagochtend. Helaas beschikken wij niet over 

een vaste 'taxi groep', maar misschien is er onder u wel iemand in de 

gelegenheid, uiteraard in gezamenlijk overleg, om een parochiaan eens 
een keer op te halen en na de dienst weer thuis te brengen.  Wilt u dit 

dan kenbaar maken bij het secretariaat? Alvast hartelijk dank hiervoor. 

 
Graag wijzen wij u ook op het aanbod van 

"Automaatje" in Leusden.  

ANWB AutoMaatje Leusden is een 
vervoerservice waarbij vrijwilligers minder 

mobiele plaatsgenoten (de deelnemers) 

op verzoek vervoeren. De vrijwillig 

chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen 

auto. U betaalt daarvoor de vastgestelde km vergoeding. Om u aan te 

melden kunt u telefonisch contact opnemen met Lariks op 
telefoonnummer (033)303 44 44. Er wordt daarna door één van de 

matchmakers contact met u opgenomen voor een intakegesprek waarbij 

ook een aanmeldingsformulier wordt ingevuld. Na het intakegesprek 
kunt u dan gebruikmaken van ANWB AutoMaatje Leusden. Lariks is 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 

uur. U kunt ook een mail sturen naar info@automaatjeleusden.nl. 
 

 
 

Afscheid van Fred Kok 

Het was een mooi en gepast afscheid van Fred Kok op zondag 19 

november. Hij was zeer verguld met alle aandacht. Waarvoor dank! 
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Advent - op weg naar het Kerstfeest 

In de 4 weken van voorbereiding op het Kerstfeest, 
komen we op 3 woensdagen om 19.00 uur in de 

St. Jozefkerk in Leusden samen. De St. Jozefkerk, 

de Marcuskerk en De Koningshof verzorgen dit met 
elkaar. Het oecumenisch avondgebed maakt dan 

plaats voor een vesper.  

 
Een half uurtje, even los komen van de drukte van 

het dagelijks leven, om stil te staan bij het komende Kerstfeest. In de 

wereld zoals wij die nu kennen, met oorlogsgeweld, natuurrampen en 
onzekerheid, zou je bijna de hoop verliezen dat er een toekomst is. In 

donkere tijden verlangen we naar een lichtpuntje, de belofte van het 

Kerstkind mag in ons de hoop doen oplaaien.  
 

In de vesper op 6 december staan we stil bij hoe Jesaja al uitriep 

‘Scheurde u maar de hemel open om af te dalen’. Op 13 december 
denken we na over waar we dan op hopen, als God de hemel open zou 

scheuren. In de laatste vesper voor Kerstmis, op 20 december 

bezinnen we ons op onze eigen rol.  
Zo zetten we samen 3 stappen op weg naar het Kerstfeest.  

Is Advent een stil wachten op wat komen gaat, de komst van het licht in 

onze wereld? Of kunnen we in ons denken, doen en laten er ook zelf aan 
bijdragen dat het licht doorbreekt? Luisteren naar woorden van toen en 

nu, bidden en zingen, om weer te voelen wat het Kerstfeest ons brengen 

kan. Welkom in de St. Jozefkerk!  
*Paulien Flinkerbusch 

 

Nieuwjaarsreceptie  

Zondag 7 januari 2024 willen we graag 

met u het nieuwe jaar inluiden. 

Aansluitend aan de viering van 9.15 uur 
heffen we, na de koffie, met u het glas 

zodat we elkaar alle goeds kunnen 

toewensen voor 2024 ! 
*Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 
 

St. Jozefkerk 
De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in 

de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu  

Vanaf 7 januari tot en met 28 april begint de Eucharistieviering op 
zondag om 9.15 uur.  
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De Vieringen rondom kerst en oud en nieuw hieronder op een rijtje: 
Zondag 24 december: 11.00 uur geen viering 

Zondag 24 december: 17.00 uur Gezinsviering           

Zondag 24 december: 19.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 24 december: 23.00 uur Woord en Communieviering  

Maandag 25 december 1e Kerstdag: 11.00 uur Eucharistieviering 

Maandag 25 december 1e Kerstdag: 15.00-16.00 uur Kerstkribbe  
                                                       kijken   

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag:  11.00 uur Eucharistieviering 

Zondag 31 december Oudejaarsdag: 11.00 uur Eucharistieviering 
Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag: 11.00 uur Eucharistieviering 

Zondag 7 januari                          9.15 uur Eucharistieviering 

 
Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 

Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/ luisteren 

moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop, PC, tablet, 
iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl en vul 

Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: St 

Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen 
van St Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt 

zien of beluisteren. 

 
Getijdengebed  

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed. 

Met uitzondering van de adventstijd, dan is er op woensdagavond om 
19.00 uur een oecumenische vesperviering in onze kerk. De eerste 

vesper is op 6 december. 

 

Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een 
weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 

(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

 
15 december   Zangviering m.m.v. de Hof Zingers 

22 december   Paulien Flinkerbusch en Geke van Schuppen 

       
Biechten 

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 

pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 
maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 

Koffiedrinken in De Kom 
Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  
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Mini Messiah 
 

Coert van den Berg zingt 
met een koor hoogtepunten 

uit de Messiah van Händel. 

Zij worden begeleidt door 
een pianist en een violist. 

De mini Messiah duurt 

ongeveer een uur.  
 

Entree-kaartjes kunt u voor 

€12,50 contant bij de 
ingang van de kerk kopen. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kerstsamenzang 23 december 2023 

De gezamenlijke kerken in Leusden (Jozefkerk, Koningshof, Dorpskerk 
en Marcuskerk) nodigen iedereen uit voor een Kerstsamenzang op 

zaterdag 23 december 2023, om 19.30 uur in kerkgebouw De 
Koningshof. Over de hele wereld vieren christenen het Kerstfeest om te 

gedenken en te vieren dat Jezus, zoon van God, uit liefde voor mensen 

op aarde kwam om de wereld te redden van al het donkere. 
De aanwezigen zingen bekende kerstliederen, vooral uit de protestantse 

en katholieke traditie, maar ook liederen die bekend zijn bij degenen die 

zich niet verbinden met kerk of geloof. Korte fragmenten uit de Bijbel, 
die tussen de liederen worden voorgelezen, herinneren aan wat de 

overlevering vertelt over Jezus. Annemiek 

van der Niet dirigeert een groep zangers en 
zangeressen uit de verschillende kerken, 

Peter Sneep begeleidt de samenzang op het 

orgel. Maar het meest hopen de kerken dat 
de aanwezigen allemaal, samen, met hart en 

ziel kunnen zingen. Een uurtje op de zaterdagavond, en na afloop 

genieten van warme chocolademelk en met iets erbij. 
De toegang is vrij. Adres van kerkgebouw De Koningshof: De Blekerij 33 

in Leusden. 
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Sint Maartenviering 4 november 2023 

De weersvoorspelling voor onze Sint 

Maartenviering was niet bepaald best. Helaas 
bleek dat ook wel uit te komen. Op zaterdag 

regende het praktisch de hele dag. Maar via 

via bereikten ons berichten dat op Facebook 
de vraag rond ging of het feest toch wel door 

zou gaan. 

's Middags stonden daarom onze bikkels van 
kosters Ton en Martin in de stromende regen 

de lampjes op het kerkplein tussen de bomen 

op te hangen. Daarna pasten zij alles rondom 
het altaar aan om in de avond daar alles 

goed uit te kunnen voeren. De 

lampionnenstokjes werden gevuld met 
batterijen, lampions in elkaar gezet door o.a. 

Joke en Frans. Zo werd de kerk feestelijk versierd en verlicht. Jan zou de 

hele viering streamen dus die zat al ijverig aan de knoppen. Kosters Ton 
en Karin leidden alles waar nodig was in goede banen. En met natuurlijk 

op de achtergrond Evelien als vraagbaak en regelaar. Ouders, 

grootouders en natuurlijk de kinderen stroomden vanzelf binnen vanaf 
18.00 uur. Er kwamen kinderen met originele lampions, al dan niet 

zelfgemaakt, in regenpakken gewapend met paraplu binnen. We 

mochten een grote groep Oekraïense kinderen met begeleiding 

verwelkomen vanuit de Storkstraat. Maar ook Koerdische kinderen met 

hun moeders. Het was een bonte afspiegeling van onze huidige 

samenleving.  
De muzikale begeleiding was in handen van Helmi (dirigente), Marja 

(piano) en Dorieke (dwarsfluit). En we hadden een heus kinderkoortje 

van een school. 7 giebelende meiden die er reuze zin in hadden. Heel 
knap, want ze hadden slechts 1 maal geoefend op school op de liedjes 

en op de avond zelf voor de viering. Maar zij zorgden er wel voor dat 
daardoor het meezingen in de kerk goed ondersteund werd. Dominee 

Erica Hoebe maakte haar entree in deze Sint Maartenviering als 

voorganger. Met assistentie van Hank (St. Jozef) en Jeannette 
(Marcuskerk). Dominee Erica leidde ons door de liturgie en de 

geschiedenis van Sint Maarten en vertelde het verhaal rondom de latere 

heilige Sint Martinus van Tours. Hierbij werd natuurlijk door kinderen 
met verve het verhaal uitgebeeld. 
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Sint Maarten deelde zijn mantel met een arme bedelaar bij de stadspoort 

die het vreselijk koud had. Wij deelden ook en wel in de vorm van gaven 
voor de plaatselijke voedselbank. Enige dagen later sprak ik onze Wim 

Tijmensen die namens de voedselbank de gaven in ontvangst nam. 

Boven verwachting waren er tien grote volle dozen gevuld. Waarvoor 
hartelijk dank. Na het laatste lied stonden de verkeersregelaars en ‘de 

Valleibloasers’ al klaar om ons muzikaal te begeleiden bij de 

lampionoptocht. Maar het 
allerbelangrijkste: was Sint Maarten er 

wel op het paard? Ondanks het slechte 

weer stond Sint Maarten met paard Zazou 
en 2 begeleiders Anton en Nina op het 

kerkplein. De EHBO was ook paraat in de 

personen van Siti en Wim voor evt. 
medische hulp onderweg, maar gelukkig is 

dat niet nodig geweest. Rosalie en 

ondergetekende liepen voor de menigte 
uit achter Zazou en Sint Maarten. Dit keer 

een wat andere route, vanwege de 

opgebroken Hamersveldseweg, werd de 
tocht gelopen door o.a. de Lisidunalaan, 

Ansfriduslaan, Wiggeruslaan, Hohorstlaan 

en daarna via de Burg. de Beaufortweg 
naar de Marcuskerk van dominee Erica.  

Ondertussen ging het steeds harder regenen maar als je achterom keek 

zag je een zee van lichtjes en parapluutjes. Bij de Marcuskerk was er 
chocolademelk en iets lekkers. Zodat iedereen weliswaar nat maar toch 

voldaan naar huis kon keren. Het was weer een heerlijk feestelijke 

viering van samen zingen, delen en lichtjes in het donker. Wij hebben er 

ook ditmaal weer van genoten om dit met en voor jullie te kunnen doen. 

Tot volgend jaar bij het Sint Maartenfeest in 2024. 

*Jozina (namens de werkgroep Sint Maartenviering Jozef/Marcuskerk) 
  Foto’s van Wim van Dijk 

 
Kerstkribbe kijken  

De St. Jozefkerk is door onze vrijwilligers 

mooi in Kerstsfeer gebracht. Ook de 
Kerststal staat er en in de 

kerstnachtviering op zondagavond 24 

december is het kindje in de kribbe 
gelegd. Misschien is het een mooie 

onderbreking van de eerste Kerstdag (25 

december) om onze mooie Kerststal te 
komen bewonderen. U bent van harte 

welkom tussen 15.00 en 16.00 uur. 
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Kerstlichtjeswandeling 

Op zaterdag 16 december is er een kerstwandeling "In het licht" voor 
kinderen uit Leusden (en natuurlijk ouders, grootouders en andere 

belangstellenden).  

De route van de wandeling loopt rondom de St. Jozefkerk. Kinderen met 
hun ouders kunnen tussen 17.00 en 19.00 uur starten op het plein van 

de St. Jozefkerk. Onderweg ontmoeten ze mensen uit het kerstverhaal 

die hen vertellen wat er die nacht gebeurde. De route eindigt bij de 
herberg, waar voor iedereen plaats is. Zeer de moeite waard! 

 

 

Sneeuwvlokje daalt op de aarde neer, 

Hoog uit de hemel zo licht en teer,              

Dekt alles toe met een witte vacht,  
Alles wordt stil en zacht. 

*B. Gradenwitz 
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Ergens in de sneeuw 

Auteur & Illustrator: Linde Faas 
 

Ergens in een stad woont Sofie in een flatgebouw. Ze droomt van 

sneeuw, sterren, lichtjes, cadeautjes en muziek. Het lijkt wel of iedereen 
plezier heeft en lacht en of er achter ieder raam feest is. 

Maar niet bij Sofie. Papa heeft het altijd druk en werkt achter zijn 

computer. Druk met dingen die Sofie niet begrijpt. 
Dus trekt ze op een koude winterochtend haar dikke jas aan en haar 

warme handschoenen. Nu nog haar wollen muts op en dan naar buiten. 

Misschien is er buiten wel iets fijns te vinden. Iets magisch, iets vrolijks. 
Iets speciaal voor haar. Maar hoe moet Sofie dat vinden in die grote 

stad. De huizen zijn zo hoog, de sneeuwvlokken worden steeds dikker. 

Ze dwarrelen niet meer maar worden een woeste sneeuwstorm. 
Dan tussen de dikke vlokken ziet ze opeens een beest met een wollige 

vacht en lange benen. Het is een grote eland met hele vriendelijke ogen. 

Hij blijft staan en wachtend kijkt hij Sofie aan. Ze zou wel graag met 
hem mee gaan op zijn rug. Hoog op de rug van de eland is het warm en 

voelt het veilig. Ze lopen verder en verder door de diepe sneeuw. 

De stad houdt op en ze gaan samen naar waar het onbekende begint. 
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Voorbij de stad is een bos, groter dan Sofie ooit had kunnen bedenken. 

Het is een witte wereld vol met bomen. Hier woont dus de eland. Het 
lijkt er heel stil want er klinkt geen geluid. Of toch wel? Ja, bij de rand 

van een krakend blauw meer. 

Er staat een kleine kerstboom, een beetje 
gebogen, zonder versiering, geen lichtjes. 

Hij is veel kleiner dan de andere grote 

besneeuwde bomen en hij is helemaal 
alleen. Sofie krijgt een geweldig idee. Ze 

roept naar alle dieren: 'Kom allemaal mee!' 

Op zoek naar iets bijzonders om deze boom 
te geven. Want iedereen die alleen is, 

verdient iets fijns. Ze zoeken samen 

kleuren, glinsters, glimmers en 
fonkeldingen. Want magie is overal als je 

maar goed kijkt. 

Sofie trekt met haar stoet door de sneeuw. 
Ze hebben een hele verzameling 

wonderdingen. 

Dan versieren ze aan de rand van het ijsblauwe meer samen de kleine 
boom met hun gevonden schatten. Het maakt Sofie zo blij, ze gloeit er 

van. Het kleine boompje begint te stralen in het donker. Toch voelt Sofie 

ook iets anders, een beetje verdriet. Maar waarom kan ze niet zeggen. 
Plotseling klinkt er gekraak tussen de takken en geritsel. Hoort ze nu 

voetstappen? Wie komt daar tevoorschijn? Het is .... haar papa! Hij is 

haar komen zoeken. Het verdrietige gevoel van Sofie is meteen weg. 
Ergens in het diepe winterwoud in de sneeuw staat een kleine boom te 

stralen in het noorderlicht. Sofie en papa vieren daar feest met alle 

winterdieren, alsof het altijd zo is geweest. 

Dit prentenboek speelt zich af in Noorwegen waar Linde Faas sinds een 

aantal jaren woont. Ze wilde altijd graag een boek maken over de 

winters die daar zijn. De tekeningen zijn in wit, grijs en blauwtinten. 
Iedere bladzijde heeft wel iets om te ontdekken van het begin tot het 

einde. Op de tekeningen lijken de vlokken op papier je het gevoel te 

geven dat het echt sneeuwt. Tussen de takken van de dennenbomen zie 
je als je goed kijkt steeds weer een nieuw dier. Zoals poolvossen, 

sneeuwkonijnen en sneeuwhoenders.  

Maar wat ook prachtig is, is het ijsblauwe meer met zijn barsten in het 
bevroren ijs. Ze lijken net echt en je kunt ze bijna horen kraken.  

Aan het eind van het boek komt er over 2 pagina's verspreid een 

prachtige tekening van het schijnsel van het Noorderlicht. Een werkelijk 
schitterend boek voor in deze tijd van het jaar.Voorlezen vanaf ca. 4 

jaar. Praten over o.a. de Kersttijd, eenzaam zijn, vrienden maken, 

winter. 
*Jozina 
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JKL Generations zoekt nieuwe leden 

JKL Generations is een vanuit het 
jongerenkoor van de St. Jozefkerk in 

Leusden ontstaan “middenkoor”. De 

leeftijden van de koorleden variëren 
van begin 20 tot ruim 70. We zingen 

religieus repertoire om daarmee 

gemiddeld 14 keer per jaar een viering in de St. Jozefparochie te 
ondersteunen. Ons religieus repertoire is overwegend modern, maar een 

enkel klassiek lied – bijvoorbeeld het Hallelujah van Händel – ontbreekt 

niet. Voor bijzondere gelegenheden hebben we een uitgebreid populair 
repertoire, bestaande uit pop-songs van o.a. Beatles, Queen, Bløf, 

Michael Jackson en een uitgebreide selectie liederen uit vele musicals. 

Om ons veelal 4- of 5-stemmig repertoire te kunnen blijven zingen, 
zoeken we uitbreiding van ons koor (momenteel 40 leden), waarbij 

zowel heren (tenoren én bassen) als dames (vooral alten) welkom zijn. 

Aanmelding kan vanaf middelbare school leeftijd tot 60 jaar. 
Wil je een keer komen luisteren of proberen? Je bent van harte welkom. 

We repeteren op donderdag van 20.00 tot ca. 22.00 uur in de St. 

Jozefkerk in Leusden (toegang via de zij-ingang).  
Wil je eerst meer informatie, bel dan met onze dirigent, Jan Beckers, tel. 

06-50260015. 

 
Secretariaat gesloten 

In de week tussen Kerstmis en Oud en Nieuw is het secretariaat 

gesloten. 

Vanaf dinsdag 2 januari 2024 zijn Anita en Simone weer aanwezig. 

 

 
Bezorgers gezocht 

Wij zoeken bezorgers voor de brieven van de 

actie kerkbalans 2024. Deze actie vindt plaats 
in de 2e helft van januari.  

 

Ben jij een bezorger (scholier/student) die wel 
tijd heeft en ook wat wil bijverdienen met het 

rondbrengen van deze brieven? Neem dan 

contact op met het secretariaat: 033-4941261 
of via leusden@stlucas.nu 

* Secretariaat St. Jozefkerk 
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Lezing 'Glas' door Koos Egtberts 

donderdagmiddag 25 januari van 14.00-16.00 uur in de Kom (inloop 
vanaf 13.45 uur) St. Jozefkerk te Leusden, Hamersveldseweg 51. 

Aanmelding via het secretariaat: 033-4941261 of leusden@stlucas.nu 

Kosten: € 2,00 t.b.v. gebruik de Kom en koffie/thee, ter plaatse contant 
voldoen. 

 
Koos Egtberts, één van onze parochianen, echtgenoot van Mieke 

Egtberts, is al jaren gefascineerd door glas. Zijn hobby is een uit de 

hand gelopen professionele vrijetijdsbesteding geworden. Hij noemt zich 
autodidact op het gebied van glas. 'Glas in al haar facetten'. Cultureel, 

maatschappelijk, historisch en technisch.  

Verzamelaar van modern en oud glas, voornamelijk in de kleur blauw. 
Hij is lid van verschillende verenigingen op het gebied van glas en zit in 

verschillende besturen zowel in binnen- als buitenland.  

 
Binnen onze Lucasparochie zijn er kerken met interessante 'glas in lood 

ramen'. Eigenlijk zou hij wel een 'tour' willen maken langs deze kerken. 

Door het jaar heen geeft hij verschillende lezingen: over Glas in het 
algemeen, Floraal glas, glazen kerstversiering, 400 jaar Boheemse 

glaskunst, gebrandschilderd glas, glas-in-lood en glazen kralen.  

Voor deze vanavond hebben wij hem gevraagd voor onze parochie te 
willen 'preken'.  

Het beloofd een boeiende avond te worden zodat we met andere ogen 

gaan kijken naar glas om ons heen. U bent van harte uitgenodigd! 
*Pastoraatsgroep Leusden, Diana Mol 
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Een kerkgebouw 

In mijn prille jeugd, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog, wilde men in de 
naburige stad een kerk bouwen in een nieuwe wijk. In de regionale krant 

stonden elke week de giften die de mensen hiervoor verzamelden, 

meestal kleine tot heel kleine bedragen. Maar uit die veelal dus 
bescheiden middelen kwam toch een fors bedrag ter tafel en de kerk 

werd gebouwd mede door die simpele bijdragen van die eenvoudige 

mensen. 
En in die oorlog had de Duitse bezetter, ook uit de kerk waarin ik 

gedoopt ben, één van de twee klokken geroofd (de ander was niet 

geschikt om tot kanon omgegoten te worden). Na de bevrijding wilden 
de bewoners van mijn geboorteplaats dat er weer een nieuwe klok zou 

komen. Er werd geld ingezameld en ook hierdoor luidden al snel weer 

twee klokken over de kleine plaats. 
En volgens de verhalen – hij is vóór mijn geboorte overleden – heeft de 

vader van mijn moeder met paard en wagen nog geholpen bij de bouw 

van de plaatselijke parochiekerk. 
Zo zal het vroeger op andere plaatsen ook wel zijn gegaan: de mensen 

zetten zich in om in hun nabijheid een gebouw te hebben waar ze 

naartoe konden gaan om te bidden, om te vieren en om afscheid te 
nemen. Want wat er zou verrijzen zou een huis voor de gemeenschap 

moeten zijn. 

Veel mensen komen niet meer naar die gebouwen, er zijn er die tot 
andere functies worden omgebouwd of zelfs gesloopt en een enkele 

krijgt een andere min of meer religieuze bestemming. Bij het nemen van 

zulke beslissingen spelen natuurlijk het verminderde aantal gelovigen en 
de financiën een grote rol maar een nog grotere rol zou het gevoel 

moeten zijn van de mensen die vinden dat het hún gebouw is, hún kerk, 

ook al komen ze er sporadisch of helemaal niet. 

Wij moeten ons het belang voor de gemeenschap van het kerkgebouw 

maar bijvoorbeeld ook van het kerkhof meer realiseren en misschien 

kunnen we ons inzetten als vrijwilliger of in het bestuur van de 
locatieraad. Ieder heeft wel een talent dat gebruikt kan worden ten 

dienste van elkaar en van die gemeenschap. Door zo’n betrokkenheid 

kan de eigenheid ervan blijven bestaan en kan nabijheid aan elkaar 
worden geboden. 

En als het kerkgebouw meer open kan zijn niet alleen voor de gelovigen 

en tijdens diensten maar bijvoorbeeld ook voor meer culturele 
doeleinden, en het kerkhof de mogelijkheid voor ieder zou hebben om 

daar begraven te worden, dan wordt zo’n gebouw en zo’n hof er omheen 

nog meer een gemeenschapsplek waar ieder ieder mag ontmoeten of 
kan gedenken. 

*Hans van Liebergen 
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zo. 17 dec.: Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-
van den Hengel en Michiel Huurdeman; Job Tijmensen; jgd. Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van 
Vihn; Hans Broekman en Ton 

zo. 24 dec.: jgd. Riek Traa-van Middelaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
Albert van Heel; jgd. Freddy Schunselaar-Mulder; Reijer en Alie Prinsen-van 

Westerlaak; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; 
Theodorus van de Pol en Maria van de Pol-de Bruin; Jo van den Berg en 

Petronella van den Berg-van der Heiden; Gerardus en Annie van de Belt-Calis; 
Arnold Kempers; Jan Verbeek; Herman Hilhorst en Rica Hilhorst-Hilhorst  

ma. 25 dec.: jgd. Mina van Kooi-van Dijk en Johan van 
Kooij; Siem Tolboom; Jan en Bep van den Berg-Kuijper en 

Ron Bouwens; Sylvia Sof-Sanichar; Wim van Valkengoed; 

Fam. Overgoor-van Hofslot 
zo. 31 dec.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van 

Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de 
Wolfshaar; Ab Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam thi 

Diêm; Nguyen van Vihn 
zo. 7 jan.: Antoon Berg; Arie van Daatselaar; Everardus 

van Daatselaar; Griet van Daatselaar; Corrie van 
Daatselaar-van Esveld; Arie Jansen; Arie en Tina Vrijhoef; 

Wim Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm ; 
Nguyen van Vihn 
zo. 14 jan.: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; Everardus van 
Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick 

en Bep van den Heuvel-van Wegen; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; 
Nguyen van Vihn 
zo. 21 jan.: Anton Overgoor; Wim van Valkengoed; Cilia Blom; Everardus van 

Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van ’t Klooster-van den 
Hengel en Michiel Huurdeman; Arnold Kempers; Jan Verbeek; Herman Hilhorst 

en jgd. Rica Hilhorst-Hilhorst; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen 
van Vihn 

zo. 28 jan.: Everardus van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth 
van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en 

Mina van Kooij-van Dijk; Thea van der Linde; Ab Vrijhoef; Petrus en 
Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Van Nam Tran; Maria Duam thi 

Diêm; Nguyen van Vihn 
zo. 4 feb.: Antoon Berg; Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Gerardus van de Wolfshaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Van 
Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 
 

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-
4941261 
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Overleden 
Johannes Carolus Fredrikus (Jan) van Lunsen, 83 jr. 

Regina Maria (Reggie) Niekel-Niggebrugge, 96 jr. 
Wilhelmus Arnoldus (Wim) de Ridder, 84 jr. 

Josef Clemens Maria (Jos) Lieshout, 90 jr. 

 
* Mogen zij rusten in vrede 

 

Dopen        
Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 

het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of 

mailen naar leusden@stlucas.nu.  
 

 
Erik Borgman / Maria  

Moederschap is het wonder bij uitstek: leven dat nieuw leven 

voortbrengt. Wat begint als deel van het vrouwenlichaam, wordt een 
zelfstandig persoon. Hoe en wanneer, daar heeft de moeder geen 

controle over. ‘De tijd brak aan’ waarop zij moeder werd, zegt het 

Evangelie. Ook al kwam het helemaal niet uit – de hele vraag of het wel 
uitkomt is volkomen zinloos. Het kind komt eruit, hoe dan ook.  

 

Ouderschap, en zeker 
moederschap, betekent 

dat je nooit meer van 

jezelf bent. Je behoort 
toe aan je kind, aan wat 

het overkomt en nodig 

heeft. Maria heeft daar 
volgens het evangelie 

expliciet mee ingestemd.  

De engel had tegen haar 
gezegd: U zult zwanger 

worden en een zoon 

baren, die u de naam 
Jezus moet geven. 

 

(Uit het boekje: ‘Van Kribbe tot Kerststal.’) 
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Pastoraal Team  
Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu     

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   
 

Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  
Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 

leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.  

 
Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 
Penningmeester: Mariël Masselink 

Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905  
Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  
Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  
Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

06-29457203  

 
Huur De Kom  

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 2 februari 2024 

 
Kopij graag vóór 20 januari 2024 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

De stal van onze ziel 

We zoeken God hoog boven in de hemel 

en we vinden Hem diep beneden, in de hel op aarde. 

Wij zoeken God in de barokke kerk 

En Hij vindt ons in de stal van onze ziel. 

 
Petrus Ceelen 
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