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COLOFON

Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 — 12.00 uur
Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Marjon Duurland, secretaris

e-mail: secretaris@stlucas.nu

Frans Smout, penningmeester

e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen

Kees van ‘t Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor

e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester

e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker

e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken

e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl
Vertrouwenspersoon Ingrid Middelkoop;

mobiele nummer 06 14 80 86 33 van maandag

tot en met vrijdag.

E-mailadres: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261

Achterveld : 0342-451420

Barneveld/

Voorthuizen : 06-81725715

Nijkerk :06-24673347

Putten : 06-82006268 of 06-23371736
Ermelo : 06-57195550

Harderwijk :06-20735121

Hoevelaken : 033-2537528

Parochiéle Caritas Instelling
Materiéle en immateriéle steun in nood
e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl
Website: www.caritas-stlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden
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Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus St. Jozef

St. Jozef

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken  Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld ~ Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder H. Maria Zuivering
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

Smidsweg 20,3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf St. Catharina

telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen ~ Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk

Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu



GELOVEN

Een leger dat een boodschap van

grote vreugde brengt

Vlak voor Kerstmis vorig jaar zag ik een rake
strip over mensen in een ijskoud huis die een
energiecoach inschakelen: ondanks driedubbel
glas en een warmtepomp is er een enorm kou-
degat. Wat blijkt? De tv staat op het nieuws,
daar valt niet tegen op te stoken. En ook nog
een krant, een laptop: van alle kanten stroomt
de ellende binnen. Oorlog! Klimaat! Inflatie!
Maximaal tien minuten tv per dag luidt het ad-
vies én aluminiumfolie om je hart, dan hou je
de bitterste kou buiten.

Aluminiumfolie om je hart. Ik denk aan onze
vriend Daniél in Jeruzalem, dik bevriend met
Palestijnse Ahmad. Samen zaten ze ooit bij ons
aan tafel. Daniel, psychotherapeut, schreef na-
mens 75 professionals in de geestelijke gezond-
heidszorg een artikel in ‘The Lancet’, waarin
hij oproept te proberen ook de andere kant te
blijven zien. Nu is hij op het matje geroepen
door zijn bestuur, zijn directe collega’s zijn een
petitie tegen hem begonnen.

Ik denk aan de dochter van mijn vriendin in
Tel Aviv, die drie vrienden verloor in de woes-
tijn. Aan Nazuan, haar familie op de Westbank,
ooit verjaagd uit hun huis. Zij en haar man ma-
ken zich grote zorgen maar volgen toch ook
het nieuws vanuit Israélisch perspectief. De ge-
zichtjes zie ik van mijn kleinkinderen en de fo-
to’s van gezichtjes van kinderen in Gaza. Alu-
miniumfolie helpt niet.

Kleinzoontje Noah van vier, vertelt me — spe-
lend met gebreide engeltjes — dat engelen kun-
nen zien in het donker: ‘Ze hebben nachtzicht,
oma.” Een baby-engeltje dat niet van het dak af
durft te komen moedigt hij zachtjes aan: ‘Ge-
bruik je vleugels!’

Op kerstavond gaan we het oude verhaal weer
vertellen en samen vieren, we horen over men-
sen die waken in het donker en over engelen
met nachtzicht, een hemels leger dat ten strij-

de trekt tegen het donker in onze wereld. Een
leger dat vecht met andere middelen, met lief-
de, met gewone vriendelijkheid, met geweld-
loosheid, belangeloosheid. Een leger dat hoop
brengt, een boodschap van grote vreugde.
Laten we dat vieren.

Nelleke Spiljard,
pastoraal werker

oo

Ga een verbond aan

met wat echt in je is,

met dat wat je uitdaagt,

met dat wat naar

heelheid verlangt,

ga moedig op zoek

naar het mysterie in je.

Ga door, wadr je op dit

moment ook mag staan.

Volg het licht,

ook als het nu nog klein is,
behoed het vuur,

ook als het nu nog laag brandt,
roep het geheim aan,

juist omdat het onbegrijpelijk is.
Ga, en je zult vinden.

Hoop, en je hoop is al van binnen
met genade vervuld.

Ga verder en volg het licht

in het diepst van je hart.

Karl Rahner (Jezuiet, priester, theoloog)




GELOVEN

Vroeger geloofde ik ...

. Dat alles onomstotelijk vaststond. Wat de pastoor
zei, nam je voor waar aan, want hij had ervoor door-
geleerd. Deze opvatting was in de geest van de
jaren 50 en 60. Braaf rooms. Ik ben opgegroeid in
Barneveld als de oudste van 8 kinderen. Mijn ouders
waren diepgelovig, maar niet dogmatisch. De katholieke
gemeenschap was de kleinste in het protestantse
Barneveld. In onze straat waren wij ook de enige
katholieken. Maar men kende elkaar en ging respectvol
met elkaar om. Over geloof werd niet gesproken.
Als jongere lag mijn interesse ook bij het interkerkelijk
jongeren contact. Gereformeerde, Hervormde en Molukse
jongeren maakten daar deel van uit. Doel van dit contact
was om elkaar beter te leren kennen en waarderen.
Met mijn vrouw en kinderen woonde ik in Voorthuizen.
Na een aantal jaren burgermeesterschap in Pannerden/
Lobith werd ik dat ook in Barneveld. Dan was het ook
belangrijk om met de diverse geloofsgemeenschappen
goed en respectvol om te gaan. En ervaringen had ik
inmiddels wel opgedaan.

Nu geloof ik ...

. In God de Almachtige Vader, Schepper van hemel
en aarde, in de liefdevolle en barmhartige Zoon Jezus
Christus en de kracht van zijn Geest. Onze kerk
heeft zoveel eeuwenoude tradities en mooie rituelen
waar ik mij bij thuis voel. Paus Franciscus is mijn man.

Wat geloof jij?

Zijn inspirerende oproep naar hartelijke barmhartigheid
en gerechtigheid vinden hun weg. En zijn inzet om “de
kerk bij de tijd te brengen” is moedig.

Ik geloof niet meer ...

.. In de nodige regels en voorschriften van de kerk als
instituut. Het spreekt mij niet aan en het zit me in de
weg. Het zegt ook niet zoveel over hoe de pastorale
zorg in deze tijd gestalte moet krijgen samen met de
geloofsgemeenschap. Bisdommen hebben hierin een
belangrijke faciliterende en enthousiasmerende taak.
Naarmate ik ouder werd, werd ik ook kritischer op de
kerk als instituut.

Tot slot:

Mijn  levensovertuiging is:
IEDERE MENS IS EEN MENS.
Deze overtuiging ontdek
ik ook wel in de verhalen
in de Bijbel. Voor mij heeft
het Katholieke geloof ook
een culturele waarde. En zo
probeer ik in het leven te
staan.

Wim Burgering,
Barneveld

Mijn naam is Kristel de Fijter en ik ben per 1 december
benoemd als procesbegeleider voor de St. Maarten-
en de St. Lucasparochie. Ik zal daarbij de pastores en
het parochiebestuur ondersteunen en ontlasten wat
betreft processen die in de parochie spelen.

Hierdoor zal er voor de pastores meer tijd en ruimte
Zijn voor pastoraat.

In mijn werk als sociaal werker heb
ik gemerkt hoeveel veerkracht er
in mensen zit. In een uitdagende
tijd voor kerk en wereld hoop ik
samen met u ook deze veerkracht te
ontdekken.

Er is zoveel moois om trots op te zijn
in onze kerk. Om te delen met wie
dorsten honger heeft naarzingeving,
barmhartigheid en inspiratie. Ik wil
helpen om de bouwers te verbinden
en te bemoedigen.

Fven voorste (Len

Wat meer over mij: u zult snel genoeg mijn zachte ‘G’
horen. Een Brabantse van origine maar neergestreken
in Barneveld.

Ik ben getrouwd met Peter Jan, die een kostbaar talent
heeft achter het orgel en regelmatig de Barneveldse
Catharinakerk trakteert met zijn mooie spel. We zijn
gezegend met een dochter en twee zoons. Ik ben zelf
ook graag met muziek bezig, ik speel gitaar en zing. Ik
schrijf graag, maak foto’s en ben graag buiten. Kijken
naar vogels en al het moois van de natuur. Ook ben
ik graag in de keuken te vinden en probeer ik mijn
kookvaardigheden op het gebied van plantaardig
koken uit te breiden.

Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en wellicht ook
met u samen te werken.

Graag tot ziens en hartelijke groet,

Krigtel de ‘t?'{;ef'



Per 1 januari 2025 zullen de
St. Maarten- en St. Lucas-
parochie gaan fuseren en
verdergaan onder een nieuwe
naam. Parochianen worden
van harte uitgenodigd om
een naam voor te dragen.
Er zijn wel enkele criteria waaraan de naam van onze
nieuwe parochie zal moeten voldoen:

e Het betreft een naam van iemand die door de
Kerk heilig of zalig is verklaard.

e Bij de naam wordt vermeld of iemand heilig of zalig
is verklaard, zoals bijvoorbeeld Heilige Jozef of
Zalige ... Het ‘Heilige’ kan ook ‘Sint’ zijn.

e Het mogen ook meerdere heiligen zijn bijv.

Heilige Familie of HH. Petrus en Paulus.

e De naam kan ook een bepaalde titel betreffen
van een heilige of zalige, bijv. Heilige Maria,
Moeder van Altijddurende Bijstand.

e Het kan niet de naam zijn van een plaats of
gebeurtenis, bijv. Jeruzalemparochie.

Het is zeer wenselijk dat het (een naam van) een heilige

is die:

e Voor velen een inspiratiebron is/kan zijn, ook voor
jongeren, juist ook in deze missionaire tijd;

e  Gevierd kan worden en hopelijk meerdere keren
aandacht kan krijgen tijdens het kerkelijk jaar;
(Vanouds) verbonden is met een regio.

Het liefst ook niet door een parochie in een ander
bisdom wordt gebruikt.

e  Op dit moment liever niet wordt gebruikt door de
geloofsgemeenschappen van St. Maarten en St. Lucas
(dit om verwarring te voorkomen).

BESTUREN

Bij de toekenning van de naam zal door de bisschop
gekeken worden naar de verscheidenheid aan patroon-
heiligen in het hele aartsbisdom (waar steeds minder
parochies (zullen) zijn). Als er al een parochie is met
dezelfde naam als de naam die wordt voor-gedragen, dan
wordt deze daarom niet toegekend. Belangrijk is ook een
naam waarmee we online gemakkelijk te vinden zullen zijn.

Stuur de naam, met onderbouwing/motivatie uiterlijk

1 februari 2024 naar Rosella van den Hoeven,
r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl.

Een commissie, met als voorzitter pastoor Harrold Zemann,
zal uit alle inzendingen uiteindelijk een keus maken, welke
wordt voorgedragen aan het Bisdom. Degene wiens naam
uiteindelijk ook de naam van de gefuseerde parochie zal
worden, ontvangt een toepasselijk prijsje.

Tjeerd Mulder,
bestuurslid communicatie voor beide parochies

Rosella van den Hoeven,
secretaresse pastoraal team

- WOORD VAN DE PASTOOR -
Laten we alyeblieft kerstmis bljven vieren

leder jaar komt Marko, een goede uriend, mijn huis omtouveren
in een prachtige kerstsfeer. Hij doet het graag en heeft er talent
voor. Mooie guirlandes aan de schouwen, een prachtig ver-
sierde kerstboom en overal in de vertrekken van de pastorie
mooie versieringen. Zelfs de trapleuning naar bouven. Hij is er
een hele dag druk mee, met begieling.

Ik vind het altijd een eer wanneer iemand tijd maakt om mijn
huis gegellig te maken. En natuurlijk, het gaat niet alleen om de
buitenkant, maar vooral om de binnenkant geggen we altijd.
Maar een mooi en warm versierd huis maakt ook een pastor
dankbaar en bljj. Maar dan gaan we even naar de realiteit
van de wereld. “Was het maar altijd kerstmis!”, hoor ik mensen
geggen. “De toestand in de wereld geeft geen kerst-
gevoel, laten we het dit jaar maar overslaan”, hoor
ik anderen geggen. “Wij mooie kerstliederen gingen,
terwijl andere mensen liggen te creperen in de kou
vanwege oorlog”.

Ik snap en begrijp dege gevoelens. Toch vind ik dat
we kerstmis moeten blijuen vieren. Alleen al als te-
ken van ons geloof dat we ons niet neerleggen bij
oorlog en duisternis. Juist dat wil God laten weten

met kerst: “Mijn eigen Zoon wordt geboren met kerstmis, hij
die de wereld gal veranderen, hij die urede gal gaaien in de har-
ten van de mensen”.

Hoewel het niet om de buitenkant gaal gouden we eigenlijk
iedere huiskamer in kerstsfeer willen brengen, ook huiskamers
in Oekraine en het Midden-Oosten. Helaas, dat kan niet, de
afstand is te groot. Maar we kunnen wel de harten van men-
sen dichtbij in kerstsfeer brengen, met net go veel begieling als
Marko dat doet. Binnenkort gaat het weer gebeuren, het ver-
sieren van de pastorie. Ik gie er naar uit. Maar ik weet dat het
niet in de eerste plaats gaat om de buitenkant. Knielend bij de
kribbe mogen we ons opnieuw verwonderen over het kind
dat geboren is. God wil opnieuw afdalen naar dege
gebroken en gewonde wereld als een kwetsbaar
mensenkind. Omdat hij Zijn Schepping liefheeft en
toekomst wil, voor alle mensen. Omdat hij ons in-
tens liefheeft. Laten we daarom alsjeblieft kerstmis
blijuen vieren. Een galig en gegegend kerstfeest!

Uw pastoor
Harrold Zemann


mailto:r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

BESTUREN

Financien en de fusie

Met de gesprekken over de fusie komen ook de werklijsten
van welke taken moeten worden geregeld om de fusie soe-
pel te laten verlopen. Voor financién is de belangrijkste taak
om dagelijks de inkomsten en uitgaven goed te registreren.
Daardoor weten we, met elkaar, hoe elke locatie en de beide
parochies ervoor staan. Deze taak loopt door, voor, tijdens
en na de fusie. Belangrijk is dat voor de fusie er een nieuw
financiéle administratie is ingericht voor de nieuwe paro-
chie.

De 2e taak volgt uit de dagelijkse registraties, nl. de verant-
woording naar U als parochiaan en naar het bisdom van
de ontvangen en uitgegeven euro’s. Als parochies zijn we
U dankbaar voor uw bijdrage, waarmee we de gebouwen
kunnen onderhouden en gebruiken, maar ook de pastores
kunnen betalen. Het opstellen, verschillen uitzoeken en con-
troleren duurt ongeveer 3 8 4 maanden. Dit betekent dat de
eerste maanden na de fusie de mensen van financiéle admi-
nistratie hard aan het werk zijn om de verantwoording van
hetvoorgaande jaar op te stellen. Ook daarom moet de finan-
ciéle administratie ingericht zijn bij de fusie.

De 3e taakis de begroting. Hiermee kijken de locatieraden en
parochiebesturen of de te verwachten inkomsten voldoende
zijn om de gebouwen te onderhouden en te gebruiken en
om de salarissen te betalen. Hiermee zorgen ze dat ook de
komende jaren het gebruik van de kerkgebouwen kan door-
gaan. Het opstellen en afstemmen van de begroting duurt
ca. 3 4 4 maanden. Voor de nieuwe parochie zal een nieuwe
begroting moeten worden gemaakt. Uiteraard kunnen we

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Mijn eerste parochie

Het is bijna 30 jaar geleden dat ik mijn eerste voetsporen in
het pastoraat mocht zetten. Het werd Oldenzaal, een stad
met toen vijf katholieke parochies. Samen met een collega-
priester werkte ik op één van die vijf parochies. Ondenkbaar
voor de tijd van nu. Vandaag de dag werkt een klein team
van pastores op 15 oorspronkelijke parochies. Van Harder-
wijk via de Utrechtse Heuvelrug naar Zeist.

leder weekend op pelgrimstocht...

leder weekend ga ik voor in drie kerken. “Jullie racen wat
rond in de parochie, van hot naar haar” hoor ik mensen zeg-
gen. lk race niet, ik houd me keurig aan de snelheid. Ik noem
het bezoek aan iedere geloofsgemeenschap een pelgrims-
tocht. Ik kom wat brengen, maar ik mag ook ontvangen,
en overal vind ik hartelijke mensen in onze St. Lucas- en St.
Maartenparochie.

Tijden veranderen maar de Blijde Boodschap blijft...

Tijden veranderen, situaties veranderen, de kerk van nu staat
voor andere uitdagingen dan 50 jaar geleden. Maar de Blij-
de Boodschap is dezelfde gebleven. De kunst is om deze te
vertalen naar de tijd van nu. Daarom blijven we verkondigen
en vieren, blijven we sacramenten bedienen als momenten
van bemoediging en ontmoeting met Christus. Maar we pro-
beren ook nieuwe en vernieuwende initiatieven zoals de ge-
zinszondagen. Gezinnen samenbrengen vanuit alle hoeken

-
daarbij gebruik maken wp @B
van de gegevens uit eerdere
jaren. Na de fusie is er nog maar 1 begroting i.p.v. de
huidige 2. Daarnaast zijn er nog overeenkomsten die
moeten worden overgezet naar de nieuwe parochie.
De belangrijkste zijn: gas, water en elektra, verzeke-
ringen, arbeidscontracten, huur- en pachtcontracten
en salarisbetalingen. Deze overeenkomsten moeten
tijdig worden samengevoegd en overgezet, zodat na
de fusie alles “gewoon” doorgaat. Vanuit financién is
er overzicht op de overeenkomsten; formeel zijn de
vice-voorzitter en secretaris de vertegenwoordigers
van de parochie en moeten zij de nieuwe overeen-
komsten aangaan. Dit betekent dat in de loop van
volgend jaar al een voorlopig fusie-bestuur moet zijn,
dat de nieuwe overeenkomsten voor de fusie-paro-
chie kan aangaan.

Zoals u ziet komt er nogal wat af op de vrijwilligers die
de financién doen; terwijl de dagelijkse verwerking
van inkomsten, facturen en uitgaven doorgaat.

Alle penningmeesters, en met hen vele vrijwilligers,
zullen het komende jaar extra tijd nodig hebben met
de voorbereiding van de nieuwe parochie.

Laten we hen danken en daar waar mogelijk is samen
werken aan de aanpassingen voor de nieuwe parochie.

De penningmeesters van St. Maarten en St. Lucas

van de parochie om samen te
vieren, catechese te ontvangen
en samen te eten.

Actie

Lokale gemeenschappen heel belangrijk...
Tegelijkertijd blijven de lokale gemeenschappen uiter-
mate belangrijk, hoewel we niet alles meer kunnen
aanbieden op alle plekken. Christus present stellen
doe je op de plek waar je woont en leeft. Ik zie vele
toegewijde mensen dag in dag uit klaar staan voor de
geloofsgemeenschap. Soms in de liturgie, maar ook
buiten de kerk in het zorg hebben voor elkaar, soms
ook achter de schermen. Heel veel waardering voor
jullie allemaal!

We blijven ramen openzetten...

Ik wil ook dit jaar een beroep doen op uw financié-
le steun omdat we het pastorale werk ook in de toe-
komst willen blijven doen. En ik zal u zeggen: ik geloof
oprecht in de kerk van morgen! Misschien anders dan
we altijd gewend waren, maar mijn lijfspreuk heeft
me altijd geholpen: “Als er een deur sluit, zet God een
raam open”. Ik hoop dat we samen, op welke manier
dan ook, nog vele ramen kunnen openen in onze gro-
te parochies. Het ga u allen bijzonder goed.

Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Kerkbalans



De kerststal bestaat 800 jaar

Geen Kerstmis zonder kribbe. In menig huiskamer,
kerk en zelfs in bedrijven of langs de openbare weg
wordt in december een kerststal opgezet. Er zijn ook
heel wat plaatsen met een levende kerstgroep. Dit jaar
is het 800 jaar geleden dat de kerststal zoals wij die nu
kennen werd geintroduceerd.

De kerstgroep met Maria, Jozef en het Jezuskind, met
de herders en de os en de ezel hebben we te danken aan
de H. Franciscus van Assisi. Voor 1223 werd er hooguit
een kribbe met een beeld van het kindje Jezus geplaatst.
Precies 800 jaar geleden kreeg Franciscus van paus
Honorius Il toestemming om het kersttafereel met
levende personen voor te stellen. In het bos bij Greccio
in Itali€ bouwde hij een stalletje.

Op Kerstavond werd voor dat stalletje de Heilige Mis
opgedragen, waarbij het idee was dat het Goddelijk
Kind zelf onder de gedaante van brood en wijn aanwezig
zou zijn. De legende vertelt: “Toen Franciscus het
Evangelie zong en gekomen was bij de woorden *
en legde hem neder in de kribbe..,” knielde hij neer om
het geheim van de menswording te overwegen en zie in
zijn armen kwam een kindje, omstraald van schitterend
licht.”

De door hem opgerichte orde van minderbroeders
(franciscanen) heeft de volksdevotiec rondom het
stalletjie van Bethlehem in de eeuwen daarna
wereldwijd verspreid. Er bestaan zelfs verenigingen
van mensen die kerstgroepen sparen. Dit najaar is bij
uitgeverij Adveniat ook een boek verschenen over 800
jaar kerststal: ‘De Kerstgroep Grenzeloos Mooi’.

(Uit PBS)

Lezing ‘Glas’ door Koos Egtberts

Donderdagmiddag 25 januari van 14.00-16.00 uur in de Kom (inloop vanaf 13.45 uur)
St. Jozefkerk te Leusden, Hamersveldseweg 51.

Aanmelding via het secretariaat: 033-4941261 of leusden@stlucas.nu

Kosten: € 2,00 t.b.v. gebruik de Kom en Koffie/thee, ter plaatse contant voldoen

Koos Egtberts, één van onze parochianen, echtgenoot van Mieke Egtberts,

is al jaren gefascineerd door glas. Zijn hobby is een uit de hand gelopen professionele
vrijetijdsbesteding geworden. Hij noemt zich autodidact op het gebied van glas.

‘Glas in al haar facetten’. Cultureel, maatschappelijk, historisch en technisch.
Verzamelaar van modern en oud glas, voornamelijk in de kleur blauw.

Hij is lid van verschillende verenigingen op het gebied van glas en zit in verschillende
besturen zowel in binnen- als buitenland.

Binnen onze Lucasparochie zijn er kerken met interessante ‘glas in lood ramen’.
Eigenlijk zou hij wel een ‘tour” willen maken langs deze kerken.

Door het jaar heen geeft hij verschillende lezingen: over Glas in het algemeen,

Floraal glas, glazen kerstversiering, 400 jaar Boheemse glaskunst, gebrandschilderd glas,
glas-in-lood en glazen kralen.

Voor deze avond hebben wij hem gevraagd voor onze parochie te willen ‘preken’.

Het belooft een boeiende avond te worden zodat we met andere ogen gaan kijken
naar glas om ons heen. U bent van harte uitgenodigd!

Pastoraatsgroep Leusden, Diana Mol
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Datum Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten
Vaste vieringen Elke do. 9.30 u. 3e wo v.d. maand 4e wo v.d. maand 2e wo v.d. maand
8 Rozenkransgebed 9.30 u. EV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
19.00 EV.
za. 16 dec. J. Rutgers
11 Jes. 61,1-2a.10-11; Erme s
12: 1 Tess. 5,16-24;
zo. 17 dec. ev: JOh 1,6-81 9-28 11.00 EV. 9.15 EV. 10.00 GV.
3e zondag H. Zemann J. Rutgers PGV
vd advent Ruach Cantores Scola
0. 24 dec
16.00
Kerstavond
0 G 17.00 GZV.
17.00 PGV
1 Kerstavond
0. 24 dec. 19.00 EV. 19.00 WCV. 19.00 GZV.
19.00 AV.
19.00 J. Rutgers PGV R. Bouwman PGV
Kerstavond | |1 J?S' 9,1-3.5-6; Ruach Scola de Toverbal
12: Titus. 2,11-14;
z0. 24 dec. ev: Lc. 2/-]_14 21.00 EV. 21.00 WCV.
21.00 . Rutgers N. Morpey
Kerstavond B Cantabile
0. 24 dec. 23.00 WCV.
23.00 B. Piepers
Kerstavond Generations
ma. 25 dec. 11 Jes. 52,7-10.; . 11.00 EV. 10.00 GV. 1 1.0Q WCV. 9.15 WCV.
Kerstmis 12: Hebr. 1,1-6; ev: Joh. H. Zemann PGV B. Piepers R. Bouwman
1,1-18 of 1,1-5.9-14 Ruach Pastor Bonus Samenzang
di. 26 dec. | 11:Hand. 6,8-10; 7,54- } o E\r/s
2e Kerstdag | 60; ev: Mt. 10,17-22 ‘"8
Cantores
I1: Gen. 15,1-6;21,
za. 30 dec. 1-3;
12: Hebr. 11,8.11-
12.17-19; 11.00 EV. DG 10.00 GV. 10.00 GV.
z0.31dec. | ev: Luc. 2,22-40 of H. Zemann s PGV PGV
22.39-40 Cantores Scola Samenzang
ma. 1 jan. I11: Num. 6,22-27; 11.00 EV.
Maria, moeder | 12: Gal. 4,4-7; J.Rutgers
van God ev: Luc. 2,16-21 Cantores
za. 6 jan 19.00 GV.
B 11: Jes. 60,1-6; PGV
- 12: Ef. 3,2-3a.5-6; 9.15 WCV oy
20-7Ja0 | ev: Mt. 2,1-12 9.15 EV. 11.00 GV. ' ' podel
Openbaring J. Rutgers PGV R. Bouwman PGV
des Heren - Ruts Cantores Cantabile
za. 13jan. | [1: 1 Sam. 3,3b-
10.19; 12: 1 Kor.
6,13c-15a.17-20; ev:
o 1aian. | Joh 13542 9.15 EV. 9.15 WCV. 10.00 OV. ;11’3%?]&5:6
- 1jan. ! Mgr. T. Hoogenboom R. Bouwman PGV .
Samenzang
19.00 EV.
za. 20 jan. J. Rutgers
I1: Jona 3,1-5.10; Gantabile
12: 1 Kor. 7,29-31; 9.15 EV. 10.00 GV.
ev: Mc. 1,14-20 . : : :
z0. 21 jan. H. Zemann }1R?J? E\r/s PGV
Generations R Contagio
za.27 jan 19.00 GV. 19.00 EV.
I1: Deut. 18,15-20; PGV H. Zemann
12: 1 Kor. 7,32-35; 9.15 EV.
z0. 28 jan. ev: Mc. 1,21-28 915 EV. H. Zemann DD &
J. Rutgers PGV
Pastor Bonus
za. 3 feb. 11: Job 7,1-4.6-7;
12: 1 Kor. 9,16-19.
22-23; 9.15 EV. 9.15 WCV.
70. 4 feb. ev: Mc. 1,29-39 915 EV. (UIERY J. Rutgers N. Morpey
H. Zemann N. Morpey
Cantores Samenzang

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering

PGV=Parochianen gaan voor GZV=Gezinsviering

KWD=Kinderwoorddienst
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R. Bouwman

Kevelaerkoor

St. Caeciliakoor

Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen
Vaste 1e wo v.d. maand 1e wo v.d. maand Elke dinsdag
vieringen 9.30 u. WCV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
19.00 GV.
za. 16 dec PGV
Odulfkoor
zo0. 17 dec. 11.00 EV. 11.00 WCV. 9.15 WCV. 10.00 GV.
3e zondag J. Rutgers N. Morpey N. Morpey PGV
vd advent Cantores Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
z0. 24 dec 16.00
16.00 Kinderkerstviering
Kerstavond PGV
z0. 24 dec.
17.00
Kerstavond
z0. 24 dec. 19.00 WCV. 19.00 Samenkomst
19.00 N. Morpey Gezin Kerstverhaal PGV
Kerstavond Pauluskoor de Vlindertjes
70. 24 dec. 21.00 WCV. 21.00 WCV. 21.00 GV.
21.00 B. Piepers R. Bouwman PGV
Kerstavond St. Catharinakoor Vivente Odulfkoor
z0. 24 dec. 23.00 EV.
23.00 J. Rutgers
Kerstavond St. Caeciliakoor
ma. 25 dec 11.00 WCV. 10.00 GV. 9.15 EV. 10.00 GV.
Ker.stmis . R. Bouwman PGV H. Zemann PGV
St. Catharinakoor Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
di. 26 dec.
| 2e Kerstdag
19.00 EV.
za. 30 dec. J. Rutgers
Odulfkoor
11.00 GV. 11.00 EV. 10.00 Samenkomst LD (8%
zo. 31 dec. PGV J. Rutgers PGV J. Rutgers
St. Catharinakoor -Ruig St. Caeciliakoor
ma. 1 jan.
Maria, moeder
van God
19.00 WCV. 19.00 EV.
za. 6 jan R. Bouwman J. Rutgers
Sjofar Amersfoort Odulfkoor
0.7 jan. 10.00 GV. 10.00 GV. 10.00 GV.
Openbaring PGV PGV PGV
des Heren Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
19.00 EV
za. 13 jan. H. Zemann
Pauluskoor
9.15 WCV. 11.00 OV. 11.00 GZV.
zo. 14 jan. N. Morpey N. Morpey H. Zemann
St. Catharinakoor Vivente St. Caeciliakoor
19.00 GV.
za. 20 jan. PGV
Odulfkoor
9.15 WCV. 9.15 EV. 11.00 WCV. 10.00 GV.
z0. 21 jan. B. Piepers ) ‘Rut e; B. Piepers PGV
Cantores - Rutgers de Vlindertjes St. Caeciliakoor
za. 27 jan.
9.15 GV. 10.00 OV. 11.00 EV. 10.00 GV.
z0. 28 jan. PGV PGV H. Zemann PGV
St. Catharinakoor Viering in De Eshof St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
19.00 EV. 19.00 WCV.
za. 3 feb. H. Zemann R. Bouwman
Extern koor Odulfkoor
10.00 Samenkomst 11.00 EV.
z0. 4 feb. Sl PGV J. Rutgers

OV=0Oecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering
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Week van gebed 2024
in teken van grote gebod

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en
met 28 januari 2024.

Binnen de Lucasparochie zullen de verschillende
locaties hierbij aansluiten.

Centraal in deze week is het verhaal van de
barmhartige Samaritaan. Het grote gebod dat Jezus
geeft: Heb God lief, en de naaste als jezelf wordt aan
de hand van dit Bijbelverhaal uitgewerkt.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor
eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina
Faso. Broeders en zusters van het katholieke
aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken
en oecumenische organisaties, werkten samen om
christenen wereldwijd te helpen een week lang

in eenheid te bidden. In Nederland zorgen Missie
Nederland, de Raad van Kerken in Nederland en
Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling
en uitgave van het materiaal.

Meer informatie en materialen:
www.weekvangebed.nl

Volgens een traditie die teruggaat tot de
middeleeuwen wordt in de katholieke Kerk
elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. Het

is een jaar om extra aandacht aan je geloof
besteden, om te pelgrimereh en om een
nieuwe start te maken. Paus Franciscus heeft S
al aangekondigd dat erin 2025 weer een Helllg
Jaar wordt gehouden. - -

Maar daar gaat 2024 aan vooraf Als.
voorbereiding op het Heilig Jaar wordt dat

~een jaar van gebed. Het is goed om ons

komend jaar al biddend voor te bereiden op
dat bijzondere moment waarop de paus in

Rome de heilige deuren weer zal openen en
- ons uitnodigt om als ‘Pelgrims van de hoop’

op bedevaart te gaan In de loop van 2024 zal
op diverse manieren aandacht voor het gebed
worden gevraagd.

De gezamenlijke Nederlandse blsdommen
organiseren in de meivakantie van 2025 een
Nationale Bedevaart naar Rome. Noteer de
datum vast: de week van 26 april t/m 3 mei
2025

‘Meer informatie volgt op www.rome2025.nl.

Kerst is een tijd van bespiegeling, een kans om iets nieuws te beginnen.
Het is een diepe ervaring dat God aan het licht is gekomen _ ,

en ons bestaan heeft gedeeld.

Wij wensen u en uw geliefden een Zalig Kersfeest

en Gods zegen voor het nieuwe Jaar.

Het Parochiebestuur, pastoraal team
en de redactie van de Lucasbrief.

o
« < =
*& \ e
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http://www.weekvangebed.nl
http://www.rome2025.nl

Interview Fred Kok

Zondag 19 november was de afscheidsviering van Fred
Kok. Er komt dan een einde aan zijn werkzaamheden in
de St. Lucas- en St. Maartensparochie. Een nieuwe tijd
met nieuwe uitdagingen staan hem dan te wachten.
Vanwege het afscheid heeft Paulien Flinkerbusch uit
Leusden van de locatie van St. Jozef, aan de redactie
van de Lucasbrief gevraagd om Fred te interviewen.
Bijzonder is, dat Paulien ook in de sollicitatiecommissie
zat die Fred heeft aangenomen en nu in de commissie
zit die het afscheid van Fred voorbereidt.

Foto Simone de Vette

Hoe waren je eerste jaren van je leven?

In 1958 ben ik geboren, als zevende van acht kinderen,
in een gezin waar de gelovige opvoeding ambivalent
was. Moeder was zeer vroom gelovig, vader was wat
losser in het geloof. Vaak bracht mijn vader ons naar
de kerk, ging zelf koffiedrinken bij kennissen en haalde
ons weer op als de viering was afgelopen. Wij kinderen
moesten ook tijdens de maaltijd op zondagmiddag de
preek vertellen, wist je het niet dan kon je opnieuw
naar de kerk, naar de avondmis in een andere parochie.
Later gingen mijn broers liever voetballen en ik, kleine
Fred, moest naar de kerk en aan mijn broers vertellen
waar de preek over ging.

Het Vaticaans Concilie was voor mijn moeder het
moment waarin zij afhaakte van de kerk, niet van
het geloof. Ook herinner ik mij nog de televisie-
uitzendingen rond het Vaticaans Concilie. Paus
worden leek mij wel wat. Ik was toen een jaar of zes.
Ons gezin ging steeds minder naar de kerk. Toen ik
12 jaar was en het H. Vormsel aan de orde kwam,
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heb ik ervanaf gezien. Wij gingen bijna nooit meer
naar de kerk, “waarom zou ik mij dan laten vormen’”?
Na de lagere school ben ik naar de MAVO gegaan, bij
de fraters van Tilburg. Na de MAVO stond de MEAO op
het programma, ook deze school werd geleid door de
fraters. Vervolgens heb ik gewerkt als boekhouder.
Ik heb daarom ook nog een avondschool gevolgd om
het praktijkdiploma boekhouden te halen. Na driemaal
opgaan voor het examen had ik het papiertje eindelijk
bemachtigd. Maar... ik zag mij dit werk niet doen
tot aan mijn pensioen! Na drie jaar ben ik gestopt als
boekhouder.

Hoe kwam je ertoe om theologie te gaan studeren en
hoe is je studie tot pastoraal werker verlopen?

Inmiddels was het 1979 en er ontstond een aantal
contacten die mij een andere richting opstuurden.
Binnen mijn werk als boekhouder had ik een aantal
collega’s, weliswaar protestant, die elke week de preek
van de zondag bespraken, dit onderwerp interesseerde
mij wel. Mijn oma, de moeder van mijn moeder, was
een vrouw die met de veranderingen na het Vaticaans
Concilie was meegegaan. Een moderne katholiek.
Toen zij weduwe was geworden, haalde ik haar op om
‘s zondags bij ons thuis te komen eten. En tijdens onze
autoritten hadden wij gesprekken over het geloof. “Ga
toch ook eens naar de kerk”, zei zij herhaaldelijk. Dat
heb ik gedaan enik ontmoette er oude bekendenvande
lagere school en met hen ging ik naar de jongerensoos
van de parochie. Ik ging op het jongerenkoor en
later werd ik ook lid van de parochievergadering.

Vrienden van mij gingen studeren, en zij spoorden mij
aan om dat ook te doen. Ik besloot Theologie te gaan
studeren. Ik wist veel te weinig van wat er in de kerk
gebeurde. Omdat ik te weinig vooropleiding had om
een academische studie te kunnen volgen, koos ik voor
de HBO Theologie. De fraters hielpen mij om het toe-
latingsexamen te kunnen halen. lk had mijn baan
opgezegd en gespaard om te kunnen studeren. Het was
een sprong in het diepe. Maar mijn ouders waren trots!
Ik volgde op de HBOP van de KTHU colleges. De
studentenvereniging organiseerde daarnaast ook
studiedagen. Een van die dagen ging over kerk en
homoseksualiteit. Hier hoorde ik verhalen die over
mijzelf leken te gaan. Kort daarna ontmoette ik mijn
partner Jan.

In het tweede jaar van mijn opleiding werd de P van de
HBOPveranderdvan Pastoraatin Priesterschap en werd
deze HBO omgezet in een priesteropleiding. Daarvoor
moest je ookintern enje ging dan niet voor de opleiding
voor pastoraal werker maar voor priester en dit wilde
ik allemaal niet. Dus moest ik van de opleiding af.
Ook nu had ik weer extra tijd nodig om alsnog een
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academische opleiding te volgen. Na een colloquium
doctum (vervangend staatsexamen), ben ik toegelaten
tot de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht
(Later de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht)
en de Rijks Universiteit. Tijdens de studie kon je kiezen
uit een drietal beroepsuitgangen: Onderwijs, Pastoraat
en Diaconie. Na een diaconale stage bleek tijdens het
pastorale jaar mijn voorkeur te liggen bij het pastoraat.
Tijdens de opleiding had ik met een medestudente
plannen gemaakt om samen de missieinte gaannaonze
studie. Dat heeft zij gedaan, ik kreeg een benoeming in
Utrecht in drie parochies van Utrecht Oost. Al ging ik
niet met haar mee, toch ben ik regelmatig naar haar toe
gegaan in Brazilié, ik woonde dan zo’n drie maanden in
een nonnenklooster.

Hoe was het werken in het Pastoraat?

In 1998 werd ik benoemd in de parochies Achterveld-
Leusden, tezamen 8000 gelovigen. Mijn aandachtsveld
was met name diaconie en natuurlijk de activiteiten
rond het basispastoraat, doop, huwelijk, vormsel,
uitvaart. Ik werkte zelf graag in het basispastoraat
maar het was tegelijkertijd belangrijk om naar de
toekomst te kijken. Het kerkelijk werk veranderde,
de secularisatie werd voelbaar. Minder kerkelijk
werkers, terugloop in kerkbezoek, minder financién.
Dat betekende dat pastores de vrijwilligers
begonnen te scholen om kerkenwerk te doen.
Rond 2000 kwamen de eerste berichten over
schaalvergroting, in 2006 ontstond de samenwerking
tussen de parochies van het samenwerkingsverband
Veluwe-Vallei. Daar kwam in 2013 Hoevelaken bij
en in 2014 sloot Harderwijk zich aan bij deze grote
St. Lucasparochie. In 2015 werd het pastorale team
benoemd voor twee parochies, St. Maarten en St.
Lucas. Inmiddels is er sprake van fusie met St. Maarten
per 2025.

Je hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. En toch ga je stoppen. Waarom heb je gekozen
om eerder te stoppen?

Hier zijn verschillende redenen voor. Het perso-
neelsbeleid van hetbisdom maakt het werkals pastoraal
werker niet aantrekkelijk. De plannen om in 2027 te
stoppen met de communievieringen, het schrappen
van de kring van pastoraal werkers, en zo zijn er nog
wel meer zaken, waardoor je je niet erkend voelt. Door
de schaalvergroting wordt het basispastoraat een
steeds kleiner onderdeel van het werk. Het voelt alsof
ik vrijwilligers aan het opleiden ben om “mijn” werk
te doen. Als pastor word je door de parochianen erg
gewaardeerd. Maar door de grootte van de parochie
ben je veel minder locatie gebonden, je opereert
meer op afstand van de gewone parochiaan. De
pastoraatsgroepen hebben de rol van nabijheid over
(moeten) nemen. Ook staan er grote veranderingen op
stapel voor de parochies en de locaties.
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De herder/pastor wordt op verschillende manieren
verbeeld: de herder voor de kudde uit, of hij staat
ertussenin, of je bent een herder die achter aan loopt
en de kudde bijstuurt. Het liefst sta ik midden in de
kudde. En soms, als het nodig is stuur ik een beetje bij.
Het klinkt wat tegenstrijdig: hoe ik in het pastoraat
sta, de persoonlijke band met de mensen, wat ik
het liefst doe, en nu binnen de schaalvergroting
werk ik meer op afstand. Twee haaks op elkaar
staande takken van het werk in het pastoraat.
Ik voel mij wat “aan het eind van mijn latijn”. In
mijn omgeving zijn een paar mensen vlak na hun
pensionering overleden. Dat zet je aan het denken. Je
weet natuurlijk nooit hoe lang je nog mag leven, maar
ik heb nu de gelegenheid om te stoppen met werken
en te gaan genieten van hopelijk nog vele mooie jaren.

Wat ga je missen?

Als pastoraal werker begeleid ik mensen in hun
gelovige zoektocht. |k ontvang veel vertrouwen
van de mensen om dit te kunnen doen. Ik voel mij
rijk om zo met mensen op weg te mogen gaan. De
voorbereidingen op de sacramenten geeft zoveel
diepgang, voor de mensen die erom vragen, maar zeker
ook voor mijzelf. Ook het voorgaan in de liturgie vind ik
heel fijn. Zeker als je bemerkt dat gebed, lezingen en
muziek éen geheel vormen. Het inspireert mij enorm.
Kortom, ik ga het missen: de mensen, de huisbezoeken,
met talloze gesprekjes en contacten. Het voorgaan in
de liturgie, ik besef dat ik weer “gewoon kerkganger”
word.

Inmiddels heb je van alle locaties afscheid genomen.
Hoe was dat, elke zondag in een andere locatie?

Het was raar: je komt in een vertrouwde omgeving,
maar je weet: je bent er ook voor het laatst, en je
komt er daarna “nooit” meer. Het waren bijzondere
vieringen. |k werd er verlegen van, zoveel mooie
woorden werden er gezegd of men zong ze mij toe.
Om op deze manier afscheid te nemen vond ik fijn.
Er was tijd en rust voor echt contact. Ik ben er heel
blij mee om het op deze manier te kunnen doen.



Wij besteden in ons gesprek ook nog even aandacht
aan de Bedevaarten. Dat is wel een wezenlijk
onderdeel van jou.

Met de parochie heb ik veel meerdaagse
bedevaartreizen mogen maken. Het begon met
Lourdes en Kevelaer, maar we zijn ook naar Israél,
Turkije, Spanje, Italié, Griekenland en Portugal geweest,
en natuurlijk ook de dag-bedevaarten, in november
nog naar mijn geboortestad. De bedevaarten zijn
een combinatie van religieuze beleving en een
leuk uitstapje. Dit blijf ik doen onder de vlag van
de parochie. Voor volgend najaar staat “lerland, in
het voetspoor van Sint Patrick” op het programma.
Ik heb ook een aantal persoonlijke bedevaarten
gemaakt. Toen ik 25 jaar pastoraal werker was ging
mijn tocht naar Santiago de Compostella, dit voorjaar
was ik 25 jaar in de Lucasparochie en mocht ik te voet
naar Rome gaan.

Uit ervaring weet ik dat je nou niet direct je tijd
moet vullen met van alles en nog wat, zo gauw
je met pensioen gaat. Hoe zit dat bij jou? Heb je
toekomstplannen?

In het komende half jaar ben ik niet beschikbaar
voor de parochie. Zo wil ik afstand nemen van al mijn
werkzaamheden in de parochie. Langzamerhand komt
dan wel het inzicht wat ik in de parochie nog wil doen
en waar ik nuttig kan zijn. Ik heb een heleboel hobby’s
waar ik nu hopelijk tijd voor heb en krijg. Zoals voor
mijn collectie religieuze boeken en beelden, mijn “klein
Catharijneconvent”. Ik heb nu tijd om te restaureren
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en in kaart brengen wat er allemaal staat en hangt.
Verder natuurlijk mijn sport, ik zwem, fitness en wandel
een paar uur per week. En ik wil graag nog eens terug
naar Brazilié, onze vrienden daar bezoeken.

Els Schrijver
Redactie

ONTMOETEN

Een mooi resultaat

o2 de Lucasdag

Van de commissie Lucasdag heeft u al
in de vorige editie kunnen lezen over de
fantastische feestdag, die we in het kader

hebben kunnen vieren.

Omdat er zoveel parochianen deze dag
hebben willen meevieren, werd er met de
collecte voor de Voedselbank een mooi
bedrag opgehaald.

U gaf totaal een bedrag
van € 1.199,25

van het 12 ' jaar bestaan van onze parochie
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1erend

De eerste opzet is in volle gang voor onze pelgrimsreis
voor volgend jaar naar lerland. Ierland is wereldwijd
bekend voor Saint Patrick’s Day en de sfeervolle
Hoofdstad ‘Dublin’. Dit prachtige land heeft zoveel
te bieden, de ruige kusten met de ongerepte natuur,
mystieke plaatsen, ruines, kastelen, kloosters en de
ongeévenaarde lerse muziek. Onze reis zal uitgezet
worden in de voetsporen van Saint Patrick.

Als u geinteresseerd bent om met ons mee te willen
noteer de datum dan alvast in uw agenda. Wij gaan
deze 10- of 11-daagse reis maken vanaf de tweede week

Wﬁdf TO__nze_ elg ._

van september 2024. Alle details volgen later, hou de
nieuwsbrieven of website in de gaten. Voorafgaande
aan de reis houden wij ook altijd een informatieavond
samen met de reisorganisatie.

Voor nu wens ik u al het goede toe, fijne en liefdevolle
Feestdagen gewenst.

Namens Fred Kok en Mirjam Schouten,
Willie van Kooij

006-21410286
willievankooij@gmail.com

- Kerstconcert Achterveld

Op zaterdagavond 16 december is het inmiddels
bijna traditionele kerstconcert in de St. Jozefkerk van
Achterveld. Vanaf 19.00u is de aanloop en kunt u de
muziekvereniging Door Wilskracht Sterk horen in-
blazen en in de stemming komen met accordeonmuziek.
Om 19.30 uur begint het concert waaraan ook
de koren de Vlindertjes, Vivente, St. Caecilia, de
zangeressen Tania en Natalie en de talentenband
van DWS meewerken. Het thema is verbinding.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van gliihwein aangeboden door
de WALO (https://stichtingwalo.nl). Dit al in de
aanloop naar de kerstmarkt op zondag vanaf 10.15
uur (na de viering) ook in en rond de St.Jozefkerk.
Entree is gratis met een vrijwillige bijdrage!

Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door
lokale sponsoren en het Fonds Samenlevings-
initiatieven van de gemeente Leusden. Welkom!
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Pope Francis@Pontifex 12 november 2023

Every human being, of any people or
religion, every human being is sacred,

is precious in the eyes of God and has
the right to live in peace. Let us not lose
hope: let us pray and work tirelessly so
that a sense of humanity may prevail over

hardness of heart.
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ONTMOETEN

39¢€ Festival of Lessons and Carols
in Grote Kerk, Harderwijk

Op vrijdag 22 december om 21.00 uur vindt voor de
39e keer A Festival of Lessons and Carols plaats in
de Grote Kerk van Harderwijk. Kleinkoor Caprice wordt
tijdens deze traditionele kerstviering begeleid door le-
den van het Harderwijks Strijkorkest onder leiding van
Roelof Klaassen. De algehele leiding van de avond is
in handen van dirigent Hans Noijens.

A Festival of Lessons and Carols is inmiddels een tra-
ditie geworden: ieder jaar sinds 1983 luidt Kleinkoor
Caprice de kerstdagen in met een avond vol herkenba-
re en verrassende kerstliederen, trompetten en violen,
warmte en saamhorigheid. Kortom: het ultieme kerst-
gevoel. Dit jaar staan, naast een aantal kerstklassie-
kers, onder meer composities van Palestrina, Vivaldi,
Rutter en Bach op het programma. De lezingen worden
verzorgd door Jacob Hettinga.

Kleinkoor Caprice is een amateur kamerkoor dat streeft
naar een hoog zangniveau. Het koor geniet goede be-
kendheid op de Noordwest-Veluwe en ver daarbuiten.
De 32 leden zijn stuk voor stuk enthousiaste muziek-
liefhebbers, voor wie zingen een vorm van topsport is.
Het repertoire is breed: van a capella koormuziek tot
grote oratoriumwerken en van renaissancemuziek tot
hedendaagse composities.
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Kleinkoor Caprice heeft momenteel vacatures voor een
tenor en twee lage bassen.

De toegang tot A Festival of Lessons and Carols op
vrijdag 22 december a.s. is zoals ieder jaar gratis. Na
afloop van het concert wordt bij de uitgang een collecte
gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Programmaboekjes a € 2,50 zijn verkrijgbaar bij de in-
gang van de kerk. De kerk gaat om 20.15 uur open.

U bent allen van harte welkom!

Meer informatie via www.kleinkoorcaprice.nl.

Kerk in Putten open op
Tweede Kerstdag

DitjaarzaldeRooms-Katholieke kerk H. Maria Zuivering,
aan de Brinkstraat 87 op 26 december 2023, Tweede
Kerstdag, open zijn van 14.00 uur tot 16.30 uur. U kunt
dan de Kerststallen bewonderen die daar staan opgesteld
Want naast de grote kerststal (niet met levende dieren)
zullen er nog andere kerststallen te zien zijn.

L™ Inde kerk en kapel kunnen ook
kaarsjes worden aangestoken
en kan men elkaar ontmoeten
onder het genot van koffie,
thee of warme chocolademelk.
ledereen is uitgenodigd (dus
niet alleen parochianen), dus
zegt het voort! Het kan even
een leuk uitstapje zijn op die
dag, ook voor de kinderen!
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KIDS/JONGEREN

WJD@Home op Ameland

Ooit begonnen als het thuisprogramma voor
jongerendie niet naarde Wereldjongerendagen
in Panama konden gaan, is het nu een mooie
jaarlijkse traditie geworden om in het laatste
weekend van januari — in 2024 dus van vrijdag
26 t/m zondag 28 januari — af te reizen naar
Ameland voor de WJD@Home.

Jongerenwerker Sarah Mijhad: “De naam Kklopt
niet meer helemaal met hoe het begonnen
is, maar verwacht een flinke reis per bus en
boot naar Ameland, catecheses, workshops,
ontspanning, spelletjes, de H. Mis vieren en
veel zingen. Er is tijd om uit te waaien op
het strand en om oude bekenden te zien
of nieuwe vrienden te maken die net als jij
Katholiek zijn.”

Houd (de socials van) jongaartsbisdom.nl in
de gaten voor meer informatie!




KIDS/JONGEREN

ZINGENDE JEUGD
IS SLIMMER

Op zondag 28 januari a.s. organiseert
de kerkelijke instelling Sint Caecilia van
het Aartsbisdom Utrecht een studie- en
ontmoetingsdag voor kinder-, tiener-
en gezinskoren met als thema
“Samen zingen is beter”

Kinderen zingen graag, veelvuldig en
zonder al te veel schroom. Dit gebeurt
thuis, op school en ook in de kerk. En wat
sport is voor het lichaam, is zingen voor
het brein. Nieuw voor deze dag is dat
tiener- en gezinskoren ook van harte
worden uitgenodigd om deel te nemen.
De stemmen van kinderen, tieners en
ouders zijn van groot belang voor onze
liturgievieringen. Er is immers ook genoeg
geschikt repertoire voor deze leeftijd.

En niet alleen via popzenders op de radio
en de diverse internetzenders, ook in
kerkelijk verband is veel aanbod dat zij
graag zingen en waardoor hun geloof en
muzikale smaak gevormd en verdiept
wordt.

Tijdens deze studiedag zal onder andere
gewerkt worden aan houding, ademhaling,
stemgymnastiek en articulatie bij kinder-
en tiener- en gezinskoren. Ook zullen

er liederen gezongen gaan worden die
specifiek geschikt zijn voor deze koren.
Tevens worden dirigenten uitgenodigd om
deel te nemen aan deze dag. Met hen zal
dan vooraf contact worden opgenomen om
in overleg repertoire in te brengen die deze
dag tevens gebruikt kan worden.

De dag wordt geleid door Simon de Jong,
dirigent van kinderkoor Sing to God uit
Ede en Karel Tijhuis, dirigent van het
kinder- en tienerkoor Ootmarsum. Als het
mogelijk en wenselijk is zullen ook andere
kinderkoor dirigenten gevraagd worden
een bijdrage te leveren.

De studie- en ontmoetingsdag wordt
gehouden in de kloosterkerk Zusters van
Denekamp, adres Gravenallee 30,

7591 PE Denekamp. De dag begint om
10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal
naar schatting duren tot 15.00 uur.

Voor aanmelding en nadere informatie
kunt u terecht bij cursuscoérdinator
Marcus de Haard, Maliebaan 40,

3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318.
E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Zaterdag 16 december 2023
19:30 uur  Kerstconcert St. Jozefkerk, Achterveld
(zie pag. 14)

Vrijdag 22 december 2023
21:00 uur  Festival Lessons and Carols,
Grote kerk Harderwijk (zie pag. 15)

Dinsdag 26 december 2023

14:00 uur — 16:30 uur
Kerk in Putten open op
Tweede Kerstdag (zie pag. 15)

Donderdag 25 januari 2024

14:00 uur — 16:00 uur Lezing
‘Glas’ door Koos Egtberts, De Kom,
Leusden (zie pag. 7)
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Zondag 28 januari 2024

10:30 uur — 15:00 uur
Zingende jeugd is slimmer,
in de kloosterkerk Zusters van
Denekamp, adres Gravenallee 30,
7591 PE Denekamp. (zie hierboven)

26 t/m 28 januari 2024:
WJD@Home Ameland (zie pag. 15)

21 t/m 28 januari 2024:
Week van Gebed
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