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Trefpunt is een uitgave van de 
Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld 

Voor iedereen die zich positief betrokken voelt met ons 
dorp Achterveld en omgeving. 

 
 

Van de redactie 
   

Jaargang 59                        nr. 1                    20 januari-20 februari  2024 

 

De Prins van de Puupenkoppen heeft de klok op rock gezet! Het 

carnavalsbloed begint te stromen! Het begon al met de zeer verrassende 

opening van het carnavalsseizoen met de lichtshow op de kerktoren en de 

bekendmaking van de drieënvijftigste Prins. Aan veel keukentafels en in 

alle vriendengroepen is er al veel voorpret en tikt de klok steeds 

enthousiaster naar rock. De schrijvers en de vertolkers van het lied “De 

klok op Rock” zitten bij de boerenrockers van Normaal. Het is een van de 

favorieten van Prins Dennis en die heeft het voor het zeggen! Het lied is 

de inspiratie voor het motto van Carnaval 2024.  

Door de muziek van Normaal werd niet alleen boerenrock in de eigen taal 

“oerend hard” populair in onze streek. Het maakte ontegenzeggelijk ook 

het zelfbewustzijn wakker op het platteland. In de muziek komt identiteit, 

trots op het platteland (en de bijbehorende cultuur) maar ook een 

onderscheid hullie/zullie naar voren. Het laatste soms in een keiharde 

vorm van protest. 

In het interview dat we mochten hebben met de Prins vertelt hij dat hij 

trots is op de saamhorigheid in ons dorp. En hij heeft een goede tip voor 

degenen die niks met carnaval hebben! Of kijk eens op YouTube: drie 

generaties met elf vragen over meer dan 50 jaar Karnaval. Zoekterm: 

“Puupenkoppenland drie generaties”. We vinden de gemeenschapszin en 

saamhorigheid in ons dorp misschien wel “normaal”. Lieve mensen: er 

volgt geen “maar…” op de vorige zin! Doe gewoon mee dit “normaal”: 

dat rockt!  

En het mooie is: er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven of een andere 

invulling dan “zoals het altijd is geweest”.  
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Ook in dit nummer komt dat voorbij. Ook op Achterveld.net 

(Mediatheek) kun je regelmatig mooi lokaal nieuws in beeld gebracht 

zien. Afgelopen maand natuurlijk over de kerstmarkt; “de wolf” en de 

opening van de speel-, beweeg- en ontmoetingstuin ’t Agteveld. 

We krijgen regelmatig de vraag: voor wie is Trefpunt en hoe gaat dat? 

Trefpunt is er in ieder geval voor iedereen die ons dorp een warm hart 

toedraagt: het is een dorpsblad met de kerk in het midden. Je kunt je 

abonneren op de thuisbezorging (mail naar Trefpunt@stlucas.nu of 

Achterveld@stlucas.nu)  of online lezen via  

https://stlucas.nu/parochiebladen.  

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

Het volgende nummer van Trefpunt verschijnt 20 februari 2024. Kopij en 

reacties graag via trefpunt@stlucas.nu voor 6 februari.  

 

 

 

 

Van de Dorpsraad 

De Dorpsraad wenst u en uw naasten een 

voorspoedig en vooral gezond 2024! In 2023 

hebben wij weer veel onderwerpen kunnen 

oppakken. Afronden lukt niet altijd omdat 

wij afhankelijk zijn van bijvoorbeeld 

ambtenaren of andere organisaties. In 2024 ligt er weer een groot aantal 

onderwerpen op tafel: de energietransitie, huisvesting, onze visie 2035, 

knelpunten in verkeer aanpakken en hoe kunnen wij samen het verschil 

maken in Achterveld. Dit op alle relevante vlakken.  
 

De Dorpsraad start 9 januari met het bezoek van een wijkagent. Wij willen 

naast een kennismaking vragen stellen over handhaving, hoge snelheden 

op de wegen en inbraakpreventie. De gemeente Leusden komt ook op 

bezoek om de voortgang te bespreken bij de twee zoekgebieden in 

Achterveld en de inpassingen in Stoutenburg.  

Iedereen is van harte welkom.  
 

Edwin Winterkamp, voorzitter 

 

 

mailto:Trefpunt@stlucas.nu
mailto:Achterveld@stlucas.nu
https://stlucas.nu/parochiebladen
mailto:trefpunt@stlucas.nu
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Kleedjesmarkt Koningsdag 2024 
 

Op Koningsdag 27 april a.s. gaan we in 

Achterveld met het hele dorp, van jong tot 

oud, voor saamhorigheid en verbinding. Het 

programma is volop in ontwikkeling. Bij 

voldoende deelname willen we ’s ochtends 

ook een traditionele kleedjesmarkt rondom 

de Anna Frank boom mogelijk maken.  

Iets voor jou? Begin dan maar vast met verzamelen, meer informatie 

volgt t.z.t. 

De Kwartiermakers (Teun, Lisa, Jessica en Jos) 

 

 

 

 

Nieuws van muziekvereniging D.W.S. 
Rond de kerst was de muziek van DWS weer volop te horen. Via deze 

weg wensen wij iedereen nog een gezond, gelukkig en muzikaal 2024. 

Wij starten het jaar goed. Op 20 en 21 januari nemen de dames van DWS 

Danst weer deel aan het NK Twirl. We wensen ze veel succes. 
 

Oud papier voor DWS 

Op 3 februari (elke eerste zaterdag van de maand) staan de 

papiercontainers van DWS op de parkeerplaats bij de voetbalvelden (hoek 

Hessenweg/Klettersteeg). Brengt u dan ook uw oud papier naar de 

containers? De opbrengsten ervan gaan direct naar de muziekvereniging. 

DWS betaalt hiermee een deel van de personeelskosten, of aanschaf en 

onderhoud van de instrumenten. Zo zorgen we er samen voor dat het niet 

stil wordt op straat! 
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Expositie De Vrije Kwasten 2024 op 3 en 4 februari 2024  
 

In het eerste weekend van februari kunt u 

zien waar wij ons als leden van 'De Vrije 

Kwasten' mee bezig hebben gehouden. Onze 

jaarlijkse expositie vindt plaats in De 

Moespot aan de Jan van Arkelweg 6 in 

Achterveld. Het is van 11.00 tot 17.00 uur. 

Met een feestelijke opening met live muziek 

op zaterdag om 13.30 uur. Wees welkom. 

Gratis toegang. Meer info op 

https://www.devrijekwasten.nl/.  

 

Spotlight op een van de leden van 

 “De Vrije Kwasten”: Hetty Floor 

     

Wat voor werk kunnen we gaan zien op de expo? 

Ik hou vooral van realistische thema's, geschilderd met acryl, of gemaakt 

met krijt, potlood of stift (gemengde technieken). 

 

De Vrije Kwasten is een onafhankelijke vereniging: hoe gaan jullie 

samen te werk? 

De Vrije Kwasten is een vereniging. Het woord "Vrije" in onze clubnaam 

duidt op het feit dat de club zich niet wil binden aan het aannemen van 

subsidies met de daaruit vloeiende voorwaarden, noch wil zij zich 

aansluiten in een federatief verband. Ons doel is om als amateur de 

beeldende kunst te beoefenen in de ruimste zin van het woord. Wij 

schilderen tweemaal per maand en houden eens per jaar onze expositie 

(eerste weekend in februari).  

 

Bespreken jullie elkaars werk? 

Als wij in de Moespot hebben geschilderd, zetten wij de resultaten naast 

elkaar en bespreken die.  

 

 

 

https://www.devrijekwasten.nl/
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Hoe vrij ga je met je eigen werk om: moet het een diepere betekenis 

hebben, mag het ook lekker mislukken? 

Wat mijn werk betreft, mag het best mislukken, al is het wel fijn als het 

een mooi plaatje oplevert! Alle clubactiviteiten zie ik als een oefening. 

Natuurlijk is samen schilderen dan ook gezellig en inspireren we elkaar. 

 

Portret, model of stilleven: heb je een voorkeur of is het een uitdaging 

om juist iets te maken wat je lastiger vindt? 

Ik heb geen voorkeur. Ik vind het zeker een uitdaging om "out of the box" 

te werken. 

 

Inspiratie, transpiratie, concentratie, communicatie: wat is belangrijk 

bij het schilderen? 

Alle vier begrippen: Dit gebeurt en maak ik zeker mee. Niks mis mee.  

 

Wanneer mag je jezelf kunstenaar noemen? 

Ik heb al een beroep. Ik ben een amateur wat het schilderen betreft.  

 

Ben je ooit uitgeleerd als vrije-

tijd schilder? 

Je bent toch nooit uitgeleerd? Dit 

geldt ook voor het hele leven. 

 

Wat zijn mooie interessante 

plaatsen om te schilderen?  

In mijn geval: Ik kom altijd wel 

iets tegen wat inspirerend is, er is 

genoeg moois! 

 

Op de website lees ik dat jullie een kandidatenlijst hebben: is er veel 

belangstelling voor schilderen? 

Afgelopen jaar hebben wij drie nieuwe leden verwelkomd. We staan 

zeker open voor jongere leden. Het maximumaantal leden is rond de 30. 

Al naar gelang de opkomst kan het bestuur een ander maximum hanteren.  
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Juryverslag: een naam voor Woonproject Achterveld  
Het initiatief  

Uit onderzoek op initiatief van DAVA, blijkt dat er in Achterveld draagvlak 

is voor een kleinschalige vorm van meergeneratiewonen. Er is animo voor 

de ontwikkeling van een klein complex met woningen voor starters, 

kwetsbare medebewoners en senioren met gezamenlijke activiteiten en 

gedeelde voorzieningen, waarbij mensen voor elkaar klaar staan, weliswaar 

niet te verplichtend, maar met veel aandacht voor ontmoeting. Het initiatief 

maakt meer ruimte voor onderlinge hulp en zorg voor elkaar.  
 

Een prijsvraag  

Een kerngroep houdt zich, samen met een groep potentiële bewoners, bezig 

met de realisatie van dit kleinschalig en levensloopbestendig wooninitiatief 

in ons dorp. Onderdeel hiervan is het vinden van een naam, zowel voor het 

initiatief als voor het uiteindelijke wooncomplex. De kerngroep heeft 

hiervoor een prijsvraag uitgezet die maar liefst 21 inzendingen opgeleverd 

heeft. Een jury, voor de gelegenheid samengesteld en bestaande uit Berend 

Schaeffner (voormalig huisarts in Achterveld), Anne Voorburg (bestuurslid 

bij DWS Achterveld) en Marjan Schaapman (freelance 

communicatieadviseur in Achterveld) heeft zich over deze inzendingen 

gebogen.  
 

De voorwaarden 

Voor de jury was belangrijk dat een aantal punten tot uiting komt in de te 

kiezen naam, zoals de breedte van de doelgroep (van starters tot senioren), 

het brede doel van het initiatief (wonen, zorg, vrijwilligerswerk, eventueel 

onderwijs en kinderopvang) en de aard en uitstraling van het initiatief 

(samen, vitaliteit, warmte, elkaar helpen). Ook zocht de jury naar een naam 

die toegankelijk is en liefst zo uniek mogelijk.  
 

Een naam kiezen  

Dat bleek niet eenvoudig met de 21 inzendingen. Veel suggesties waren 

gericht op specifiek wonen of specifiek senioren en sommige namen waren 

wat zakelijk.  
 

De jury voelde zich het meest aangesproken door de suggesties Hart van 

Achterveld en ZorgSaamWonen, maar ook die stuitten op bezwaren, zoals 

de link met Hart van Nederland en Hart van Vathorst, onvoldoende uniciteit 

en de beperking van specifiek zorg en wonen.  
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Wat zoeken we wél?  

Toch is er, denkt de jury, met behulp van de inzendingen een passende en 

mooie naam gevonden. Daarbij is als vertrekpunt het woord ‘buurt’ 

genomen. Een buurt is een deel van een stad of een wijk dat door bewoners 

als een bij elkaar horend en afgebakend geheel wordt ervaren. In een buurt 

is sprake van sociale samenhang en van verschillende voorzieningen. Een 

buurt staat voor: dichtbij, samen wonen, levendigheid en naar elkaar omzien 

(‘buurten’).  
 

We zijn eruit!  

Al puzzelend met deze vertrekpunten én de ontvangen inzendingen, heeft 

de jury unaniem en met enthousiasme gekozen voor een naam die echt 

optimaal past bij dit mooie wooninitiatief en bij een gezonde en 

toegankelijke leefomgeving in een sociale buurt:  

BuurtSaam Achterveld  
 

NB. Nádat de naam BuurtSaam door de jury was gekozen, vonden wij 

informatie over het Ontwerpend onderzoek: BuurtSaam. De overeenkomst 

in de naam is toeval. Omdat de aard van het onderzoek grote gelijkenis 

vertoond met het wooninitiatief in Achterveld, blijven we bij de gekozen 

naam. Maar voor alle duidelijkheid: er is geen relatie tussen het 

overheidsonderzoek en het initiatief in Achterveld.  
 

De prijs die hoort bij een prijsvraag, gaat naar de grootste inspirator van de 

jury. Anja Voorburg kan binnenkort een lekkere traktatie tegemoet zien.  
 
 
 
 

Fliertpagode viert dubbel feest  

Iedereen ziet ze weleens opduiken in en rond het dorp; de ‘tenten van de 

kerk’.  Zo worden ze ook wel genoemd in ons dorp. Tijdens evenementen 

van verenigingen of andere niet commerciële activiteiten voor en door de 

Achterveldse inwoners zorgen de pagodetenten voor extra waarde. En ja, de 

tenten hebben tijdens de coronaperiode een lange tijd bij de kerk gestaan. 

Het zijn geen ‘tenten van de kerk’.  

Wat veel mensen misschien niet weten, is dat ruim 11 jaar geleden onder 

aanvoering van Theo Blom (van boerderij Midden Fliert) en Gerard van 

Dijk (van Fliertdijk) de tenten met hulp van het Rabofonds zijn aangeschaft 

met als doel dorpse activiteiten extra op te luisteren en te ondersteunen.  
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Voor een gering bedrag (€ 125,00 voor 4 pagodes) 

zijn de tenten te huren door onze verenigingen of niet 

commerciële instanties. Een trouwe groep 

enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met de 

plaatsing en afbouw.  
 

Feestelijke 200e plaatsing 

Tijdens de laatste Boeren Winter Wandeling van Groot Zandbrink was de 

200e plaatsing een feit. Dit werd gevierd samen met alle tentenbouwers op 

31 december in het theehuis van Groot Zandbrink. Speciaal voor deze 

gelegenheid was het theehuis even open dankzij de inzet van gastvrouw 

Marie Voskuilen.  

 

    

Op oudejaarsdag werd de 200e plaatsing van de 

pagodetenten met alle vrijwilligers feestelijk gevierd 

in het theehuis van Groot Zandbrink. Als blijvend 

aandenken ontving iedereen een door Gerard van 

Dijk gemaakte pennenhouder.   

 

Fliertpagode van verleden naar heden:  

oprichting van een stichting 
 

De geringe huur voor de plaatsing en het 

gebruik van de tenten wordt sinds de start 

geïnvesteerd in het vervangen van 

onderdelen, onderhoud en aanschaf van 

ergonomische hulpmiddelen voor de 

tentbouwers. Zoals een takel voor het omhoog hijsen van de tentbalken.  
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De activiteiten verliepen de afgelopen jaren zo voorspoedig dat er zelfs twee 

extra tenten konden worden aangeschaft. Van vier naar zes pagodes. Theo, 

Gerard en Jan Smal maakten een speciale aanhanger waar de tenten netjes 

op vervoerd worden. Om in de toekomst ervoor te zorgen dat de tenten 

beschikbaar blijven voor de Achterveldse gemeenschap, is er besloten om 

dit initiatief goed en professioneel te borgen. Hiervoor is een stichting 

opgericht. Door de oprichting van de stichting verandert er niets aan de 

werkwijze van nu. Die blijft laagdrempelig, flexibel, transparant en 

eenvoudig. Het enige wat wel anders is, dat is de bredere doelstelling van 

de stichting. Namelijk het faciliteren van materialen en kennis ten behoeve 

van de leefbaarheid van de gemeenschap van Achterveld en directe 

omgeving. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

a. aankoop, beheer en verhuur van faciliteiten; 

b. bevorderen van het netwerk met betrekking tot het organiseren van dorpse 

activiteiten met kennis en kunde; 

c. ondersteunen van activiteiten die de leefbaarheid van het dorp 

bevorderen.  

Dit alles op een zo duurzaam mogelijke wijze. 

Dus heb je een initiatief waarvan je denkt dat dit hierbij past, neem dan 

zeker contact met ons op.  

 

Oprichting van Stichting Fliertpagode op 30 november 2023 met Theo Blom 

(voorzitter), Gerard van Dijk (vice-voorzitter), Marga Blom (penningmeester) en 

Sheila Keizer (secretaris). 
  

Beheer en verhuur van Fliertpagoden 

Theo en Marga Blom | Klettersteeg 27 | 3792 NK Achterveld   

Tel. 0342 451497 | Mob. 06 12198279| middenfliert@kpnplanet.nl 
  

mailto:middenfliert@kpnplanet.nl
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Interview met de Prins 
Prins Dennis Puup II en adjudant 

Kameraad regeren binnenkort over 

Puupenkoppenland. De klok gaat op 

Rock! De Prins en zijn adjudant 

begonnen 2024 met “de plons” in 

aangepast ornaat. We mochten een paar 

vragen stellen aan Prins Dennis van 

Middelaar. Toevallig net zoveel vragen 

als er Raadsleden zijn (commentaar van 

Dennis “we doen het samen”) met een 

paar geïnspireerd door de tekst van het 

lied “De klok op rock” van Normaal. 
 

1. In het dagelijkse leven ben je…? 

Kraanmachinst al 24 jaar. En natuurlijk lid van de Schuimzuigers! 
 

2. Dennis, je hebt als Prins net als in 2013 (“we draaien door”) toen je 

voor de eerste keer Prins werd, je eigen naam gehouden. Een bewuste 

keuze? 

Ja, zo was het vroeger altijd: van oudsher in ere houden!  
 

3. Jullie zijn beiden al ervaren in het prinsenwerk: Dennis was 2013 

Prins en Peter in 2010 en 2015. En altijd elkaars adjudant. Wat is er 

zo mooi aan om Prins te mogen zijn?  

Vooral het voortraject: bij de oudere mensen en de zieken langs: dat doet 

je goed en dat vind ik mooi 
 

4. In het dagelijkse leven zijn jullie ook al jaren dikke vrienden en de 

naam van de adjudant zal niet voor niks “Kameraad” zijn. Wat 

betekent kameraadschap voor je? 

Er voor elkaar zijn in goede en slechte tijden. Voor Peter als Feyenoorder 

nog iets meer!  
 

5. Naar wat kijk je het meest uit? 

Naar de optocht, als alle wagens en groepen aankomen bij de Vor. 

 

6. De klok op… rock. Waarom dit motto? 

Dit is een nummer van Normaal: de mooiste band die er is. 
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7. Normaal zingt over “de ware leer”: wat is dat met dat carnaval? 

Effe 5 dagen los. 
 

8. Wat is een prima hok veur høken en veur brekken? 

Haha, de Hessenkar natuurlijk, en de Roskam en Nog Eentje. 
 

9. De groep Normaal onder aanvoering van Bennie Jolink heeft het 

zelfbewustzijn en de trots van “de plattelanders” een flinke boost 

gegeven. Waar ben je trots op als Achtervelder?  

Op de saamhorigheid in het dorp; dat iedereen elkaar helpt als het moet. 
 

10. Wat moeten we in ons dorp doen om te voorkomen dat het een 

dooie boel wordt? 

In ieder geval een paar jonge Raadsleden erbij; een beetje jeugd erbij! 
 

11. We zeggen zo vaak tegen elkaar: doe effe normaal: wat is 

“normaal” voor jou? 

Gewoon je werk doen en af en toe los mogen. 
 

12. Op de voorkant van het prachtige carnavalsboekje staat in plaats 

van Bennie Jolink een foto van onze eigen Bennie: President Ben 

Houtveen. Wat voor geintjes mogen we nog meer van jullie 

verwachten?  

In het weekend zullen we vast wel van de ene op de andere dag zelf wat 

verzinnen. Dat vind ik het leukst: ’s avonds verzinnen en dan doen. 
 

13. Het carnaval is veel meer dan alleen de optocht; in de 

programmaboekjes staat niks vermeld over de vele bezoeken die jullie 

afleggen. Wil je daar iets over vertellen? 

Ja, dat is echt met een lach en een traan en mooi om te doen. 
 

14. Je mag een wens doen voor het carnaval of voor het dorp. 

Dat het carnaval zonder veel arremoei verloopt; dat er geen dingen 

gesloopt worden. Een vreedzaam carnaval! 
 

15. Heb je een tip voor dorpsgenoten die absoluut niet van carnaval 

houden? 

Het is maar 5 dagen; erger je niet, verbaas je slechts. Kom gewoon naar de 

optocht! 

 

Dank je Dennis: onze Prins van weinig - maar wél ráke – woorden. 
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Wie Wat Waar? 
Wat is het verhaal achter dit “nieuwe” kunstwerk 

bij de speel/beweegtuin/ontmoetingstuin “t 

Agteveld? 
 

Het werd in 1995 geschonken door de 

plaatselijke Rabobank (toen deze fuseerde met 

Barneveld/Kootwijkerbroek) aan de 

dorpsgemeenschap en kreeg een plaatsje centraal 

in het dorp: op de hoek van de Jan van Arkelweg 

en de Hessenweg naast ’t Hoekje tegenover de 

kerk.  
 

Kunstenaars en betekenis 

Het beeld is gemaakt door de in Achterveld geboren kunstenaars Jeanne 

Huis in het veld - Kerkhof en Gerda Schueler – Kerkhof: zij hebben het 

beeldje ook gesigneerd. Het is een sculptuur met drie figuren: twee 

mannen en een vrouw. Ze zijn geplaatst op verschillende hoogten en 

reiken elkaar de hand. Hierdoor ontstaat een boogvorm in de ene vorm 

gericht naar de aarde, de andere zijde richt zicht naar de hemel. Het 

werk verbeeldt zowel de samenwerking tussen de bankinstellingen als 

de eendracht in het dorp Achterveld en een goede toekomst. De 

bankinstelling heeft zelf de naam “Samen de 

toekomst” aan het object gegeven. 
 

Plek Het beeldje stond altijd op de hoek van de 

privégrond van “t Hoekje” – dat toen nog een winkel 

was – op het trottoir tussen bielzen. Je kon er mooi 

omheen lopen en het goed bekijken. De Rabobank 

had aan Ria en Gijs Voskuilen gevraagd of het op die 

mooie plek mocht staan en natuurlijk mocht dat. 

Nadat dit stuk grond later bij de tuin van het 

nieuwgebouwde woonhuis werd getrokken en het 

zicht verloren ging werd door de gemeente besloten om het beeld te 

verwijderen en er een nieuwe plek voor te zoeken. Ria zegt desgevraagd 

dat het wel weer bij hen op het erf van “De Kieft” had gemogen! 
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Er is overigens ook nog een tweede versie van het beeldje: 

of beter gezegd een eerste versie. 

Hanny van Nimwegen heeft dit prototype gekregen van 

haar tantes (zussen van haar moeder): de kunstenaars. Ze 

is er best trots op! (zie foto hiernaast) 
 

En nu?? 

De werkgroep “Beweegtuin” van DAVA werd benaderd 

of het beeld niet geplaatst kon worden op de het terrein  
 

Foto van het prototype 
 

Het beeld is nu weer terug in ons dorp en heeft sinds 16 december een 

blijvende plek! De“beweeg-, speel- en ontmoetingstuin ’t Agteveld” is 

er voor iedereen: samen de toekomst!  
 

Andere beelden in Achterveld zijn: 

- Dirk Dot: ook van Jeanne Kerkhof. Moet staan in Huize St. Joseph. 

- Bijna Vrij: door Willy Albers Pistorius. Staat in de tuin van de kerk 

Moespotzijde. 

- Tango: door Eric Claus. Hoek J.v.Arkelweg/W.v.Amersfoortstraat 

(naast de Oude Bieb). 
 

Bronnen: 

- https://standbeelden.vanderkrogt.net; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_beelden_in_Leusden 

- Met dank aan: medewerkers Milieustraat; Ria Voskuilen-Vos,  

Kees v.d. Hoek/DAVA, Hanny van Nimwegen 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Opening   beweegtuin op 16 december 2023 

  

https://standbeelden.vanderkrogt.net/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_beelden_in_Leusden
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Activiteiten in de Buurthuiskamer 

 

 Maandag t/m donderdag is de buurthuiskamer open van 9.30 

tot 11.30 uur voor een kopje koffie. Info: 0324-200012. 

 Iedere maandag en woensdag wordt er een versbereide 

maaltijd geserveerd om 12.30 uur. Kosten 7 euro. Graag doorgeven via 06-

42806159. 

 NIEUW: workshop diamond painting op 12 februari van 10.00 

tot 12.00 uur. Vooraf opgeven via 0342-200012. 

 Ukkiecafé voor (groot)ouders en kleine kinderen om te spelen, 

ontmoeten en praten over baby- en dreumesonderwerpen.  

1e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. 

 Creatief schrijven: speelse en creatieve schrijfopdrachten. 
Info:06-22265511 of vanzanten.marion@gmail.com.  

 Handwerken op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 Koersbal op woensdag 10 en 24 januari, 13 en 27 februari van 

10.30 tot 12.00 uur. 

 Schaken op dinsdag 7 en 21 november, 5 en 19 december van 

14.00 tot 16.00 uur.  

 Spelletjes op woensdag 10 en 24 januari, 7 en 21 februari van 

14.15 tot 16.15 uur. Voor jong en oud; er zijn spellen bij DAVA maar 

je kunt ook je eigen (bord)spel meenemen. 

 Samen zingen op donderdag 11 en 25 januari, 8 en 22 februari 

van 14.00 tot 15.30 uur. 

 Stoelgymnastiek op donderdag van 9.30 tot 10.00 uur in De 

Heelkom. Info: 0342-451542.  

 Stoelyoga op dinsdag 16, 23 en 30 januari, 6 februari van 10.00 

mailto:vanzanten.marion@gmail.com
mailto:vanzanten.marion@gmail.com
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Nieuwjaarsduik op 1 januari 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Singles Café – gezellig op de zondagmiddag 
Voor iedereen die zin heeft in een gezellige 

zondagmiddag. Op 21 januari, 18 februari en   

3 maart van 14.30 tot 17.00 uur in de Moespot. 
Informatie: Rijna v.d. Loo (0342-451837), Joke Mulder (06-

51949270) of Corrie de Mooij (0342-452255). 

 

Samen aan tafel – ontmoeten tijdens de maaltijd 
Voor iedereen die op een informele manier anderen 

willen ontmoeten. Er wordt voor je gekookt, voor ong. 9 

euro. Op 16 januari en 23 februari.  

Opgeven via de buurthuiskamer, samenaantafel@doorachterveld.nl, 

Corrie de Mooij (0342-452255) of Maria Lunter (0342-451856).  

 

 

mailto:samenaantafel@doorachterveld.nl
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Nieuwjaarsrede over 2023         deel 1. 

 
Goedendag lieve mensen, 

Ook van ons de beste wensen. 

Alweer een jaar voorbij, 

Voor u zetten wij 2023 nog even op een rij. 

Onze conclusie elke keer weer, wat is het toch fijn, 

Om een Achtervelder te zijn. 

 

Begin van het jaar 2023 was het moment daar. 

Hetty en Andy geven aan, het Hessenkar leven, is 

na veel mooie en intensieve jaren klaar. 

Dat wordt zoeken naar een enthousiaste koper voor 

het lekkerste kroegje op de hoek, 

En daar kwam zoon Joery met een wel heel 

onverwacht verzoek. 

Iets eerder dan hij zelf had bedacht, wil hij de Eeterij-tapperij gaan runnen. 

Dat was een mooi geschenk, en natuurlijk gaan we jou ook veel mooie 

kroegjaren gunnen. 

 

Schilderen kan je in Achterveld bij de Vrije Kwasten, 

Dit zijn echt hele creatieve gasten.  
Zij vierden dit jaar hun 50-jarig bestaan, 

En iedereen kon in februari naar hun jubileumexpositie gaan. 

 

J.B. ging na een avondje après-ski een mooie stunt laten zien 

aldaar. 

Uit het niets springt hij soepeltjes tussen een reclamebord 

door, maar, 

Helaas bleef hij haken, het zag er zo spectaculair uit,  
Een gebroken sleutelbeen was de buit. 

 

Carnaval in Achterveld, nog steeds één groot feest, 

Met Prins Toe-Wie en Adjudanten Cor en Don, maar die zijn nu geweest. 

De krentenpuup was voor Everard Houtveen, 

Het lange lijstje met al zijn vrijwilligerswerk was nog niet eens compleet, 

naar het scheen. 
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Eindelijk was er na jaren weer een optocht en oh, wat was hij 

mooi, 

Er waren duizenden bezoekers en de Rappetappers met hun 

piratenboot kregen de eerste prijs van dit konvooi. 

Een enthousiaste Oekraïner wilde wel eens wat meer weten over 

onze Puupengroep, 

En maakte een geweldig filmpje dat u kunt vinden op YouTube.  

Dit seizoen staat de klok op Rock, 

 En staan Prins Dennis Puup II en adjudant Kameraad op de bok. 

 

R.K. heeft het voor elkaar, het zijn misschien sterke verhalen,  

Om drie keer in één weekend een nat pak te halen. 

Zijn Tiroler hoedje waaide in de sloot, het oppakken lukte in zijn toestand 

niet, 

Onder het eendenkroos, had hij een nachtje slapen in de bijkeuken in het 

verschiet. 

 

In de jaarlijkse lintjesregen, 

Hebben vijf Achtervelders een benoeming in de orde van Oranje-Nassau 

gekregen. 

Ida, Wil, Wim, Hans en Gisela worden hierbij nogmaals genoemd, 

En om hun jarenlange vrijwillige inzet geroemd. 

 

De Bridgeclub was door corona nogal geslonken in haar ledental, 

Maar dankzij de beginnerscursus gegeven door C. de G. is dit niet meer het 

geval. 

Velen hebben zich aangemeld en zijn lid van de Bridgeclub gebleven, 

Een bloeiende vereniging komt wederom tot leven. 

 

H.V. bedacht een nieuwe rondrit, Rollend erfgoed,  
Met mooie oude motoren en auto’s die nergens voor onder doet. 

Ze moeten wel ruim 45 jaar oud zijn, 

Maar een solex, Ford Capri of Zündapp doen aan je ogen geen pijn. 

Het was zien, gezien worden en erover praten, 

En natuurlijk een ritje door de Achterveldse straten. 

Heeft u ze niet gezien, 

Kijk dan terug op DorpsTV Achterveld, daar ziet u ze nog misschien. 
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De Singels vierde op 3 juni haar 50-jarig bestaan, 

Een mooie feestdag die veel dorpelingen niet is ontgaan.  
Zo was er een roofvogelshow, boogschieten te paard, en nog 

veel andere demonstaties, 

Waaronder het schapen drijven van J. en A.S.  

Hun honden drijven de schapen samen, via commando’s en 

fluitsignalen, het was een groot succes. 

Het was een prachtige, zonnige dag en gelukkig konden de honden 

tussendoor afkoelen in een badje, 

Naast de mooie demonstaties, zorgde de Singels voor ieders droogje en 

natje. 

 

Een bijzonder verschijnsel in de natuur, 

In de Achterveldse bomen zat een exotisch figuur. 

Uit een Belgische dierentuin ontsnapt en in Achterveld neergestreken, 

Heeft deze zeearend wat kippetjes verslonden terwijl de mensen met 

verbazing op zijn gigantische afmetingen toekeken. 

 

De mooie Pr8chtkamer heeft een nieuwe eigenaar, 

Voor Elly stond er een nieuwe uitdaging klaar. 

We bedanken haar bij deze alsnog, dat we altijd voor een praatje binnen 

konden schieten. 

Gelukkig kunnen we nog steeds van deze veelzijdige winkel in ons dorp 

genieten. 
 

Achterveld wordt de kraamkamer van het Nederlandse wielrennen genoemd, 

Menig jonge wielrenner die hier was is nu wereldberoemd. 

De Tour de Junior mag strijken met deze eer,  
Zij zorgen elk jaar voor een week vol sportieve sfeer. 
 

De Alpe d’HuZes was een hele grote belevenis, 

Een jaar lang geld inzamelen omdat opgeven geen optie is. 

Een wandel-fietsdag, een bakkerij maakte bergjes cake, een spinning event, 

En dit is nog maar een fractie, de betrokkenheid van iedereen was ongekend. 

30 Achterveldse jongeren gingen voor hun vriend op pad. 

En hebben een rollercoaster aan emoties gehad. 

Ze beklommen de Alp, met wandelen, fietsen en hardlopen zelfs meerdere 

malen, 

En hadden nooit durven denken, dat ze meer dan € 80.000,- op zouden halen. 
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Met de zomervakantie was het dan echt zo ver, 

Jos Koot zijn werk op de Jozefschool is over. 

Hij is na ruim 40 jaren met pensioen, 

En mag nu gaan genieten en andere dingen gaan doen. 

Het afscheid van de kinderen was al aan het begin van dat schooljaar, 

Dit werd gevierd met een echt circus door de kinderen en raakte bij Jos een 

gevoelige snaar. 

Na nog één dag werken in de week, dat laatste jaar, 

Is het nu: Jos, bedankt, het is nu echt klaar. 

 

I.F. vd T ging bloemen verzorgen voor de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. 

Haar tante kon dit niet meer doen, dus neemt zij dit voortaan op haar. 

Alle boeketten ingeladen en op weg naar Duitsland, maar wat bleek, 

De boeketjes voor de bruidjes liggen nog in de kelder naast de Barneveldse 

beek. 

Haar dochters net terug van de Zwarte Cross, 

Waren op deze maandag de klos.  
Zij reden heel lief achter de beminde gelovigen aan, 

Zodat de bruidjes toch mooi in processie konden gaan. 

 

Maandenlang is er een bende in het buitengebied van Achterveld actief 

geweest, 

En is er na meer dan 10 inbraken, voor nog meer vervreemding van 

machines en gereedschappen gevreesd. 

Vooraf worden huizen, schuren en omgeving goed bestudeerd, 

En er worden honden gedrogeerd. 

De buurt liet zich niet kennen, 

Na een vergadering, een appgroep en een buurtwacht, viel er niet meer met 

ze te jennen. 

Een paar maanden later werd er een drone gesignaleerd, 

Deze ging over de app, politie werd gewaarschuwd en dader gearresteerd. 

 

Je zal als stukadoor maar gevraagd worden voor een klus op Ibiza. 

Dat overkwam M.R. dus die dacht, natuurlijk, ik ga. 

Hij nam collega T.D. en zijn gezin mee naar dit mooie eiland, 

Samen met dochterlief ging T.D. stappen bij dj Martin Garrix, maar niet 

samen naar huis want…. 
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Een auto in nood had hulp nodig en die ging T.D. verlenen, 

Maar in deze donkere nacht was zijn richtingsgevoel verdwenen. 

Een nacht en dag was hij zoek, maar gelukkig om 16:00 de volgende dag 

weer boven water, 

De stucklus is gelukt, de rest van de week zonder kater. 
 

D.B. ging voor de eerste keer haar kindje uit school halen, 

Een beetje bedeesd stond ze achteraan wat te dralen. 

Dochterlief zag haar gelukkig meteen staan en liep blij naar haar toe, 

Maar toen ze achter op de fiets werd getild, ging deze keihard onderuit, wat 

een gedoe. 

Daar ging de gedachte om achteraan te schuilen, 

Dochter zei: mama, het doet heel veel pijn, maar ik ga thuis pas huilen. 
 

De moeder van de bruidegom en de moeder van de bruid, 

Zagen er op die mooie dag in september bijna hetzelfde uit. 

Gelukkig had een Achterveldse verkoopster het door, 

En stak Ali B. er vroegtijdig een stokje voor. 
 

Dagbesteding Klein Agteveld is een nieuwe fase ingegaan, 

U kunt nu op De Fliert vergaderen of e-chopperen gaan. 

Mooie routes liggen voor u klaar, 

En u wordt geholpen door de jongeren aldaar. 
 

Met de Zonnebloem naar het Afas theater, 

Liep voor S.v.R. leuk af, zo bleek later. 

Ze werd tijdens de voorstelling door de hoofdrolspeler gespot en gevraagd 

naar haar naam, 

Zij was blij verrast, zij mocht de musical verlaten met een Johan Cruyff 

sjaaltje aan. 
 

Opa en Oma T. gingen met hun kinderen en 

kleinkinderen een dagje naar een pretpark in 

Duitsland, 

En waren met z’n tweeën in de rij voor het theater 

aanbeland. 

Toen ze eindelijk door het poortje mochten gaan, 

Kwamen ze niet in het theater uit, maar moesten deze kwieke bejaarden, 

gezellig samen in de achtbaan. 
Wordt vervolgd. 
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Kerstviering Basisschool ’t Startblok 
 

Maandag 19 december hebben wij met 

elkaar mogen genieten van onze 

kerstviering in de kerk. Afgelopen 

periode hebben wij op ’t Startblok 

gewerkt aan het thema ‘samen is niet 

alleen’. Een thema waarbij aandacht en 

liefde voor elkaar centraal staat. We 

hebben elkaar nieuwe dingen geleerd, 

we zijn samen nieuwe uitdagingen 

aangegaan, maar we hebben bovenal geleerd dat het belangrijk is om in 

deze wereld iets voor elkaar te betekenen.  
 

Dit kwam allemaal bij elkaar 

tijdens de kerstviering.  

Met ouders/verzorgers, maar ook 

opa’s en oma’s en andere 

familieleden hebben wij kerst 

gevierd. En dat samen niet alleen 

is, bleek wel tijdens deze viering. 

Met een opkomst van bijna 400 

mensen hebben wij genoten van de optredens waar de kinderen veel liefde 

en aandacht in gestoken hebben. Wat is het mooi om de trotse gezichten 

van onze Startblok Kanjers op het podium te zien. Ook het afsluitend 

samenzijn met marshmallows, vuurkorven en een gezellig bandje was wat 

ons betreft erg geslaagd. 
 

Tijdens de kerstviering kwam de kracht van Achterveld duidelijk naar 

voren, we zijn de samenwerking aangegaan met diverse partijen in 

Achterveld. Zo hebben wij veel materialen mogen gebruiken van de 

WALO, heeft de kerk ons ondersteund in de organisatie en heeft de 

brandweer van Achterveld ervoor gezorgd dat alles veilig verlopen is. Op 

naar een prachtig 2024 met mooie momenten voor iedereen gewenst!  
 

Groet Esther Voorburg 

Startblok Achterveld 
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Kerstmarkt 2023  
We kijken terug op een mooie dag en op een creatieve week. Een verademing 

in de woelige wereld waarin we leven, om met zoveel positief gestemde 

mensen vorm te geven aan de ware kerstgedachte: verbinden en omkijken naar 

elkaar. Eigenlijk heel simpel. 
 

Een prachtig project, waar een klein dorp groot in kan zijn, namelijk de 

handen ineenslaan om een gezellige, creatieve en duurzame kerstzondag neer 

te zetten. Waarbij cohesie voelbaar is tussen kerk, vrijwilligers, jong en oud, 

scholen, muziekvereniging, wereldwinkel, kinderkoor en Oekraïnse 

bewoners. 

Onze loco burgemeester Frank de Wit heeft de kerstmarkt met een bezoekje 

vereerd. Hij was onder de indruk van hetgeen de vele vrijwilligers met elkaar 

hebben neergezet. 

Met een goed doel voor ogen namelijk de zorg voor kinderen en 

jongvolwassen in Ternopil, en de organisatie van 

kindervakantiekampen in Nederland en in de Oekraïne. 

Iedereen die heeft meegewerkt en bijgedragen, hartelijk 

bedankt namens stichting WALO.  

 
Jongeren in Ternopil 

blij met de opbrengst. 

 

 
               Tania tijdens de               

                      Kerstmarkt. 

 

      

        De Vlindertjes op de kerstmarkt. 

         Ze zongen ook in de kerstnacht 

             en bij het kerstconcert! 

DWS Talentband                                                            
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Natte voeten 

Er zijn in de omgeving van het dorp veel mogelijkheden tot wandelen. 

Wel is het op dit moment op veel plaatsen knap drassig. Geen wonder 

want 2023 was een van de aller natste jaren sinds jaren. Onlangs liep ik 

weer eens langs de Modderbeek en moest ik terugdenken aan mijn jonge 

jaren (dat is best wel een tijdje geleden). We hebben het over de jaren ’50 

van de vorige eeuw. Onze boerderij was (is) gelegen aan de 

Achterveldseweg en aan de zuidzijde van ons land liep de Modderbeek, 

tegen de Helweg aan. In die tijd gebeurde het om de paar jaar dat de beek 

buiten haar oevers trad, het land onder water stond en ook de Helweg 

overspoeld werd (voorbij de eerste bocht). Ook in Stoutenburg bij de 

Kopermolen gebeurde dat wel eens. Dat werd (mede) veroorzaakt doordat 

de water afvoer van de sterk meanderende Modderbeek onvoldoende was. 

Die kronkelende beek was wel een romantisch gezicht met vele 

inhammen en zelfs een soort van “schiereilandjes”. Daarop zette mijn 

vader soms kleine kippenhokjes waarin dan een tijdje de jonge leghennen 

opgefokt werden om een sterke volwassen legkip te worden. In die tijd 

zat er ook nog (een beetje) paling in de beek. In een strenge winter heb ik 

die zelfs wel eens uit het dikke ijs gehakt. 

 
Foto van Gerrit uit ± 1959: Het is een zgn. 

Koloniehokje voor jonge hennen om sterk 

aan de leg te kunnen beginnen 

 

Maar toch, al dat water was slecht voor 

de gewassen en ook voor het verkeer 

was het lastig. En zo werd er in de jaren 

’60 een plan gemaakt om (bijna) alle beken in het gebied van de Gelderse 

Vallei rechter te trekken (te kanaliseren) en soms ook dieper te maken en 

voorzien van stuwen. Dat heeft heel wat discussie en overleg gevergd om 

de vele kleine waterschappen die er toen nog waren (zoals van de 

Barneveldse Beek, De Heiligenberger Beek en vele andere) op één lijn te 

krijgen. Nu zijn al die waterschappen van het grote stroomgebied van 

Vallei en Eem samengevoegd. 
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De uitvoering van die kanalisatie was eind jaren’60 en begin jaren ’70.  

Eerst werd de Barneveldse beek aangepakt, gekanaliseerd. Gelukkig had 

men ook toen al oog voor de natuurbelangen en zijn delen van de oude 

loop van de beek in tact gehouden, dat kun je o.a. nog het Paradijs zien. 

Het was een omvangrijke operatie met heel grote zandbulten op de oevers. 

De beek werd in die jaren door veel jeugd gebruikt als zwemwater met 

een prachtig strand. Totdat er iemand helaas zijn nek brak door tegen de 

beschoeiing te duiken. In 1970 begon men met de Modderbeek. Toen 

verwonderde ik me al hoe rigoureus dat ging. Heel wat leuke kronkels 

met mooie bosjes zijn toen verdwenen. Nut en noodzaak waren wel 

duidelijk maar er werd nog niet zozeer nagedacht over opvang en 

vasthouden van water in het stroomgebied. Een paar jaar daarna hadden 

we een zomer met veel regen en er stond zoveel water in de kleine beek 

dat we in onze “eigen beek” gingen zwemmen. De stroming was zo sterk 

dat je er niet tegenin kon zwemmen en je ongeveer op je plaats bleef. Een 

unieke beleving.  

Maar in 1976 was er juist een heel droge zomer, met het grootste 

neerslagtekort van de laatste 100 jaar. We moesten toen zelfs extra 

ruwvoer uit het buitenland aankopen voor het vee. 

Een andere bedreiging voor de waterhuishouding was het plan om in de 

Glind grootschalig water op te pompen voor de drinkwatervoorziening. 

Er werd een proefboring gedaan en water opgepompt, het had (zeker in 

dat droge jaar) grote gevolgen voor de beschikbaarheid van water voor 

boerderijen, vee en land. Het is daarom ook nooit verder uitgevoerd. 

En nu loop ik dan over het mooie wandelpad langs het vernieuwde deel 

van de Modderbeek, fraai meanderend en voorzien van brede overloop 

zones. Dat ik nu toch weer natte voeten krijg ligt niet zozeer aan de aanleg 

van het gebied, maar aan het extreem natte jaar.  

Gerrit Tijmensen 
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Nieuws van Geloofsgemeenschap  
                    Sint Jozef: 

      Berichten van de Locatieraad  
 

 

Gezond en Gelukkig Nieuwjaar 

allemaal! 2024 weer een heel nieuw jaar 

om in te vullen. Volop (nieuwe) 

kansen… Ons kerkgebouw staat er 

prachtig bij, uurwerk wordt komende 

maand opgeknapt zodat we weer 

duidelijk de tijd kunnen zien. Klaar 

voor de toekomst maar… 

 

Hoe lang is onze toekomst…? 

Het gebouw alleen bepaalt niet hoe lang 

er nog vieringen in onze kerk zijn. Dat 

hangt af van voorgangers, pastoraalteam en zeker ook van onze 

vrijwilligers. Een tweede punt wat bepaalt hoe lang wij nog vieringen 

kunnen houden is de mensen die naar de vieringen komen. Momenteel is 

er, grof weg, een redelijk vaste groep van ongeveer 30-40 mensen die elke 

zondag de weg weten te vinden, aangevuld met 10-20 mensen die af en 

toe komen. De “vaste” groep is wel op leeftijd… Wat als zij wegvallen? 

Als er geen mensen meer naar de vieringen komen, hoeven deze ook niet 

meer georganiseerd te worden en zou de kerk ontheven kunnen worden 

van de erediensten. Dan is de kerk katholiek af en wat dan? 

 

Wat gebeurt er dan met het gebouw? Met het interieur? Met de 

gemeenschap? Toekomst…? Geen uitvaarten meer vanuit onze kerk, 

maar nog wel een begraafplaats. Ziet u het gebeuren… een overledene 

wordt thuis opgebaard, dan naar Leusden of Barneveld voor een uitvaart 

en dan weer naar Achterveld voor de begrafenis.  
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Is het mogelijk om onze kerk met interieur te behouden voor uitvaarten, 

tezamen met de begraafplaats? Toekomst… Ik hoop dat het nog verre 

toekomst is… 
 

Tot die tijd doen wij, de voorgangers en koren, ons best om mooie, 

aansprekende vieringen en samenkomsten te organiseren. Voor de 

vieringen hebben wij nog de beschikking over twee priesters (Eucharistie) 

en twee diakens en een pastoraal werker en emeriti zoals b.v. Niels 

Morpey en Ben Piepers (Woord- & Communievieringen), maar zij gaan 

wel voor in 14 locaties. Gelukkig hebben wij ook nog vijf dieparleden die 

eenmaal per maand een Gebedsviering maken en voorgaan. 
 

Samenkomsten proberen wij vaak met gebruik van de beamer en 

projectiescherm met hedendaagse muziek met beeld en b.v. gedichten of 

overdenking te maken. Voor de jeugd maakt de werkgroep gezinsviering 

bijvoorbeeld samenkomsten met Kerst. Zij spelen dan het Kerstverhaal 

na op het liturgisch centrum. Op Witte donderdag 28 maart organiseren 

zij workshops waarbij de hele paasperiode aanbod komt. De werkgroep 

Samenkomsten gaat samenwerken met de tekstgroep van Vivente om de 

Kruisweg en Paaszaterdag vorm te geven. Zo proberen wij voor iedereen 

wat aan te bieden. Heeft u een idee of bent u/kent u een inspirerende 

spreker? Wij horen het graag! 
 

Een andere mogelijkheid is om af te wijken van de zondag zodat iemand 

van het pastoraalteam op zaterdag voorgaat. Dit gaan we zaterdag 3 

februari proberen. Om 15.00 uur is er een Eucharistie met Pastor H. 

Zemann en het St. Caeciliakoor. Na de viering (iedereen is welkom) is er 

koffie in de kerk en staan er diverse groepen met informatie over 

bedevaarten in 2024. Zondag 4 februari blijft de kerk dan gesloten. 
 

Januari is ook Kerkbalans maand. Ook dit jaar komen onze vrijwilligers 

weer aan de deur. Kerkbalans wordt landelijk voor het 50e jaar 

georganiseerd. U bijdrage is nog steeds nodig om onze vieringen en 

samenkomsten actueel en aansprekend te maken/houden! 

 

Locatieraad 

Ginette vd Grootevheen 
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Kerkbalans 2024, met als thema “Geef vandaag voor de 

kerk van morgen”. 
Sinds jaar en dag is januari de maand waarin alle nagenoeg alle kerken in 

Nederland de actie Kerkbalans houden. Sinds een aantal jaren is het thema 

hetzelfde gebleven en luidt “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 
 

Wij zijn u zeer erkentelijk dat u de Sint Jozef Geloofsgemeenschap zowel met 

uw betrok-kenheid als financieel ondersteunt. Dankzij deze steun is onze kerk 

voor de inwoners van  Achterveld een plek van betekenis.  
 

In de tekst voor de Kerkbalans 2023 spraken wij over de onzekere factoren in 

de toekomst.  

De strijd in de Oekraïne gaat nog steeds door en een einde lijkt nog niet in 

zicht. Actueel is nu zeker de bloedige strijd in de Gazastrook. Van een andere 

orde; in ons land is het nog steeds wachten op een nieuwe regering en 

natuurlijk zijn er ook de zorgen over de ontwikkeling van het klimaat. 
 

Dit kan ook leiden tot persoonlijke onzekerheden en wellicht dat dan het 

pastorale team een uitkomst kan bieden door een luisterend oor te zijn. Harrold 

Zemann refereert hier aan in zijn brief, die in de periodieke Lucasbrief van 

december is opgenomen en staat vermeld op de achterzijde van de 

begeleidende brief.       
 

In 2023 zijn wederom de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo 

is, naast het reguliere onderhoud, het voegwerk aan de buitenzijde aangepakt, 

is de ruimte van Cv-ketel afgewerkt, zijn er hemelwaterafvoeren geplaatst en 

in Mastenbroek is onderhoud aan de bomenlaan uitgevoerd. In Trefpunt van 

december zijn de plannen voor het onderhoud van de kerk gepresenteerd en 

dit omvat de vervanging van de cijferplaten van de klokken, bestrijding van 

de geconstateerde molm in het dakbeschot en in het parochiecentrum wordt 

de Cv-ketel vervangen. Ook zullen de mogelijkheden voor de uitbreiding van 

de urnenmuur op het kerkhof onderzocht gaan worden. 
 

Zoals, uit het hierna geplaatste exploitatieoverzicht blijkt, geeft de jaarlijkse 

exploitatie tekorten te zien, die opgevangen kunnen worden door de 

aanwezige reserves.   

Voor het kalenderjaar 2024 is een tekort begroot van € 74.000,--. Dit tekort is 

€ 34.100,-- lager dan de begroting over 2023. In de toelichting op de 

exploitatie wordt hier nader op ingegaan.  
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Het thema voor de actie Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 

is dan ook toepasselijk want om de exploitatie weer rond te krijgen, is de kerk 

sterk afhankelijk van uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. 
 

Fijn als wij met uw steun deze mooie centrale plek in het dorp vitaal kunnen 

houden.  
 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.  
 

Voor de goede orde: uw gift, valt onder bepaalde voorwaarden, onder de 

aftrekbare giften, die u jaarlijks bij uw belastingaangifte kunt opvoeren. Op 

de aangifte dient u het volgende RSIN-nummer (ANBI) te vermelden: 

823362279 ten name van Parochie St Lucas te Leusden. 

 
St. Lucasparochie     

Geloofsgemeenschap Exploitatierekening   

St. Jozef Achterveld    In euro's per jaar  

          

Omschrijving Realisatie Begroting  Prognose  Begroting  

  2022  2023  2023  2024  
          

KOSTEN         

Persoonskosten 88.055  97.900  87.200  91.200  

Kosten onroerend goed 46.649  76.700  78.700  72.500  

Kosten begraafplaats 9.767  9.800  8.200  9.700  

Kosten eredienst 12.860  10.500  13.800  13.400  

Kosten pastoraal 15.735  14.700  17.200  16.000  

Verplichte & vrijwillige bijdragen 26.220  52.000  52.400  29.800  

Beheerskosten 11.115  12.100  13.000  12.400  

Incidentele lasten 75  0  0  0  
          

Sub-telling   210.476      273.700      270.500              245.000  
     

OPBRENGSTEN     

Bijdragen parochianen 113.122  90.400  92.800  90.100  
Opbrengst uit 
bezittingen/beleggingen 63.909  57.300  62.900  61.600  

Baten begraafplaats  21.831  17.900  17.000  18.500  

Incidentele baten 1.283  0  800  800  

Sub-telling   200.145      165.600      173.500              171.000  
     

RESULTAAT (- = tekort) -10.331  -108.100  -97.000  -74.000  

 
De prognose 2023 betreft een inschatting van de vermoedelijke exploitatie over 2023 naar  
de stand van zaken per 1 december 2023.  
De begroting over 2014 is inmiddels door het bestuur van de parochie St. Lucas goedgekeurd.  
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Toelichting op  de begroting 2024 
 

Onderstaand een toelichting op de jaarlijkse exploitatie van onze 

Achterveldse geloofsgemeenschap 
 

Terugblik op 2023: 

De door het bestuur goedgekeurde begroting over 2023 laat een tekort 

zien van € 108.100,-- en, op basis van de gegevens per 1 december 2023, 

is de verwachting dat het exploitatietekort zal dalen naar  

€ 97.000,--.  

De voornaamste verschillen doen zich voor bij de kosten voor 

medewerkers en het onroerend goed.   
 

De lasten voor de persoonskosten vallen lager uit dan begroot doordat in 

de begroting gerekend was gehouden met de loonkosten voor een 

procesbegeleider, die het pastorale team gaat ondersteunen. Het was de 

bedoeling dat de aanstelling aan het begin van het kalenderjaar in zou 

gaan maar doordat zij pas aan het einde van het kalenderjaar is aangesteld, 

vallen de werkelijke kosten lager uit voor 2023. 
 

De kosten van het beheer van het onroerend goed vallen lager uit doordat 

de uiteindelijke afrekening voor het energieverbruik, ten gevolge van een 

lager verbruik, lager zal zijn dan er begroot is. Hiertegenover staan hogere 

uitgaven in verband met onderhoud van de bomen in Mastenbroek en het 

inroepen van externe adviseurs vanwege de mogelijke verkoop van de 

gronden in Mastenbroek. 
   

Begroting 2024: 

Het begrote tekort bedraagt € 74.000,-- en de verlaging van € 34.100,-- 

ten opzichte van de begroting 2023 is voornamelijk terug te voeren op de 

lagere energielasten en een lagere bijdrage voor de verplichte en 

vrijwillige bijdragen.  
 

De persoonskosten bestaan uit de kosten van de doorbelasting van het 

pastoraal team vanuit de geloofsgemeenschappen Sint Lucas en Sint 

Maarten, de kosten voor het inhuren van pastores voor de ondersteuning 

van de vieringen en de kosten van het lokale secretariaat.  
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De post kosten onroerend goed bevat de kosten van jaarlijks klein 

onderhoud, een dotatie aan de voorziening groot onderhoud, 

verzekeringen, zakelijke lasten en energiekosten. 

De begraafplaatskosten betreffen de onderhoudskosten van de 

begraafplaats en de kosten voor de  grafdelver.  

Onder de kosten eredienst zijn opgenomen de kosten van de koren en 

diverse materiaalkosten zoals kaarsen, versiering kerk en misboekjes. 

De kosten pastoraal bevatten o.a. de kosten van Trefpunt, de 

werkgroepen, cursussen en overige activiteiten. 

De verplichte - & vrijwillige bijdragen betreffen de afdracht aan het 

bisdom en de doorstorting van collecten voor derden.  

De beheerskosten omvatten de kosten voor het kantoor, het kopiëren en 

inkoop voor de catering. 

 

De bijdragen parochianen bestaan uit de bijdragen Kerkbalans, de 

collectegelden, de vergoeding voor kerkelijke diensten en de bijdragen 

voor Trefpunt.  

De opbrengst uit bezittingen/beleggingen betreffen huren, pachten, 

erfpacht en de toerekening van het rendement op de bezittingen en 

beleggingen. Dit laatste vindt plaats vanuit het bestuur van de Sint 

Lucasparochie op basis van het ingebrachte vermogen dat jaarlijks 

geactualiseerd wordt.  

De post begraafplaats baten bestaat uit de grafrechten en begravingen. 

 

Om de jaarlijkse exploitatie weer sluitend te krijgen zijn de bijdragen van 

alle parochianen zeer belangrijk.  

 

We rekenen daarom weer op al onze parochianen! 

 

Inlichtingen: 

Mochten er nog vragen over deze toelichting zijn, dan is onze 

penningmeester Joop Voorburg (telefoonnummer 0342-451693), graag 

bereid tot het geven van een nadere informatie. 
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De magie van Kerstmis 
Soms heb je een viering waar je met een glimlach op terugkijkt. De 

viering van kerstavond 19:00 uur, waarbij Achterveldse kinderen het 

verhaal over de geboorte van Jezus naspeelde, was zo’n viering. Alle lieve 

schaapjes, prachtige engeltjes, enthousiaste herders en natuurlijk Jozef en 

Maria & kindje Jezus... wat deden jullie het goed! Samen met het 

kinderkoor zorgden jullie voor de magie van kerstmis. Bedankt! 

Werkgroep Viering met kinderen (Vmk) 

 

 

 

 

 

 

 

"Ja zeggen, nee doen"     (Kom toch maar kijken) 
Zondag 21 januari om 11.00 uur is er een kinderviering rondom het 

verhaal van Jona. Jona krijgt een opdracht van God, maar besluit deze 

toch niet uit te voeren. Wat er dan gebeurt gaat de pastor vertellen door 

middel van een prachtig verhaal waarin alle menselijke emoties 

langskomen. Het gaat over 'ja zeggen, maar toch niet doen', over een 

walvis en over spijt en berouw tonen. Herken je dat? Doe jij ook wel eens 

iets waarvan je later dacht: 'Hmm… misschien had ik dit toch anders 

moeten aanpakken?' Je zult stof tot nadenken hebben als je hoort tot welk 

inzicht Jona en het volk uit Nineve kwamen! 

Pastor Ben Piepers gaat deze ochtend voor en kinderkoor De Vlindertjes 

zal zingen. We vieren in verbondenheid met jong en oud. Daarom geen 

hostie maar brood breken in 'agape'.  

We zouden het fijn vinden als jij er ook bij bent. Tot de 21e! 

Werkgroep Viering met Kinderen 
 

PS. Lijkt het je leuk om de vieringen en bijeenkomsten voor kinderen mede te 

organiseren? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Aanmelden kan via het 

secretariaat.  



33 

 

KERST VER-, EN BEWONDERING 
 

Via de laptop (Kerkgemist) hebben ondergetekenden de "KERST-

Gezinsviering" bekeken die 24 december jl. in onze Geloofsgemeenschap 

werd gevierd. Wij keken omdat we gewoon benieuwd waren hoe deze, en 

een Gezinsviering in het algemeen, zou zijn.  

Het Kerstverhaal werd prachtig én op een zo begrijpelijk mogelijk manier 

vertelt door een jonge moeder, ondersteund door het zingen van 

Kerstliedjes door "de Vlindertjes " met pianobegeleiding van Annelieke 

onder de algehele leiding van Pieter.  

Jozef en Maria, engeltjes en herders: zij allen speelden het kerstverhaal 

zo ontroerend mooi. De grotere engeltjes die zich ontfermden over de 

allerkleinsten aangezien een engeltje liever bij haar moeder (de vertelster) 

wilde zijn dan in de stal. De herdertjes die "uit het kerkveld" waren 

gekomen, zij allen stonden om het kribje bijeen! 

Na driekwartier was dan eindelijk het grote gebeuren aangekomen: onder 

de belangstelling van alle herdertjes, engeltjes en Vlindertjes was er nu 

een écht kindje (gebracht door Moeder Juliette) in "de stal".  
 

Deze mooie, ontroerende en soms ook grappige viering hebben wij drie 

kwartier met plezier en grote bewondering bekeken en meebeleefd. 

Iedereen die hun medewerking hebben verleend willen wij met dit kleine 

stukje hartelijk dankzeggen.  

Hopelijk dat de Gezinsvieringen die op deze manier (al) worden "gevierd" 

ook in de toekomst onder grote belangstelling van de vele jonge 

gezinnetjes die Achterveld rijk is navolging zullen krijgen.  
 

Herman van Bekkum en Ria de Bruin 
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Hope 4 Ukraine 
 

Het is gebruikelijk dat we in de Dorpskerk De Glind werken met een 

jaarproject om mensen financieel te helpen. Wij sluiten dit jaar het project 

Moldavië, één van de armste landen in Europa, af en ons nieuwe 

jaarproject start op 4 februari. Naar aanleiding van een krantenartikel in 

het Algemeen Dagblad hebben we de keuze gemaakt om de stichting 

Hope4Ukraine te ondersteunen.  

          

De stichting Hope4Ukraine organiseert transporten met hulpgoederen en 

herstelreizen voor Nederlandse vrijwilligers naar Oekraïne en Roemenië. 

Ook organiseren ze voedselpakketten en brood dat tot in de dorpen aan 

het frontgebied wordt uitgedeeld. De stichting is vanaf de start van de 

oorlog betrokken na een bezoek van twee van de oprichters die in half 

april 2022 naar Irpin reisden. Dit was 10 dagen na het vertrek van de 

Russen. Vanuit dat bezoek is de samenwerking met de Irpin Bible Church 

gestart.  

Zoals eerder genoemd start dit jaarproject op 4 februari en enige mensen 

van deze stichting komen het project toelichten. Ook zullen Natalia en 

Tania, twee Oekraïense dames uit Achterveld de dienst opluisteren door 

één of meerdere Oekraïense liederen ten gehore te brengen.  

         

Bent u geïnteresseerd om deze dienst in De Glind (aanvang 10.00 uur) bij 

te wonen, dan bent u van harte welkom! De dienst zal worden geleid door 

onze eigen dominee Mieke Groen, u wellicht bekend van de gezamenlijke 

diensten in Achterveld en De Glind. De collecte in deze dienst is bestemd 

voor het project Hope4Ukraine!         

 

Namens de diakenen: Flip van de Pol 
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Vieringen 

 

Zo. 21 jan.        11.00 uur Woord-& Agapeviering vg. pastor Ben Piepers                                        
                                             m.m.v. De Vlindertjes 

                                              

Zo 28 januari     9.15 uur Eucharistie vg. pastor Harrold Zemann  

                                             m.m.v. St. Caeciliakoor  
 

 

Za. 3 februari 15.00 uur Eucharistie vg Pastor Harrold Zemann  

                                             m.m.v. St. Caeciliakoor Start Bedevaart seizoen 

                                              2e collecte bedevaart fonds Lucas  

 

Zo. 11 februari 9.15 uur Gebedsviering , Carnaval vg. Diepar  

                                             m.m.v. Vivente en de Vlindertjes 

 

 

Wo. 14 februari 19.00 uur Aswoensdag Eucharistie vg. pastor  

                                            Harrold Zemann m.m.v. St. Caeciliakoor 

 

 

Zo 18 februari 11.00 uur Eucharistie vg. pastor Johan Rutgers  

                                             m.m.v. St. Caeciliakoor  

                                             2e Collecte Vastenactie 

 

 

Zo 25 februari 11.00 uur Woord-&Communieviering vg. pastor Ben Piepers 

                                             m.m.v. Vivente  

                                             2e collecte Vastenactie 

                                              

 

Zo. 3 maart 10.00 uur   Gebedsviering, vg. Diepar  

                                              m.m.v. St. Caeciliakoor  

                                              2e collecte Vastenactie 

 

 

Zo 10 maart 16.00 uur Milk & Honey vg. Pastor Harrold Zemann 
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Intenties                                                                                                                                                                                                  
 

Intenties 21 januari 

Jgd. Jacobus Nicolaas van Laar en 

Arnolda Margaretha van Laar - 

Nieuwenburg 
 

Clemens van Esveld en Bep Esveld – 

de Vette 

Petrus Cornelis Noortman en 

Theresia Elisabeth Noortman - 

Germes 
 

Intenties 28 januari 

Jgd. Johannes Carolus Stapelbroek en 

intentie voor Leo en Benny   
 

Joannes Hermanus van den Hengel 

en Antonia Wilhelmina van den 

Hengel – Hilhorst 

Annie Kok – van Wijnbergen 

Ria van der Ven, ouders van der Ven 

– Peeters en ouders Rutte – de Wilt 
 

Intentie 3 februari 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel -van den Hengel 

Christina Aleida Maria van den 

Hengel 

 
 

Intenties 11 februari 

Clemens van Esveld en Bep Esveld – 

de Vette 

André, Joop en Greet Hak 

 

Intenties 18 februari 

Petrus Cornelis Noortman en 

Theresia Elisabeth Noortman - 

Germes 

 

Intenties 25 februari 

Jgd. Gerard Verhoef 

 

Intenties 3 maart 

Jgd. Hennie van der Goes – van Dijk 

Jgd. Herman en Toos van Zandbrink 

Jgd. Antonia Maria van Zandbrink - 

Hartman 
 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel -van den Hengel 

Theo Jansen en overledene familie 

Jansen - Kitselaar 

 

 

 

 

Familieberichten 
Overleden: 

18 december Gerardus Marinus Cornelis van Burgsteden, 85 jaar 

1 januari Gijsbertus Steenbeek, 78 jaar  

 

Dopen:  

De volgende doopdatum staat op 21 april, opgeven 

graag bij het secretariaat, achterveld@stlucas.nu 

 

mailto:achterveld@stlucas.nu
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Activiteitenkalender  
 

De gehele week DAVA-activiteiten Buurthuiskamer/Moespot 

Za 20 jan 20.30u Alaaftrap CV de 
Puupenkoppen 

Ons Gebouw 

Ma 22 jan 20u Kaarten De Moespot 

Vr 2 feb 20u Kaarten Kantine SV Achterveld 

Za 3 en Zo 4 feb Expo De Vrije Kwasten De Moespot 
Zo 4 feb 14u Krasse Knarrenbal Ons Gebouw 

Vr 9 feb 11.11u Sleuteluitreiking Carnaval 100 gram Gebouw 

Vr 9 feb 21u Groot Carnaval 100 gram Gebouw 

Za 10 feb 14u Kindercarnaval 100 gram Gebouw 

Za 10 feb 20u PK-party Café de Roskam 

Zo 11 feb 9.15u Carnavalsviering St. Jozefkerk 

Zo 11 feb 13u Optocht De klok op Rock Hele dorp 

Ma 12 feb. 10u Diamondpainting                      
Vooraf aanmelden 

Dava buurthuiskamer 
0342-200012 

Di 13 feb 17.11u Dweilen tot afschoppen De Hessenkar 

Ma 19 feb 20u Kaarten De Moespot 

Vr 8 mrt 20u Tribute to the Everly 
Brothers 

Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Zo 17 mrt 12.15 Lentepuzzelrit AMBC 
Achterveld 

De Moespot 

Ma 18 mrt 20u Kaarten De Moespot 

Za 6 apr  Oud IJzeractie Actief Aveld  

Za 6 apr 20u The Amazing Stroopwafels Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Vr 12 apr 20u Kaarten Kantine SV Achterveld 

Ma 15 apr 20u Kaarten De Moespot 

Za 20 apr Tentfeest Actief A’veld  

Za 20 apr 20u The Oldtimestringband Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Vr 26/ za 27 april Koningsdag Sportief en 
KingsDay 

Kerstens Sportpark 
SV Achterveld 

Alles onder voorbehoud. Raadpleeg de website van de organisatie 

 

http://www.schaapskooiagteveld.nl/
http://www.schaapskooiagteveld.nl/
http://www.schaapskooiagteveld.nl/
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Pastores  Lucasparochie:  

Harrold Zemann:         h.zemann@parochie- sintmaarten.nl 

Fred Kok;                   fred.kok@stlucas.nu 

Nelleke Spiljard;           n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl 

Rini Bouwman:       rini.bouwman@stlucas.nu 

Johan Rutgers                  johan.rutgers@stlucas.nu 

Marcel Sarot m.sarot@parochie-sintmaarten.nl 
                                                                                                                                                                                                                          

Pastores zijn bereikbaar via 033-4941261 
  

Locatieraad Sint Jozef: 

Ginette v.d. Grootevheen, voorzitter.          06-57219590 

Dorien Ossendrijver, secretaris                   0342-452585 

Joop Voorburg, penningmeester 0342-451693     
 

Secretariaat St. Jozef:                      Redactie Trefpunt: 

Hessenweg 325                                   Corina van Dijk      - 451616 

3791 PJ Achterveld                               Marian Horst         06-15020362 

Tel.  451420                                               Jaap Schouten              - 452251 

 Juliëtte Struijk-    06-30531470 

Openingstijden secretariaat:                                     Schouten                              

Maandag - dinsdag – woensdag -             Abonnementen en bezorging 

donderdag 10.00 - 11.30 u                          Ina de Vette                 - 452273 
        

                                            Banknr.NL62RABO 0152015787             Lay-out:              Corina v. Dijk 

 Banknr. Kerkbalans:                                   

 NL53RABO 0300702884           Abonnement Trefpunt  

 Activiteiten Jozefkerk Achterveld:                    éénmaal per jaar verzoek   

NL14RABO 0159468094                                  voor  vrijwillige bijdrage                                         
                                                                             

Werkgroep Caritas:                                      QR code om een 

www.caritasstlucas.nl                                                                        vrijwillige bijdrage 

NL30RABO 0347802230                              te doen voor het     

t.n.v. WCA. o.v.v. donatie                                                         ontvangen van  Trefpunt.                            
 

E-mail adres kerk:             achterveld@stlucas.nu                                              

E-mail adres Trefpunt:     trefpunt@stlucas.nu                                                                                                                       

Copy Nieuwsbrief:              lucasbrief@stlucas.nu                                                     
                                                                                             

Website: www.stlucas.nu,    www.stjozefachterveld.nl 

 

Trefpunt online lezen via https://stlucas.nu/parochiebladen.  

 

mailto:h.zemann@parochie-%20sintmaarten.nl
mailto:fred.kok@stlucas.nu
mailto:n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:johan.rutgers@stlucas.nu
mailto:achterveld@stlucas.nu
mailto:trefpunt@stlucas.nu
http://www.stlucas.nu/
http://www.stjozefachterveld.nl/
https://stlucas.nu/parochiebladen
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Opening bedevaartseizoen op zaterdag 3 februari 2024  
Op zaterdag 3 februari wordt het bedevaartseizoen geopend met een 

eucharistieviering om 15:00 uur in de St. Jozefkerk waarin pastoor Harrold 

Zemann voorgaat. De viering is bedoeld voor alle belangstellenden in de 

regio, vooral voor wie bekend is met bedevaarten of er meer over wil weten. 

Tijdens de viering zal er aandacht geschonken worden aan diverse 

bedevaartplaatsen. Na de viering kan men onder het genot van een kopje 

koffie/thee met elkaar napraten en is er gelegenheid om informatie in te 

winnen over diverse bedevaarten. De bedevaart naar Kevelaer wordt dit jaar 

gehouden op maandag 29 juli; de Broederschap van Kevelaer staat klaar om 

al uw vragen te beantwoorden. Maar ook De Stille Omgang die dit jaar in 

de nacht van 16 op 17 maart wordt gehouden is hier present en nog vele 

andere bedevaarten zoals Rome, Fatima etc. zijn aanwezig en kunnen d.m.v. 

folders of een persoonlijk gesprek u enthousiast maken om een keer met hen 

op bedevaart te gaan.  

Kortom, het belooft een inspirerende middag te worden.  
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