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Beste lezer, 

U ontvangt deze Jozefbode rond de datum van Maria Lichtmis.  

 

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is 

een christelijk feest dat 40 dagen 
na Kerstmis op 2 februari gevierd wordt. Het is 

de herdenking van de opdracht of presentatie 

van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, zoals 
elk eerstgeboren joods jongetje, werd 

opgedragen aan God. 

De ouders nemen het kind mee naar de tempel, 
en door aan de priesters geld te geven, of een 

ander offer in natura, wordt het kind 

'vrijgekocht'. Daarnaast herdenkt men 
het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de 

geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest 

brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio 
Mariae. In het westerse christendom is de 

traditionele naam van de dag Lichtmis of Maria-

Lichtmis, ook wel het feest van 'de ontmoeting 
van de Heer' of 'de opdracht van de Heer' 

genoemd. In de Katholieke Kerk is de opdracht 

van de Heer ook het vierde 'blijde mysterie' van 
de rozenkrans. 
(tekst en afbeelding: Wikipedia) 

 

Verder vindt u informatie over de voorbereidingen voor Pasen. Pasen 
valt vroeg dit jaar. We hebben gemerkt dat deze Jozefbode wel erg snel 

na de kerstversie komt. We hopen de volgende keer wat meer kopij van 

een ieder te ontvangen.  
Desondanks veel leesplezier! 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feest_(Katholieke_Kerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
https://nl.wikipedia.org/wiki/2_februari
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuiveringsoffer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenkrans
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Beste parochiaan, 

Wij wensen u allemaal gezondheid, gezelligheid, geluk, vriendschap, 
succes en alles waar u in het nieuwe jaar voor gaat! 

We zijn het nieuwe jaar gestart met een gezamenlijke koffie ochtend 

voor alle vrijwilligers die helpen met alle schoonmaakactiviteiten, het 
koper poetsen, het bloemschikken voor alle zieken en jubilea. Greet van 

Valkengoed herdacht dat ze al 40 jaar met haar ploegje de kerk 

schoonmaakt. Ze is nog niet van plan te stoppen. De andere vrouwen èn 
man, verdienen een pluim voor het altijd klaar staan en de kerk spik en 

span te houden. We gaan ook gezamenlijk en uit dankbaarheid het glas 

heffen op 2024 met de kerkhof medewerkers want zonder hun schoffel-, 
hark-, en snoeiwerk zou het kerkhof er niet zo fraai uitzien. 

Het afgelopen jaar bestond ons kerkhof 200 jaar. Er is voor de 

verfraaiing van onze mooie kerkhof € 9.000,- gedoneerd. Hartelijk dank 
hiervoor. We hebben al een plan klaar waar we dat aan gaan besteden, 

onder andere aan nieuwe hagen en nieuwe bestrating.  

U heeft misschien ook gezien dat de beelden van de kerststal in de absis 
staan en niet op de zolder zijn opgeborgen. De reden is dat de beelden 

wel wat gehavend zijn, vingers en tenen ontbreken soms, de kroontjes 

zien er ook wat armoedig uit en hier en daar is de kleur ook niet meer 
wat het geweest is. Een parochiaan heeft aangeboden de beelden stuk 

voor stuk te restaureren zodat we volgend jaar weer van een prachtige 

kerststal kunnen genieten. 
Alle plannen in het kader van renovatie en vernieuwing, ook voor het 

orgel, moeten via het Lucas bestuur naar het Bisdom voor goedkeuring. 

U zult begrijpen dat het allemaal veel tijd kost maar we houden u op de 

hoogte. 

U ontvangt deze dagen een brief om te geven aan de Kerkbalans. Deze 

jaarlijks terugkerende vraag om mee te betalen aan het voortbestaan 
van onze geloofsgemeenschap, is soms best vervelend maar helaas 

noodzakelijk. We hopen dat u geeft naar draagkracht. Alvast heel 

hartelijk bedankt.  
*Evelien Blom 

 

 
 

Vastentijd of 40-dagentijd  
Kerstmis, Nieuwjaar, Driekoningen koud achter de rug of we kijken al 

naar de 40-dagen tijd. Vanaf woensdag 14 februari bezinnen we ons 40 

dagen lang - de zondagen zijn ‘vrij’ en worden niet  meegerekend - op 
het lijden en sterven van Jezus. 
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Het weekend voor 14 februari vieren velen eerst nog uitbundig feest. De 

wereld wordt letterlijk ‘op zijn kop’ gezet: de burgemeester overhandigt 
Prins Carnaval de symbolische sleutel van de gemeente. Zo geeft hij de 

macht uit handen, Prins Carnaval is een paar dagen de baas. Een tijd 

waarin volop wordt genoten van wat het leven biedt aan eten en drinken 
en plezier maken met elkaar.  

 

 
Dagen van loslaten en genieten om op Aswoensdag stil te worden. In de 

Aswoensdagviering laten we ons tekenen met een askruisje. De as komt 

van de palmtakjes die we vorig jaar op Palmzondag, thuis achter het 
kruisbeeld hebben 

gestoken.  

Toen was het takje nog 
groen, volop leven. In de 

loop van het jaar is het 

verdord, droog geworden, 
zonder leven. En op 

Aswoensdag wordt het 

verbrand tot as voor het 
askruisje. Van leven, door 

de dood heen, naar nieuw leven. 

 
Ook dit jaar zijn er op de woensdag oecumenische vespers. Samen met 

de Marcus/Dorpskerk en De Koningshof hebben we weer 7 vespers 

gemaakt. Aan de hand van verschillende teksten, uit de bijbel, uit de 
krant of een boek bezinnen we ons op het Paasfeest. We bidden en 

zingen, een samengesteld koor helpt ons daarbij. Een moment in de 

week om even los te komen van de drukte van alledag, een moment om 

stil te staan bij wat er gebeurt in de wereld, in ons eigen land, in onze 

eigen kring. Een klein uurtje luisteren naar woorden, door de eeuwen 

heen aan ons overgeleverd. Door mensen die ook worstelden met het 
donkere in de wereld, lichtpuntjes zochten, hoop op een toekomst. We 

vullen ze aan met nieuwe woorden uit onze eigen tijd, om de 

werkelijkheid onder ogen te zien én ons te laten inspireren tot hoopvol 
denken en doen. Om straks volop Pasen te mogen vieren.  

 

Het overkoepelend thema voor de 40-dagen vespers is:  
‘In godsnaam – duurzaam’ 

 

Elke woensdag komt een aspect van dit thema aan bod.  
 

Woensdag 14 februari - Aswoensdag  ‘Stof van de aarde’ 

Woensdag 21 februari – ‘Kwetsbaar?’ 
Woensdag 28 februari – ‘Betrokken leven’ 
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Woensdag 6 maart - ‘Ontspannen’ 

Woensdag 13 maart – ‘Eenvoud’ 
Woensdag 20 maart – ‘Verstillen’ 

Woensdag 28 maart - Boete en verzoening – ‘Vreugdevol’ 

 
We hopen velen van u te mogen begroeten in deze vespers op 

woensdagavond 19.00 uur in de St. Jozefkerk.  

 
Palmtakjes inleveren 

Vanaf zondag 4 februari kunnen de 

palmtakjes van vorig jaar weer ingeleverd 
worden in de kerk. Er staat een mand in 

het voorportaal waar u ze in kunt doen.  

 
Klein Liturgisch Beraad  

Paulien Flinkerbusch 

 

 
 

Deelhuisje / Weggeefkast 

Op 19 november heeft Fred 
Kok na zijn afscheidsviering 

een deelhuisje op het kerkplein 

onthuld. Pastoor Harrold 
Zemann heeft dit huisje 

gezegend.  

Het deelhuisje is een initiatief 
van de Caritas. Zij beheren dit. 

Mocht u zelf iets willen delen of 

iets nodig hebben wat in het 

kastje staat… Het is een kastje 

om te geven en te nemen. 
 

Johannes Passion 

 
Het duurt nog zeker een 

maand, maar op dinsdag 

5 maart verzorgt de 
Stichting Bach Leusden 

weer een Johannes 

Passion in de St. 
Jozefkerk. 
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Op maandag 4 maart zal er ook weer een kinderuitvoering van de 

Johannes Passion worden uitgevoerd. Hiervoor worden de groepen 7 en 
8 van een aantal basisscholen in Leusden uitgenodigd.  

Houdt u de posters en het nieuws op de website www.bachleusden.nl  

goed in de gaten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
St. Jozefkerk 

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in 

de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu  
Vanaf 7 januari tot en met 28 april begint de Eucharistieviering op 

zondag om 9.15 uur.  

 
Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 

Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/ luisteren 

moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop, PC, tablet, 
iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl en vul 

Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: St 

Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen 
van St Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt 

zien of beluisteren. 

 
Getijdengebed  

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed. 

Met uitzondering van de veertigdagentijd, dan is er op woensdagavond 
om 19.00 uur een oecumenische vesperviering in onze kerk. De eerste 

vesper is op 14 februari. 

 
Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

http://www.bachleusden.nl/
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Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

 

9 februari    Paulien Flinkerbusch 
16 februari   Geke van Schuppen 

23 februari   Team Welzijn 

1 maart    Geke van Schuppen 
8 maart    Paulien Flinkerbusch 

15 maart    Geke van Schuppen 

22 maart    Team Welzijn 
       

Biechten 

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 
pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 
Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  

 

 
 

Taizé-viering in Marcuskerk  

Op vrijdag 2 februari 2024 is er weer een Taizé-viering in de 
Marcuskerk in Leusden, aanvang 20.00 uur (welkom vanaf 19:45 uur).   

Taizévieringen zijn anders dan gewone kerkdiensten. Centraal in de 

bijeenkomst staan muziek en meditatie. Er is geen voorganger en geen 

preek. De muziek wordt gevormd door het zingen en spelen van 

eenvoudige, korte liederen met teksten die meerdere keren worden 

herhaald.  

Taizé is  een dorpje in Bourgondië 
in Frankrijk. Sinds de Tweede 

Wereldoorlog vormt dit dorp het 

hart van een internationale, 
christelijke kloostergemeenschap. 

Deze richt zich in haar activiteiten 

op jongeren onder de dertig jaar. 
Duizenden jongeren, ook uit 

Leusden en Amersfoort, komen 

jaarlijks naar Frankrijk of naar een 
jongerenontmoeting op het 

continent waar zij wonen. Taizé wil mensen inspireren een pelgrim van 

vrede te zijn en van wat goed is.  



8 

 

 

 
 
 

 
 

Hendrika : het schaap dat in een boom klom 
Auteur: Tine Mortier & Illustrator: Charlotte Severeyns 

Uitgeverij: De Eenhoorn (2022) 

 

Hendrika is een schaap. Nou zou je toch denken dat een schaap in de 

wei hoort. Maar Hendrika is een beetje anders dan anders. Dat noemen 

ze ook wel een buitenbeentje. 
Hendrika zat namelijk op een dag opeens hoog in een boom. Op een 

brede, stevige tak, zodat ze er niet af kon vallen. 

Ze knabbelde wat op een stukje schors, schommelde lekker met haar 
ronde billen en keek naar de wolken. Hendrika had het gewoon prima 

naar haar zin.  

Maar de rest van de kudde schapen, beneden in de wei, begreep er 
helemaal niks van. Wat doe je daarboven, Hendrika? Stel je niet zo aan 

en kom naar beneden. Schapen klimmen niet in bomen! 
Hendrika had helemaal geen zin om te luisteren. Op de grond was het 

veel te koud. Het hele weiland was door het vriezen bedekt met 

ijskristallen. Ze zei: ' Jullie bekijken het maar, het is koud, straks vriezen 
mijn pootjes er nog af. Als ik geen warme sokken heb, zit ik hier best.' 

Vader werd boos. Sokken breien konden hij niet met zijn poten. Hij vond 

dat Hendrika maar naar beneden 
moest komen en normaal moest 

doen. 

Hendrika bleef zitten waar ze zat. 
Af en toe ging ze weleens naar 

beneden om iets te eten of te 

plassen. Daarna klom ze hop, 
twee drie zo de boom weer in. Ze 

kon dat steeds sneller en haast 

bijna met haar ogen dicht. 
Ze had wel zin om het boven in 

de boom wel gezelliger te maken. 

Dus nam ze steeds iets mee naar 
boven. Een matras, dekentje, 

tafelkleed, bloembak, haar 

zwemdiploma en een doos 
kleurpotloden. Na een paar weken 

was haar nest af. 
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Ondertussen bleef het maar vriezen en ook begon het te sneeuwen. 

Hendrika zat lekker warm bij haar kachel. Onder de boom hoorde ze de 
andere schapen bibberen van de kou. Straks vriezen jullie poten eraf. 

Kom toch naar boven! Zo moeilijk is dat niet. 

Maar niemand luisterde naar haar. Want ja, zij vonden dat schapen nu 
eenmaal niet in een boom thuishoorden. Hendrika vond 

het zo stom. 

Na een tijdje was de hele kudde ondergesneeuwd. Alleen de ogen en de 
neuzen waren nog te zien. Hendrika rilde ervan op haar lekkere plekje in 

haar boomnest. Ze riep weer naar beneden dat ze toch echt naar boven 

moesten proberen te klimmen. Ze zouden wel dood kunnen vriezen. 
De schapen keken elkaar nog eens aan. Misschien had Hendrika gelijk. 

Dus toen begon Noor dapper te klimmen. Hendrika vond het prima die 

schoof wel een eindje op. Op de maat van hop twee drie volgden er al 
snel nog meer schapen. Ieder schaap schoof steeds een eindje op. Tot 

de hele boom vol zat. Soms ging het wel even mis en dan viel er eentje 

naar beneden. Maar dat deed geen pijn want sneeuw is zacht. 
Op een dag bouwde vader ook nog een lift. De hele kudde hielp mee.  

Er kwam ook nog een dak en een keuken. Een badkamer met een ligbad 

en een pingpongtafel. Het paste allemaal in de grote boom want die had 
heel veel takken. 

Het werd de gezelligste winter die ze ooit hadden mee gemaakt. 

Hendrika leerde zelfs breien ook al had Paps gezegd dat het niet kon. 
Wol had ze natuurlijk genoeg. Sjaals, mutsen, truien en een wollen rok. 

En héél veel sokken. 

Want koude poten, daar hield Hendrika niet van! 
 

Een heerlijk boek om met elkaar te lezen of voor te lezen vanaf ca. 4 

jaar. De boom die in het begin begint met alleen Hendrika 

wordt op elke bladzijde gevuld met meer details. Pastelkleuren, waarvan 

er maar 4 worden gebruikt. Een mooi winters landschap waarin de 

schapen en de 2 ganzen die Hendrika volgen, mooi afsteken. Doordat er 
steeds details worden toegevoegd aan de tekeningen kun je met elkaar 

heel veel ontdekken. 

Gesprekonderwerpen kunnen zijn: winter, schapen en anders zijn/jezelf 
zijn 

 

Andere leuke winterprentenboeken zijn: 
E. Beskow: Olles skitocht 

J.E. Pendziwol: Op een koude winternacht 

M. del Mazo: Grote beer, kleine beer en ik 
 

*Jozina 
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Gezocht….. 

Wij zijn nog op zoek naar aanvulling op ons kleine team voor de 
bloemversiering in de kerk en de 

bloemengroeten. 

Als u zich geroepen voelt, dan doen wij, na 
een afspraak, alles voor u uit de doeken! 

Natuurlijk wordt u niet direct in het “diepe” 

gegooid, maar gewoon fijn ingewerkt door 
ons. Heeft u belangstelling? Wij horen het 

graag. Aanmelden kan via het secretariaat. 

*Mieke Egtberts en Catrina van Veldhuizen 
 

 

Huispaaskaars 2024 
De huispaaskaars is te bestellen via het 

secretariaat 033-4941261 of 

leusden@stlucas.nu  uiterlijk voor 20 februari 
2024 

 

 
 

 

 
Kerkbalans 2024 

De brieven zijn weer gevouwen en gereed 

gemaakt voor bezorging. Vanaf half januari zult u 

deze in de brievenbus aantreffen.  

Geeft u ook weer voor de kerk? 

In de brief krijgt u meer informatie over de 
besteding van uw gift. 

 

 
Vastenactie 2024: Beter leven in een veranderende wereld in 

Zimbabwe 

Mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt 
met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen 

op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in 

grote delen van het land lange droge periodes, met grote risico's voor de 
oogsten. 

 

Het Vastenactieproject 2024 richt zich op vrouwen, jongeren en mannen 
met beperkte bestaansmiddelen in de provincie Masvingo. Op het 

mailto:leusden@stlucas.nu
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platteland leven boeren die voor hun voedselvoorziening en 

levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige 
landbouw.  

De laatste jaren 

zorgen 
klimaatveranderingen 

voor lange droge 

periodes, soms voor 
overvloedige 

regenval, 

overstromingen en 
cyclonen.  

Ze bedreigen de 

voedselzekerheid en 
de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water. 

 

Waterpunten 
Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel gebruik in 

huis als voor het land en de dieren, gaat Vastenactie vier waterpunten 

installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een 
pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een 

grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen – met 

gemiddeld 20 gezinnen van vier personen – van water voorzien. Een 
betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede 

oogst voor zowel eigen gebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren 

de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. 
 

Gemeenschappelijke tuinen 

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen 

aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan 

het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en 

tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door 
kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de 

moestuinen. De bewoners zullen na de oplevering van de tuinen zelf 

zorgen voor het onderhoud en de beveiliging. 
 

Naaigroepen 

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven 
van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine 

en startmaterialen. Ze krijgen naailessen, zodat ze kleding kunnen 

maken en verkopen, waaronder schooluniformen. 
 

Hoe kunnen we helpen? 

Dankzij onze giften kunnen wij het leven van andere mensen in de 
meest schrijnende omstandigheden verbeteren en eraan bijdragen dat 
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mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Ondersteun dit 

project door een bijdrage via de collectes in de kerk of door een gift over 
te maken op rekeningnummer NL17 RABO 0335 9834 99 t.n.v. St. Jozef 

Leusden onder vermelding van Vastenactie 2024. 

*MOV, Bernard Neijzen 
 

    

 

Stimulans 

Elke tweede donderdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur in De 
Deel, Zaaier 60A, Leusden, tijd voor Koffie/thee, bijpraten en 

gezelligheid voor Leusdenaren met een beperking of chronische ziekte en 

ouderen. Bijdrage € 1,00 voor lief en leed.  
 

Data in 2024 

8 februari 

14 maart 
11 april 

16 mei  

13 juni 
11 juli 

8 augustus 

19 september  
10 oktober 

14 november 

12 december 
 

U bent van harte welkom, ook om eerst een kijkje te nemen.  

Informatie: Annelie Luijkx tel 033-4947692 of mail 
annelie345@gmail.com 

 

‘Uit het boek: Gedichten die mannen aan het huilen maken.’ 
Van Peter R. de Vries (1956-2021) 

 

Toen mij het verzoek bereikte om een gedicht te noemen dat mij 
ontroerde, hoefde ik daar geen seconde over na te denken. Op mijn 

bureau staat al jaren een originele pentekening van Aat Veldhoen. Het is 

een eenvoudig tafereel. We zien het silhouet van een man die 
voorovergebogen door een sneeuwstorm ploetert. Het is koud. Het is 

zwaar. De man is alleen. Afzien en doorgaan. Je door niets laten 

tegenhouden. Onder die tekening staat het gedicht “muurbloem’ van 
Bertus Aafjes. Ik heb de tekening (en het gedicht) van een vriendin 

gekregen, die vond dat deze bij mij pasten. Ik voel helemaal wat zij 

bedoelt. Ik vind mezelf vaak moeilijk, lastig en gecompliceerd.  
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Maar Aafjes weet mijn leven in elf eenvoudige regels te verwoorden. Dat 

ontroert mij. Dat inspireert mij. Elke dag weer. Doorgaan is het advies. 
 

‘Muurbloem’ Bertus Aafjes (1914-1993) 

 
Er zijn vele wegen, 

maar de juiste weg 

is de weg ertegen; 
niet de weg eronder, 

dat is onderkruiperij; 

niet de weg erover 
dat is pluimstrijkerij, 

maar de weg ertegen, 

tegen alle wegen in 
en dat is van de wijsheid 

nog maar het begin. 

 
Peter R. de Vries was misdaadverslaggever. Hij is in juni 2021 vermoord 

in Amsterdam. 

 

 

 

zo. 4 feb: Antoon Berg; Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van 
Esveld; Gerardus van de Wolfshaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Nico 

Lieshout; Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Van Nam 
Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 

zo. 11 feb: Gerard van Dijk; Herman van den 
Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus 

van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van 

Wegen; Thea van der Linde; Van Nam Tran; Maria 
Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; Jan verbeekzo. 18 

feb: Anton Overgoor; Corrie van Daatselaar-van 
Esveld; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en 

Michiel Huurdeman; Van Nam Tran; Maria Duam thi 
Diêm; Nguyen van Vihn  

zo. 25 feb: Wim van Valkengoed; Jan en Bep van 
den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; 
Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; 

jgd. Johan van Kooij en Mina van Kooij-van Dijk; Ab 
Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm ; 
Nguyen van Vihn 
zo. 3 mrt: Antoon Berg; Jan en Riekje Blom-van de Burgwal; Arie van 

Daatselaar; Griet van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en 

Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van 
Vihn; overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh 
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zo. 10 mrt: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-

van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van 
Wegen; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 

zo. 17 mrt: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Anton en Greet Hilhorst-van 
Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Fea 

Lamers-Nieuwenhuis; Mariët van de Wolfshaar-Woolderink; Nico Lieshout; Van 
Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; Jan Verbeek; uit 

dankbaarheid voor een 25-jarig huwelijk 
zo. 24 mrt: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Johan en Mina van Kooij-van 

Dijk; Thea van der Linde; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm ; Nguyen van 
Vihn 
 
 

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-

4941261 

 

 
 

Overleden 
Wilhelmina Anna (Mien) Jansen - Steenbeek, 92 jr. 

Gijsberta Antonia (Bep) Maarsseveen - Bon, 87 jr. 

* Mogen zij rusten in vrede 
 

Dopen 

Op zaterdag 6 Januari is Maribelle Al Gerges, gedoopt 
in onze kerk, voorganger was Iden Eylia 

 
Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 

het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of 

mailen naar leusden@stlucas.nu.  
 

 
Witte voetjes 

 

zachte donzen deken     slaap kindje slaap 
warme wollen rug     een dekentje van mist 

schaap zoekt zijn witte voetjes   een dekentje van schaap 

in de mist vindt hij ze terug 
Hans & Monique Hagen 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nu
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Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 
Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu     

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   

 
Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 
leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.  

 

Locatieraad Leusden: 
Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 

Penningmeester: Mariël Masselink 
Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 
Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905  

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  

Materiële en immateriële steun in nood  
e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  
06-29457203  

 

Huur De Kom  
verhuur.dekomleusden@gmail.com 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 22 maart 2024 

 
Kopij graag vóór 9 maart 2024 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

 

 

 

Een vriend  

is in de eerste  plaats  

iemand die niet oordeelt… 

 

 

mailto:leusden@stlucas.nu

