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Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 — 12.00 uur
Postadres Parochie:
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Bestuur
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Johannes Tuinhof, vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Marjon Duurland, secretaris
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Frans Smout, penningmeester

e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen

Kees van ‘t Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor

e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester

e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker

e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken

e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl
Vertrouwenspersoon Ingrid Middelkoop;

mobiele nummer 06 14 80 86 33 van maandag

tot en met vrijdag.

E-mailadres: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl
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Achterveld : 0342-451420
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St. Paulus St. Jozef

St. Jozef

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken  Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld ~ Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder H. Maria Zuivering
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

Smidsweg 20,3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf St. Catharina

telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen ~ Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk

Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu



Het askruisje

Laat ik beginnen met twee ervaringen. Ruim twin-
tig jaar geleden brachten wij als jong gezin de
voorjaarsvakantie door in Harfsen. Op Aswoensdag
wilde ik graag naar de kerk, en ik had uitgevonden
waar in de buurt een Aswoensdag viering was. De
kinderen waren nogwat jong voor zo’n avondviering,
en daarom zou Wies met de kinderen thuisblijven.
Mijn zoon was nieuwsgierig waarom pappa ‘s avonds
naar de kerk ging. Ik legde hem uit dat het As-
woensdag was, begin van de veertigdagentijd, en
dat je dan een askruisje op je voorhoofd kreeg. Hij
herinnerde zich de viering van vorige jaren, en zei
spontaan: ‘Dan wil ik mee, pappa! Dat vind ik een
van de mooiste vieringen.’

Een jaar of vijf geleden gingen Wies en ik in de voor-
jaarsvakantie enkele dagen naar Venetié. Wij hou-
den niet van carnaval, dus wij reisden op woensdag.
Laat op die dag konden wij al wel de stad in, maar
wij vonden geen kerk meer die open was voor een
askruisje. Via Facebook kwamen wij erachter dat
een bevriend stel ook in Venetié was. Wij legden
contact, en zij bleken deel te nemen aan een koor-
project, dat eindigde met de zondagsmis in de San
Marco. Die wilden wij sowieso bezoeken, en wat
is een betere manier om een kerk te bezoeken dan
een eucharistieviering bijwonen? Dus gingen wij
pas kort voor onze thuisreis naar de San Marco
voor de hoogmis. Aan het eind van de viering was
er de gelegenheid om een askruisje te halen voor
diegenen die op zondag niet geweest waren. In

GELOVEN

Nederland had ik dit nog nooit meegemaakt. Wij
waren tot tranen toe geroerd, en realiseerden ons
toen pas, hoezeer wij ons askruisje hadden gemist.

Het ontvangen van een askruisje is een indruk-
wekkende ervaring. Theologen — dat is de diersoort
waartoe ik behoor — hebben de neiging om te
vragen waarom, en dan een antwoord op die vraag
te geven. Eigenlijk was ik van plan om hier te
schrijven over de betekenis van het askruisje. Bij
nader inzien doe ik dat toch maar niet. Als ik het
ga uitleggen, wordt het platter dan ik het ervaar.
De rijkdom van de Aswoensdag viering kan ik niet
onder woorden brengen. Maar ik zou hem niet
willen missen! Graag nodig ik U uit, deze ervaring
dit jaar met mij te delen.

Diaken Marcel Sarot

Sneevwkblok die de lente luidt...
Sneevwhlok die de lente luidt,
bel het aan de graskant uit;
ik moet om het ackruic gaan,

op mijn voorhoofd laten cchrijven
dat ik hier wiet lang mag blijven,
dat ik moet tot mest vergaan,

dat de goedgecpannen huid
openspringt onder het kruid,
dat dit schoon /g/ binnenkort

rot, beschimmelt en verdort,
dat ik moet om t askruis gaan
bif de zwarte kapelaan.

Hubert van Herreweghen
(1920-2016)
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GELOVEN

Vroeger geloofde ik ...

.. traditioneel. Ik ben opgegroeid in een traditioneel

katholiek gezin in Eemnes. Wij gingen naar de kerk
en de katholieke school. Mijn ouders kwamen uit
grote gezinnen. Vooral mijn moedersmoeder was
overtuigend katholiek. Ik kom dan ook uit een tijd
waarin je “aflaten kon verdienen”. In mijn beleving
kon ik mensen redden, die anders niet in de hemel
kwamen. Voor de jongeren onder ons: Een aflaat
is in de Katholieke Kerk een kwijtschelding van
straffen die de gelovige in het hiernamaals nog moest
uitboeten.. Gelukkig is dit niet meer aan de orde.
Ik mijn jeugdjaren was ik lid van de Katholieke
Plattelands Jongeren, waar ik mijn man heb leren
kennen.Toen in de jaren 60 het Vaticaans concilie
gehouden werd, heeft dit veel veranderd in de
gezinnen. Mijn (groot)ouders hadden er moeite
mee: “Is alles wat wij geleerd hebben nog wel
waar”, was zo’n beetje de gedachte. Voor mij was
het wel een verademing. Er ontstond wat meer
lichtheid. Er kwamen jongerenkoren. Van moeten
werd het mogelijk een eigen keuze te maken.
Ik kan mij nog mijn vormsel voorbereiding
herinneren. Wij hadden onlangs een reilinie met
onze toenmalige 6e klas en hadden het hier nog
over. De vormsel voorbereiding was een driedaagse
bijeenkomst met spel en verdieping door een
pastoor en het hoofd van de school.

Nu geloof ik ...

. in een God die voor mij oké is. Geloven met
de nodige twijfel, daar heb ik geen probleem mee.

Dinsdag 2 januari 2024 zijn
er weer nieuwe foto’s ge-
maakt door Simone de Vette,
hiernaast het pastoraal team:

Wat geloof jij¢?

Alhoewel ik soms ook wel jaloers kan zijn op mensen
die een rotsvast geloof hebben. Ik ben actief in de
geloofsgemeenschap van Putten. Ben er lid van de
bezoekgroep voor ouderen, ik ben secretaris van de
PClvan de parochie, en volgens het rooster rijden we
op zondag bedden en rolstoelen rond in ziekenhuis
St. Jansdal in Harderwijk naar de oecumenische
viering. Al deze activiteiten geeft verbinding
en betrokkenheid met de geloofsgemeenschap.
Wat ik wel lastig vind zijn de regels die de
kerk stelt. Bijvoorbeeld hoe de kerk denkt over
homoseksualiteit. De uitspraak van de Paus vind
ik wel bemoedigend. Maar over onze eigen
bisschoppen ben ik er niet gerust op.

Ik geloof niet meer ...

. dat ik de hemel niet hoef te verdienen door
aflaten te bidden. Vraag mij wel af of er een hemel
is. Zo'n begrip, de hemel, geeft wel hoop dat er
iets is na dit leven, en als dit dan hemel heet...
Mijn basis is, dat wij sa-
menleven met respect
voor elkaar, en de wereld
daarmee wat mooier ma-
ken.

Lies van Schaik
Putten
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Herhaalde oproep:

BESTUREN

Bedenk een WYTN2UIJLUA voor onze fusieparochie

In de vorige Lucasbrief is een oproep gedaan om een
nieuwe naam voor onze fusieparochie te bedenken.
Inmiddels zijn er al een aantal namen ingeleverd.
Het kunnen kiezen uit zo veel mogelijk namen is
wenselijk. Daarom deze herhaalde oproep.

Criteria waar de naam aan moet voldoen zijn als

volgt:

* Het betreft een naam van iemand die door de
Kerk heilig of zalig is verklaard.

e Bij de naam wordt vermeld of iemand heilig
of zalig is verklaard, zoals bijvoorbeeld Heilige
Jozef of Zalige ... Het ‘Heilige’ kan ook ‘Sint’ zijn.

e Het mogen ook meerdere heiligen zijn bijv.
Heilige Familie of HH. Petrus en Paulus.

e De naam kan ook een bepaalde titel betreffen
van een heilige of zalige, bijv. Heilige Maria,
Moeder van Altijddurende Bijstand.

e Het kan niet de naam zijn van een plaats of
gebeurtenis, bijv. Jeruzalemparochie.

Het is zeer wenselijk dat het (een naam van) een

heilige is die:

e voor velen een inspiratiebron is/kan zijn, ook
voor jongeren, juist ook in deze missionaire tijd;

e gevierd kan worden en hopelijk meerdere keren
aandacht kan krijgen tijdens het kerkelijk jaar;

e (vanouds) verbonden is met een regio.

e het liefst ook niet door een parochie in een
ander bisdom wordt gebruikt.

e op dit moment liever niet wordt gebruikt door
de geloofsgemeenschappen van St. Maarten en
St. Lucas (dit om verwarring te voorkomen).

Bij de toekenning van de naam zal door de bisschop
gekeken worden naar de verscheidenheid aan
patroonheiligen in het hele aartsbisdom (waar
steeds minder parochies (zullen) zijn. Als er al een
parochie is met dezelfde naam als de naam die
wordt voorgedragen, dan wordt deze daarom niet
toegekend. Belangrijk is ook een naam waarmee we
online gemakkelijk te vinden zullen zijn.

Stuur de naam, met onderbouwing/motivatie
zo snel mogelijk naar Rosella van den Hoeven,
rvan.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl.

Een commissie, met als voorzitter pastoor Harrold
Zemann, zal uit alle inzendingen uiteindelijk een keus
maken, welke wordt voorgedragen aan het Bisdom.
Degene wiens naam uiteindelijk ook de naam van

de gefuseerde parochie zal worden, ontvangt een
toepasselijk prijsje.

Tjeerd Mulder,

bestuurslid communicatie voor beide parochies
Rosella van den Hoeven,

secretaresse pastoraal team

Secretaris en de fusie

Afgelopen najaar werd besloten om met de St.
Maartenparochie intensiever te gaan samenwerken
om eind dit jaar te kunnen fuseren. Inmiddels zijn
binnen het bestuur de lijntjes al uitgezet en kan er dit
jaar worden gestart met een voorlopig fusiebestuur.
Dit betekent dat er gestart wordt met gezamenlijke
bestuursvergaderingen. Daar ligt al een belangrijke

taak van de secretaris.

De belangrijkste taken van een secretaris zijn het
plannen van de vergaderingen, agenda opstellen,
voorbereiden van de vergadering (tijdsduur, doel,
aanpak), verantwoordelijk voor notulen, actielijst
en besluitenlijst. Daarnaast zorgt de secretaris
voor de machtigingsaanvragen bij het bisdom.
Voor veel zaken dient namelijk bij het bisdom
toestemming te worden gevraagd, bijvoorbeeld
voor restauratiewerkzaamheden of schilderwerk
kerk. De secretaris verzorgt deze aanvragen en
stuurt, indien akkoord, de machtigingen naar de
betreffende personen. De secretaris stelt veelal

de brieven op voor informatie aan locatieraden en
pastoraatsgroepen, benoemingsbrieven e.d. De
secretarisrol is breed en niet vast omlijnd. Vandaar
zo afwisselend.

Dit jaar zal benut worden om de taken van de twee
secretarissen samen te voegen en met een secretaris
door te gaan. Het termijn van Gerard Hoogervorst
(St. Maarten) loopt dit jaar af en Marjon Duurland (St.
Lucas) is net een jaar bestuurslid. Zij zal aanblijven

als secretaris voor de nieuwe parochie.

De twee secretarissen zullen de komende tijd veel
afstemming hebben met elkaar om zaken met elkaar

te delen en procedures af te stemmen.

Hetwordteenintensiefjaar,maar
hoe mooiis het omjein te zetten
voor geloofsgemeenschappen
waar zoveel vrijwilligers bezig
zijn en daarmee een vitale pa-

rochie te behouden.

Marjon Duurland
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VIEREN

Datum Lezingen EuUsde arde cl0
Vaste vieringen Elke do. 9.30 u. 3e wo v.d. maand 4e wo v.d. maand 2e wo v.d. maand
8 Rozenkransgebed 9.30 u. EV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
za. 3 feb.
I1:Job 7,1-4.6-7; 12:
1 Kor. 9,16-19.22-23;
ev: Mc. 1,29-39 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 EV. 9.15 WCV.
zo. 4 feb. H. Zemann N. Morpey J. Rutgers N. Morpey
Ruach Panta Rhei Cantores Samenzang
19.00 GV.
za. 10 feb. PGV
[1: Lev. 13,1-2.45-46;
12: 1 Kor. 10,31-11,1;
ov: Mc. 1.40.45 9.15 EV. 11.00 GV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
zo. 11 feb. ' J. Rutgers PGV B. Piepers B. Piepers
Generations Cantores Pastor Bonus Cantabile
.. 9.30 EV.
wo. 14 feb. :1 Hoél. 2,12-18; 19.00 OV. 19.30 GV. 19.30 OV. J. Rutgers
Aswoensdag 2: 2 Kor. 5,20-6,2 B. Piepers PGV PGV 19.00 GV.
ev: Mat. 6,1-6.16-18 Ruach Cantores . ’
PGV
19.00 EV.
za. 17 feb. H. Zemann
HZ Gen. 9,8-1 5, |2 1 Gregoriaans
b Petr. 3,18-22; ev: Mc.
zo. 18 feb. 1,12_‘]5 9.15 EV. 11.00 GV. 10.00 GV.
1e zo. H. Zemann PGV PGV
40-dagentijd ’ Cantores Scola
19.00 EV.
za. 24 feb 19.00 GV. H. Zemann
: * | 11: Gen. 22,1- B. Piepers C
2.92.10-13.15-18; 12: antores
zo. 25 feb. | Rom. 8,31b-34; ev: 9.15 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
2e z0. Mc. 9,2-10 H. Zemann R. Bouwman R. Bouwman
40-dagentijd Ruach Scola Samenzang
za.2mrt | 1. Ex. 20,1-17 of
20,1-3.7-8.12-17; 12:
1 Kor. 1,22-25; ev:
z0. 3 mrt Joh. 2,13-25 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 EV. 11.00 EV.
3e zo. H. Zemann R. Bouwman J. Rutgers J. Rutgers
40-dagentijd ’ Cantores Cantores Contagio
19.00 GV.
za. 9 mrt PGV
I1: 2 Kron. 36,14-
zo. 10 mrt }8:1199\;213);}1'23: EE‘ 22;‘ 9.15 EV. 11.00 WCV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
4e zo0. A J. Rutgers N. Morpey B. Piepers B. Piepers
40-dagentijd Generations Panta Rhei Pastor Bonus Cantabile
19.00 EV.
za. 16 mrt ) . J. Rutgers
I1: Jer. 31,31-34; 12: Gregoriaans
Hebr. 5,7-9; ev: Joh.
zo. 17 mrt. 12,20-33 9.15 EV. 11.00 EV. 10.00 GV.
5e zo. H. Zemann J. Rutgers PGV
40-dagentijd ' Cantores Scola
wo. 20 mrt
19.00 EV.
za. 23 mrt 11: Mc. 11,1-10; HéZetmann
Jes. 50,4-7; 12: Fil. SLC
2,6-11; ev: Mc. 14,1- 9.15 EV. 11.00 WCV.
0 2 T 15,47 of 15,1-39 H. Zemann 3.15 WCV. R. Bouwman
Palmzondag R. Bouwman
Ruach de Toverbal

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering

PGV=Parochianen gaan voor GZV=Gezinsviering

KWD=Kinderwoorddienst



VIEREN

Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen
Vaste 1e wo v.d. maand Te wo v.d. maand Elke dinsdag
vieringen WCV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
19.00 EV. 15.00 EV. 19.00 WCW.
za. 3 feb. H. Zemann H. Zemann R. Bouwman
Vivente St. Caeciliakoor Odulfkoor
9.15 WCV. 11.00 EV.
z0. 4 feb. R Bouwman J. Rutgers
- POuw St. Caeciliakoor
19.00 EV.
za. 10 feb. H. Zemann
Pauluskoor
9.15 WCV. 315 GV. 11.00 WCV.
PGV
zo. 11 feb. R. Bouwman Vivente en R. Bouwman
St. Catharinakoor . . St. Caeciliakoor
De Vlindertjes
wo. 14 feb. 19.00 GV. 19.00 OV. 19.00 EV. 1850 G,
Aswoensd R. Bouwman PGV H. Zemann PG
swoensdag Cantores ) St. Caeciliakoor
19.00 GV.
za. 17 feb. PGV
Odulfkoor
zo. 18 feb. 9.15 EV. 10.00 GV. 11.00 EV. 10.00 GV.
1e zo. J. Rutgers PGV J. Rutgers PGV
40-dagentijd Cantores Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
za. 24 feb.
zo. 25 feb. 9.15 WCV. 10.00 GVW. 11.00 WCV. 11.00 EV.
2e z0. B. Piepers PGV B. Piepers H. Zemann
40-dagentijd St. Catharinakoor Pauluskoor Vivente St. Caeciliakoor
19.00 WCV. 19.00 EV.
R. Bouwman
za. 2 mrt J. Rutgers
Dubbelmannen- Odulfkoor
kwartet Maa dai u
zo. 3 mrt 10.00 GV. 10.00 GV. 10.00 GV.
3e zo. PGV PGV PGV
40-dagentijd Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
2.9 mrt 19.00 EV.
’ J. Rutgers
z0. 10 mrt 9.15 WCV. 16.00 11.00 GZV.
4e z0. N. Morpey Passion verhaal H. Zemann
40-dagentijd St. Catharinakoor Milk & Honey St. Caeciliakoor
19.00 GV.
za. 16 mrt PGV
Odulfkoor
zo. 17 mrt. 9.15 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV. 10.00 GV.
5e zo. J. Rutgers R. Bouwman R. Bouwman PGV
40-dagentijd Cantores ) Vivente St. Caeciliakoor
19.30
wo. 20 mrt Boeteviering
J. Rutgers
St. Caeciliakoor
za. 23 mrt
70. 24 mrt 9.15 WCV. 10.00 GVW. 11.00 EV. 11.00 WCV.
Pal.mzonda N. Morpey PGV H. Zemann N. Morpey
8 St. Catharinakoor Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor

OV=0Oecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering




BESTUREN

Actie
Herkbalans
2024 is van

Actie L

Kerkbalans

VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land
vragen plaatselijke parochies hun leden om een financiéle bijdrage over te maken.
Doet u dit jaar (weer) mee?

“Ik mag zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we
naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar
‘ uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze parochie heeft voor haar leden.

4 Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en
God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan
voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen-kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.
Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Woord van de pastoor

Vesten 2024
R oace tegen de RUek op weg naa, Posen?

Weer een verandering in mijn leven, maar een heel
positieve. Van de parochiebesturen mocht ik een
leaseauto gaan aanschaffen. Mijn “oude” auto heeft
mij in al die jaren trouw de hele parochie doorgere-
den: van Harderwijk via de Utrechtse Heuvelrug naar
Zeist, en omgekeerd. Maar er komt een tijd dat de
techniek verouderd is en het opgeeft. Daarom komt
het leasen op een goed moment. De parochiebestu-
ren zeggen maar zo: we verwachten van jullie dat je
(soms ook op de meest vreemde tijdstippen) pastoraal
actief bent, dus dan willen we er ook voor zorgen dat
jullie veilig kunnen rijden. Voor mij is het rijden nooit
een probleem. Soms hoor ik mensen zeggen: “jullie
vliegen heel wat rond”. Dat is ook zo, maar ik noem
het anders. ledere rit naar een geloofsgemeenschap is
voor mij een soort pelgrimstocht: ik kom iets brengen,
maar ik ontvang ook zo veel. Ik ga altijd met een goed
en dankbaar gevoel weer naar huis.

Misschien is juist de veertigdagentijd wel de periode
bij uitstek om stil te staan bij het woord “dankbaar-
heid”. Ben ik dankbaar voor alles wat ik mag ontvan-
gen en voor de mensen op mijn levenspad. Ben ik
dankbaar richting God of wordt dit allemaal verduis-
terd door de eisen en verwachtingen die er zijn.
Daarom... misschien goed om mijn snelle auto even
stil te zetten. Even op adem komen, letterlijk opnieuw

leren ademen richting God, de medemens en de
schepping. En ik denk aan Aswoensdag: opnieuw mag
ik mensen een askruisje opleggen, en ik mag het zelf
uiteraard ook ontvangen. De as die we ook over het
land strooien: opdat de grond vruchtbaar mag zijn.

Zo is het askruisje niet zozeer een uiterlijk teken van
vergeving, maar ook een gebed dat er vruchtbaarheid
mag zijn onder de aslaag. In mijn leven, in mijn ziel, in
mijn lichaam, in mijn hart.

Ik hoop dat de veertigdagentijd niet een “race tegen
de klok” zal zijn, maar dat ik mij kan onthaasten.

Om opnieuw te ontdekken dat de auto mij brengt
naar “bedevaartsplaatsen”: naar kostbare plekken
waar mensen samenkomen en vieren. Dat niet de
stress en de druk mij vervoeren, maar de Blijde Bood-
schap en liefde voor God en de mensen. Ik wens ons
allen in die zin een goede voorbereiding op Pasen!

Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann




Eén van de meest prominente en in het oog springende
aspecten van onze Rooms-Katholieke geloofstraditie is
vermoed ik toch wel: de liturgie. Specifiek bedoel ik dan
het gemeenschappelijk vieren van de Eucharistie op de
zondag of tijdens doordeweekse dagen.

Hoewel deze in principe overal kan plaatsvinden,
is het kerkgebouw, het huis van God, voor de
parochiegemeenschap de eigenlijke plaats van het
liturgische gebed. * Want naast alle plekken waar we
als gemeenschap zouden kunnen samenkomen om het
mysterie van ons geloof te vieren, is het juist deze heel
speciale ruimte die er zogezegd, geheel en al specifiek voor
is gebouwd.

De ruimte waarin we samenkomen om met elkaar het
mysterie van het geloof te vieren, het mysterie van God die
mens werd, voor ons stierf en uit de doden verrees en die
via zijn apostelen tegen ons zegt: mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed is echte drank 2, is een heilige ruimte.

Het meest opvallende in deze heilige ruimte is zonder
twijfel: het altaar. Want dit is niet zomaar een tafel, zoals
we die thuis in onze huizen hebben. Niet een plek om met
elkaar de maaltijd te genieten of om met een kop koffie
of thee rondom samen te komen voor een goed gesprek.
Het altaar, is een plek die dient om een offer op te dragen.
Het is dé plek waar God en mensen elkaar ontmoeten 3 in
de liturgische viering welke het hoogtepunt is waarop het
handelen van de Kerk gericht is en tegelijkertijd de bron
waaruit al haar kracht voortvloeit. 4 Tijdens de liturgische
eredienst is het altaar de representatie van Jezus zelf als

Deel 1: Een heﬂige ruilmte eh het altaar

hoeksteen en fundament van het geloof in ons midden.
Het is tevens de plek waarop we Zijn Laatste Avondmaal
herdenken en Zijn kruisdood op Golgotha onbloedig
tegenwoordig stellen. Het altaar is bovenal het lege graf op
Paaszondag; de plek vanwaaruit de levende en verrezen
Christus op pad gaat Zijn leerlingen tegemoet.

Het altaar is binnen de heilige kerkruimte de plek waar
ons hart en dat van Jezus elkaar raken, in de hiervoor
beschreven kernmomenten uit het evangelie. Tevens is
het de plek waar wij ons leven, onze dierbaren 5 en al onze
intenties mogen neerleggen om aan Hem op te dragen.
Opdat we in de gemeenschappelijke
viering mogen ervaren dat Zijn juk zacht
is en Zijn last licht. °

Pastor Johan Rutgers

1. Cf. Catechismus van de Katholieke Kerk, Kokboekencentrum
Uitgevers Utrecht en Halewijn Antwerpen, gewijzigde herdruk
2023, § 2691, p. 607

2. Cf. De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling
— 1978, Katholieke Bijbelstichting ’s-Hertogenbosch i.s.m. de
Vlaamse Bijbelstichting, 1994 3de druk, Johannesevangelie 6,55,
p- 1529

3. Cf.Johan te Velde, Het verhaal van het altaar. Een dynamisch
fenomeen in de christelijke liturgie, Valkhof Pers, 2013, p. 96

4. Cf. Vaticanum II, Conciliedocumenten, Latijnse tekst en nieuwe
Nederlandse vertaling, Halewijn / Adveniat, 2019, Sacrosanctum
concilium § 10, p. 29

5. Cf. Sleddens O.S.A., W. [red.], Aurelius Augustinus. Belijdenissen
[Confessiones], Uitgeverij Damon bv, 2009, Boek 9, alinea 27,

p- 208
6. Cf. Mattheiisevangelie 11, 30

VIEREN

Milk and Honey wederom met het Passion
verhaal in beide parochies

Het jaar 2023 was een prachtig jaar waarin wij het verhaal van “The
Passion”, samen met heel veel enthousiaste bezoekers hebben mogen
vieren in Ermelo en Zeist. De repetities zijn inmiddels weer begonnen
want in maart dit jaar wordt het passie-verhaal verteld en gezongen in
Achterveld (St. Lucas parochie) en Driebergen-Rijsenburg (St. Maarten
parochie) en dat belooft wederom spectaculair te gaan worden.

In de viering vragen de vertellers/voorgangers pastoor Harrold Zemann
en Marian van der Laan zich af, wat laat het lijdensverhaal, dat we al meer
dan 2000 jaar aan elkaar doorgeven ons zien over ons eigen leven en onze
wereld van vandaag? Aan ieder wordt de mogelijkheid geboden om tijdens
de viering een kaarsje aan te steken voor jezelf of met een speciale intentie.

Na de zomer komen wij met informatie over onze Joyful Tour welke dan
van start zal gaan. Wij zijn verheugd u te mogen begroeten in Achterveld
en/of Driebergen-Rijsenburg.

Zondag 10 maart 16:00 uur St. Jozefkerk Achterveld
Zondag 24 maart 16:00 uur St. Petrus bandenkerk Driebergen-Rijsenburg




DIENEN

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld

In de Vastentijd wordt ons geuraagd solidair te zijn
met mensen die het moeilijk hebben. Dit jaar is het
Vastenactie project in Zimbabwe in het guiden van
Afrika. Er wordt steun gegeven aan families die
het door het ‘noodlot’ moeilijk hebben om rond te
Romen.

In Zimbabwe ligt het ‘noodlot’ overal
op de loer. Was het eerst gebrek
aan onderwijs en de uitbraak van
de ziekte HIV-Aids, daarna kwam
de politieke en economische crisis
onder het bewind van de voormalige
president Mugabe. En de afgelopen
jaren eisten Corona en droogte door
Rlimaatverandering hun tol. In het
project dat wordt uitgevoerd door
Caritas krijgen families de kans om
weerbaar te worden.

Door toegang tot water, door ondersteuning

bij het opgetten van groentetuintjes en door naai-
lessen om weer inkomsten te krijgen.

We spreken in Nederland ouver problemen van
bestaansgekerheid, maar als je je man verliest
door Corona in een land als Zimbabwe, dan heb
je het helemaal zwaar. Zeker als je twee jonge
Rinderen hebt groot te brengen, zoals Thandekile.
In het projectmateriaal is zij de vrouw die model
staat voor de doelgroep. Ook de scholen in
onge parochie kunnen gebruik maken van het
lesmateriaal voor dit project. En u kunt gelf de video
bekijken via internet (https://www.vastenactie.nl/
vastenactie-scholen-2024).

Zelf ben ik tweemaal in het gebied geweest (in 1984
en in 1997). Het is de provincie waar de beroemde
Zimbabwaanse Ruines liggen, een imposant
overblijfsel van het centrum van een weluarend
rijk uit de 11° tot 15°¢ eeuw, van voor de komst van
de Europese kolonisten. Tegen dat beeld van een
welvarend rijk staat de huidige realiteit van een
droog land met arme bodems, met een lang droog
seigoen en een regentijd die niet altijd wil komen; of
soms in overvloed. Dan is een put voor drinkwater
en een groentetuin van levensbelang.

Steun het project via de collectes of maak zelf geld
over aan Vastenactie, Den Haag NL21 INGB 0000
0058 50; onder vermelding van Zimbabwe project.

Namens de MOV, Dick Bouman

JAARLIJKSE OPBRENGST
VAN DE BOELDAG
IN ERMELO

Er is in het afgelopen jaar weer een mooi be-
drag bij elkaar gebracht door de vrijwilligers
van de boeken- en meubelverkoop van het
Boeldag comité en de Kringloopwinkel in Er-
melo. Zaterdag 10 december jl. werden de
cheques overhandigd aan een zestal kerken
in Ermelo, de Voedselbank en het Willem Hol-
trop Hospice van totaal 120.000 euro.

Onze penningmeester
Mariét van Vliet ontving
een cheque van 12.000
euro voor onze Goede
Herder kerk. Een mooie
bijdrage voor het onder-
houd van ons kerkge-
bouw, waar we heel blij
mee zijn.



https://www.vastenactie.nl/vastenactie-scholen-2024
https://www.vastenactie.nl/vastenactie-scholen-2024

Verbouwing parochiezaal Putten

In december 2023, is het parochiezaaltje in Putten eindelijk verbouwd tot
eigentijdse, toekomstbestendige parochiezaal. _

Het oude kantoor van de pastoor werd bij de ruimte betrokken. De toegang tot
de kelder werd verplaatst, een dragende muur vervangen door een draagbalk.
Ook werd een rookkanaal verwijderd, samen met ingebouwde kasten. Het
bestaande keukenblokje werd gesloopt.

Door al deze aanpassingen werd de gebruiksoppervlakte van de zaal aanzien-
lijk vergroot en ontstond ruimte voor een grote keuken met alle voorzieningen.
Verder kon een nieuwe grote toiletgroep, inclusief invalidentoilet worden toe-
gevoegd.

Naast de vergroting van de zaal en de toevoeging van goede voorzieningen, is
de gehele ruimte, overal geisoleerd, zodat de warmte binnenblijft en niet door
kieren, plafond of vloer ontsnapt. Er is een nieuwe warme lucht verwarming
geinstalleerd en door nieuwe openslaande deuren is toegang ontstaan tot
een groot buitenterras. Alles is opnieuw geschilderd en de ruimte is ook
voorzien van nieuwe stoelen. Jarenlang is over deze verbouwing gedroomd
en overlegd.

Door de verbouwing heeft de geloofsgemeenschap in Putten een nieuwe
stimulans gekregen door alle mogelijkheden die de zaal biedt!

Fijn dat Putten toestemming kreeg en dat zelfs het bisdom een en ander
goedkeurend op de voet heeft gevolgd.

Tjeerd Mulder

Pope Francis@Pontifex
il 4 januari 2024

Observe the hiddenness and
littleness of Jesus in the grotto.
Look to the simplicity of the ativity
Scene, and know that goodness,
even when hidden and invisible,
grows in silence, multiplies in

unexpected ways, and spreads
the fragrance of joy.
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Jaarlijks  wordt in  Amsterdam
de Stille Omgang georganiseerd,
de editie van 2024 vindt plaats
op gaterdag 16 maart. Vorig
jaar organiseerde de Diocesane
Werkgroep Bedeuaarten van het
Aartsbisdom Utrecht voor het
eerst een gegamenlijke deelname
van parochies uit dit bisdom aan
de Stille Omgang, startend met
een feestelijke Eucharistieviering
in de H. Nicolaasbasiliek nabij het

Centraal Station. Dege krachtenbundeling was een suc-
ces, daarom biedt het aartsbisdom ook dit jaar dege
mogelijkheid. De intenties van 2024 voor de omgang zijn:
‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’. In het bijzonder
worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom
dege Stille Omgang te beleven. Het bisdom Haarlem-
Amsterdam biedt een speciaal jongerenprogramma aan.
Hier kunnen jongeren uit het aartsbisdom aan deelnemen,
maar aansluiten bij het programma van het aartsbisdom is
uiteraard ook een mogelijkheid.

Meer informatie is te vinden op de website:
wwuw.stlucas.nu/stille-omgang/



KIDS/JONGEREN
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KINDERKAMP 2024
GA JE MEE OP WERELDREIS?

We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de
lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen,
zwemmen, gezellige activiteiten, knutselen en lekker eten. Tijdens
de vieringen en de catechese luisteren we naar verhalen vit de Bijbel
en leren we van de reizen van onder anderen Abraham en Paulus.

Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en
stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in!

Wanneer 3 tot en met 8 augustus 2024

Waar Kampeerboerderij de Heidebloem
Oude Deventerweg 8a - Haarle

Voor wie Kinderen van 7 t/m 1z jaar
Aantal Maximaal 30 deelnemers

Hoofdleiding  Vicaris Hans Pauw
Anne en Remco Peters

Kosten € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen
uit één gezin meegaan, is er een speciaal
tarief van € 75,- per extra kind.

Aanmelden www.jongaartsbisdom.nl
Aanmelden kan tot 30 juni 2024.

TIENERKAMP 2024
FEESTWEEK

Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het!
Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin
alle grote feestdagen van het jaar zijn samengebracht.

Met veel leuke, spannende en uitdagende activiteiten en interessante
catecheses gaan we er een feestelijke week van maken. Maar het wordt
natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld je snel aan!
Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen.

Wanneer 3 tot en met 8 augustus 2024

Waar Kampeerboerderij de Heidebloem
Oude Deventerweqg 8a - Haarle

MEER INFORMATIE>

Voor wie Tieners van 13 t/m 16 jaar GA ”m .:'JMG‘ “erml.
a aximaal 30 deelnemers F Mﬂ.
Aantal M I 30 deel ZO'ERMHPEN.AAQTS :AAR
Hoofdleiding  Priester Gauthier de Bekker 'SWH@GMAJL_W"

Rik Ledoux en Eline Brinkhuis

Kosten € 145, per tiener. Als er meerdere
tieners vit één gezin meegaan, is er een

speciaal tarief van € g, - per extra tiener.

Aanmelden  www.jongaartsbisdom.nl
Aanmelden kan tot 30 juni 2024.

Zondag 10 maart 2024
16:00 uur Het Passion verhaal door Milk and Honey,
St. Jozefkerk, Achterveld

Donderdag 7 maart 2024 Zaterdag 16 maart 2024
Save the Date: Kosterdag 2024 in Doetinchem 20:00 uur Stille Omgang, Amsterdam, (zie www.stlucas.nu)
Op www.aartsbisdom.nl wordt begin 2024
nadere informatie bekend gemaakt; Zondag 24 maart 2024
ook aanmelden voor de bijeenkomst zal via 16:00 uur Het Passion verhaal door Milk and Honey,

de website verlopen. St. Petrus bandenkerk Driebergen-Rijsenburg


http://www.aartsbisdom.nl

