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Trefpunt is een uitgave van de 
Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld 

Voor iedereen die zich positief betrokken voelt met ons 
dorp Achterveld en omgeving. 

 
 

Van de redactie 
   

Jaargang 59                          nr. 2                   21 februari – 19 maart 2024 

 

Het leek me zo aan het begin van dit jaar een fijne gedachte om weer eens 

wat vaker naar de kerk te gaan; je zou het een goed voornemen kunnen 

noemen. Het is waarschijnlijk een wat uitzonderlijk voornemen voor 

mensen van mijn leeftijd – de dertigers. Het is soms zoveel makkelijker 

om redenen te bedenken om niet te gaan, dan om wél te gaan. Een lekker 

rustige zondagochtend met het gezin lonkt dan te veel. Ik hoor de klokken 

ergens op de achtergrond luiden, maar voel me niet geroepen om erop af 

te gaan. Afijn, ik ben vast niet de enige en de afgelopen Berichten van de 

Locatieraad bevestigen dat ook: er zijn gemiddeld nog ‘maar’ 30 tot 40 

kerkgangers per viering.  

De afgelopen vieringen die ik heb bijgewoond hebben echter een vuurtje 

- dat nog maar heel zachtjes brandde - weer aangewakkerd. Ik denk aan 

de succesvolle Sint-Maarten optocht en aan het ontroerende Kerstspel, 

maar ook aan de oecumenische viering onlangs samen met de protestantse 

gemeente uit De Glind. Oecumenisch betekent zoiets als religieuze 

eenheid. Die eenheid was meer dan aanwezig tijdens deze viering die 

overigens prachtig werd opgeluisterd door Vivente. Na de viering was er 

een gezamenlijke lunch waarbij iedereen wat te eten had meegebracht. 

Terwijl ik tijdens het eten van een kopje soep om mij heen keek, werd ik 

letterlijk en figuurlijk warm van binnen. Deze mensen waren allemaal 

hier gekomen om samen te vieren en elkaar te ontmoeten. 

Een weekje later ging de viering over ‘Ja zeggen en nee doen’. Het is 

immers soms zo makkelijk om ja te zeggen, maar het vervolgens – vaak 

onbewust – te laten verslonzen. ‘Dat komt wel een keer…’. Bij het delen 

van het brood, waarbij iedereen in een cirkel rondom het altaar stond, 

bekroop mij wederom een warm gevoel.  
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Het klopt: er waren inderdaad ‘maar’ een stuk of 40 mensen naar deze 

viering gekomen, maar ieder mens is er één. Eentje die ja heeft gezegd én 

ja heeft gedaan op deze zondagmorgen in een steenkoude kerk. Mensen 

die willen uitgaan van het goede in de wereld en daar zelf ook een bijdrage 

aan willen leveren. Ik voelde mij dankbaar dat de jongste kerkganger, die 

nota bene in een draagzak op mijn eigen buik heerlijk lag te slapen, hier 

onderdeel van mag gaan uitmaken. Van een kring die durft te zingen: 

‘Geef mij je hand, geef mij ze allebei, en vertel me even, dat je niet kun 

leven, zonder mij’.  
 

Mijn intrinsieke motivatie om vaker naar de kerk te gaan heeft zeker ook 

met mijn kinderen te maken. Ik voel aan alles dat ik hen hiermee wil laten 

kennismaken, omdat het anders zo makkelijk verslonst. Ik hoop ze bij te 

brengen dat het fijn kan zijn om, samen met andere mensen, soms eens 

een tijdje stil te zijn, te bidden of te zingen. Dat het geen kwaad kan om 

af en toe bij jezelf in te checken: hoe leef ik mijn leven en hoe ga ik om 

met mijn medemens? Je te laten inspireren door mooie woorden of 

muziek. Of het samen delen van een maaltijd. Ik kan het je van harte 

aanbevelen.  

Over het voeden van je geloof gesproken: verderop in Trefpunt vind je 

informatie over zowel een jongerenreis naar Taizé als het kinder- en 

tienerkamp, georganiseerd door Jongaartsbisdom Utrecht. Wat mij betreft 

is er geen plek op de wereld waar bezinning en ontmoeting, stilte en 

muziek zo mooi samen komen als in Taizé in Frankrijk. Ik ben er 

meerdere keren geweest en kan je vertellen dat mensen er vrijwel altijd 

weer terugkeren omdat het er zo fijn en bijzonder is.  

Toen ik 13 jaar was ging ik voor het eerst mee met het tienerkamp van het 

bisdom en wat heb ik hier een warme herinneringen aan overgehouden. 

Grappig feitje: ik leerde op dat kamp ook ene Pieter kennen. Toen nog 

geen oog voor elkaar, maar inmiddels al heel wat jaren mijn steun en 

toeverlaat. We vonden elkaar in de liefde en in het geloof. 

 

Het volgende nummer van Trefpunt verschijnt 19 maart 2024. Kopij en 

reacties graag via trefpunt@stlucas.nu voor 5 maart. Trefpunt is vanaf nu 

ook digitaal te lezen via https://stlucas.nu/parochiebladen/.   

mailto:trefpunt@stlucas.nu
https://stlucas.nu/parochiebladen/
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Van de Dorpsraad 
Al enige tijd praten wij met de gemeente over het beperken van 

sluipverkeer en ons gedrag als verkeersdeelnemer. De Dorpsraad heeft 22 

januari 2024 een voorstel naar de gemeenteraad van Leusden gestuurd om 

het college te vragen een werkgroep te starten onder leiding van de 

Dorpsraad en samen met bewoners en organisaties. De aanvraag hebben 

jullie wellicht in de krant gelezen. Helaas is de directe vraag aan alle 

raadsleden nog niet vertaald in een vervolg. Wij zijn aan het onderzoeken 

hoe wij de raad actie kunnen laten nemen. Wordt zeker vervolgd in een 

volgend Trefpunt. Wellicht ten overvloede, het betreft het verminderen 

van het sluipverkeer, niet het omleiden of helemaal stoppen van het 

sluipverkeer. 
 

Daarnaast is de Dorpsraad gestart met gesprekken met Veilig Verkeer 

Nederland om het gedrag van de verkeersdeelnemers positief te 

beïnvloeden. Het voorstel van VVN zal met onze aanvraag ingediend 

worden bij de gemeenteraad. Acties die kunnen plaatsvinden zijn: 

remproeven op de openbare weg (verschil 30 en 50 km/uur), borden 

plaatsen langs de wegen, met laserguns de snelheden meten en daarop 

acteren, aanwijzing snelheden op de weg, etc. etc. Op een aantal plaatsen 

in Stoutenburg en Achterveld zijn de bewoners het gedrag van de 

automobilisten zat.  
 

Wij kunnen zelf ook wat doen! Denk aan niet harder rijden dan de 

maximale toegestane snelheid. Als er één persoon voorop 30 km/u rijdt 

dan rijden de achterliggers dat ook. Laten wij elkaar helpen door zelf ook 

de maximale snelheden te hanteren. 

Daarnaast zijn er gesprekken met de gemeente over onoverzichtelijke 

kruispunten. Dat is een onderwerp waar wij zelf ook veel aan kunnen 

doen. Denk aan het snoeien van bomen en struiken op (of over) de 

erfgrens. Vaak wordt wel de tuinkant gesnoeid, maar de struik heeft ook 

een andere kant. 
 

Dorpsraad is ook in gesprek met gemeente Leusden over het 

parkeerbeleid in Groot Agteveld. Sinds 1 oktober 2023 is het alleen nog 

toegestaan in de parkeervakken te parkeren. 
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De Dorpsraad vindt dat er meer aandacht gegeven dient te worden aan dit 

besluit. Het is bij veel mensen niet bekend en dat is ook merkbaar dat er 

auto’s geparkeerd staan buiten de vakken. Hiervoor zullen bekeuringen 

uitgeschreven gaan worden. 

 

Groeten, Edwin Winterkamp, Dorpsraad (voorzitter) 

 

 

 

Wie wat waar (1) 
Een makkie dit keer: Het is 18 meter lang en geeft elke maand precies 

98 seconden veel kabaal. 

Tip:  

 

 

 

Nieuwjaarsrede over 2023 deel 2 

We hebben er in ons mooie dorp een sportief talent bij, 

Naast de aanstaande- en profvoetballers, nu ook één in de racerij. 

L. v.d. H. is van de kart, overgestapt naar de Porsche GT3, en voilà, 

Een waanzinnige sprong vooruit, met als hoogtepunt rijden op het circuit van 

Monza. 

Heel stoer, we gaan nog veel van haar horen. 

Een droom die uitkomt, is geboren. 

 

De wolf is alweer een langere tijd in Nederland, 

En helaas nu ook in ons buitengebied aanbeland. 

Deze toch wel exoot, 

Heeft hier ook al twee schapen gedood. 
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De familie B. uit Achterveld 

Gaat na 17 jaar wonen in hun nieuwbouwhuis, de keuken verbouwen. 

Het elektra was toentertijd niet goed aangelegd, 

Er hing een kroonsteen te bungelen, en vader des huizes dacht, die knip ik 

maar even weg. 

Gevolg het hele huis zonder stroom en dus ligt de hele bouw stil, 

Gelukkig hebben ze een gerenommeerde elektricien uit ons dorp gevonden die 

het voor dag en dauw oplossen wil. 

 

Beweegtuin Achterveld is eindelijk een feit, 

Met fitness en een speeltuin maakt deze 

zeker onderscheid. 

De opening was een klein dorpsfeest, 

Ondernemers uit die buurt zijn er met hun 

gratis koffie, fruit en friet ook geweest. 

 

M.v.O. kocht een zeldzame auto in Spanje en had daarmee een mooie deal, 

Auto naar Nederland laten halen, hij was hiermee de enige in ons land wat 

hem enorm beviel. 

Maar bij nader inzien had hij behoorlijk zijn vingers gebrand, 

Want de sleutel van deze wagen, was beveiligd voor gebruik in het buitenland. 

 

Kerst in Achterveld werd goed gevierd, 

Met een concert en kerstmarkt werd onze kerk mooi opgesierd. 

DWS, St Ceciliakoor, Vivente, De Vlindertjes, accordeonisten en de 

Oekraïense dames deden mee aan het concert, 

Op de zondag konden we genieten van mooie kerststukken, muziek, 

knutselen, glühwein, warme chocolademelk en snert. 

Nieuw dit jaar was een heus kerstfestijn voor kinderen in de gymzaal, 

En zoals elk jaar staat WALO deze dagen centraal. 

 

Natuurlijk mag de brandweer in onze rede niet 

ontbreken, 

En er is weer veel uitgerukt zo is gebleken. 

Ook heeft het korps Achterveld er twee jubilarissen bij, 

En zijn M.R. en M.S. al 15 jaar van de partij. 
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Acht Achterveldse jongemannen waren na de kerst, een paar dagen naar 

Londen, 

Om te zien wat ze van het echte darten vonden. 

Ze hadden kaartjes voor twee dagen, maar vonden dat toch wat 

duur, 

De woensdagkaarten maar verkocht, maar o, wat waren ze zuur. 

Met alleen nog kaarten voor de vrijdag, 

Hadden ze een echte baaldag.  

Na een middag van gezelligheid in de kroeg, 

Zagen ze dat de kaartjes niet voor de avond waren, zoals gedacht, maar voor 

het middag gezwoeg. 

Dan maar weer onverrichte zaken naar huis, 

Helaas stond de kanaaltunnel onder water en was het er niet pluis. 

Uiteindelijk op oudejaarsavond maar het vliegtuig genomen, 

Hier hadden ze nooit van kunnen dromen. 

 

Zo, de laatste kans om op 2023 terug te kieken, 

Hierbij nog even de statistieken: 

Er zijn wel 30 kinderen geboren,  

Helaas hebben we ook 37 personen verloren. 

Er wonen nu 2825 mensen in Achterveld, 

En er zijn twee diamanten bruidsparen bejubeld. 

Al met al weer een bevlogen jaar, 

In ons mooie dorp, doen we het goed met elkaar. 

 

Wij wensen jullie een gezond en gelukkig nieuwjaar 

Vanuit het dorp en elke hoek 

Groet: Familie Lariekoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Bekijk de film op Achterveld.net  
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Koningsnacht & -dag in Achterveld 
Blok vrijdagavond 26 en zaterdag 27 april 2024 alvast in 

je agenda!  

Aanmelden kan geheel vrijblijvend via de QR code of op 

www.leusdeninbeweging.nl. Je wordt na aanmelding 

persoonlijk op de hoogte gehouden van alle 

ontwikkelingen! 
 

Laat vast wat van je horen en maak het de organisatoren wat 

gemakkelijker! 

De combi van sportiviteit en feest voor jong en oud in Achterveld, daar 

wil je toch bij zijn?  
 

Met vriendelijke groet, 

SVA JA - koningsdagachterveld@gmail.com   

 

 

Priiik namens de prins uitgesproken tijdens de  

Carnavalsviering  
 

Goeiemorgen allemaal, het is al gezegd: wát een mooi volk hier in de kerk 

en in Achterveld. En niet alleen door die mooie kleren. En de 

KrentenPuuper van dit Jaar: Piet van Laar. Nogmaals gefeliciteerd Piet. 

De Prins en Adjudant hebben mij gevraagd de Priiik van de Prins te 

brengen, dat doe ik graag voor hen, da’s normaal. 

 

 

Allereerst een woord van dank aan het team dat deze speciale 

carnavalsdienst heeft voorbereid. Mariëlle, Gré, Annelieke, Henri, Jaap, 

maar ook de kosters, koffieschenkers, kerkversierders, bloemenschikkers, 

zangers, zangeressen, muzikanten en zo meer.  

http://www.leusdeninbeweging.nl/
mailto:koningsdagachterveld@gmail.com
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Ik heb het genoegen gehad om een beetje met jullie mee te mogen kijken: 

respect en complimenten hoe jullie dit - in de geest van “De Klok op 

Rock” van Prins Dennis Puup II - hebben voorbereid. Niet normaal! 
 

Maar, wat is normaal eigenlijk? Wie bepaalt wat normaal is? Ik geef een 

voorbeeld: Voor een normaal mens is het gezonder om naar een marathon 

te kijken dan eraan mee te doen. 

Een overweging: het is normaal dat we - na een feestweek met een 

carnavalsoptocht en daarna duizenden dweilende dwazen – het dorp weer 

schoonvegen, het is niet normaal als een ander dat een week ervoor zou 

doen. 

In Achterveld is het heel normaal om een ander op straat te groeten: hoi, 

hallo en doei is al voldoende. Je ziet en wordt gezien, je maakt contact, 

dat is normaal. Doe je dat in een grote stad, dan kijken ze je 

wereldvreemd aan. Ik ken jou toch niet? En dat, vind ik niet normaal! 

‘Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’ is echt Hollands. Het is ons 

met de paplepel ingegoten. We moeten niet anders zijn dan anderen, we 

moeten er niet uitspringen, we moeten niet té goed, niet té slecht en niet 

té anders zijn. Een beetje wel natuurlijk, want dan ben je nog een beetje 

eigen. Maar een beetje is goed genoeg. Hard lachen is helemaal van de 

zotte. Zeker op straat. Dat doe je niet zomaar. Be-lach-e-lijk. Hé, daar zit 

tóch die lach in.  

Niemand realiseert zich dat er mensen zijn die 

er heel veel energie in steken om normaal 

gevonden te worden. Volgens mij is het juist 

gek om normaal te willen doen. Als je dat 

doet, hoe zorg je er dan voor dat jij laat zien 

hoe uniek je bent, hoe eigen, hoe bijzonder? Je 

bent het al wel, maar dan heeft niemand het in 

de gaten. Dat zou jammer zijn. Mensen die 

voluit durven te lachen – wat eigenlijk heel 

normaal zou moeten zijn – die trekken zich 

niet zoveel aan van het normaal zijn. Die zijn vrij. 

En dat is het mooie: jouw ‘normaal’ is niet mijn ‘normaal’, het is niet 

het ‘normaal’ van onze vaders, moeders, broers, zussen of bazen. Het is 

jouw ‘normaal’. En dat jij jóuw eigen ‘normaal’ mag hebben, dat is mijn 

‘normaal’. 
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Wie bepaalt wat gek of normaal is? Een ring door je neus is voor veel 

mensen gekker dan eentje door je oor. Als man getrouwd zijn met drie 

vrouwen tegelijk lijkt gek, maar als vrouw drie vriendinnen hebben is heel 

gebruikelijk. Je eigen varken opeten is normaal, maar je eigen hond dan 

weer niet. Op de Dam staan blèren tijdens de dodenherdenking geeft 

problemen, kannibalisme mag ook niet (al heb je een partner om op te 

vreten), maar als een 

priester in de kerk zegt dat 

hij het bloed van Jezus gaat 

drinken, vinden we dat heel 

gewoon. Hoe vaak heb je 

vandaag al een oordeel 

over iets gehad? Over iets 

wat je las in de krant?  

Over een nieuwe procedure op je werk? Over het kapsel van de 

buurvrouw? We oordelen de hele dag over gek en normaal. 

Spreidingswet geldt niet in deze omgeving: carnaval vieren doen wij in 

Achterveld en niet erbuiten. Da’s normaal.  
 

Gek geboren, gek gebleven.  

Waarom zou je er om geven?  

Als je gek bent geboren, altijd bent geweest,  

Dan maak je je leven tot een heel groot feest.  

Mensen die zeggen dat zij normaal zijn,  

Die mensen zijn niet blij,  

Die mensen hebben het niet zo fijn als wij.  
 

Met Carnaval is iedereen een beetje gek geworden en da’s eigenlijk heel 

normaal. En wie alleen het zuipen ziet… die snapt het hele spelletje niet.  

Vanmiddag rijdt de leukste optocht van Midden-Nederland weer door het 

dorp. Mogelijk gemaakt door ál die vrijwilligers die dat allemaal weer 

héél normaal vinden, maar dat is het eigenlijk niet. 

In deze Priiik van de Prins zijn zo’n 770 woorden gebruikt waarvan 29 

keer het woord normaal. 29 keer? Da’s toch niet normaal? Da’s dan 30 

keer! 

Mooie optocht, fijne dagen en… hou je kop dur bie! 
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KrentenPuup 2024 voor Piet van Laar 
Zaterdag 10 februari 2024 

zo tegen het eind van de 

ochtend, dit moment zal 

hij naar verwachting nooit 

meer vergeten. Volledig 

verrast – zo gaat dat bij 

lintjes, kruisjes,  

KrentenPuupen en andere 

hoge onderscheidingen - 

werd Piet van Laar thuis 

door Prins Dennis Puup II, 

zijn adjudant Kameraad en 

de volledige Hofhouding, in bijzijn van familie en (carnavals-)vrienden. 

En mooi op tijd ook: deze Prins heeft de Klok op Rock gezet.  
 

Even tevoren hadden de Prins en zijn adjudant bij hofleverancier SPAR 

het 5 kilo wegende krentenbrood opgehaald. Gebakken in het speciaal 

daarvoor vervaardigde bakblik in de vorm van een Puup. Voor nieuwe 

SPAR-bakker Schreuder was het spannend: zijn eerste KrentenPuup, 

maar… dit zijn de krenten in de pap….  
 

Officieel: “…Het heeft Karnavalsvereniging “De Puupenkoppen” 

behaagd Petrus Jacobus van Laar te onderscheiden met de hoogste 

onderscheiding van de vereniging voor diegene(n) die zich gedurende 

langere tijd vrijwillig inzet of ingezet heeft voor de dorpsgemeenschap 

van Achterveld…” 

Daarmee begon Prins Dennis Puup II zijn speech bij Piet en Jacqueline 

thuis. Natuurlijk volledig onverwacht want dit is altijd het grootst 

bewaarde geheim van het dorp en op afstand de meest begeerde prijs. Een 

lintje van de koning is trouwens ook prima… ☺ 
 

Een bloemlezing uit Piets onbetaalde vrijwilligers-oeuvre: 

• Een dikke 40 jaar medewerker van de Tour de Junior; 

• Tussen medio 1995 en 2005 elftalleider bij voetbalvereniging 

SVA; 
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• Verkeersregelaar voor DWS, Sinterklaasintocht (waarna hij 

meestal zo zwart als Piet weer thuiskwam); 

• Medewerker bij de Gazonmaaierrace, voor St. Maarten, de 

Tractor Groep en Actief Achterveld; 

• Leider van de St. Jozefkerk-Jeugdgroep; 

• Dik 20 jaar lid van de locatieraad en kerk-kopij-leverancier voor 

het Puupenkoppenblad; 

• Rondleider in de kerk bij evenementen; 

• Schoonmaker van de dakgoten van de kerk; 

• Lid van de Raad van Kerken namens Achterveld; 

• 27 jaar rondbrengen KerkBalans-pakketten.  

• Medewerker SchooiPuup tijdens de carnavalsoptochten na het 

stoppen met bouwen van eigen wagen. 
 

En ongetwijfeld heeft Piet nog veel meer op zijn geweten.  

Piet: “Het lintje dat ik van de Koning mocht ontvangen was al 

bijzonder, maar deze onderscheiding van onze  eigen Prins zal ik 

ook nóóit vergeten…”.                                                                                                
 

Everard Houtveen –de KrentenPuuper van 2023– was persoonlijk 

aanwezig en getuige van de uitgesproken waardering voor Piet en ontving 

zelf de HerinneringsPuup. Iedereen weer blij! Na alle plichtplegingen, 

handjes, bloemen, zoenen en andere gewenste handelingen, werd de 

KrentenPuup aangesneden en met roomboter verorberd. Het bleef nog 

lang onrustig in en rond Huize Van Laar en er werd een lekker drankje 

(fris of minder fris) op 

gedronken. Daarna 

vertrokken Prins en gevolg 

ter voorbereiding op het 

kindercarnaval, de PK-

Party, op zondag de 

Carnavalsmis en natuurlijk 

de Leukste Optocht van 

Midden-Nederland en 

omstreken.  
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Achterveld heeft er weer een trotse KrentenPuuper bij in de Eregalerij der 

KrentenPuupers. De hoogste onderscheiding in Puppenkoppenland dit 

jaar is voor Piet van Laar. Hij werd verrast met de Krentenpuup voor al 

zijn vrijwilligerswerk. Zijn aanstekelijke humor heeft hij ook vaak in 

artikelen voor Trefpunt mogen etaleren. Een paar vragen aan hem zijn 

dan ook voor hem een "thuiswedstrijd". 
 

Piet, van harte gefeliciteerd! Hoe voel je je eronder?  
Bedankt voor jullie felicitatie. Ik voel me er prima onder. Voor en 

tijdens de Carnavalsdagen voel ik me meestal wel prima. Soms zijn de 

dagen erna wat minder maar dat gaat nu ook goed. Waarschijnlijk 

bevatte die beroemde puup aardig wat antistoffen want ik ben nu ook 

minder schor dan wel eens voorheen. Dus die puup heeft op mij zeker 

een goeie uitwerking gehad. Bedankt Puupenkoppen! 
 

Heb je veel reacties gehad?  

Ik heb er best veel reacties op gehad en met name tijdens onze 

bedelronde met de schooipuup tijdens de optocht. Je merkt dan dat veel 

Achterveldse toeschouwers er wel van op de hoogte zijn maar de meeste 

“toeristen" die ook in groten getale aanwezig waren wisten natuurlijk 

van niets. Je voelt ook dat die krentenpuup wel leeft onder de 

Achterveldse bevolking. 
 

Op welk werk ben je het meest trots?  

Nou, trots is voor mij niet het juiste woord. Ik ben er blij mee dat ik zo 

hier en daar iets van waarde heb kunnen doen, ergens aan heb kunnen 

bijdragen. En dat is toch altijd een soort van teamwerk geweest. Je hebt 

het met elkaar gedaan, zowel bv het (denk-)werk voor de kerk als bv de 

opbouw van het Tour de Juniorparcours. Als de sfeer er onder elkaar 

maar is dan is dat al het halve werk. En samenwerken met mensen die je 

niet liggen is over het algemeen geen lang leven beschoren. 
 

Je deed dit jaar mee met de schooipuup tijdens de optocht: gaat jullie 

carnavalsclub "de moatsjap onder invloed" ooit haar comeback 

maken?  

Wat betreft de status van onze carnavalsclub de Moatsjap onder invloed, 

die is eigenlijk al jaren i o.. 
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Het begon met In Oprichting, toen werd het In 

Ontwikkeling en de laatste jaren is het In 

Ontbinding. Dus we zijn nog niet naar de notaris 

geweest voor de opheffing van de Moatsjap. En dus 

vergaderen we nog één keer per jaar, meestal zo 

rond het krasse knarrenbal.  

Het is wel zo dat het aantal vennoten in de loop van 

de tijd wel aardig afgebrokkeld is. De kans dat we 

nog een keer “gewoon" meedoen lijkt mij niet 

groot... 
 

Voor welke vereniging of instelling zou je ook graag nog eens "wat" 

willen doen?  

Daar heb ik geen idee van. Ik verveel me nog helemaal niet en verder 

kijk ik wel wat er eventueel op mijn pad komt. 
 

Heb je een advies aan iedereen die met vrijwilligerswerk zou willen 

beginnen?  

Een advies voor een starter in het vrijwilligersleven: ga eerst een rustig 

proefdraaien. Ga er gewoon eens bijzitten met een vergadering of 

overleg en probeer dan uit te vinden wat er van je verwacht wordt. Je 

kunt dan meteen ontdekken of je nieuwe collega's je een beetje liggen. 

En zo ja, gewoon proberen want je hoeft nooit voor het leven te tekenen. 
 

Je mag een wens doen voor ons dorp!  

Een wens voor ons dorp... Dat het een beetje dorps blijft. In procenten 

zijn we volgens mij de laatste jaren toch behoorlijk gegroeid. En, de 

kleine omvang is vaak de kracht van een plaats! 

 

 
Bekijk het filmpje op 

Achterveld.net 

 

Foto’s o.a. van Facebookpagina 

CV de Puupenkoppen 
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Carnavalsoptocht 2024 

 

Foto’s uit eigen archief.  
Meer foto’s zijn te bekijken op 
www.puupenkoppen.nl 
  

http://www.puupenkoppen.nl/
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Activiteiten in de Buurthuiskamer 

 

 Maandag t/m donderdag is de buurthuiskamer open van 9.30 tot 
11.30 uur voor een kopje koffie. Info: 0324-200012. 

 Iedere maandag en woensdag wordt er een versbereide maaltijd 
geserveerd om 12.30 uur. Kosten 7 euro. Graag doorgeven via 06-
42806159. 

 Workshops: kaarten maken op 11 maart van 10.00 tot 12.00 uur. 
Stenen beschilderen op 10 april van 10.00 tot 12.00 uur. Origami kunst 
van papiervouwen op 8 mei van 10.00 tot 12.00 uur. 
Vooraf opgeven via 0342-200012. 

 Ukkiecafé voor (groot)ouders en kleine kinderen om te spelen en 
ontmoeten. 1e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. 

 Creatief schrijven: speelse en creatieve schrijfopdrachten. Info:06-
22265511 of vanzanten.marion@gmail.com.  

 Handwerken op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 Koersbal op woensdag 6 maart van 10.30 tot 12.00 uur. 

 Schaken op dinsdag 27 februari, 12 en 26 maart van 14.00 tot 16.00 u.  

 Spelletjes op woensdag 21 februari, 6 en 20 maart van 14.15 tot 16.15 
uur. Voor jong en oud; er zijn spellen bij DAVA maar je kunt ook je eigen 
(bord)spel meenemen. 

 Samen zingen op donderdag 22 februari, 7 en 21 maart van 14.00 tot 
15.30 uur. 

 Stoelgymnastiek op donderdag van 9.30 tot 10.00 uur in De Heelkom. 
Info: 0342-451542.  

 Stoelyoga op dinsdag 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart van 10.00 tot 
10.45 uur. 

www.doorachterveld.nl of via de Buurthuiskamer+ coördinatoren Joke 
van Buuren-Houtveen en Margriet Kruithof.  
Tel: 06-42806159 of 0342-200012. 
Adres Buurthuiskamer: Walter van Amersfoortstraat 52, Achterveld. 

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 

 

 

 

mailto:vanzanten.marion@gmail.com
mailto:vanzanten.marion@gmail.com
http://www.doorachterveld.nl/
http://www.doorachterveld.nl/
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Nieuws van muziekvereniging Door Wilskracht Sterk 

Bij muziekvereniging DWS is het jaar goed begonnen. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie in Ons Gebouw was de muziek van de DWS 

Talentband te horen. En wat was iedereen enthousiast. Later in januari 

zijn onze toppers van DWS Danst opnieuw Nederlands Kampioen 

geworden. De komende tijd kunt u de muziek van DWS horen tijdens 

carnaval of bij één van de lessen op de Achterveldse basisscholen. 

 

 

Singles Café – gezellig op de zondagmiddag 
Voor iedereen die zin heeft in een gezellige 
zondagmiddag. Op 3 maart, 24 maart en 14 april 
van 14.30 tot 17.00 uur in de Moespot.  
Informatie: Rijna v.d. Loo (0342-451837) of 
Corrie de Mooij (0342-452255). 

 

Samen aan tafel – ontmoeten tijdens de maaltijd 
Voor iedereen die op een informele manier anderen 
willen ontmoeten. Er wordt voor je gekookt, voor ong. 9 
euro. Op 22 maart en 26 april.  
Opgeven via de buurthuiskamer, samenaantafel@doorachterveld.nl, 
Corrie de Mooij (0342-452255) of Maria Lunter (0342-451856).  

 
 

mailto:samenaantafel@doorachterveld.nl
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DWS Danst opnieuw Nederlands Kampioen! 

Op zaterdag 20 en zondag 21 januari deden de dames van DWS Danst 

mee aan het NK Twirl 2023. Met elkaar hebben ze twee leuke en gezellige 

dagen gehad! En ook op de prestaties kunnen ze trots zijn! Er zijn zelfs 

één bronzen en één gouden medaille mee naar Achterveld genomen.  

 

Oud papier voor DWS 

Op 2 maart (elke eerste zaterdag van de maand) staan de papiercontainers 

van DWS op de parkeerplaats bij de voetbalvelden (hoek 

Hessenweg/Klettersteeg). Brengt u dan 

ook uw oud papier naar de containers? De 

opbrengsten ervan gaan direct naar de 

muziekvereniging. DWS betaalt hiermee 

een deel van de personeelskosten, of 

aanschaf en onderhoud van de 

instrumenten. Zo zorgen we er samen 

voor dat het niet stil wordt op straat! 

 

DWS Eieractie  

Maandagavond 25 maart vanaf 18.30 uur 

komen we met verse eieren langs de deur 

in Achterveld. Handig voor de paasdagen en een steun voor de 

muziekvereniging.  

 

DWS gaat Olympisch 

Op vrijdagavond 19 april in de avond laten alle onderdelen van 

muziekvereniging DWS van zich zien en horen. De Olympische Spelen 

vormen de rode draad van deze avond. 

Van de Openingsceremonie tot aan het 

feest na afloop. Bent u hierbij onze 

twaalfde man? Meedoen is immers 

belangrijker dan winnen! Kom naar “de 

tent van de AA”/ Hessenweg 110 om 

19.30u! 

Kijk voor meer informatie op 

www.dwsachterveld.nl/olympisch. 

 

http://www.dwsachterveld.nl/olympisch
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Vrijdag 1 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de DAVA buurthuiskamer: 
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‘De Vogelmonologen’ in Schaapskooi Agteveld te Achterveld 
Op zondagmiddag 3 maart 15:00 komt John Spijkerman met zijn 

voorstelling ‘De vogelmonologen” naar Schaapskooi Agteveld. 

Verhalenverteller en natuurfotograaf John Spijkerman uit Leusden laat in 

zijn voorstelling ‘De Vogelmonologen’ negen vogels en één vreemde 

vogel aan het woord. Vrijmoedig spreken deze vogels over hun diepste 

zielenroerselen. In deze fabelachtige voorstelling gaat het over zaken als 

leven en dood, liefde, troost, hebzucht, schuld maar ook berusting. In 

woord en beeld houden de vogels ons een spiegel voor.  

De vogels ontmoet John Spijkerman tijdens wandelingen langs de 

Ponlijn, op Landgoed Den Treek Henschoten en natuurterrein De 

Schammer. De voorstelling is rijkelijk voorzien van eigen foto- en 

filmmateriaal. ‘De Vogelmonologen’ werd al tweemaal opgevoerd in een 

uitverkocht theater De Tuin in Leusden. Een derde voorstelling staat op 

stapel.  

Voor ‘De Vogelmonologen’ en voor zijn Facebookbijdragen ontving 

Spijkerman begin dit jaar de gemeentepluim van de gemeente Leusden. 

Het gemeentebestuur prees zijn originele vorm 

van theater ‘waarbij de schrijverskunst van John 

samenvalt met zijn talent als verhalenverteller. 

Zijn enorme kennis van en liefde voor vogels 

wordt op een unieke wijze overgebracht op het 

publiek’.  

Meer info en bestellen van kaarten 

via www.schaapskooiagteveld.nl 

Hartelijke groet, Wim Lanser 

 

Bingoavond 
Op zaterdag 16 maart organiseren we een bingoavond bij de Singels! Wij 

zorgen voor leuke prijzen, een drankje én natuurlijk een 

hele gezellige avond. Iedereen is van harte 

welkom. Trek je geluksoutfitje aan en doe mee! Bingo 

kaarten zijn te koop op de avond zelf. Aanmelden kan 

door te mailen naar secretaris@desingelsachterveld.nl 

De Fliert 26 Achterveld  Aanvang 20.00 uur 

 

http://www.schaapskooiagteveld.nl/
mailto:secretaris@desingelsachterveld.nl
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Café Doodgewoon 

Dinsdag 12 maart 2023 om 15.30 uur 

in de Moespot 

“Ik krijg vaak complimenten van wat goed dat jij er altijd bent voor je 

zieke partner. Maar ze moesten eens weten hoe ik me soms voel. Het is 

heel eenzaam om de last van de mantelzorg te dragen.” 
 

Op 12 maart 2024 organiseert de Stichting Eerstelijns Samenwerking 

Achterveld (SESA) voor de vierde keer een “Café Doodgewoon”. Dit is 

een initiatief om laagdrempelig in een veilige omgeving over een moeilijk 

onderwerp als het naderend levenseinde met elkaar te spreken. Iedereen 

in Achterveld en Leusden is welkom. Deze keer is vooral gericht op 

mensen met een terminale ziekte en hun directe omgeving. 

Carola van den Heuvel is humanistisch raadsvrouw en werkt voor het 

Centrum voor levensvragen. Zij komt naar Achterveld om met ons te 

praten over de zingevingsvragen in de terminale fase. Hoe ga je om met 

een situatie als je weet dat een familielid komt te overlijden? Wat is 

belangrijk in deze laatste fase? Hoe ga je om met pijn en andere 

lichamelijke ongemakken? Hoe rond je je leven goed af? Hoe is het als 

familie om iemand te zien lijden? Hoe neem je afscheid van je geliefde? 

Hoe combineer je de dagdagelijkse zorg voor een zieke als mantelzorger 

terwijl jezelf emotioneel van slag bent? Hoe raak je elkaar niet kwijt als 

je allebei op een ander manier rouwt? Dit is zo maar een greep uit alle 

vragen die die middag aanbod zouden kunnen komen. Uw vragen zijn 

welkom. 
 

Wanneer: dinsdag 12 maart 2024 van 15.30 tot 17.30 uur (inloop vanaf 

15.15 uur)  

Waar: in de Moespot in Achterveld.  

Kosten: Deelname is gratis. 

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 

info@heelkom.nl of uw naam bij de huisartsassistentes door te geven (op 

een lijst of per telefoon). 
 

Meer informatie via:  

CVL Eemland | Eemland (centrumvoorlevensvragen.nl) 

Centrum voor leven met kanker • Toon Hermans Huis Amersfoort 

(thha.nl) 

mailto:info@heelkom.nl
https://centrumvoorlevensvragen.nl/eemland/
https://www.thha.nl/
https://www.thha.nl/
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Oud IJzeractie 6 april 
Breng je oud ijzer zelf tot 15 uur naar de Fliert 

16. Woon je buiten de bebouwde kom en/of 

kun je het niet brengen? Zet het dan vóór 10 

uur aan de weg. Meer info: mail 

actiefachterveld@gmail.com.  
 

 

 

 

mailto:actiefachterveld@gmail.com
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Duofiets bij DAVA 

Goed nieuws! DAVA heeft geld ter beschikking gekregen om een duofiets 

met elektrische trapondersteuning aan te 

schaffen. Met de duofiets kunnen we op 

pad gaan met mensen die niet goed ter 

been zijn. Zo komen ook zij in de 

buitenlucht. Wij verwachten dat de 

duofiets een succes wordt en dat we hier 

lekker mee kunnen gaan toeren. 

Voor de duofiets hebben we een 

kersverse werkgroep:  

Werkgroep Fietsmaatje. Doe jij mee? 

Vind jij het leuk om op de fiets te stappen (als trapper of als passagier) of 

mee te helpen in de organisatie? Meld je 

aan en draag een steentje bij!  

Voor aanmelden (geef daarbij aan of je wilt 

fietsen en/of mee wilt helpen met de 

organisatie), of meer informatie 06-

51928148 of mailen naar  

buurthuiskamer@doorachterveld.nl.  

Op naar vele duotrapkilometers! 
 
 

 

 

 

Wie wat waar (2) 
 

Het is 18 meter lang en geeft elke maand precies 98 

seconden veel kabaal. Er zijn er in Nederland maar 

liefst 4279 van, waarvan eentje in Achterveld: achter 

de sportzaal staat de sirenepost.  
 

Schotels 

Als je naar de mast kijkt dan is het eigenlijk maar een 

vreemd ding. Op de paal zit een antenne waarmee een 

signaal van de Veiligheidsregio wordt opgevangen. 

En daaronder zit een kastje met daarin de 

sirenecomputer.  

mailto:buurthuiskamer@doorachterveld.nl
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Als het signaal opgevangen wordt stuurt deze een signaal naar de 

sirenecomputer die het alarm aanzet. De opvallende drie “witte” bollen 

zijn klankkasten. In de eerste en in de tweede schotel zitten allebei vier 

speakers die voor de sirene zorgen. Het geluid gaat via een buisje naar de 

onderkant van de schotel waar het naar buiten gaat. De vorm tussen de 

eerste en de tweede schotel lijkt op een soort toeter. Hierdoor is het alarm 

beter te horen. Omdat er ook geluid onder de tweede schotel vandaan 

komt, is daaronder nog een lege derde schotel geplaatst. Hierdoor heb je 

ook tussen de tweede en de derde schotel een toetervorm waardoor het 

luchtalarm beter te horen is.  
 

 

 

 

Sirene 

De installatie wordt wel netjes onderhouden door een onderhoudsfirma, 

maar schoonmaken valt daar niet onder. Dus wel geluid, maar fraai is 

anders! Elke eerste maandag van de maand (behalve op “feestdagen”) 

rond 12 uur: nou dan weet je wel. De klankkasten doen het nog 

uitstekend!  

De test van het luchtalarm duurt precies 1 minuut en 26 seconden. De 

duur van de test is bij toeval zo gekomen: het eerste prototype had een 

bandje met geluid van die tijdsduur. Vanwege de korte duur hoeven we 

ons geen zorgen te maken over een vijandelijke aanval, precies op de 

eerste maandag om 12:00 uur. In dat geval zouden de sirenes langer 

blijven loeien, waardoor het duidelijk geen oefening is.  

Een vijand haalt dus weinig voordeel uit zo'n verrassingsaanval. Nou ja, 

1 minuut en 26 seconden dan.  

De naam “luchtalarm” is overgehouden uit de tijd van voor de tweede 

wereldoorlog: het alarm moest waarschuwen voor vijandelijke 

vliegtuigen. Onze eigen brandweer of de gemeente heeft niks van doen 

met dit alarm!  

Als de sirene voor het echie gaat dan is het een “algemeen” alarm voor 

gevaar: bijv. als er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Ga dan zo snel 

mogelijk naar binnen. Doe ramen, deuren en andere openingen dicht. 

Maar je hebt bij zo’n sirene-alarm eigenlijk geen idee wat er aan de hand 

is!  
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NL-Alert 

Een alarmbericht met gericht advies is er wel via NL-Alert. Dit werkt via 

je mobiele telefoon. Voor NL-Alert ontvang je twee keer per jaar een 

testbericht: op de eerste maandag in juni en in december, ook beide keren 

om 12.00 uur. Op dat moment kun je controleren of je mobiele telefoon 

NL-Alerts ontvangt. Ontvang je geen NL-Alert, maak daar dan melding 

van bij de leverancier van je mobiele telefoon. NL-Alert waarschuwt en 

informeert je over noodsituaties. In een NL-Alert staat wat er aan de hand 

is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden.  
 

Bij een alarm geldt altijd: Volg de berichten van de overheid op de 

calamiteitenzender Radio M (FM 93.1) of via de website of het tv-kanaal 

van RTV Utrecht. Of volg de Veiligheidsregio Utrecht via www.vru.nl. 

Meer info is ook te vinden op: https://www.denkvooruit.nl met veel 

praktische tips; https://www.nl-alert.nl.  

Met dank aan de Veiligheidsregio Utrecht. Meer info 

via:  https://vru.nl/jouw-veiligheid/als-de-sirene-gaat/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Hoe vaak kijk je wel niet naar “de klok”? 

                                     De klok is nu in het reparatiehok!! 

 

 

http://www.vru.nl/
https://www.denkvooruit.nl/
https://www.nl-alert.nl/
https://vru.nl/jouw-veiligheid/als-de-sirene-gaat/
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Boerenprotesten, oude herinneringen komen terug 

De afgelopen weken zijn er veel heftige boerendemonstraties in meerdere 

landen in Europa geweest. Veel boeren voelen zich in de klem gezet 

vanwege de vele regels op allerlei gebied met de daarbij gepaard gaande 

bureaucratie en kosten. In lijn met andersoortige protesten worden ze 

heftiger en geven veel overlast. Het zou van mij wel een tandje minder 

mogen.  

Het roept sterke herinneringen op aan 1971. Toen waren juist de plannen 

van Euro-commissaris Sicco Mansholt naar buiten gekomen om tot een 

efficiëntere landbouw te komen door middel van modernisering en 

schaalvergroting.  Ik zat toen in het bestuur van de Europese Agrarische 

jongerenorganisatie en heb als zodanig ook overleg gehad met Mansholt. 

Zo ook op 23 maart 1971, de dag waarop ’s middags enorme 

boerenprotesten in de straten van Brussel gehouden werden. 

Na de vergaderingen in de ochtend ben ik daar met een collega naar toe 

geweest en ik put nu uit het artikel dat ik destijds voor het landbouwblad 

geschreven heb. 

Het was een enorme happening, zover je kon kijken een golvende 

mensenmassa in de straten van Brussel. De gekste dingen zag je. 

Spandoeken met allerhande teksten in het Nederlands, Frans, Duits en een 

groot gejuich krijgt een groepje Italianen dat zich bij de betogers voegt. 

Af en toe lijkt het wel carnaval. Boeren met varkenskoppen op een stok, 

dode kippen, een mager koetje loopt mee evenals een bok. Ook een ezel 

met het opschrift “Ik ben Mansholt”. Meegebrachte eieren worden door 

openstaande ramen gegooid. Er is een groepje vrouwen met erom heen 

een touw dat door twee mannen vastgehouden wordt met een spandoek 

“Mansholt moet zich bezinnen, dit zijn z’n laatste slavinnen”.  

De lange optocht eindigt bij het station waar echter niets meer te doen is 

en de stoet min of meer vastloopt en er chaos ontstaat en ook de Brusselse 

jeugd mee gaat doen. De rijkswacht hard in grijpt en ook wij, als min of 

meer toeschouwers, moeten hardlopen om het traangas te ontwijken. Als 

we tegen zessen naar de trein moeten wordt het langzaamaan wat rustiger.  

Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen maar dat ik er nu extra aan 

terugdenk bij de huidige boerenprotesten mag duidelijk zijn.  

Gerrit Tijmensen. 
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Opgeruimd Achterveld 
Op 20 januari was de opruimochtend van Opgeruimd Leusden. Samen 

met juf Daphne, de opruimgoeroe van de St. Jozefschool, heeft groep 8 

het Bijenpark weer op en top schoongemaakt van alle ‘zwerfies’ die daar 

terecht zijn gekomen. Een leerzame middag voor de leerlingen, samen 

omzien en zorg dragen voor de omgeving waar je woont, werkt en 

speelt. Met elkaar de verantwoording nemen dat deze omgeving leefbaar 

blijft.  Team St. Jozefschool 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren: 
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Nieuws van Geloofsgemeenschap  
                    Sint Jozef: 

      Berichten van de Locatieraad  
 

Terwijl ik dit bericht typ is het nog volop 

Carnaval. Na de vooral natte winterdagen even 

vijf dagen van zotheid en uitbundigheid voordat 

de vastentijd begint. Maar Carnaval is zoveel 

meer. U heeft het misschien wel gelezen op de 

diverse media. Prins Dennis Puup II en Adjudant 

Kameraad beginnen hun werkzaamheden al 

vanaf de 11de van de 11de. Vele bezoekjes om te 

laten voelen dat men er niet alleen voor staat. 

Ook overleden leden worden herdacht.  
 

Ik hoorde in het dorp dat menigeen 

verwacht had dat op vrijdag, met Groot 

Carnaval, de klokken van de kerk ergens 

op het podium te zien zouden zijn… Of 

op zondag op de wagen van de Prins. Het 

zou inderdaad uitstekend in het thema 

gepast hebben en er waren dit jaar ook 

meerdere kerken te zien in de optocht. 

Maar nee. De klokken, of duidelijker gezegd, de uurwerken zijn voor 

restauratie weg. Rond half maart worden de nieuwe uurwerken met 

ledverlichting weer teruggeplaatst. 
 

Nu zitten we in de vastentijd. Dat start op Aswoensdag met het halen van 

het askruisje. Een periode van bezinning en solidariteit naar en met 

anderen. Op weg naar Pasen. Zondag 10 maart om 16.00 uur komt Milk 

& Honey bij ons met de Passion Tour. Zij zijn ook te zien tijdens de 

Passion op tv! Milk & Honey is een gelegenheidskoor dat d.m.v. pop- en 

rocksongs het Paasverhaal vertelt. Een bijzondere viering waarin het 

lijden, sterven en de opstanding van Jezus centraal staat. 
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In onze kerk zijn er diverse vieringen in de Paastijd. Witte Donderdag een 

samenkomst voor gezinnen waarbij alle dagen van Witte Donderdag tot 

Pasen aan bod komen.  

Vrijdag is er een Samenkomst met Vivente waarbij de Kruisweg centraal 

staat. Paaszaterdag, ook wel stille zaterdag genoemd (er worden deze dag 

geen klokken geluid, net als op Goede Vrijdag) is er ook een Samenkomst 

met Vivente. De Paaswake, waarbij het licht – de paaskaars – de kerk 

wordt binnengebracht is in het eucharistisch centrum van onze parochie, 

in Leusden. Op zondag, Eerste Paasdag, komt bij ons de paaskaars de kerk 

binnen tijdens de viering. Voor ieder wat wils. 
 

Kerkbalans is dit jaar voor de 50e keer 

georganiseerd, landelijk. Onze kerkbalans 

vrijwilligers hebben daarom als attentie dit jaar een 

medaille ontvangen. Het is altijd toch weer een hele 

klus. De enveloppen klaarmaken, rondbrengen naar 

de lopers. De lopers die weer de enveloppen bij de 

mensen brengen en weer ophalen. Iedereen die 18 jaar of ouder is wordt 

een bijdrage gevraagd en ook dit jaar zijn er gelukkig weer veel mensen 

die een bijdrage overmaken. De opbrengst lijkt iets hoger uit te vallen dan 

vorig jaar. Dank hiervoor! 
 

Het komende halfjaar staan er weer diverse mooie vieringen, 

samenkomsten en concerten op de agenda. Noteer alvast dat 

zaterdagmiddag 20 april Kamerkoor Camera Nova uit Leusden, van 

16.00-17.00 uur, een optreden in onze kerk komt geven. Kaarten zijn 

verkrijgbaar via het koor of bij ons secretariaat. 
 

Heeft u ook al een mail ontvangen van ons? Het idee is om iedere 

donderdag u te laten weten wat de eerstvolgende viering is, hoe laat en 

welk koor. Ook op facebook plaatsen wij informatie over de vieringen, 

samenkomsten, concerten etc. 
 

Fusie St. Lucasparochie en St. Maartenparochie. Per 1 januari 2025 gaat 

deze van kracht. Heeft u al een naam bedacht en ingestuurd voor de 

nieuwe parochie? In de Lucasbrief van december staat waaraan de nieuwe 

naam moet voldoen. 
 

Ginette v.d. Grootevheen 
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Jongerenreis naar Taizé 
Van zondag 28 april t/m zondag 5 mei 

2024 

Na het succes van de reis naar de 

Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023 

wil Jong Aartsbisdom vaker een reis 

aanbieden aan jongeren. Korte reisjes 

dichter bij huis in de jaren dat er geen WJD 

plaatsvindt. Daarom organiseert priester 

Gauthier de Bekker in de meivakantie een 

reisje naar Taizé, Frankrijk. Iedereen die al 

eens naar Taizé is geweest, weet dat het een bijzondere plek is, die je zeker 

weet te raken. 
 

Voor wie is deze reis: jongeren van 16 t/m 35 jaar oud 

Waar: We vertrekken vanuit Utrecht met de bus naar Taizé en komen ook 

weer in Utrecht terug 

Wanneer: zondag 28 april t/m zondag 5 mei 

Hoeveel kost deze reis: € 225,- (mocht dit een probleem zijn, neem dan 

contact op met de organisator) 

Aanmelden kan via www.jongaartsbisdom.nl. Meer informatie en vragen 

via e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.  

 

 

Kinderkamp en tienerkamp 

Van 3 t/m 8 augustus 2024 
 

Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht 

ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden 

van 3 t/m 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in 

Haarle. De aanmelding is geopend! 

 

KINDERKAMP Ga je mee op wereldreis? 

We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de 

lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen, 

zwemmen, gezellige activiteiten, knutselen en lekker eten.  

http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
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Tijdens de vieringen en de catechese 

luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en 

leren we van de reizen van onder anderen 

Abraham en Paulus. Heb je zin om mee te 

gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je 

koffer en stop hem vol met alles wat je mee 

wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in! 

• Wanneer: 3 tot en met 8 augustus 

2024 

• Waar: Kampeerboerderij  

 De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – Haarle 

• Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar 

• Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters 

• Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin 

meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld: 

2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-) 

• Meer informatie en aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl of per 

e-mail naar zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 

 

TIENERKAMP Feestweek 

Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het! 

Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin alle grote feestdagen 

van het jaar zijn samengebracht. Met veel leuke, spannende en uitdagende 

activiteiten en interessante catecheses gaan we er een feestelijke week van 

maken. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld 

je snel aan! Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn 

inbegrepen. 

• Wanneer: 3 tot en met 8 augustus 2024 

• Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – 

Haarle 

• Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar 

• Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Eline 

Brinkhuis 

• Kosten: € 145,- per tiener. Als er meerdere tieners uit één gezin 

meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener 

(voorbeeld: 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-) 

• Meer informatie en aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl of per 

e-mail naar zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com
http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com
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Vastenactie 2023: terugblik 

Onze parochie deed mee met het project  

“Zonder huis geen leraar” van Fidesco in Zambia. Door het goede verloop 

van de Vastenactie kon het beloofde bedrag van 26.000 euro voor dit 

project worden overgemaakt aan de technische school. Inmiddels is er in 

Zambia een huis gebouwd waar twee leraren met hun gezinnen in kunnen 

wonen. De kok, de heer Banda, heeft voor u een bedankfilmpje gemaakt. 

U kunt dit terugzien via YouTube met de volgende link: 

https://youtu.be/SZCk06o3IRU (kanaal Fidesco Nederland).  

We konden nog meer hulp aanbieden. De school wilde graag een aantal 

machines: een aardreiniger (schudzeef) voor de landbouw, een 

vlakschaafmachine, een bandschuurmachine en een boormachine voor de 

timmerlieden. We ontvingen nog verdere donaties: koksuniformen van de 

KTS Voorhout en boormachines van de leverancier van de zaadreiniger.  

Via onze website www.fidesco.nl kunt u de voortgang in de gaten houden. 

Hartelijk dank! 

Johannes en Miriam Witt, Hilde Sluiter”: Fidesco Nederland 

 

 

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld 

Gemeenschappen in het zuiden van 

Zimbabwe zijn afhankelijk van 

gewassenteelt met regenwater. Als er 

onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als 

rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land 

echter lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.  

 

Het Vastenactie campagneproject van 2024 richt zich op vrouwen, 

jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu 

en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere 

middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in 

het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten 

zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben 

over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid. 
 

 

https://youtu.be/SZCk06o3IRU
http://www.fidesco.nl/
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Waterpunten   

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik 

als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er 

worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-

energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 

liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van 

vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer 

verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel 

thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de 

voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. 
 

Gemeenschappelijke tuinen 

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen 

aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan 

het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en 

tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door 

lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te 

brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering 

van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.  
 

Campagneproject in het kort 

Vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks; vier 

gemeenschappelijke tuinen; trainingen in traditionele en agro-

ecologische landbouwtechnieken; trainingen in het onderhouden en 

repareren van de pompen; boeren leren hoe ze hun producten het beste 

kunnen verkopen. 
 

Hoe kunt u helpen?  

In de 40-dagen tijd zal er tijdens de vieringen via de tweede collecte een 

bijdrage gevraagd worden om bovenstaande te kunnen realiseren. Ook 

kunt u uw bijdragen storten via NL62 RABO 0152015787 van 

Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld o.v.v. Vastenactie 2024. 
 

MOV werkgroep Achterveld 
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Stille Omgang op 16 maart 2024 
"Pelgrims van hoop, biddend voor vrede" 

 

Dit is de gebedsintentie van de Stille Omgang van 2024 

Heilige Geest, geef dat wij vrede brengen 

daar waar tegenstellingen zijn, 

en geef dat ons leven een weerglans zijn mag 

van Gods barmhartigheid. 

Ja, geef ons het vermogen lief te hebben 

en dat met ons leven te laten zien. 

Roger Schütz (oprichter Taizé) 
 

U kunt meelopen in deze "stille tocht" (stil als verwijzing naar de periode 

dat deze tocht verboden was). Stilte straalt kracht uit naar de omstanders.  
 

Ieder jaar vertrekt er een bus vanuit Achterveld, via Hooglanderveen, 

Hoogland en Laren naar Amsterdam, waar wij eerst om 21.00 uur in de 

kapel van het Begijnhof de Eucharistie vieren en daarna de “Stille 

Omgang” lopen. (We zijn dit jaar ingedeeld bij de vroege viering!) 
 

De bus vertrekt vanaf de St. Jozefkerk in Achterveld om 18.50 uur. Om 

ca. 0.30 uur zijn we weer terug in Achterveld. De kosten bedragen €30,-- 

p.p. / voor jongeren t/m 18 jaar €15,00 p.p. Heeft u/heb jij belangstelling 

om met ons mee te gaan? Voor info en voor opgave kunt u/kan jij contact 

opnemen met: Piet van Laar; 06-25660114; piet.j.vanlaar@gmail.com.   

mailto:piet.j.vanlaar@gmail.com
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The Passion 
 

10 maart om 16.00 uur in de  

St. Jozefkerk 
 

Naar het concept van de KRO-NCRV zal het koor 

Milk & Honey, door middel van pop en rocksongs 

het Paasverhaal vertellen. 

Pastoor Harrold Zemann en catecheet Marinanne 

van der Laangaan voor in deze bijzondere vieringen 

waarin het lijden, sterven en opstanding van Jezus centraal staan.  

https://www.parochie-sintmaarten.nl/milk-honey/  

 

 

Pasen met kinderen 

Alvast voor in de agenda: op donderdagavond 28 maart is er om 19.00 

uur een samenkomst voor kinderen en (groot)ouders in de St. Jozefkerk. 

Het hele paasverhaal komt voorbij en er wordt natuurlijk ook geknutseld. 

Kinderkoor de Vlindertjes komt die avond voor en met ons zingen. Kom 

jij ook?           

Werkgroep Kinderviering 

 

 

Vieringen 
 

Zo 25 februari 11.00 uur   Woord-&Communieviering vg. pastor  

                                           Ben Piepers                                                                                                                                            

                                           m.m.v. Vivente  

                                           2e collecte Vastenactie 

Zo. 3 maart 10.00 uur   Gebedsviering, vg. A. van Rossum en  

                                           M. Meijer  

                                           m.m.v. St. Caeciliakoor  

                                           2e collecte Vastenactie 

Zo. 10 maart 16.00 uur    Milk & Honey The Passion een muzikale  

                                            Paasvertelling vg. pastor Harrold Zemann 

                                            en catecheet Marianne van der Laan 

                                            2e collecte Vastenactie 

https://www.parochie-sintmaarten.nl/milk-honey/
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Zo. 17 maart 11.00 uur     Woord-&Communieviering vg.  

                                             pastor Rini Bouwman  

                                             m.m.v. Vivente 

                                             2e collecte Vastenactie 
 

Zo. 24 maart       11.00 uur  Eucharistie vg. pastor Harold Zemann 

                                             m.m.v. St. Caeciliakoor  

                                             2e collecte Vastenactie 
 

Do. 28 maart 19.00 uur      Samenkomst Workshops Pasen voor                      

                                             gezinnen 

                                             vg. VMK m.m.v. De Vlindertjes                                                                                                                                                                                 
 

Vr. 29 maart 19.00 uur     Samenkomst Goede Vrijdag Kruisweg 

                                             m.m.v. Vivente 

                                             2e collecte Vastenactie 

Za. 30 maart 19.00 uur     Samenkomst Paaswake,   

                                             m.m.v. Vivente  

                                             2e collecte Vastenactie 
 

Zo. 31 maart   9.15 uur      Pasen Eucharistie vg. Harrold Zemann 

                                              m.m.v. St. Caeciliakoor  

                                              2e collecte Vastenactie 
 

Zo. 7 april  11.00 uur      Eucharistie 1e Communie,  

                                             vg. pastor Harrold Zemann  

                                             m.m.v. De Vlindertjes 

 

 

Intenties                                                                                                                                                                                                  
 

Intenties 25 februari 

Jgd. Gerard Verhoef 
 

Intenties 3 maart 

Jgd. Hennie van der Goes – van Dijk 

Jgd. Herman en Toos van Zandbrink 

Jgd. Antonia Maria van Zandbrink – 

Hartman 
 

 

 

Jgd. Bep Voskuilen-Vos en intentie 

voor Jan Voskuilen  
 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel -van den Hengel 
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Intentie 10 maart 

Theo Jansen en overledene familie 

Jansen - Kitselaar 
 

Intenties 17 maart 

Jgd. Cees Boersen en Greet Boersen 

– van den Hengel en zonen Cees en 

Gerard 

Jgd. Clemens Bock en overleden 

familie en vrienden 
 

Clemens van Esveld en Bep Esveld – 

de Vette 

Petrus Cornelis Noortman en 

Theresia Elisabeth Noortman – 

Germes 
 

Intenties 24 maart 

Jgd. Gerardus Wilhelmus Vos  

Jgd. Grada Maria Stapelbroek – 

Klein Gunnewiek     
 

Annie Kok - van Wijnbergen 

Ludger Brummelaar 

Intenties 31 maart 

Jgd. Henk Voorburg en Jeannette 

Jgd. Wim Boersen en intentie voor 

Stien van den Tweel - Nieuwenburg 
 

Cees Boersen en Greet Boersen – van 

den Hengel en zonen Cees en Gerard 

Joannes Hermanus van den Hengel 

en Antonia Wilhelmina van den 

Hengel - Hilhorst 
 

Intenties 7 april 

Jgd. Christina Aleida Maria van den 

Hengel 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel -van den Hengel 

Tonia Wouters – Hak en Joop 

Wouters André, Joop en Greet Hak 

 

 
 

 
 

Familieberichten 
Geboren: 

30 december   Fien Gerdina Alyda,  

                       dochter van Mike en Michelle de Vette   

6 januari         Juul Josje en Rik Jannes, 

                       dochter en zoon van Ronnie en Gieneke de Vette 

Overleden: 

20 januari Johanna Everarda van Burgsteden,75 jaar 

26 januari Alijda Hendrika Maria Coenen – Verhoeven, 76 jaar 

 

Dopen:  

De volgende doopdatum staat op 21 april, opgeven graag 

bij het secretariaat, achterveld@stlucas.nu 

 

mailto:achterveld@stlucas.nu
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Pastores  Lucasparochie:  

Harrold Zemann:         h.zemann@parochie- sintmaarten.nl 

Nelleke Spiljard;           n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl 

Rini Bouwman:       rini.bouwman@stlucas.nu 

Johan Rutgers                  johan.rutgers@stlucas.nu 

Marcel Sarot m.sarot@parochie-sintmaarten.nl 
                                                                                                                                                                                                                          

Pastores zijn bereikbaar via 033-4941261 
  

Locatieraad Sint Jozef: 

Ginette v.d. Grootevheen, voorzitter.          06-57219590 

Dorien Ossendrijver, secretaris                   0342-452585 

Joop Voorburg, penningmeester 0342-451693     
 

Secretariaat St. Jozef:                      Redactie Trefpunt: 

Hessenweg 325                                   Corina van Dijk      - 451616 

3791 PJ Achterveld                               Marian Horst         06-15020362 

Tel.  451420                                               Jaap Schouten              - 452251 

 Juliëtte Struijk-    06-30531470 

Openingstijden secretariaat:                                     Schouten                              

Maandag - dinsdag – woensdag -             Abonnementen en bezorging 

donderdag 10.00 - 11.30 u                          Ina de Vette                 - 452273 
        

                                            Banknr.NL62RABO 0152015787             Lay-out:              Corina v. Dijk 

 Banknr. Kerkbalans:                                   

 NL53RABO 0300702884           Abonnement Trefpunt  

 Activiteiten Jozefkerk Achterveld:                    éénmaal per jaar verzoek   

NL14RABO 0159468094                                  voor  vrijwillige bijdrage                                         
                                                                             

Werkgroep Caritas:                                      QR code om een 

www.caritasstlucas.nl                                                                        vrijwillige bijdrage 

NL30RABO 0347802230                              te doen voor het     

t.n.v. WCA. o.v.v. donatie                                                         ontvangen van  Trefpunt.                            
 

E-mail adres kerk:             achterveld@stlucas.nu                                              

E-mail adres Trefpunt:     trefpunt@stlucas.nu                                                                                                                       

Copy Nieuwsbrief:              lucasbrief@stlucas.nu                                                     
                                                                                             

Website: www.stlucas.nu,    www.stjozefachterveld.nl 

 

Trefpunt online lezen via https://stlucas.nu/parochiebladen.  

mailto:h.zemann@parochie-%20sintmaarten.nl
mailto:n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:johan.rutgers@stlucas.nu
mailto:achterveld@stlucas.nu
mailto:trefpunt@stlucas.nu
http://www.stlucas.nu/
http://www.stjozefachterveld.nl/
https://stlucas.nu/parochiebladen
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Activiteitenkalender  
De gehele week DAVA-activiteiten Buurthuiskamer/Moespot 

Vr 1 mrt 10u Ukkie Café koekjes bakken Buurthuiskamer 

Zo 3 mrt 13.30u Voorjaarswandeling De 
Schammer 

Aanmelden: 
https://leusdennatuurlijk.nl/ 

Zo 3 mrt 15u De Vogelmonologen Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Zo 3 mrt 14.30u DAVA Singles Café De Moespot 

Vr 8 mrt 20u Tribute Everly Brothers Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Zo 10 mrt 16u The Passion St. Jozefkerk 

Di 12 mrt 14.30u Café Doodgewoon De Moespot 
Di 12 mrt 20u Dorpsraad vergadering De Moespot 

Za 16 mrt 20u Bingo De Singels Clubhuis De Fliert 
Zo 17 mrt 12.15u AMBC Lentepuzzelrit De Moespot 

Za 23 mrt 11u Lammetjesdag  Hoeve Groot Zandbrink 

Za 23 mrt 20u Tom Waits for Bukowski door 
NIRVANA Inc. 

Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Zo 24 mrt 14.30u DAVA Singles Café De Moespot  
Ma 25 mrt avond DWS eieractie In het dorp 

Ma 1 april 10u Museumbunker weer open Langesteeg 
www.historieleusden.nl 

Vr 5 apr 10u Ukkie Café knutselen Buurthuiskamer 
Za 6 apr  Oud IJzeractie Actief A’veld De Fliert 16 

Di 9 apr 20u Dorpsraad vergadering De Moespot 
Vr 12 apr 20u Kaarten Kantine SV Achterveld 

Zo 14 apr 14.30u DAVA Singles Café De Moespot  

Ma 15 apr 20u Kaarten De Moespot 
Vr 19 apr 19.30u DWS gaat Olympisch Tent Actief Achterveld 

Hessenweg 110 
Za 20 apr 20.30u Tentfeest Actief A’veld 

(Kaartverkoop bij “Nog 
Eentje” 8 maart) 

Tent Actief Achterveld 
Hessenweg 110 

Za 20 apr 20u The Oldtimestringband Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Zo 21 apr 12.15u AMBC Koningsrit De Moespot 
Vr 26/ za 27 april Koningsdag Sportief en 

KingsDay 
Kerstens Sportpark 
SV Achterveld 

Vr 3 mei 10u Ukkie Café poppendokter Buurthuiskamer 

Za 4 mei Dodenherdenking St. Jozefkerk/ monumenten 
Zo 5 mei Vuur der Bevrijding Beeldje Bijna Vrij 

http://www.schaapskooiagteveld.nl/
http://www.schaapskooiagteveld.nl/
http://www.schaapskooiagteveld.nl/
http://www.schaapskooiagteveld.nl/
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Zo 5 mei 14.30u DAVA Singles Café De Moespot  
Za 11 mei 10u Nationale molendag  Molen den Olden Florus 

Stoutenburgerweg 20 
Za 11 mei 14u Shantyfestival 20 jaar De 

Ankervelders 
Centrum dorp 

Zo 12 mei 16u en 
20u 

Leoni Jansen en Carel 
Kraayenhof 

Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Ma 13 mei 20u Kaarten De Moespot 

Di 14 mei 20u Dorpsraad vergadering De Moespot 
Ma 20 mei 9u AMBC Pinksterrit De Moespot 

Vr 24 mei 20u Maris Mae (Trio met Country-
Folk) 

Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Zo 26 mei 14.30 DAVA Singles Café De Moespot  

Vr 7 jun 10u Ukkie Café dansochtend Buurthuiskamer 
Za 8 en zo 9 juni 
12-17u 

Atelier- en KunstRoute www.atelierroute.org 

Alles onder voorbehoud. Raadpleeg de website van de organisatie 

 

http://www.schaapskooiagteveld.nl/
http://www.schaapskooiagteveld.nl/
http://www.atelierroute.org/
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       Hypotheek en verzekeringsadvies in Achterveld 

                                         

 
 

 
• Gemiddelde waardering van mijn dienstverlening: 9.7  
• www.paulhypotheken.nl   
• Bezoekadres: Raadhuisplein 7a Barneveld. Of bij u thuis (ook in de avond afspraken mogelijk)   
• Alle geldverstrekkers en 100% onafhankelijk  
• Lees wat mijn klanten ervaren op : www.advieskeuze.nl of google en maak net als veel 

Achtervelders een vrijblijvende afspraak met Paul op 06-40280324 of info@paulhypotheken.nl 
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