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Beste lezer, 

 

De zon schijnt en het wordt weer LENTE!  
Wat een verschil met de afgelopen maanden 

van grijs weer. We gaan de periode in van het 

nieuwe leven.  

De voorbereidingen voor Pasen zijn in volle 

gang. Pasen betekent ook nieuwe kansen, 
nieuwe mogelijkheden. Laten we er samen 

een mooi voorjaar van maken.  

We wensen u veel leesplezier met deze 

Jozefbode.  

 
 

 
 

Beste parochianen, 
Een paar dagen geleden bracht ik een stel mensen naar het ziekenhuis. 

Ze waren beiden ongerust over wat er boven hun hoofd zou kunnen  

hangen na tientallen bezoeken bij de verschillende doctoren. 
Ik bleef in de grote hal en haalde koffie en ging zitten wachten in een 

gemakkelijke stoel. Het was er zo als gewoonlijk een komen en gaan van 

mensen, alleen of met begeleiders, het leek de Kalverstraat wel. Allerlei 
soorten mensen kwamen langs: oud, jong, dik, dun, kinderen, baby’s en 

allemaal komen ze gezondheid halen. Hun levens staan soms lange tijd 

op zijn kop, maar hoop blijft er altijd en voor de meesten ook genezing. 
Ook mijn passagiers kregen eindelijk een positief bericht! 

 

Goed nieuws gesprekken, vervolg gesprekken, teleurstellende 
gesprekken maar er is ook ‘het laatste gesprek’ zonder hoop, zonder 

perspectief alleen het einde afwachten van je leven.  
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Wat ben je dan een rijk mens als er familie en vrienden om je heen 

staan om met je mee te lopen in deze afscheidsdagen. Je hoeft niet 
eenzaam te zijn. 

 

Maar je hoeft niet ziek te zijn om toch eenzaam te zijn. Ook in onze 
parochie zijn veel ouderen alleen en eenzaam. We hebben een 

bezoekgroep die mensen bezoekt, die een praatje komt maken en het 

alleen zijn wat verlicht. Wij willen heel graag aan onze parochianen 
vragen: ‘Wie wil zich graag aanmelden bij deze groep èn wie wil er 

bezoek hebben van deze betrokken parochianen?’ 

Meldt het bij het secretariaat en u hoort er meer van.  
Zo kan de komende zomer een prachtige 

‘warme tijd’ worden voor de mensen die 

graag ontvangen en voor degenen die 
willen geven. 

 

Laten we allemaal van dit voorjaar 
genieten en namens de Locatieraad wens ik 

u allen een Zalig Pasen!  

*Evelien Blom 
 

 

 
 

Hemelvaart 'Dauwtrappen' donderdag 9 mei 07.30 uur 
Net als vorig jaar willen we met Hemelvaart samen naar buiten. Er zal 

een mooie fietsroute rondom Leusden worden uitgezet. De lengte van 

deze route zal lang/kort genoeg zijn om in ieder geval om 11.00 uur  de 

viering in de kerk te kunnen  meemaken. Bij terugkomst staat er 

koffie/thee/limonade met een 'krentenbol' voor u klaar! 

 
Om  07.30 is de starttijd 

Een routebeschrijving ontvangt u bij de kerk. In de hal van de kerk ligt 

een intekenformulier waarop u zich kan aanmelden. Dit is ook mogelijk 
via het secretariaat: 033 4941 261 of leusden@stlucas.nu  

Neem gerust familieleden, buren, vrienden of medeparochianen mee! 
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Johannes Passion  
Op 4 en 5 maart zijn er twee uitvoeringen geweest van de Johannes 

Passion op 4 maart voor kinderen van de groepen 7 en 8 van de 

basisschool en op 5 maart in de avond de volledige versie.  
 

Beide uitvoeringen waren van zéér goede kwaliteit. Voorlopig was dit de 

laatste keer.  
Voor wie het gemist heeft of het heel graag nog een keertje wil 

beluisteren…  

Via ‘kerkdienstgemist.nl’ kunt u de streaming terugkijken. Kies dan voor 
Leusden St. Jozefkerk en 5 maart. 

(https://kerkdienstgemist.nl/stations/2548/events/recording/170966340002548) 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2548/events/recording/170966340002548


5 

 

Taizé-viering in Marcuskerk  

Op vrijdag 12 april 2024 is er weer een Taizé-viering in de Marcuskerk in 
Leusden, aanvang 20.00 uur (welkom vanaf 19:45 uur).   

Ongeveer drie maal per jaar is er in de Marcuskerk in Leusden een 

Taizéviering. Deze vieringen zijn anders dan gewone kerkdiensten. 
Centraal staan meditatie, zang en muziek met gitaar, harp en fluit.  

De vieringen zijn zonder voorganger en preek. De muziek bestaat uit 

eenvoudige, korte meditatieve liederen met teksten die meerdere keren 
worden herhaald. Daarnaast zijn er korte gesproken teksten en is er 

ruimte voor stilte.  

Het Bourgondische dorpje Taizé vormt sinds de Tweede Wereldoorlog het 
hart van een internationale, 

christelijke kloostergemeenschap. 

Deze richt zich in haar activiteiten 
op jongeren onder de dertig jaar. 

Men wil mensen inspireren een 

pelgrim van vrede te zijn en van 
wat goed is. Vele duizenden 

jongeren komen zo jaarlijks naar 

Frankrijk. Ook deze zomer gaat er 
een bus jongeren uit Amersfoort 

en omgeving naar Taizé.    

  
Wil je deze aankondigingen graag per email ontvangen of heb je zin om 

de liederen vooraf mee in te studeren? Stuur dan een berichtje naar 

s.staps@gmail.com. We oefenen  op woensdagavond 3 april. 
 
 

 
 

Goede Week 
Op het moment dat dit blad bij u in de brievenbus valt staan we aan het 

begin van de Goede Week. De laatste week van de 40-dagentijd, of de 

Vastentijd.  
 

We beginnen met een feestelijke Palmzondagviering. Er zijn weer 

palmtakjes geknipt, ze worden in deze viering gezegend en aan de 
mensen uitgedeeld, om thuis achter het kruis te steken. Een fris groen 

takje dat in de loop van het jaar weer zal verdorren, om volgend jaar, op 

aswoensdag, als askruisje uitgedeeld te worden. Een kringloop van 
leven - dood - leven. 

 

Op woensdagavond voor Witte Donderdag is er in de St. Jozefkerk een 
vesper rondom boete en verzoening. Wie dat wil kan dan gezegend 
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worden als mens die zich bewust is van zijn tekortkomingen en steeds 

weer het goede zoekt.  
 

Op Witte Donderdag herinneren we ons het laatste Pesachmaal dat 

Jezus met zijn leerlingen zou delen. Hij zelf wist wat er daarna komen 
zou en liet zijn leerlingen het sacrament van de eucharistie na. Zijn 

lichaam zou gebroken worden, zijn bloed vergoten, maar zijn geest, alles 

wat hij in zijn leven op aarde heeft verkondigd, heeft voorgeleefd, zou 
ongebroken voortleven.  

 
(afbeelding: Leonardo de Vinci) 

 

Goede Vrijdag brengt het onvermijdelijke, Jezus wordt gekruisigd en 
sterft. Enkele vrouwen zijn tot het laatst bij Jezus gebleven en zijn dus 

letterlijk getuige van zijn sterven. Ze treuren om de lijdensweg die Jezus 

heeft moeten afleggen en om zijn dood. Hun geliefde, voor altijd van hen 
gescheiden door de dood. ’s Middags is er een kruisweg-viering verzorgd 

door leden van de Diepar groep, ’s avonds wordt in een viering van 

woord en gebed het lijdensverhaal herbeleefd. En dan wordt het stil ….. 
oorverdovend stil.  

 

Tot we in de Paasnacht het nieuwe licht mogen verwelkomen, het licht 
dat Christus in de wereld bracht. De Paaskaars wordt binnengebracht, 

ieder in de kerk ontvangt het licht van de Paaskaars en geeft het door 

aan de anderen.  
Zo mogen ook wij vieren dat Pasen nieuw licht, nieuw leven brengt.  

 

Dit zijn de vieringen in de Goede Week: 
24 maart 2024 - Palmzondag - 09.15 uur  

Eucharistieviering met voorganger Harrold Zemann, muzikale 

begeleiding liturgisch koor Ruach.  
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27 maart 2024 - 19.00 uur - Boete en verzoening 
Oecumenische vesper, viering van boete en verzoening. Voorgangers 

Marja van der Horst (parochie St. Maarten) en ds. Peter Hommes 

(Koningshof). Muzikale begeleiding Liturgisch koor Ruach en Cantorij 
Marcuskerk. 

 

28 maart 2024 - 19.30 uur - Witte Donderdag 
Eucharistieviering. Voorgangers Harrold Zemann en Rini Bouwman.  

Muzikale begeleiding St. Caeciliakoor uit Barneveld.  

 
29 maart 2024 - 14.55 uur Goede Vrijdag Kruisweg 

Kruiswegviering door Diepar-leden. Muzikale begeleiding door de 

Cantorgroep en Annelieke Voorburg.  
 

Vrijdag 29 maart - 19.30 uur Goede Vrijdag lijdensverhaal 

Viering van woord en gebed rond het lijdensverhaal. Voorgangers 
Harrold Zemann en Rini Bouwman. Muzikale begeleideing liturgisch koor 

Ruach.  

 
Zaterdag 30 maart 2024 - 21.30 uur Paaswake  

Eucharistieviering met voorgangers Harrold Zemann en Rini Bouwman. 

Muzikale begeleiding door Generations. 
 

Zondag 31 maart 2024 - 09.15 uur Paaszondag 

Eucharistieviering met Johan Rutgers. Muzikale begeleiding liturgisch 
koor Ruach. 

 

Maandag 1 april 2024 - 09.15 uur Tweede Paasdag 

Eucharistievering met Johan Rutgers.  

 

Tot ziens in de St. Jozefkerk bij (een van) deze vieringen. 
 

Van Pasen naar Pinksteren 

Hebben we ons in de 40-dagentijd 7 weken lang voorbereid op Pasen, 
daarna volgen 7 weken waarin we ons kunnen voorbereiden op 

Pinksteren, het feest van de Geest, het feest van de eenheid. Samen 

met de Marcus/Dorpskerk, de Koningshof en de Evangelische Gemeente 
Leusden is er weer een openluchtviering voorbereid. Een uniek moment 

in het liturgisch jaar om ondanks - of dankzij - elkaars eigen-

aardigheden gelovig samen te komen. Op zondag 19 mei om 10.30 uur 
op het plein voor de Jumbo. In de volgende Jozefbode volgt meer 

informatie maar zet deze datum maar vast in uw agenda: hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd! 
*Paulien Flinkerbusch; Klein Liturgisch Beraad Leusden 
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St. Jozefkerk 

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in 
de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu  

Tot en met 28 april begint de Eucharistieviering op zondag om 9.15 uur.  

Vanaf zondag 5 mei tot en met zondag 25 augustus begint de 
Eucharistieviering op zondag weer om 11.00 uur 

 

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 
Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/ luisteren 

moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop, PC, tablet, 

iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl en vul 
Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: St 

Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen 

van St Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt 
zien of beluisteren. 

 

Getijdengebed  
Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed. 

Met uitzondering van de veertigdagentijd, dan is er op woensdagavond 

om 19.00 uur een oecumenische vesperviering in onze kerk. De laatste 
vesper is op 27 maart. 

 

Rozenkransgebed 
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

      

Biechten 

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 

pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 
 

Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  
 

 
 

Geraakt worden door de kruisweg - moderne kruiswegstaties in 
beeld  Inleider: Ben Piepers  

 

De kruisweg kent een lang traditie. In veel katholieke kerken zie je de 
kruisweg langs de muren om te overwegen of bidden. Voor hedendaagse 

kunstenaars is de kruisweg een vorm om menselijk lijden indringend te 
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verbeelden. De kruisweg confronteert met lijden en dood, ellende en 

verdriet. Ze brengt je tot verstilling, vooral in de 40-dagentijd. Tegelijk 
biedt zij in de diepte ook perspectief… 

 

Aan bod komen kunstwerken van: 
* Albert Servaes: expressieve tekeningen met houtskool uit 1919 uit 

Abdij Koningshoeve Tilburg  

* Aad de Haas: kruisweg geschilderd in 1946-47 voor de kerk van 
Wahlwiller, omstreden, verwijderd, en pas na de dood van de kunstenaar 

in ere hersteld. 

* Barnett Newman: 14 Stations of the Cross: Lema Sabachtani, 1958, 
National Gallery of Art, Washington DC. 

* Ted Felen: kruisweg geschilderd in 1962-1963, waarbij de kunstenaar 

aandacht heeft voor de innerlijke gemoedstoestand van de gemartelde 
Jezus.  

(Ted Felen, 1963, 6e statie Veronica droogt het gezicht van Jezus) 

 

* Marijke van Dijk: veertien schilderingen geïnspireerd op de traditionele 

kruisweg als metafoor voor de levensweg die ieder mens op aarde gaat. 
* Henri Matisse: kruisweg op de wand van de Rozenkranskapel van 

Vence in Zuid-Frankrijk; de kunstenaar tekent de staties als een 

kunstwerk, waarin verschillende lijnen elkaar kruisen. 
 

Werkwijze 
De voordracht begint met een korte inleiding over ontstaan en 

ontwikkeling van de kruisweg. Daarna kijken we naar de moderne 

kruiswegstaties van verschillende kunstenaars. Bij elk van deze staties is 
er een korte meditatie met aandacht voor hun zeggingskracht en 

spirituele laag, gevolgd door stilte of  klassieke muziek uit de eeuwen. 

Na de presentatie van het geheel is er ruimte voor toelichting en 
uitwisseling en vragen.  
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Praktische zaken: 
Datum: maandag 25 maart 2024 - Tijd: 14.00-16.00 uur.  

Inloop vanaf 13.45 uur met koffie/thee  

Plaats: De Kom, Hamersveldseweg 51, Leusden 
Aanmelden voor 24 maart bij Diana Mol: molleusden@planet.nl 

Kosten € 5,00 graag vooraf contact betalen. 

 
Klimaat onze zorg? 

Wat doe ik met het klimaat? En omgekeerd: Wat doet het klimaat met 

mij? 
Onze samenleving heeft een merkwaardige houding t.o.v. 

klimaatontwrichting. 

Wij weten van het broeikaseffect, maar lopen achter de feiten aan. De 
nadelige gevolgen dringen zich steeds meer aan ons op: zachte winters, 

smeltende polen, zware overstromingen.  

Op deze interactieve avond bespreken we de actuele stand van zaken en 
verbinden we deze met ons eigen handelingsperspectief. 

Wat kan ik doen? Hoe ver wil ik gaan? Kunnen we elkaar inspireren voor 

een goede leefwereld voor onze (klein)kinderen? 
 

Lezing door Sjef Staps- milieudeskundige, woensdag 17 april 19.30 uur 

in De Kom  
Aanmelden graag via groenekerk@pgleusden.nl 

*werkgroep Groene Kerk 
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Het graf is leeg 
(Het verhaal van Pasen) 

Auteur: Corien Oranje & Illustrator: Mathias Weber 

 

Pasen is het hoogfeest in de kerk. Op Eerste 

Paasdag is Jezus opgestaan. Maar wat gebeurde 

er in die dagen voor het Paasfeest? 
Het is een moeilijk en misschien ook wel een 

beetje eng verhaal. Hoe kan je dit als kind nu 

begrijpen? Een man zoals Jezus waar heel veel 
mensen van gingen houden. Maar er waren ook 

mensen die helemaal niets van hem wilden 

weten. Die besloten dat hij maar dood gemaakt 
moest worden. Aan een kruis opgehangen zelfs.  

Wat een verschrikkelijk verhaal in de Bijbel. 
Dit boekje kan je helpen om, een beetje 

misschien, het te proberen te begrijpen wat er 

allemaal gebeurde. 
Het zijn 12 hoofdstukken waarin wordt uitgelegd hoe het allemaal ging. 

Het begint bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het verhaal wordt in 

kleine stukjes tekst stap voor stap doorgenomen. 
Er zijn mooie gekleurde tekeningen om het verhaal heen waardoor je al 

beter gaat begrijpen wie de personen zijn waarover het hoofdstuk gaat.  

Jezus gaat met zijn vrienden, zijn leerlingen, samen voor de laatste keer 
eten. Je ziet ze allemaal zitten met brood en een beetje wijn. Jezus zegt 

dan dat ze dat allemaal moeten blijven doen ook als hij er niet meer is. 

We kennen dat nu als Witte Donderdag. 
Jezus wordt door de soldaten aan het kruis gehangen met spijkers door 

zijn handen en zijn voeten. Dan gaat hij dood. Zijn vrienden en zijn 

Moeder Maria vinden dat heel erg.  
Dat noemen we Goede Vrijdag. Dat is wel moeilijk hè, hoe kan dat nu 

goed zijn? 

Maar op Eerste Paasdag zien twee vrouwen Jezus weer. Hij is opgestaan 
al kunnen zijn leerlingen dat eigenlijk niet geloven. Pas als Jezus bij hun 

in huis staat geloven zij het. 

Het is helemaal geen dik boek en niet groot om vast te houden. Als je 7 
jaar bent en AVI-M4 niveau kunt lezen lukt het vast wel. Maar als je het 

toch een beetje moeilijk verhaal vindt dan kun je het ook met je 

ouders/verzorgers gaan lezen en er samen over praten. 
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Een ark vol verhalen: de Bijbel verteld aan kleuters 
Auteur: Herma Vogel & Illustrator: Gitte Spee 

 

Een prachtig boek met meer dan 40 
Bijbelverhalen. Volledig gericht op kleuters. Het 

is verdeeld in 2 delen.  

Niet in het Oude en Nieuwe Testament, maar in 
het oude boek en het nieuwe boek. 

Mooie duidelijke tekeningen van Gitte Spee 

zonder te veel drukke franjes. Zo is er een mooie 
aanvulling op het verhaal waarover wordt 

verteld. Natuurlijk komt het Paasverhaal ook aan 

bod in 6 hoofdstukken. 
Voorlezen is geschikt vanaf ca. 5 jaar en zelf lezen zou kunnen vanaf ca. 

8 jaar. Een mooi boek om thuis te gebruiken op rustige momenten. Of 

om cadeau te geven bij bv. een communie. 
*Jozina 

Palmpasen, palmpasen, 
Versier je groene tak. 

Met linten en met ruikertjes, 

Met lekk're koek en suikertjes. 
Kom nu mee op het pad, 

Wij trekken door de stad. 
 

Palmpasen, palmpasen, 
Steek bloemen op je hoed. 

De klokken bim bam beieren, 
De kipjes leggen eieren van chocolade zoet, 

die eitjes smaken goed. 
oud liedje/versje/anoniem 

 

Vanuit de Pastoraatsgroep 
Eerste Communie 

Vanuit de Jozefkerk Leusden zijn Isabella, 
Mira en Naya samen met nog acht aanstaande 

communicanten uit Achterveld en 
Barneveld/Voorthuizen gestart met de 

voorbereiding op hun Eerste Communie. 
Tijdens de presentatieviering op zondag 25 

februari om 11.00 uur in de St. Catharinakerk 
te Barneveld hebben zij zichzelf voorgesteld. 

Wij wensen jullie een goede voorbereiding  de 

komende tijd. De Eerste Communieviering vindt plaats op 7 april om 11.00 uur 
in de St. Jozefkerk in Achterveld. Dit kaartje is bij de communicanten bezorgd 

namens onze geloofsgemeenschap. 
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Bezorging Jozefbode/Lucasbrief 
Wie o wie? Wie komt onze groep bezorgvrijwilligers 

Jozefbode/Lucasbrief versterken? Sinds enige tijd zijn 

er 2 bezorgbundels vacant.  
Te weten: In de wijk Noordwijck  

(Hunzewijk/Tjongerwijk/Grebbewijk/Waverwijk) 8 

adressen. 
In de wijk Akkerhoeve 

(Marterhoeve/Kwartelhoeve/Pauwenhoeve/Patrijzenhoeve/ 

Hertenhoeve) 10 adressen. 
De Jozefbode/Lucasbrief verschijnt 7x per jaar. Een week van tevoren 

krijgt u bericht wanneer u de bundel kunt afhalen bij het secretariaat en 

op welke tijdstippen. 
Het bezorgen neemt ca. 30 minuten per bezorgronde in beslag. U hoeft 

niet bij de betreffende adressen aan te bellen, slechts in of door de 

brievenbus te stoppen. 
In januari jl. is op bovenstaande adressen ook een oproep voor nieuwe 

bezorgers gedaan d.m.v. een aparte brief bij de Jozefbode/Lucasbrief. 

Hierop is tot nu toe geen enkele reactie gekomen. Dus hierbij dan 
nogmaals deze dringende oproep zodat het u niet kan ontgaan. 

Bezorgers stoppen niet zomaar, dat heeft een reden o.a. een hoge 

leeftijd, lichamelijk ongemak of na jaren van bezorgen eens willen 
stoppen. 

Komt u in actie om bezorger te worden in uw wijk? Indien er geen 

nieuwe bezorgers zich aanmelden is er geen garantie dat de 

Jozefbode/Lucasbrief nog op deze adressen bezorgd kan worden. 

 

U  kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat per e-mail: 
leusden@stlucas.nu of telefonisch van dinsdag t/m vrijdag:  

033-4941261 Komt u in actie voor uw Jozefkerk? 
 

*Jozina 

 
Vastenactie 2024:  

Beter leven in een veranderende wereld in Zimbabwe 

We zitten nog midden in de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning en 
aandacht voor mensen die onze steun goed kunnen gebruiken. Op het 

platteland in Zimbabwe hebben veel mensen het moeilijk om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Hoe kom je iedere dag aan voldoende 
voedsel en water? Klimaatveranderingen hebben de situatie de afgelopen 

jaren alleen maar moeilijker gemaakt. Tijdens de Vastentijd zamelen we 

mailto:leusden@stlucas.nu
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geld in om de levensomstandigheden van deze mensen in Zimbabwe te 

verbeteren. 
 

 

In verschillende 
dorpen worden 

groentetuinen 

aangelegd met 
een waterput, 

een pomp en 

een 
wateropslag. 

Daarnaast leert 

Vastenactie de 
gemeenschap 

te werken met 

lokale 
gewassen op 

basis van agro-

ecologische landbouw. Een aanpak waarbij bacteriën en schimmels een 
belangrijke rol spelen, in tegenstelling tot synthetische kunstmest en 

kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Het is een natuurlijke, duurzame 

vorm van landbouw voor markten met inheemse gewassen, die optimaal 
aangepast zijn aan het lokale klimaat en aan de beschikbare grond. 

 

Ook in ander opzicht is agro-ecologie belangrijk. De industriële landbouw 
heeft 70% van de beschikbare middelen nodig om 30% van de 

wereldbevolking te voeden. Kleine, lokale boeren voeden 70 % van de 

wereldbevolking en gebruiken 30% van de beschikbare grondstoffen. 

Deze benadering legt dus minder beslag op de beschikbare middelen en 

kan evengoed voldoen aan onze behoeften.  

 
De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen 

bij de installatie van de waterpunten en groentetuinen, door ze te 

beveiligen en te onderhouden. Verder brengt ze kennis van natuurlijke 
landbouw in en lokale zaden voor de moestuinen. Om kwetsbare 

vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra 

inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en 
startmaterialen, zodat ze kleding kunnen maken en verkopen. 

 

Vastenactie vraagt om onze betrokkenheid bij dit project. Elk bedrag, 
groot of klein, draagt bij aan het terugdringen van armoede en het 

verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in Zimbabwe. Wilt 

u helpen? Dat kan door een bijdrage via de collectes in de kerk of door 
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een gift over te maken op rekeningnummer NL17 RABO 0335 9834 99 

t.n.v. St. Jozef Leusden onder vermelding van Vastenactie 2024. 
*MOV, Bernard Neijzen 

 

    

 

Bericht uit Brazilië 
Onlangs ontving ik een e-mail van Hermien Boudens, die als missionair 

werker in Noordoost Brazilië actief is. Zij bedankt ons allemaal heel 

hartelijk voor de financiële ondersteuning die zij elk jaar van onze 
geloofsgemeenschap ontvangt. Tijdens de kerstdagen van 2023 werd 

voor Hermien nog een bedrag van € 1275,38 bijeengebracht. 

 
Over de besteding van het geld schrijft 

Hermien: “In 2021 lag alles stil vanwege 
Covid. Het was ronduit vreselijk. In 

Brazilië zijn uiteindelijk meer dan 

700.000 mensen overleden. We hadden 
op het Diensten-centrum geen inkomsten 

en hebben met uw bijdrage 4 maanden 

het minimumloon kunnen betalen aan 
onze arbeidskracht. Ook hebben we een 

project ondersteund van een aantal 

families om de veestapel van kleine 
dieren te verbeteren en uit te breiden 

met als doel de uittocht van het 

platteland tegen te gaan. 
Daarnaast is geld besteed aan het onderhoud van het Dienstencentrum 

en de auto van onze basisgemeenschap.” 

 
Dit jaar willen we twee weekendcursussen geven voor 30 mensen, 

vrijwilligers in de basisgemeenschappen. Eén cursus over spiritualiteit en 

zingeving in een steeds verhardende samenleving, waar intolerantie en 
geweld tegen minderheden aan de orde van de dag zijn. En een andere 

cursus over zorg en welzijn, met nadruk op het mentaal welbevinden 

van de mensen aan de onderkant van de samenleving. 
 

Namens de Kerkelijke Basisgemeenschappen wil ik u nogmaals enorm 

bedanken voor uw solidariteit met ons werk en leven. Tot zover dit 
bericht van Hermien. 

 

*Bernard Neijzen 
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We leven vaak alleen aan de oppervlakte 

Op de derde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Jezus de 
kooplieden en het vee uit de tempel verdrijft.  

Hier wordt een ander 

deel van de 
veertigdagentijd 

zichtbaar. Veel 

kooplieden zijn de 
tempel van ons 

lichaam binnen 

gedrongen en maken 
door hun gedachten 

veel lawaai in onze 

hersenen. Dan zijn er 
ook nog de 

geldwisselaars in 

onszelf.  
 

De geldwisselaars vertegenwoordigen onze eigen gedachten: Tegen welk 

tarief word ik aangeboden in de maatschappij? Hoeveel waarde hechten 
mensen aan mij? Vasten betekent dat we deze gedachten uit onszelf 

verwijderen.  

We kunnen ons voorstellen dat Jezus onze tempel binnengaat en het 
innerlijke lawaai waarneemt dat in ons heerst en dat ons steeds hindert 

om naar de stem van God te luisteren. Hij zal al deze gedachten uit ons 

drijven zodat Gods stem weer in ons gehoord kan worden.  
Hij zal de schapen en de runderen in ons verdrijven. De runderen staan 

voor de instincten die ons vaak overheersen en de schapen in het 

oppervlakkige in ons. We leven vaak alleen aan de oppervlakte. De 

vastentijd is erop gericht om de tempel van ons lichaam vrij te maken 

van alle gedachten en emoties, van alle gedachten die daar niet in 

passen. Als onze tempel daarvan bevrijd is, zullen we ons anders gaan 
voelen. Dan zullen we voelen dat Gods heerlijkheid in ons straalt. Dan 

komen we in contact met de werkelijke schoonheid waardoor God in ons 

ervaarbaar kan worden. 
 

*Anselm Grün (uit het boekje van Vasten tot Verrijzenis) 
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Vasten 

Wil je deze Veertigdagentijd vasten? Wij vinden de woorden van paus 
Franciscus erg inspirerend… 

 

Vast van kwetsende woorden 
en zeg vriendelijke woorden. 

Vast van verdriet 

en wees vervuld met dankbaarheid. 
Vast van woede 

en wees vervuld met geduld. 

Vast van pessimisme 
en wees vervuld met hoop. 

Vast van zorgen 

en vertrouw op God. 
Vast van klachten 

en overweeg eenvoud. 

Vast van drukte 
en bid. 

Vast van bitterheid 

en vul je hart met vreugde. 
Vast van egoïsme 

en heb mededogen met anderen. 

Vast van wrok 
en verzoen. 

Vast van woorden 

en zwijg zodat je kunt luisteren. 
 

*namens de werkgroep Groene kerk 

 

 

zo. 24 mrt: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Johan en Mina van Kooij-van 

Dijk; Thea van der Linde; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm ; Nguyen van 
Vihn; Max, Eddy, Hok en Mely Oey; jgd. Jan Glaudemans; Annie Wilms-

Wantenaar; Overleden fam. Gregorius-van Ruitenbeek 
za. 30 mrt: Margriet van Daatselaar-Veen; Jan Verbeek; Arnold Kempers 
zo. 31 mrt: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus 
en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; Petrus Johannes en 

Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Van Nam Tran; Maria Duam thi 

Diêm; Nguyen van Vihn 
zo. 7 apr: Antoon Berg; Cilia Blom; Arie van Daatselaar; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; overleden ouders 
Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Mely, Eddy, Hok en Max Oey;  

jgd. Jeanne Hoelen-Malherbe; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen 
van Vihn 
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zo. 14 apr: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; 

Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den 
Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Thea 

van der Linde; Jan Verbeek; Kees en Bep van 
Daatselaar-van Wegen; Arnold Kempers; Siem Tolboom; 

Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn  
zo. 21 apr: Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron 

Bouwens; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van 
’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; jgd. 

Ton Broekman en Hans; jgd. Theo Duineveld; Van Nam 
Tran; Maria Duam thi Diêm ; Nguyen van Vihn 
zo. 28 apr: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van 
Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de 

Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Ab 
Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen 

van Vihn 
zo. 5 mei: Antoon Berg; Arie van Daatselaar; Griet van 

Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim 

Vrijhoef; overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Van Nam 
Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 

zo. 12 mei: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-
van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van 

Wegen; jgd. Zuster Imelda; Thea van der Linde; jgd. Peter van Zomeren; jgd. 
Sjaak de Groot; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; 

Antoon Berg; Antonius van den Hoven en Lamberta Maria Voskuilen-van den 
Hoven 

 
*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-

4941261 
 

 
 

Overleden 
Johannes Everhardus Maria (Jan) van Ruitenbeek, 85 jr. 

Wilhelmina Agatha (Wil) de Wilde, 90 jr. 
Catharina Johanna Maria (Toos) Hesseling-Veldhuizen, 95 jr. 

 

* Mogen zij rusten in vrede 
 

Dopen 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 
het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of 

mailen naar leusden@stlucas.nu.  
 

 

 
 

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nu
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Pastoraal Team  
Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu     

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   
 

Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  
Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 

leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.  

 
Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 
Penningmeester: Mariël Masselink 

Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905  
Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  
Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  
Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

06-29457203  

 
Huur De Kom  

verhuur.dekomleusden@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
http://www.caritas-stlucas.nl/
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 10 mei 2024 
 

Kopij graag vóór 27 april 2024 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

 

 

'De manier waarop iemand mens is, 

is de meest authentieke uitdrukking 

van zijn geloof of ongeloof. 

Iemands leven zegt meer over zijn geloof 

dan wat hij denkt of zegt over God.' 

 

Uit: De Namiddag van het Christendom  

van Tomáš Halík 

 

mailto:leusden@stlucas.nu

