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Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 — 12.00 uur
Postadres Parochie:
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Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur
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e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Marjon Duurland, secretaris
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Frans Smout, penningmeester

e-mail: penningmeester@stlucas.nu

Kees van ‘t Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)
Harrold Zemann, Pastoor

e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester
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Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
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Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken
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Vertrouwenspersoon
Ingrid Middelkoop

telefoon: 06 14 80 86 33
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e-mailadres: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

Procesbegeleider

Kristel de Fijter

telefoon: 06 107 105 69

bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag
e-mail: procesbegeleider@stlucas.nu

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld :0342-451420
Barneveld/Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347
Putten : 06-82006268 of 06-23371736
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk :06-20735121
Hoevelaken :033-2537528
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St. Paulus St. Jozef

St. Jozef

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken  Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld ~ Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Correspondentieadres:

e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder H. Maria Zuivering
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

Smidsweg 20,3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf St. Catharina

telefoon 0342-451420
Postbus 102, 3870 CC Hoevelaken e-mail: achterveld@stlucas.nu
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Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen  Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk

Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu
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Onderweg met God

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het pas het
begin van de eerste week in de Veertigdagentijd en
lukt goed vooruitkijken naar Pasen over een aantal
weken me nog niet echt goed. Ik ben vandaag,
dinsdag 20 februari, net weer in de parochie be-
gonnen na een klein weekje vrij te zijn geweest.
Of ik een fijne week had gehad vroeg iemand me
ergens vandaag? Ik moet bekennen dat het vooral
onrustige dagen zijn geweest, want er gaat deze tijd
zoveel door me heen.

Het is allemaal net een jaar geleden dat mijn
vader is overleden en we als gezin alles voor het
eerst zonder hem hebben beleefd. Nou ja, beleefd,
hebben doorstaan is een betere duiding. Want in
het afgelopen jaar heb ik me pas voor het eerst
gerealiseerd wat het leven is met een onnoembaar
gemis. Vorig jaar was deze tijd vooral een waas die
als een sleur aan me voorbij is getrokken en op dit
moment weet ik nog niet goed waar ik eigenlijk sta
en wat het voor mij persoonlijk allemaal betekend.

Wat de vrije dagen me wel hebben gebracht is
dat ik gisteren (maandag 19 februari) een keer
de kans had om naar de pas gerestaureerde Sint
Augustinuskerk te gaan en gewoon als gelovige
vanuit de kerkbanken de eucharistie mee te vieren.
lets dat ik sinds m’n seminarietijd niet meer had
gedaan en ik moet bekennen, dat deed wat met me.
Want ik hoefde een keer niet te preken, niet voor
te gaan in het gebed, even niet de priester te zijn,

GELOVEN

maar mocht samen met de overige aanwezigen,
gewoon in de sobere liturgie, in de stilte biddend
aanwezig zijn.

In deze aanloop naar Pasen weet ik niet wat dit
uitzicht op nieuw leven voorbij de grenzen van
de verrijzenis me brengen gaat. Behalve misschien
weer allerlei kopzorgen rondom liturgie en andere
parochiezaken. Wat ik wel weet is dat wat we met
Kerstmis hebben gevierd, nu werkelijkheid wordt.
Dat grote mysterie van God-met-ons, van die God-
dichtbij in het hier en nu. Nieuw leven, eeuwig
leven, het zijn woorden die iets aanduiden waar ik
maar moeilijk me iets bij voorstellen kan. Toch zijn
we er samen naar onderweg, ieder op zijn of haar
eigen weggetje met God.

Ter bezinning geef ik je een gebed mee van de
heilige monnik Gregorius van Narek. Dat zijn
woorden je mogen inspireren in deze tijd en je
dragen als je even niet meer weet waarom...

Pastor Johan Rutgers

Gij, Heer, Gij zijt geen rechter die veroordeelt,
maar een Heiland die redt.

Gij brengt geen mens op een dwaalspoor,
maar elke dolaard leidt Gij terug naar huis.

Gij doodt niet maar schenkt het leven.

Gij jaagt niemand weg,

maar wie buitengesloten werd, haalt Gij terug.
Gij belaagt niemand, maar bevrijdt.

Gij duwt niemand met het hoofd onder water,
maar de drenkeling reikt Gij de reddende hand.
Gij vervloekt niet, maar zegent.

Gij neemt geen wraak, maar vergeeft.

Gij maakt niemand ongelukkig,

maar vertroost iedereen.

Niemand wordt door U afgeschreven,

maar ieders naam schrijft Gij in de palm

van uw hand.

Bron tekst: Oecumenisch gebedenboek




GELOVEN

Vroeger geloofde ik ...

. alles. Al die verhalen uit de Bijbel, ik vond ze
prachtig. Mij is bijgebleven een Bijbelse afbeelding
van het verhaal van Simson en Delila. Je nam aan dat
het klopte, maar bij het verhaal van Jonas in de walvis
was ik toch wel wat kritisch. Maar och, ik was een kind.
Ik ben opgegroeid in Ermelo in een katholiek gezin
van 13 kinderen. Ik was nummer 11. Natuurlijk werd
ik ook misdienaar en later acoliet. Ik was nog heel jong
toen ik misdienaar werd, ik moest dan collecteren voor
de kaarsen, die ik dan rondbracht. Wat was ik trots
op deze taak. Mijn moeder gooide dan wel eens een
kam in de collecte: Als hint om mijn haren te kammen.
Ik kan mij nog herinneren dat wij vroeger “Misje
speelden”. Een oudere broer speelde dan de pas-
toor. Mijn ouders faciliteerden dit door een rol
pepermunt ter beschikking te stellen. Na de kerk, naar
huis, ik bewaar er mooie herinneringen aan, spelletjes
doen, mijn vader gezellig aan de sigaar. lk voelde mij
geborgen en veilig.

In Ermelo was er in mijn tijd nog geen kleuterschool
of lagere school. Voor de kleuterschool gingen wij
naar Harderwijk, Dominicus Savioschool en de lagere
school was in Putten, De Gabriélschool. Klassikaal
werden wij voorbereid op de Eerste H. Communie en
het Vormsel. Vervolgens was de viering voor de eerste
Communie in Ermelo en voor het vormen in Putten.
Toen ik naar de MAVO ging in Harderwijk, ont-
stond er veel meer afstand van de kerk. Uitgaan werd
steeds belangrijker. Later, toen ik mijn vrouw Karin
ontmoette, kwam het kerkelijke weer terug. Zij kwam
uit een traditioneel protestants gezin. Ik ging eerst met
haar mee. Maar later was het andersom. Wij vonden
dat in de katholieke liturgie veel meer te beleven was.
Uiteindelijk is het zo gebleven.

BESTUREN

Zalig Pasen!

God van leven, zie genadig nheer op ons mensen, op zoek naar een nieuw begin,

op zoek naar licht en leven.

Doe ons opstaan uit de grauwe sleur van alledag om samen het feest van Pasen
te vieren, de opstanding van Jezus die ondanks de ondergang van de dood,

een nieuwe dageraad is geworden voor alle tijden.

Moge Hij tot leven komen in onszelf en in onze gemeenschappen. Amen.

Mede namens het pastoraal team en de parochiebesturen van

St. Lucas en St. Maarten een Zalig Pasen.

Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Wat geloof jij2

Nu geloof ik ...

. dat wij mensen wandelen aan Gods hand. Mijn
vertrouwen in God is groot. Ik ben een man die niet op
zoek is of alles wel waar is, maar meer van het gevoel:
wat het geloof met mij, met ons doet. Ik houd ook van
de tradities in de kerk. Nu ben ik in Ermelo koster en
acoliet. En ik rijd de visueel gehandicapte mensen naar
de kerk. Ben ook lid geweest van het schoolbestuur
en parochiebestuur. Toen de locaties Ermelo, Putten,
Barneveld en Voorthuizen samen moesten gaan met
Leusden, Nijkerk, Achterveld en Hoevelaken heb ik
nog deel uitgemaakt van de stuurgroep. Maar ik stond
kritisch tegenover die schaalvergroting. Hoe kan je nu
verbinding hebben met zoveel locaties. Ik ben daar
toen uitgestapt.

Ik geloof niet meer ...

. dat God almachtig is. Mijn zoon Martijn is op
17-jarige leeftijd overleden door ziekte. Dat vond en
vind ik nog steeds heel heftig. God is voor mij wel een
steun en ik heb vertrouwen in zijn goedheid.

Ik maak mij zorgen om de
toekomst van de kerk. De
enorme schaalvergroting,
hoe zorg je dan toch voor
verbinding. Dat je straks
niet meer communie mag
uitreiken, waar onderscheidt
de katholieke liturgie zich
dan nog van de protestantse
liturgie?

Vincent Viester,
Ermelo
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Beste medeparochianen,

Zoals jullie bekend zullen de beide parochies St.
Maarten en St. Lucas met elkaar gaan fuseren. Een
enerzijds ingrijpend en anderzijds logisch proces.
Als vicevoorzitters van de twee bestaande parochies
lichten we graag toe wat de fusie nu wel en wat deze
niet betekent.

Met de voorgenomen fusie willen we gezamenlijk
het kleine pastorale team en de nieuwe parochie die
gaat ontstaan optimaal bestuurlijk ondersteunen. De
fusie staat gepland om in te gaan per januari 2025.
Maar dat is de formele, juridische, fusie. Daaraan gaat
vooraf dat de besturen van de bestaande parochies al
intensief met elkaar samenwerken. Anders gezegd, de
bestuurlijke fusie is al begonnen.

Wat betekent dat voor de kerkganger, de vrijwilliger,
de betrokken parochiaan? Nou, op zichzelf niets.
Immers, de fusie is er vooral om de organisatie van
de parochie te optimaliseren. Zaken als revitaliseren
van de gemeenschappen, of juist het sluiten van
een kerk staan geheel los van deze fusie. Dat soort
zaken moeten in de toekomst wellicht wel of niet
plaatsvinden, of er nu een fusie is of niet.

We merken dat we bij de bestuurlijke fusie veel
van elkaar leren. Alleen dat is al stimulerend. Zo is

Cthsmamls 2024 ..
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BESTUREN

iedereen enthousiast over de teams die binnen de
St. Maarten parochie zijn opgezet naar aanleiding
van “de stip op de horizon” die destijds met elkaar
werd gezet. De gedachte was en is, dat door teams
die de locaties met elkaar verbinden nieuwe energie
ontstaat.

De huidige teams zijn:

1) de groene kerk (duurzaamheid, leiding Nelleke
Spiljard),

2) team vitale koren (nieuwe ervaringen en
kwaliteit, leiding Harrold Zemann),

3) team innovatie (omarm vernieuwing en
ontwikkeling, leiding Harrold Zemann),

4) team verbinding (versterk de banden binnen en
buiten de kerk, leiding Johan Rutgers).

Nu we de samenwerking intensiveren, op weg naar de
fusie, vragen we graag om versterking van de genoemde
teams, met mensen vanuit de St. Lucas locaties.
Opgeven kan bij: Kristel de Fijter, procesbegeleider
Parochies St. Maarten en St. Lucas

E-mail: procesbegeleider@stlucas.nu

Telefoon: 06 107 105 69

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

We zien uit naar jullie reactie.

Met hartelijke groet,

Johannes Tuinhof en Peter Reinders,
vicevoorzitters

VIEREN

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 27 maart in de
Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk
jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens
deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de
geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel,
het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.



VIEREN

Datum Lezingen cusac arde cl0 Putte
. Elke do. 9.30 u. 3e wo v.d. maand 4e wo v.d. maand 2e wo v.d. maand
Vaste vieringen Rozenkransgebed 9.30 u. EV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
11: Mc. 11,1-10; 19-00 EV.
za. 23 mrt H. Zemann
e, 0 A Cantores
12: Fil. 2,6-11;
z0.24mrt | ev: Mc. 14,1-15,47 9-15EV. 9.15 WCV. 11.00 WEV.
£15.1-39 H. Zemann R. Bouwman R. Bouwman
Falmzonazs (O, Ruach de Toverbal
za.28mrt | 11: Ex. 12,1-8.11-14; 40 19.30 GV. 19.00 GV.
Witte 12: 1 Kor. 11,23-26; R 'BOETV?:n PGV PGV
Donderdag | ev: Joh. 13,1-15 St. Caeciliakoor Scola Cantabile
14.55 Kruisweg 14.30 Kruisweg 14.30 Kruisweg
; ; PGV PGV PGV
vr.29mrt | [1:Jes. 52,13 - 53,12; Cantores Samenzang
Goede 12: Hebr. 4,14-16; 5,7-
Vrijdag 9; ev: Joh. 18,1-19,42 19.30 GV. 19.30 GV. 19.00 GV.
H. Zemann/R. Bouwman PGV PGV
Ruach Pastor Bonus
55; 12: Rom. 6,3-11; ) PGV PGV PGV
Paaswake R. Bouwman .
ev: Mc. 16,1-8 Generations Cantores Scola Cantabile
z0. 31 mrt I1: Hand. 10,34a.37- 9.15 EV. 11.00 GV. 9.15 WCV. 11.00 WCV.
Te Paasdag 43; 12: Kol. 3,1-4; J. Rutgers PGV R. Bouwman R. Bouwman
ev: Joh. 20,1-9 Ruach Panta Rhei Pastor Bonus Contagio
ma. 1april | [1: Hand. 2,14.22-32; 9.15 EV.
2e Paasdag | ev: Mat. 28,8-15 J. Rutgers
2 6aprl |\, 432-35;
12: 1 Joh. 5,1-6;
i ev: Joh. 20,19-31 9.15 EV. 11.00 WCV. 10.00 GV. 10.00 GV.
zo. 7 april J. Rutgers R. Bouwman PGV PGV
Cantores Cantores Scola Cantabile
19.00 GV.
za. 13 april | [1: Hand. 3,13- PGV
15.17-19; Ruach
12: 1 Joh. 2,1-5; 9.15 EV. 11.00 GV. 10.00 GV. 11.00 WCV.
zo. 14 april | ev: Lc. 24,35-48 J. Rutgers PGV PGV N. Morpey
Generations Cantores Pastor Bonus Samenzang
za. 20 april I1: Hand. 4,8-12;
12: 1 Joh. 3,1-2;
20.21 april | ev: Joh. 10,11-18 9.15 EV. 11.00 GV. 9.15 WCV. 10.00 GV.
J. Rutgers PGV B. Piepers PGV
Ruach Cantores Cantores Cantabile
za. 27 april
I11: Hand. 9,26-31;
12: 1 Joh. 3,18-24; 9.15 EV. 9.15 EV. 10.00 GV.
zo. 28 april | . Joh. 15,1-8 H. Zemann J. Rutgers PGV
Ruach Scola Contagio
za. 4 mei I1: Hand. 10,25-
26.34-35.44-48;
12: 1 Joh. 4,7-10; 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 EV. 9.15 EV.
70. 5 mei ev: Joh. 15,9-17 J. Rutgers N. Morpey H. Zemann H. Zemann
Cantores Cantores Contagio Gregoriaans
do.9mei | !1:Hand.1,1-11; 11.00 EV.
12: Ef. 1,1-13 of 4,1-
Hemelvaart 2 11-13: ov: M J. Rutgers
. ; ev: Mc.
van de Heer 16,15-20 Cantores
19.00 GV.
za. 11 mei | [1: Hand.1,15- PGV
17.202.20c-26; Cantores
12: 1 Joh. 4,11-16; 11.00 EV. 10.00 GV. 11.00 EV. 9.15 WCV.
z0.12mei | €v:Joh. 17,11b-19 J. Rutgers PGV H. Zemann B. Piepers
Ruach Panta Rhei Pastor Bonus Samenzang

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering PGV=Parochianen gaan voor GZV=Gezinsviering KWD=Kinderwoorddienst



VIEREN

Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen
Vaste Te wo v.d. maand 1e wo v.d. maand Elke dinsdag
vieringen WCV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
za. 23 mrt
70. 24 mrt 9.15 WCV. 10.00 GV. 11.00 EV. 11.00 WCV.
Pal. d N. Morpey PGV H. Zemann N. Morpey
mzondag St. Catharinakoor Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
19.00 Samenkomst
za. 28 mrt 19'90 oV Workshop Pasen
o B. Piepers .
Witte E. Boot voor kinderen
Donderdag ' PGV
raullusiany de Vlindertjes
15.00 Kruisweg 15.00 Kruisweg 14.55 Kruisweg
Vi, 29 mrt PGV PGV J. Rutgers
Goede 19.00 OV 19.00 S ki t 19.30 GV
Vrii . .00 Samenkoms .
rijdag 19.1900\5;\/. B. Piepers/E. Boot Kruisweg PGV
Eshof Vivente St. Caeciliakoor
za. 30 mrt .22'00 4 19.00 Samenkomst
B. Piepers/E. Boot .
Paaswake Vivente
Eshof
20, 31 met 10.000GV, 10.00 GV. 9.15 EV. 11.00 EV.
] .Pa 4 PGV PGV H. Zemann J. Rutgers
€ Yaascag St. Catharinakoor Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
ma. 1 april
2e Paasdag
19.00 EV. 19.00 WCV.
za. 6 april J. Rutgers R. Bouwman
Veen Vocals, Nijkerkerveen Odulfkoor
9.15 WCV. 11.00 EHC. 11.00 WCV.
zo. 7 april B. Piepers H. Zemann B. Piepers
Pauluskoor De Vlindertjes St. Caeciliakoor
0 19.00 EV.
za. 13 april J. Rutgers
9.15 WCV. 10.00 GV. 10.00 GV.
zo. 14 april N. Morpey PGV PGV
St. Catharinakoor Vivente St. Caeciliakoor
19.00 WCV.
za. 20 april B. Piepers
Odulfkoor
) 11.00 GZV. 9.15 WCV. 11.00 WCV. 11 .OQ WCV.
zo. 21 april PGV R. Bouwman R. Bouwman B. Piepers
Contagio ) St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
za. 27 april
9.15 GV. 10.00 GV. 11.00 EV. 10.00 GV.
zo. 28 april PGV PGV J. Rutgers PGV
St. Catharinakoor Pauluskoor Vivente St. Caeciliakoor
19.15 Dodenherdenking
za. 4 mei PGV
Vivente
11.00 WCV. 11.00 WCV. 9.15 WCV.
. 11.00 GV.
Z0. 5 mei PGV N. Morpey R. Bouwman R. Bouwman
Pauluskoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
do. 9 mei 10.00 OV,
Hemelvaart
PGV
van de Heer
2. 11 mei 19.00 EV.
: H. Zemann
11.00 WCV. 10.00 GV. 9.15 EV.
0. 12 mei B. Piepers PGV H. Zemann
St. Catharinakoor Vivente St. Caeciliakoor

OV=0Oecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering
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Deel 2: Liturgische voorwerpen tijdens de viering

In het eerste artikel van deze reeks heb ik stilgestaan
bij de heilige ruimte waarin we onze liturgie vieren
alsmede de rol en de functie van het altaar in deze
ruimte en de viering van de Eucharistie. In dit
tweede artikel neem ik graag een aantal prominente
voorwerpen onder de loep welke in de meeste, zo niet
in iedere Eucharistievering een eigen plek hebben.

Zo beginnen we bij de binnenkomst en daarmee
bij het vaak opvallende processiekruis, de toortsen
en de wierook die door de misdienaars worden
meegedragen de kerkruimte in. Het kruis, dat door
de oude Romeinen werd gebruikt als werktuig
van vervolging en straf is sinds de dood van Jezus
hieraan, voor ons als christenen juist verworden
tot het teken van de overwinning op de dood.
Het meedragen hiervan is dan ook een soort
overwinningsstatement. Kaarsen symboliseren het
licht dat Jezus in de wereld heeft gebracht, maar zijn
ook een teken van blijdschap en eerbetoon wanneer
het evangelie wordt meegedragen en voorgelezen.! De
wierook is bedoeld om de verzamelde gemeenschap
in een heilige atmosfeer van gebed te hullen, dat als

Pope Francis@Pontifex
18 februari 2024

War is always a defeat.

Wherever fighting occurs, people

are exhausted. Let us PrayTogether
tirelessly, because prayer is effective.
May we ask the Lord for the gift of
minds and hearts dedicated
concretely to Peace.

wierookwolken mag opstijgen tot voor het aangezicht
van God.?

Wat tijdens de intredeprocessie en in de liturgie van
het woord ongetwijfeld zal opvallen is de prominente
plek van het boek waaruit het evangelie wordt
voorgelezen: het Evangeliarium. Dit boek is een
zichtbaar teken van Jezus Christus als het Woord
van God, dat is de reden waarom er zo voorzichtig
mee wordt omgegaan, het mooi is vormgegeven
en gebonden is, soms versierd met edelmetalen en
-stenen.?

Wat vrij opvallend is tijdens de liturgie van het altaar,
is de pateen waarop het brood ligt en de kelk voor de
wijn. Met name dat dit eigenlijk altijd rijkversierde
vergulde edelmetalen voorwerpen zijn. Een terechte
vraag die ik ooit eens kreeg was dan ook: waarom is
er eigenlijk geen houten kelk of één van keramiek?
Kort gezegd, omdat dit enerzijds vaak zeer fragiele
en breekbare objecten zijn en anderzijds, hoewel ze
van een z.g. “nobele simpliciteit” kunnen getuigen,
toch niet de waardigheid bezitten om het allerheiligst
sacrament van Christus’ lichaam en bloed te dragen.+
Uiteindelijk kun je zeggen dat geen enkel, door
mensenhanden gemaakt voorwerp “waardig” genoeg
is noch kan zijn, maar toch wordt er voor een pateen
en kelk van edelmetaal gekozen om daadwerkelijk
heilig vaatwerk te zijn.

Er worden natuurlijk nog veel meer voorwerpen
gebruikt tijdens de liturgische viering van de
Eucharistie, te denken valt aan de
knielbanken, de altaarbellen, het
lectionarium en nog zoveel meer.
Maar daarvoor is er weer een
andere keer.

Pastor Johan Rutgers

1. Cf. Prof. Dr. J.A. Jungmann S.J., Missarum
Sollemnia, Deel 1, Uitgeverij De Vroente /
Kasterlee, 1966, p. 411

2. Cf. Missarum Sollemnia, Deel 11, p. 48

3. Cf. Peter J. Elliot, Ceremonies of the Modern
Roman Rite. The Eucharist and the Liturgy
of the Hours. Revised Edition. A manual
for Clergy and All Involved in Liturgical
Ministries, Ignatius Press, San Francisco,
2005 2nd edition, p. 39

4. Cf. Ceremonies of the Modern Roman Rite,

p- 36
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Interview Harrold Zemann

Harrold Zemann trad-tien jaar geleden aan als
pastoor van parochie St. Maarten, die kort daarvoor
door een fusie tot stand was gekomen. Een jaar later
(2015) werd hij ook pastoor van fusieparochie St.
Lucas, tegelijk met de samenvoeging van de twee
pastorale teams. Daarmee begon een zoektocht:
hoe de pastorale taken in het enorme werkgebied
en met twee besturen/werkgevers en twee be-
grotingen het beste te verdelen? Uiteindelijk is nu
besloten de twee parochies samen te voegen, via
een bestuursfusie.

Voorbereidend jaar fusie St. Maarten en St. Lucas
"Twee grote parochies en één klein team is lastig
werken’

Niet handig, merkte pastoor Harrold Zemann: twee
grote parochies met elk een eigen bestuur maar
een gezamenlijk pastoraal team. Twee werkgevers,
twee begrotingen en één team, dat ook nog eens
kromp: ‘Dat was, al zijn beide besturen heel loyaal,
hoe dan ook lastig werken. Want hoe ga je met
ieders wensen om? Het werd wenselijk één bestuur
te hebben.’

St. Maarten (Utrechtse Heuvelrug/Woudenberg/
Zeist) en St. Lucas (gebied tussen Leusden en
Harderwijk) gebruiken op initiatief van Zemann,
2024 om ‘de bestuursfusie voor te bereiden. Die
krijgt 1 januari 2025 haar beslag. De pastoor, tevens
voorzitter van beide besturen: ‘lk wil dat straks
beter is te bepalen hoe alle middelen het beste zijn
in te zetten voor een zo goed mogelijk pastoraat.’

Hij benadrukt dat dit een andere fusie wordt dan
die van tien, twaalf jaar geleden in de betrokken
gebieden: ‘Toen moesten zeven respectievelijk
negen zelfstandige geloofsgemeenschappen hun
autonomie, hun eigen-
heid prijsgeven. Terwijl
het nu gaat om een fusie
van al samengestelde
eenheden. Veel parochi-
anen voelen ook dat het
niet anders kan, omdat
het nu lastig werken
is voor de pastores.
Maar, er zijn er ook

Pastoor Harrold
Zemann: ‘... Zien wat
er leeft en daarop

" inspringen...’

Foto’s: Jos van.der Meer

die vrezen te worden opgeslokt, die redeneren:
eerst was er een eigen pastoor, toen kwamen de
lekenvoorgangers, en nu is het de vraag of we
straks nog naar onze eigen kerk kunnen.’ Een derde
groep, merkt Zemann, laat de nieuwe ontwikkeling
onberoerd.

Hij is zich ervan bewust dat niet alles vanaf 1-1-2025
meteen totaal anders zal zijn: ‘Geduld is belangrijk.
Zie Zeist/Woudenberg/Heuvelrug: pas na tien, twaalf
jaaris daar nu op allerlei plekken en op allerlei gebied
samenwerking tot stand gebracht. Zoals via de
parochiebrede teams, die ik ook in het Lucasgebied
wil uitrollen. Of jongerenkoor Milk&Honey, dat de
geloofsgemeenschappen langsgaat met vieringen
van hoop.

Of de nieuw te smeden parochie, waar de verst van
elkaar verwijderde locaties op zo’n veertig kilometer
afstand liggen, nog wel behapbaar is, vindt Zemann
geen boeiend thema: ‘Als het moet, kun je het
pastoraat in je eentje doen, mits de parochiebrede
teams goed draaien en mits er volop samenwerking
is. Wat dat aangaat ben ik blij dat het bisdom
de missionaire weg ingaat. Want je moet samen
optrekken, en ook leken verantwoordelijkheid laten
nemen. En vooral allemaal leerling worden: je durven
openstellen voor de wensen en ideeén van anderen,
maar ook luisteren naar wat de H. Geest ons te
zeggen heeft. Christus duidelijk present stellen doe
je als grote pardchie én in je directe omgeving. Het
gaat om gelovige groei.’

Qua pastoraat kan niet alles meer op lokaal niveau:
‘We moeten over grenzen heen leren kijken. We
hebben straks vijftien locaties, hé. Je hebt elkaar
nodig.Hetisbelangrijknietmeeralleenmetoverleven
bezig te zijn. Kansrijker is elkaar te inspireren
vanuit onze bronnen, met name onze sterkere
gemeenschappen, en vernieuwende initiatieven
te omarmen. |k bedoel, bijvoorbeeld: voorheen
hadden de pastores contacten met de plaatselijke
oecumene, nu roepen we vooral de plaatselijke
geloofsgemeenschappen op die contacten te on-
derhouden. Wij, pastores, kunnen ‘ingevlogen’ wor-
den. Daarnaast proberen we ook nieuwe mensen te
bereiken. Neem Barneveld: iemand die al jaren niet
meer kerkte, werd geattendeerd op de Alphacursus,
deed mee, werd gegrepen en werd uiteindelijk actief
binnen die geloofsgemeenschap. Zulke bewegingen
moeten we breed voor elkaar zien te krijgen:
weggaan van de negativiteit, het gevoel We geloven
erin verspreiden; geen muur meer maar ramen en
deuren openen. Kern van onze activiteiten moet
zijn: mensen réken.’ (z.0.z.)
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Zemanns droom, bijvoorbeeld: levendige gezins-
dagen. Jonge gezinnen uit héél de parochie uit-
nodigen voor een maandelijkse samenkomst op
zondag met eerst catechese, dan eenlaagdrempelige
viering en tenslotte een gezamenlike maaltijd.
Een groep met ouders en twee pastores zet dit
momenteel op; rond de zomer moet het lopen:
‘Dergelijke initiatieven maken zo’n grote parochie
als van na de fusie zichtbaar en concreet, werken
verbindend.’

Wezenlijk bij vernieuwing is, zegt hij, dat ook pas-
tores bereid zijn leerling te zijn: ‘We moeten van
ons voetstuk af; een pastor kdn niet alles weten.
Daarom is het goed een luisterende houding te
hebben en de actieve personen in je parochie te
begrijpen, te zien wat er in locaties leeft en daarop
in te springen. Voorbeeld: zit als pastor bij de
Bijbelgroep en vergroot zo je bagage; of vorm een
parochiebreed team uitvaartvoorgangers en ga naar
hun intervisiebijeenkomsten. We zullen als pastores
de boer op moeten, parochianen dusdanig moeten
inspireren en motiveren dat ze willen meedoen
als vrijwilliger. Contact is daarbij de basis. Ik voel
me als voorganger in Zeist even goed thuis als in
Putten. Mensen voelen dat haarfijn aan. Dan komen
ze naar je toe, zoals gebeurde aan het eind van
een Alphacursus in Zeist: iemand vroeg me na de
slotbijeenkomst of ik de deelnemers wilde zegenen.
Dat vond ik heel ontroerend.’

Jos van der Meer -

Rummikub, een grote passie van
pastoor Zemann. En, hij wint volgens
eigen zeggen altijd. Dat gaat worden
gecheckt: grote ‘challenge’,

zondag 14 april, 15.00-17.00 uur,
parochiecentrum St. Petrus’ banden,

Opgeven bij:
marianvanderlaan1951@gmail.com.
En: neem een eigen Rummikubspel mee.

Citaten

Onze pastoor over drie thema’s in relatie tot de fusie:

* Kerkgebouwen: ‘Christus present stellen doe je daar
waar je leeft. Mocht een kerkgebouw sluiten, kun je toch
een plek zien over te houden. Zie het dorp Vragender:
in de toren van de kerk die dichtging is in samenspraak
met de koper een devotiekapel gecreéerd waar mensen
een stiltemoment kunnen hebben. Ook kun je lokaal de
oecumene ondersteunen, of de diaconie, en sowieso de
sacramenten blijven bedienen. Of je houdt vieringen in
de huiskamer van een parochiaan, op voorwaarde dat de
drempel om te komen of te gaan laag is.’

* Vrijwilligers: ‘Vrijwilliger is een koud woord voor een
warm persoon. We hebben mensen nodig die door de
Geest worden gedreven, mensen met charisma. Belangrijk
is iemand persoonlijk te vragen, voor een overzichtelijke
taak; niet anoniem oproepen tot iets onduidelijks zonder
einddatum.’

* Parochieblad: ‘Als iets verbindend is, is het onze com-
municatie, met name het parochieblad. Dat wordt erg
gewaardeerd, hoor ik geregeld. Dus ik zeg: dat blijft. In
welke vorm de huidige twee bladen dan eventueel één
worden, moeten we samen uitvinden.’

(e ad i e e

Roepingenzondag 2024

WAT VRAAGT GOD VAN JOU?

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot
het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht
brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg
om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid
van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bis-
dommen en religieuzen, heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het
gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het
is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren
naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten
we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.

Zonder financiéle middelen lukt het echter ook niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te
steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds
Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariénsinstituut,

zie: www.ariensinstituut.nl Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers

Rector Ariénsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad

Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg.


mailto:marianvanderlaan1951@gmail.com
http://www.ariensinstituut.nl
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Gote verassing voovJos van Vet en Theo Wegh

Beide heren ontvingen nietsvermoedend een onderscheiding
vanwege bijzondere verdiensten. Daar had het bestuur van
de RK Kerk in Ermelo genoeg redenen voor.

Jos van Vliet kreeg een Gregorius-onderscheiding: hij zingt al
vanaf zijn 8¢ jaar in een kerkkoor.

Als schooljongen eerst in Utrecht, na verhuizing in
Maarssenbroek. Met zingen is hij nooit gestopt. Later is hij
ook een dirigentenopleiding gaan volgen.

Jos heeft vele koren gedirigeerd, te veel om op te noemen.
Sinds april 2010 is hij dirigent van het gemengd koor van de
RK Kerk De Goede Herder in Ermelo.

Ook is hij dirigent van het Gregoriaans koor in de Heilige
Maria Zuivering kerk in Putten.

Naastdirigerenis hijregelmatig cantortijdens de kerkdiensten.
Bijkans 70 jaar nu zingt Jos van Vliet kerkmuziek!

Theo Wegh was de
andere jubilaris. Hij

: organiseert en regelt

E‘ al meer dan 45 jaar de De uitreiking vond plaats op zondag 28

s Actie Kerkbalans voor januari om 11.00 uur tijdens de Eucha-

: de parochie. Hier- ristieviering waarin Pastoor Harrold

ir voor ontving Theo Zemann voorging.

3 als waardering de

{ speciale  jubileum Alex Kleijnen, secretaris locatieraad
erepenning. De Goede Herder, Ermelo

__onmoeren [

Landelijke conferentie Missionaire Parochie
zaterdag 6 april 2024

In Veenendaal werd op 25 maart 2023 de mini-conferentie Missionaire
Parochie gehouden. Het was het een bruisende, drukbezochte dag waar meer
dan 700 katholieken uit het hele land bijeen waren. Uit de vele reacties bleek
dat mensen bemoedigd huiswaarts gingen, met een hernieuwd verlangen om
in de parochie aan de slag te gaan. Vele enthousiaste aanwezigen namen
afscheid met een hoopvol: “Tot volgend jaar!” Deelnemers uit het Aartsbisdom
Utrecht hoefden niet zo lang te wachten: op 11 november 2023 hadden zij in
Ede een zeer inspirerende Bisdomdag.

Onder het dagmotto ‘Samengroeien als parochie in de kracht van de Heilige
Geest’ bogen zij zich deze dag over de missionaire parochie: hoe kunnen
parochies in deze tijd van krimp missionair zijn en nieuwe mensen aanspreken?
Save the date! In 2024 zal de conferentie Missionaire Parochie worden
georganiseerd op zaterdag 6 april — de zaterdag na Pasen — opnieuw in De
Basiliek in Veenendaal.

We moedigen u van harte aan deze datum vast in uw agenda te zetten en uw
misslonalreparochie.nl medeparochianen uit te nodigen hetzelfde te doen, zodat de conferentie ook
dit jaar een impuls voor uw parochie kan betekenen!
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WAT IS TAIZE?

De Gemeenschap van Taizé is een in de jaren veertig van
de 20ste eeuw gestichte oecumenische
broedergemeenschap, toegewijd aan gebed en vrede. De
Gemeenschap van Taizé (Communaute de Taizé) bestaat
uit celibataire broeders die worden geleid door een prior.
Hun spiritualiteit staat in het teken van de
Zaligsprekingen van Jezus en van de eenheid onder de
christenen. Oorspronkelijk konden alleen protestantse
mannen toetreden. In 1968 werd echter de eerste
rooms-katholieke broeder in de gemeenschap
opgencmen. Het hele jaar door (maar vooral rond Pasen
enin de zomer) karmen duizenden jongeren van
verschillende nationaliteiten naar Taize voor ontmoeting
en bezinning. De gemeenschap van Taize telt een
honderdtal broeders, katholiek en van verschillende
protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al
door haar bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis van
gemeenschap’, een concreet teken van verzoening tussen
verdeelde christenen en gescheiden volken. De
broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze
aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke
erfenissen van broeders worden ock niet aanvaard, maar
de gemeenschap schenkt ze aan hele arme mensen, In de
loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen
naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en
nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen.

komen ook weer in Utrecht terug. | ] MEER INFORMATIE:
Www.jongaartsbisdom.nl

De reis is voor jongeren van 16-35 jaar. ' '
WAA.R? We gaan met de bus vanaf Utrecht naar Taizé en ﬂ
HAHNEER? Van zondag 28 april tot en met zondag 5 mei. ;

HOEVEEL? €225

Meld je hier aan: www.jongaartsbisdom.nl ) ORGANIZER

Vormelingendag in Utrecht op 12 mei

In 2024 is er eindelijk weer een dag speciaal voor vormelingen. Jongerenwerker Sarah Mijhad: “Dit keer organiseren we de
bijeenkomst centraal voor alle vicariaten van het Aartsbisdom Utrecht en komen we samen in de St. Catharinakathedraal in
Utrecht. De rest van de middag is er de mogelijkheid te kiezen uit allerlei verschillende activiteiten. Schrijf deze dag dus zeker
in je agenda als je dit jaar het vormsel gaat ontvangen (of dat sinds het najaar van 2023 intussen hebt ontvangen) en regel
alvast de papa’s en de mama's om de tieners te brengen en te begeleiden. Het belooft een prachtige dag te worden.”

De Vormelingendag begint om 11 uur met een Eucharistieviering in de kathedraal en is naar verwachting rond 15 uur afgelopen.

Woensdag 27 maart 2024 d\ \

19:00 uur Chrismamis, Onze Lieve Vrouwekerk te 0& OK :
Apeldoorn (Hoofdstraat 18) 3’

Zaterdag 6 april 2024

Landelijke conferentie Missionaire Parochie (zie pag. 11)

Zondag 21 april 2024 Maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 mei 2024
Driedaagse bedevaart Echternach.
Voor informatie en opgave:
Zondag 28 april t/m zondag 5 mei 2024 Michel van Mourik

Jongerenreis naar Taizé e-mail: Ceremoniarius@aartsbisdom.nl
Zondag 12 mei 2024 Zie ook www.aartsbisdom.nl/echternach

11:00 uur — 15:00 uur Zondag 8 t/m zaterdag 14 september 2024
Vormelingendag in de St. Catharina- Bedevaart langs Franse kathedralen en kloosters.
kathedraal in Utrecht. (zie pag. 12) Zie ook www.aartsbisdom.nl/frankrijk

Roepingenzondag (zie pag. 10)


mailto:Ceremoniarius@aartsbisdom.nl
http://www.aartsbisdom.nl/echternach
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