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IN MEMORIAM
De heer Han Voskuilen.
25-02-1928 — 18 juli 2024
Adres van Aalstplein 15
Dat hij moge rusten in vrede.

Crematie heeft plaatsgevonden op 25- 07 |.l.

LITURGISCHE AGENDA.

Zondag 1 september 10.00 uur Gebedsviering met medewerking van het
Pauluskoor.

Gaan voor: Willy van Kooij en Sylvia Voskuilen.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2.Pastorale activiteiten.
Intenties: Jan Bosma. — Henri Voskuilen. — Anton Keijzer. —

Piet Voskuilen. - Wil Kuijper. - Henk Eijbergen. —
Jopie Kamphuis. -

Na de viering is er koffie/thee.
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Woensdag 4 september géén Eucharistieviering i.v.m. vakantie van
pastor Johan Rutgers. Pr.

Zondag 8 september 9.15 uur. Woord- en Communieviering met
medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Rini Bouwman.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
Intenties: Anton van Esveld. — Wim van Valkengoed. —

Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 15 september 10.00 uur. Startzondag. Oecumenische viering in de
Eshof. info. pagina 5.
Gaan voor: ds Ellie Boot en Anny Smink.

Zondag 22 september 10.00 uur. Gebedsviering met medewerking van het
Pauluskoor.

Gaan voor: José Ursem en Betty Obdeijn.
Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
Intenties: Ben Janssen. — Bert van Vilsteren. - Paula Polman. —

Han Voskuilen. - Catho Keet. — Jan de Groot.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 29 september om 10.00 uur: Gezamenlijk samenzijn met een
kopje koffie of thee in het Pauluscentrum.

Woensdag 2 oktober 09.30 uur. Eucharistieviering met voorganger pastor
Johan Rutgers.
Intenties: Anton Keijzer en pastor Henri Voskuilen. -
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Zondag 6 oktober 10.00 uur. Gebedsviering met medewerking van het
Pauluskoor.

Gaan voor: Thera Mulder en Sylvia Voskuilen.
Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
Intenties: Jan Bosma. - Wil Kuijper. - Jopie Kamphuis. -

Han Voskuiolen. —

Na de viering is er koffie/thee.

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur. Eucharistieviering met samenzang.

Gaat voor: pastoor Harrold Zemann.
Lector: Wim Eggenkamp.
Collecten: Onderhoud Pauluscentrum enpastorale activiteiten.

2. Wereldmissiemaand 2024: Thema: Papoea-Nieuw-Guinea.
Alle informatie kunt u lezen in de Lucasbrief op pagina 10.

Intenties: Wim van Valkengoed. — Overleden ouders van Valkengoed-
van Daatselaar. - Henk Eijbergen. — Piet Voskuilen.

Na de viering is er koffie/thee

Zondag 20 oktober Lucasdag in Achterveld. Alle informatie op pagina
12 en 13 van de Lucasbrief. thema: VERBINDING.

Voor de cursus over kunst: Het kleurrijke verhaal van Jozef en moderne
kunst, zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursus start op 10 september en wordt
gehouden in de Eshof van 10.00 — 12.00 uur. Meer informatie in het vorige
Dialoogje op pagina 8.

Opgeven kan bij Anny Smink, e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

tel. 033 2537528. Zij heeft ook alle informatie bij de hand.



mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl

Uitnodiging
‘ 4 Startzondag 15 september §§7 "X

Zondag 15 september is iedereen uitgenodigd om
deel te nemen aan de startzondag in de Eshof. Na de
kerkdienst is er een gevarieerd programma. Heb je
geen zin om het programma te volgen, kom dan voor
de gezelligheid!

Het jongerenteam De kinderen starten Na de presentatie
‘Hoevelaken naar Georgié' tijdens de kerkdienst over de reis naar

zal verslag doen van zijn met de 'Jeugd-Doe- Georgié gaan we
verblijf in Georgié. De Dienst' en gaan daar samen zingen en

deelnemers geven een na de dienst mee door. eten.
toelichting met een korte

presentatie en film. Er is
ook een
fototentoonstelling waarbij
alle deelnemers hun
verhaal vertellen.

Programma

10.00 uur Kerkdienst

11.00 uur Koffietijd

11.30 uur Presentatie diaconaal project
12.15 uur Samenzang kerkzaal

12.45 uur Eshof Lunch

Doorlopend kids programma
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OECUMENISCHE REISCOMMISSIE HOUDT OP TE BESTAAN

Ja, u leest het goed. Het gebeurt zelden dat een commissie of werkgroep zichzelf
opheft. Dat gaat nu gebeuren. De reiscommissie bestaat nog uit drie leden: Ellie Boot,
Hetty Veldhuizen en Frits Harmsen en met zijn drieén hebben we het besluit genomen
een punt achter de reiscommissie te zetten. Met pijn in het hart, dat wel. Zo’n beslissing
neem je niet zomaar. We hebben erover nagedacht en er uitgebreid over gesproken,
maar uiteindelijk was de conclusie dat nu stoppen het juiste moment is.

We hebben geconstateerd dat het steeds moeilijker wordt een reisgezelschap bij elkaar
te krijgen. Onze doelgroep wordt ouder en is moeilijker in staat een vrij intensief
programma te volgen. Daarbij komt dat de twee katholieke leden van de reiscommissie
(Adri Maat en Albert Hegge) zijn overleden en de deelname vanuit de Paulus
Geloofsgemeenschap de laatste tijd minimaal was.

Als reiscommissie hebben we 12 oecumenische reizen georganiseerd. En op een
enkele uitzondering na (Israél en Georgi&/Armenié) hield dat in dat we alles zelf
hebben georganiseerd. Het vastleggen van de accommodaties, het vervoer, het
regelen van de logistiek ter plekke, het maken van het programma, vaak de gidsfunctie
tijdens excursies, de communicatie en de financiéle afwikkeling, kortom, alles. Ook een
informatiereis maakte in veel gevallen deel uit van de voorbereiding. En dat alles met
ongelooflijk veel plezier.

De reiscommissie bestaat 29 jaar. In 1995 heeft Ellie het initiatief genomen om met een
groep gemeenteleden en parochianen naar Torre Pellice en de valleien rond Turijn te
reizen waar het bestuurlijke centrum is gevestigd van de Protestantse gemeenschap
van de Waldenzen in Italié. Ellie heeft gestudeerd aan de Universiteit van de
Waldenzen in Rome en als predikant een jaar gewerkt in Ligurié in de omgeving van
San Remo, Bordighera en Vallecrosia.

Adri Maat was een Salesiaan van Don Bosco en het toeval wil dat ook de congregatie
van Salesianen van Don Bosco zijn oorsprong heeft in Turijn en omgeving (Caselette).
Dus ook de Salesianen van Don Bosco waren een reisdoel. Met deze reis in 1996 was
een traditie geboren.

De Waldenzen exploiteren verspreid over heel Italié centra met eenvoudige logies
accommodaties inclusief restauratieve voorzieningen. De opbrengsten worden
geinvesteerd in lokale diaconale projecten, vooral gericht op kinderen. Onze reisdoelen
in Italié hadden vrijwel altijd een centrum van de Waldenzen als bestemming zoals in
Torre Pellice (1996 en 2000), Rome (2003 en 2005), Florence en Umbrié (2007), Sicilié
(2010), Ligurié (2014) en Reggello in Toscane (2022). Als het mogelijk was werden de
centra van Don Bosco in het programma meegenomen.

De bestemming was niet altijd Italié. In 1998 ging de reis naar Israél, in 2012 naar
Praag, in 2016 stonden Georgié en Armenié op het programma en in 2018 was lerland
het reisdoel.

Het organiseren en uitvoeren van reizen, eerst met zijn vijven en later met zijn drieén,
waren onvergetelijke ervaringen waaruit blijvende vriendschappen zijn ontstaan. We
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hebben er als reiscommissie erg veel plezier aan beleefd, zeker sinds we vanaf
ongeveer 2005 voorbereidingsreizen gingen beschouwen als noodzakelijk voor de
onderneming. Wanneer we met de groep op reis waren, was het dubbel genieten: niet
alleen doordat het doel inspirerend en mooi was, ook doordat we enorm genoten als de
medereizigers zich goed vermaakten. We zijn al die fijne mensen dankbaar die met ons
mee op reis wilden gaan en zich aan ons durfden toevertrouwen. En we zijn dankbaar
dat op de reizen die we ondernamen er zich geen ernstige (gezondheids-)problemen
hebben voorgedaan; slechts uitdagingen die later garant stonden voor een goed
verhaal.

En nu zeggen we: het is mooi geweest.

Dat wil niet zeggen dat er een einde moet komen aan deze traditie. Misschien zijn er
enthousiastelingen die deze traditie willen voortzetten. Wellicht in een andere vorm en
volgens een ander format dat ook een ander, jonger publiek aanspreekt. Te denken
valt hierbij bijvoorbeeld aan weekendtrips naar een bepaald evenement of kortdurende
thema uitjes. Mochten er ideeén zijn dan willen wij de initiatiefnemers uiteraard tips en
adviezen geven. Laat het maar weten!

Ellie, Hetty en Frits.

WIJ ZIIN ER VOOR U!!!l

Riet van Hofwegen (vrijwilligers-coordinator)

tel. 25716 14 e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Betty Obdeijn (diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa (jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81 e-mail: p.traa2@upcmail.nl
BETALEN.

Wie in 2024 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:
Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken
Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven
Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)


mailto:rietvhofwegen@gmail.com
mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com
mailto:p.traa2@upcmail.nl
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Belangrijke adressen
Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
ANBI nummer 0026.09.411
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 033 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel 033 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 033 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl
Bij geen gehoor:
Sylvia Voskuilen
033 - 25 36 834. Mobiel: 06 135 189 22
e-mail: sylvia.voskuilen@kpnmail.nl
Gezinsmutatie, verhuizing:
hoevelaken@stlucas.nu
Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 033 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7. tel. 033 2572483
Redactie Dialoogje:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel.033 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 26 oktober t/m 8 december 2024 kunt u
UITERLIJK inleveren_tot donderdag 17 oktober voor 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com



mailto:hoevelaken@stlucas.nu
mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl
mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com
mailto:angelinehubbers@hotmail.com
mailto:angelinehubbers@hotmail.com
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