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Trefpunt is een uitgave van de 
Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld 

Voor iedereen die zich positief betrokken voelt met ons 
dorp Achterveld en omgeving. 

 
 

Van de redactie 
   

Jaargang 59                     nr. 7                28 augustus - 24 september 2024 
 

Heeft u ook zo genoten van de Olympische Spelen? Niet alleen de 

prachtige successen trokken de aandacht. Het was opvallend op wat voor 

een manier de sporters met elkaar om gingen.  

Natuurlijk gingen de sporters voor een eigen medaille maar gunden een 

ander die ook. Een gevoel van kameraadschap werd gedeeld. Sporters die 

met elkaar vreugde en teleurstelling delen: dat hadden we niet verwacht. 

De meeste sporters kennen elkaar natuurlijk heel goed en weten van 

elkaar wat ze voor hun topprestatie jarenlang moeten doen en laten. Het 

was heerlijk om te zien.  De toeschouwers stonden allemaal “bol” van 

enthousiasme en maakten de beveiliging bijna onzichtbaar. Hopelijk gaat 

dat allemaal ook gelden voor de Para-Olympische Spelen die tot 8 

september duren. Sportiviteit en enthousiasme delen: een gouden 

medaille waard! 

Op school leerde je met rekenen dat door te delen de uitkomst altijd 

minder wordt.  Als je puur alles in cijfertjes uit drukt dan zal dat waar zijn. 

Als je alles kapot rekent dan blijft er uiteindelijk niks over. In een 
woordenboek staat bij “delen”: “Het verdelen van een aantal onder een 

ander aantal” staat er in het woordenboek. Economie! Zonder gevoel.  

Precies wat het niet is, wat het niet mag zijn! 

Door “gewoon” te delen wordt de uitkomst altijd meer. Vreugde wordt 
vermeerderd: niet door het voor jezelf te houden maar juist door te delen.    

In onze volle wereld met allerlei belangen is “delen” misschien wel een 

belangrijk toverwoord. Als je er op let dan komt dat delen steeds vaker in 

het nieuws. Natuurlijk vaak met een helder achterliggend motief zoals 

met deelauto’s en andere huurspullen. 
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Soms met een groot doorgeefgehalte: gebruikte kleding, kringloopwinkel. 

Op een aantal plaatsen kun je bij het kopen van een kaartje voor bijv. het 

theater of museum een extra bedragje betalen dat wordt gebruikt om 

iemand anders een lagere entree te kunnen laten betalen. Uitgestelde 

koffie komt ook voor: je betaalt alvast vooruit voor iemand die de koffie 

niet kan betalen. Het café of restaurant draagt dan zorg voor de goede 

uitvoering. Het idee schijnt overigens al sinds 1600 te bestaan en is 

ontstaan in Napels: Un cafée sospeso. Andere voorbeelden: Een 

voedselbos, “kom bij ons eten”-initiatieven, omruil-bibliotheken.  

Delen wordt gewaardeerd: die tekst staat bij veel 

berichten op Facebook, Linked-in etc. 

  

Andermans nieuws delen; je zorgen delen, een rondje delen…. 

Delen is altijd actief. Het gaat natuurlijk het beste als het natuurlijk gaat; 

als vanzelf zonder bijbedoeling gewoon.  

Actief met je verstand of met je hart..  

Binnenkort is het weer Vredesweek: we delen dan de hoop dat het kan, 

dat het mogelijk gemaakt kan worden. De Ambassade van Vrede komt 

ook in dit nummer van Trefpunt aan het woord. Een vraag hieruit: ”met 

wie kun je samen door een deur?”  
Dit stukje is vooral ingegeven door de deelhuisjes: 

ze staan in ieder geval zowel bij ‘t Startblok en bij de 

St. Jozefkerk. 

Delen heeft wat dat betreft ook iets bijzonders: het is 

als het goed is het gelijkwaardig. Je bent als gever of 

zender niet beter of meer dan de ontvanger.  
 

foto: startblokachterveld.nl 

 

Delen is geen afschuiven of deemoedig ontvangen: het is geen rekensom. 

Delen is zonder tegenprestatie. Een goed gevoel. We doen het samen.  

Het is fijner als je op elkaar kunt rekenen, dan op een rekenmachine. 

Misschien wel het mooiste van alles om te delen is je tijd, je aandacht, je 

liefde.  

In dit nummer blikken we ook een beetje terug op de zomerperiode met 

mooie evenementen als de vintage-rommelmarkt, het bouwdorp, Tour de 

Junior en de braderie en blikken een beetje vooruit op komende 

activiteiten. 
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En bij alles geldt: zonder betrokken en enthousiaste vrijwilligers blijft het 

stil en ieder-op-zich ongedeeld. Het is fantastisch om te mee te mogen en 

te kunnen maken hoe kameraadschap gestalte krijgt als mensen elkaars 

tijd en aandacht delen om samen iets van de grond te tillen. Onbetaalbaar: 

daar kan geen rekensom tegenop. Medailles worden er niet voor uitgereikt 

maar we willen graag al die vrijwilligers wel een podium geven! 

Symbolische delen we hierbij gewoon veel hulde uit! 

Na de zomerperiode start weer een nieuw seizoen voor de meeste 

verenigingen. Bijna overal worden vrijwilligers gezocht, gevraagd en 

hopelijk …..ook gevonden.  

Het volgende nummer van Trefpunt verschijnt in de dagen na 24 

september. Kopij graag voor 10 september via Trefpunt@stlucas.nu of het 

secretariaat. Navolgende nummers verschijnen 29 oktober en 10 

december.  

  

              noteer in je agenda: 

We doen het Samen in Achterveld          

zaterdag 12 oktober  10-14u. (Ons Gebouw) 

Tips voor Iedereen die zorgt voor naasten, graag 

gezond oud wil worden en lang thuis wil wonen. 

DAVA organiseert, met medewerking van vele 

maatschappelijke organisaties,  een 

inspiratiemarkt op 12 oktober van 10-14 uur in 

Ons Gebouw.  

Hoe ziet mijn ideale woning eruit, hoe blijf ik mobiel, hoe regelen we 

samen de leefbaarheid. 

Interessant als je meer wilt weten over: van groot naar fijn wonen, 

fietsvalpreventie, burenhulp, mantelzorg, vrijwilligerswerk en nog veel 

meer hoe we het samen kunnen doen.  

Dit alles onder het genot van een lekker drankje en hapje. Bent u er ook 

bij? 

Koffie en kleine lunch (wel aanmelden) gratis.  

Noteer de datum alvast  

Lonneke Lavrijssen,  Kwartiermaker@doorachterveld.nl  

  

mailto:Trefpunt@stlucas.nu
mailto:Kwartiermaker@doorachterveld.nl
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Van de dorpsraad 

Beste bewoners,  

Het is de laatste maand van de vakantietijd. Traditioneel de tijd dat wij 

minder actief zijn.  

Uiteraard spelen wij in op ontwikkelingen en denken wij na over de rest 

van het jaar. In juli hebben wij o.a. gesproken met de Duwgroep, DAVA 

over het beter toegankelijk maken van voetpaden. Het voetpad tussen de 

Heelkom en DAVA is hard aan verbetering toe. De aanvraag ligt bij de 

gemeente Leusden en wij hopen dat ze het gaan oppakken.  

Daarnaast hebben wij bericht gekregen van Defensie dat het gebied 

Barneveld-West (Achterveld-Oost) niet gebruikt gaat worden voor een 

kazerne van Defensie. Mooi om dat te lezen. Wij zijn tevreden met het 

resultaat.  
Wij willen nog meer projectmatig gaan werken. Dat doen wij nu al met 

de werkgroep verkeer. Wij hebben de volgende (werk)groepen:  

· Buitengebied & Ruimtelijke Ordening  

· Werkgroep Verkeer en Veiligheid  

· Energietransitie  

· Visie Achterveld/Stoutenburg 2035  

· Communicatie  

Vind je het leuk om in de gebieden actief te zijn geef je dan op bij 

ondergetekende. De tijdsbesteding is laag (je maakt ook zelf de afspraken 

om bij elkaar te komen).  

Het is leuk om te zien dat wij regelmatig samen vlaggen. Heel bijzonder 

en mooi hoe actief Achterveld is. Dat naast de vele activiteiten die in ons 

dorp plaats vinden.  

Tot spoedig,  

Edwin Winterkamp  

06-28991969  
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Het Deelhuisje dat voor iedereen is 
Als onderdeel van de Sint Lucas parochie heeft de Werkgroep Caritas 

Leusden (WCL) het initiatief genomen om te starten met een 

weggeefkast. Deze heeft uiteindelijk de naam gekregen “Deelhuisje”. Op 

19 november gaf  pastor Fred Kok na zijn afscheidsviering in de St. 

Jozefkerk het startschot en werd het huisje geopend. 

Naast Leusden, Hoevelaken, Putten en Nijkerk, heeft ook de locatieraad 

samen met de WCA een huisje geplaatst. De huisjes zijn gemaakt door de 

sociale werkplaats  “Samen Precies Goed“ dagbesteding aan de 

Klepelhoek te Leusden. Hun slogan `Waarom moeilijk doen… als het 

Samen kan!` delen wij van harte.  

De naam van het Deelhuisje is gekozen 

vanuit een 2-richtingsgedachte. Mensen die 

iets kunnen gebruiken mogen het eruit halen 

en mensen die iets kunnen missen mogen het 

erin zetten. 

De huisjes spelen in op de problemen die 

ontstaan door het duurder wordend 

levensonderhoud. Als gemeenschap vullen 

we daarmee de gaten in het sociale vangnet. 
 

Het Deelhuisje staat op het pad van het 

Parochiecentrum naar de Mariakapel. 

Inmiddels is het kastje gevuld met houdbare 

producten zoals pasta en macaroni, soep, 

appelmoes, erwten, tandpasta, hygiëne artikelen, koffie et cetera.  Het is 

de bedoeling alleen niet geopende verpakkingen te plaatsen en producten 

die buiten een koelkast langdurig bewaard kunnen blijven en bij voorkeur 

beschermd tegen vocht. 
 

We hopen dat u het kastje kunt vinden en de vrijheid voelt er gebruik van 

te maken of er producten in gaat zetten. 
 

Dank namens de Werkgroep Caritas Achterveld en de Locatieraad 
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Muziekvoorstellingen in Schaapskooi Agteveld  
 

Vrijwel iedereen in het dorp kent vast wel de ruim twee eeuwen oude 

schaapskooi aan de Achterveldseweg 41, je rijdt er langs op weg naar 

Barneveld. Velen hebben hier vroeger eieren gehaald bij Bart Smink of 

de nodige feestjes 

meegemaakt in de 

schaapskooi. Wat wellicht 

nog niet iedereen weet is 

dat wij (Wim en Chantal) 
er sinds 2021 ook een 

theater en muziekpodium 

van gemaakt hebben, waar 

ongeveer twee keer per 

maand een optreden te 

zien is. Aan de buitenkant 

lijkt het een gewone schaapskooi, maar zodra je naar binnenstapt kom je 

in een andere wereld. Eentje waar je elke keer weer verrast wordt door 

bijvoorbeeld een optreden met folk muziek, Franse chansons, fado of 

gewoon een lekkere rauwe bluesband, maar ook Nederlandstalig zoals 

afgelopen voorjaar met The Amazing Stroopwafels.  

Vaak krijgen wij de vraag hoe wij daar zo op gekomen zijn om dit te gaan 

doen, zo ook van de redactie van Trefpunt.  

Om bij het begin te beginnen, de schaapskooi is een gemeentemonument 

en was dringend aan restauratie toe. Voor het zover was hebben wij eerst 

intensief contact gehad met de monumentencommissie om tot een 

restauratieplan te komen wat de goedkeuring kon wegdragen van deze 

commissie. De hele schaapskooi werd gestript en met veel liefde weer 

opgebouwd door ervaren timmermannen met deels originele materialen 

en deels nieuw hout naar voorbeeld van het origineel.  

Tijdens de restauratie ontdekten we ook diverse ingekerfde jaartallen, 

waarvan de oudste uit 1803. Dus zover we nu weten stamt deze 

schaapskooi dus minimaal uit 1803.  

Uiteindelijk was de schaapskooi eind 2020 weer helemaal in ere hersteld 
en ontstond bij ons de vraag ‘en wat nu?’. Eigenlijk was de schaapskooi 

te mooi om er weer zo maar een stal of opslag van te maken, dat zou geen 

recht doen aan al het werk wat erin is gaan zitten.  
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We wilden ook graag dat anderen mensen ook konden genieten van deze 

prachtige schaapskooi. Er waren diverse ideeën waaronder een klein 

theatertje. Door mijn werk als theaterfotograaf had ik contact met diverse 

artiesten en muzikanten en was het eerste zaadje geplant om een start te 

maken met een (muziek)theater. In september 2021 zijn wij hiermee 

gestart, alleen dat was nog midden in Covid-tijd en dat maakte het er niet 

makkelijker op. Gelukkig waren de muzikanten dolblij als ze maar 

konden spelen en zo was het mogelijk om diverse mooie optredens te 

boeken.  

3 jaar verder, het 4e seizoen begint zelfs bijna, weten heel veel mensen 

onze plek te vinden en is er een ‘harde’ kern van vaste gasten die steeds 

groter groeit. Niet alleen uit Achterveld, maar zelfs ver daarbuiten weten 

mensen onze schaapskooi te vinden. Deze gasten waarderen de intimiteit 

van de schaapskooi en de gastvrijheid van ons gezin, ook onze kinderen 

helpen mee om iedereen een onvergetelijke avond te geven.  
 

De belangrijkste motivatie om dit te doen is omdat wij het heel leuk 

vinden mensen een geweldig avond te laten beleven en de gezellige 

ontmoetingen met leuke gesprekken die wij hebben met mensen die de 

schaapskooi bezoeken. Het is puur uit hobby en de liefde voor theater en 

muziek dat wij dit doen. Wij verkopen 

dan ook geen kaartjes voor een 

voorstelling, maar voor een 

onvergetelijke avond en een blijvende 

herinnering! Als onze gasten blijer 

naar buiten gaan dan dat ze binnen 

zijn gekomen dan is onze avond 

geslaagd.  

Een andere vraag die geregeld 

voorbijkomt is hoe wij toch aan de 

muzikanten en bands komen. Deels dus door de eigen contacten in de 

theaterwereld, maar inmiddels worden we vaak benaderd door 

muzikanten die via via over ons gehoord hebben en graag bij ons willen 

komen optreden. Daarnaast gaan wij ook actief op zoek naar mooie en/of 

bijzondere acts, waarbij wij  

helemaal op ons gevoel afgaan.  
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Wij programmeren met ons hart zeggen we altijd en hebben een hele 

brede muzieksmaak, of zoals één van onze gasten een keer zei; ‘het maakt 

niet uit wat er komt, ik boek gewoon kaartjes, want het is toch altijd goed’. 

Hoe mooi is dat! Voor elk wat wils dus. Dit alles zonder enige vorm van 

subsidie, geheel zelfvoorzienend. Het zou wel heel leuk zijn als er 

bedrijven in Achterveld zijn die een eventuele een sponsoring zouden zien 

zitten zodat we een nog mooier programma kunnen aanbieden. Dus wie 

interesse heeft neem gerust contact met ons op. Wij staan open voor 

samenwerkingen.  

Het mooie ook van zo’n kleine 

locatie is dat je als bezoeker 

met je neus op de muzikanten 

zit en alles veel meer voelt 

binnenkomen, kleine 

misstapjes blijven niet 

onopgemerkt en leiden vaak 

ook tot hilariteit omdat de 

artiesten daar weer heel leuk 

op inspelen.  

Het contact met de muzikanten en artiesten is ook altijd iets om naar uit 
te kijken. Standaard eten zij met ons mee voordat de voorstelling begint. 

Eten wat de pot schaft en de hele leuke gesprekken tussendoor zorgen 

voor een ontspannen sfeer zo vlak voor het optreden. Ze moeten zich thuis 

voelen en het voorhuis is dan ook hun kleedkamer en domein op de dag 

van het optreden.  

De start van het nieuwe seizoen van ons (muziek)podium in Schaapskooi 

Agteveld staat dus op het punt van beginnen. Op 20 september starten we 

met de Ierse Soul/Blues en Americana zangeres/gitarist Grainne Duffy, 

een absolute aanrader. Ook Leoni Jansen komt weer langs, nu samen met 

Jeroen Kramer, maar ook Bert Heerink (ex VandenBergh) doet de 

schaapskooi aan.  

Waar wijzelf heel erg naar uitkijken is de hele nieuwe en jonge 

meidengroep SQUARE vocals. Zij waren vorig jaar hier bij een andere 

voorstelling waar zij 1 gastoptreden mochten verzorgen en komen nu met 

een geheel eigen programma.  
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Zij zingen bekende nummers van o.a. Queen, Miley Cyrus, Adele, maar 

met eigen nieuwe arrangementen. Zoek ze maar eens op op Youtube, 

gegarandeerd kippenvel. Het volledige programma is te vinden op 

www.schaapskooiagteveld.nl  

Ondertussen is er een groot nieuwsbriefbestand opgebouwd en zijn 

voorstellingen steevast uitverkocht. Dus om geen voorstelling te missen 

is het verstandig om in te 

schrijven voor de nieuwsbrief 

dat kan via onze website of 

door een email te sturen naar 

info@schaapskooiagteveld.nl  

Natuurlijk zien wij jullie graag 

bij één van de voorstellingen 

in onze schaapskooi en hopen 

ook weer heel veel nieuwe 

mensen te mogen ontmoeten!  

Wim en Chantal  

 
 

 

 

 

Op de braderie werd 

de Duo-Fiets van 

DAVA geshowd. Op 

foto proosten Gerrit, 

Jonjon en Willem 

(alcoholvrij) op heel 

veel mooie ritten. 

Wilt u meefietsen als 

maatje of als 

passagier: neem met 

een van hen contact 

op of via davafietstsamen@doorachterveld.nl of 06 27038056 

 

 

mailto:davafietstsamen@doorachterveld.nl
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Activiteiten in de Buurthuiskamer 

 
 Maandag, dinsdag en donderdag is de buurthuiskamer open van 9.30 tot 

11.30 uur voor een kopje koffie. Woensdag vanaf 11:00 u Info: 0324-200012. 

 Iedere maandag en woensdag wordt er een versbereide maaltijd 
geserveerd om 12.30 uur. Kosten 7 euro. Graag doorgeven via 06-42806159. 

  Ukkiecafé voor (groot)ouders en kleine kinderen om te spelen en     
       ontmoeten. 1e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. 

   Creatief schrijven: Aan de hand van speelse en creatieve          
  Schrijfopdrachten kom je tot het schrijven van korte stukjes uit je leven. 

       Info:06-22265511 of vanzanten.marion@gmail.com.  

 Handwerken op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 Koersbal Zomerstop juni t.m. aug.. start weer 4 sept. 

 Schaken op dinsdag  10 en 24 sept. - 8 en 22 okt. van 14.00 tot 16.00 u.  

 Spelletjes  woensdag 4 en 18 sept. -  9 en 23 okt. 14:30 -16:00 uur 

 Samen zingen  Donderdag 12 en 26 sep. – 17 en 31 okt. 14:00 -15:30 u. 
 Stoelgymnastiek op donderdag van 9.30 tot 10.00 uur in De Heelkom.       

 Info: 0342-451542.  

 Stoelyoga   Dinsdag start 17 september 10:00 - 10:45 uur 
     

 Workshops 11 september: schilderen op nummer.  
                                9 okt. Flessen beschilderen.  
                                 Graag vooraf aanmelden bij DAVA 0342-200012   

www.doorachterveld.nl of via de Buurthuiskamer+ coördinatoren Joke 
van Buuren-Houtveen en Margriet Kruithof.  
Tel: 06-42806159 of 0342-200012. 
Adres Buurthuiskamer: Walter van Amersfoortstraat 52, Achterveld. 
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 
 
 
 

 
 

mailto:vanzanten.marion@gmail.com
http://www.doorachterveld.nl/
http://www.doorachterveld.nl/
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Samen aan tafel – ontmoeten tijdens de maaltijd 
Voor iedereen die op een informele manier anderen willen 
ontmoeten. Er wordt voor je gekookt, voor ong. 9 euro.  
Op 30 aug. – 27 sept. en 25 okt. 
Opgeven via de buurthuiskamer, samenaantafel@doorachterveld.nl, Corrie de Mooij 

(0342-452255) of Maria Lunter (0342-451856).  

 
 

Singles Café – gezellig op de zondagmiddag 
Voor iedereen die zin heeft in een gezellige zondagmiddag.  
Op 22 sept. – 13 okt. – 3 nov. – 24 nov. en 15 dec. 
van 14.30 tot 17.00 uur in de Moespot  
Informatie: Rijna v.d. Loo (0342-451837) of 
Corrie de Mooij (0342-452255). 

 

mailto:samenaantafel@doorachterveld.nl
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Rommelmarkt Door Wilskracht Sterk 

 
Foto met 
een drone 

genomen 
van boven af 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sascha won 2 minuten gratis 

winkelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Alfons en  

                                                                Jeroen  
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Bouwdorp 20 jaar 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2004 is Bouwdorp Achterveld gestart door een 

paar enthousiaste Achtervelders. Dit jaar, 2024, is 

dus een speciaal jaar. Bouwdorp Achterveld 

bestaat namelijk 20 jaar. 

In die 20 jaren is het idee achter Bouwdorp niet 

veranderd. Namelijk, met het hele dorp een mooie 

activiteit 

neerzetten voor 

de Achterveldse kinderen! Bouwers, 

Youngstars, Who’s nexters zijn elk jaar 

druk bezig met mooie hutten bouwen, 

spelletjes doen waarmee de 

zogenaamde pegels kunnen worden 

verdiend om materialen te kopen en 

andere activiteiten. En sinds een flink 
aantal jaren hebben we ook de Mini-

stars, de kleine bouwers die een middag 

komen bouwen.  
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De 20ste editie van Bouwdorp was een groot succes met als hoogtepunten 

natuurlijk de mooie hutten en de jubileummiddag. Deze middag stond in 

het teken van 20 jaar Bouwdorp!  

Nogmaals namens de organisatie, dank aan alle vrijwilligers en alle 

ondernemers die hebben gesponsord en hebben bijgedragen en 

natuurlijk…..alle kinderen! Op naar volgend jaar.  

                  www.jeugdactiviteitenachterveld.nl 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op DorpsTV Achterveld (www.achterveld.net) 

kunt u reportages vinden over Tour de Junior in 

de mediatheek 

  Tour de Junior 2024  etappe 2 en 3                                                             
 
                                                                         Erik en Evert hangen  
                                                                     de TdJ vlaggen op door  
                                                                                   het hele dorp. 

http://www.achterveld.net/
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Opzetten 
van de 
start-
finish 
boog is 
een echte 
klus. 
 
 

 
 

                                                                              
   De dikke banden race 

  
 
 

Terugblik op de Braderie 
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   Namens de Puupenkoppen:  
      de marktmeester=man-met-hoed Jos Traa 

         
 
 
 
 
Het TABS koor 
met haar eerste 
optreden.   
PS eerste 
concert zaterdag 
28 sept.20u.De 
Eng Voorthuizen                          
 
                                                                                           
                                                                  popkoortabs@gmail.com 
 
 

mailto:popkoortabs@gmail.com
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Stichting Moespot heeft een nieuwe penningmeester. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was even spannend toen wij in het Trefpunt bekendmaakten dat Ginette 

zou stoppen als penningmeester en wij dus op zoek waren naar kandidaten 

voor die functie. 

Maar zie, spontaan kregen wij een reactie van een geïnteresseerde. Iemand 

die bekend is met financiën, die ook bekend is met Achterveld. 

Na een gesprek met het DB en later met het voltallig bestuur prijzen wij ons 

gelukkig met een nieuwe penningmeester en wel Wouter Schouten. 

Inmiddels heeft de overdracht tussen Ginette en Wouter plaats gevonden, 

Ginette zal nog een korte periode als ”achterwacht” functioneren.  

In de bestuursvergadering van oktober zal het bestuur afscheid van  haar 

nemen. 

Los van het vervullen van deze vacature blijft het bestuur op zoek naar 

vrijwilligers. Want in de Moespot is het goed toeven. Wij ontvangen vele 

gasten van verschillende pluimage. Wat dacht u van D.W.S, of de 

bejaardensoos op donderdagmiddag, een motormeeting in de zomer, 

klaverjassen in de winter, zingen met de Ankevelders of met het gemengde 

koor TABS, de AMBC met de puzzelritten. Voor elk wat wils. Er is een bar 

die door de vaste gebruikers wordt bemenst maar soms is het noodzakelijk 

dat er in het eigen bestand van vrijwilligers wordt gezocht naar mensen die 

onze gasten willen helpen. 

Daarnaast is de Moespot natuurlijk bekend uit het verleden, toen het nog 

een school was.  
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Op het einde van de oorlog werden er in die school onderhandelingen 

gevoerd om te komen tot voedseldroppingen, 

er heerste hongersnood in het westen en op 30 april 1945 werd er een 

overeenkomst getekend waar o.a. Prins Bernhard bij aanwezig was. We 

proberen daar in de “Lustrum jaren “ bij stil te staan. 

Nog steeds wordt de Moespot bezocht door veteranen of de familie daarvan 

uit Canada en de VS en is er een permanente tentoonstelling met foto’s uit 

die periode. 

Nadat u het bovenstaande heeft gelezen, is uw belangstellingen gewekt? 

Bent u iemand die graag wil helpen bij het in stand houden van de Moespot? 

Meld u dan aan als vrijwilliger bij Jos Hoefkens, 06- 12911812 of Joost 

Obbens, 06-12270885. Zij vertellen u graag meer. 

Vele handen maken licht werk! 

Bestuur Stichting Moespot.      

stichtingmoespot@gmail.com 

 

Grootletterboeken 
Lezers van grootletterboeken opgelet. De 

afdeling grootletterboeken in huize st. Joseph 

groeit de kasten uit.  

Op woensdag 25 en vrijdag 27 september 

houden we grote opruiming en kunt u boeken 

kosteloos komen uitzoeken. 

Vanaf 15:00 – 17:00 uur, in de serre op de 

begane grond, Huize St. Joseph.  Met vriendelijke groet,  

Teunie van Geresteijn    Coördinator Welzijn en Vrijwilligers  

06 575 23 205 (di | woe | do | vr) 
 

 

DWS 
 

Na een zeer geslaagd zomeravondconcert en 

rommelmarkt hebben we genoten van een welverdiende zomervakantie. 

Maar in september laten we weer van ons horen. Bijvoorbeeld tijdens 

pleinconcerten op 11 en 18 september.  

Kijk voor meer informatie over deze concerten op onze social media 

mailto:stichtingmoespot@gmail.com
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Rabo Clubsupport 

Wil jij dat het niet stil wordt op 

straat? Dan zijn wij erg blij met 

jouw stem op DWS tijdens 

Rabo Clubsupport. En zorgen 

wij weer voor een vrolijke noot 

tijdens bijvoorbeeld Sint 

Maarten en Sinterklaas. 

Van 2 tot 24 september is het voor leden van de Rabobank mogelijk om 

op DWS te stemmen tijdens Rabo Clubsupport. Met jouw stem kun je 

DWS eenvoudig steunen, zonder dat het geld kost. Jouw stem is 

voldoende. Rabo Clubsupport investeert namelijk in DWS (en andere 

clubs) om de muziekvereniging sterk en toekomstbestendig te maken. Zo 

zorg je er met jouw stem voor dat het niet stil wordt op straat. 

Kijk voor meer informatie en stemmen op https://rabo-clubsupport.nl/ 
 

Oud papier 
Op 7 september (elke eerste zaterdag van de maand) staan de 

papiercontainers van DWS op de parkeerplaats bij de voetbalvelden (hoek 

Hessenweg/Klettersteeg). 

Brengt u dan ook uw oud papier naar de containers? De opbrengsten ervan 

gaan direct naar de muziekvereniging. DWS betaalt hiermee een deel van 

de personeelskosten, of aanschaf en onderhoud van de instrumenten. Zo 

zorgen we er samen voor dat het niet stil wordt op straat. 

 

https://rabo-clubsupport.nl/
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De EHBO-Achterveld vereniging bestaat dit jaar al 75 jaar. 

Als u al die actievelingen ziet bij evenementen als Tour de Junior, het 

bouwdorp of de gazonmaaierrace dan weet u genoeg. De EHBO is van groot 

belang en er zit gelukkig flink leven in deze vereniging! We feliciteren “de 

EHBO” natuurlijk van harte met deze mijlpaal. 

We hebben de voorzitter Ben van Middelaar bevraagd.  
 

Ben gefeliciteerd met dit mooie jubileum en met jou alle vrijwilligers. Hoe 

gaan jullie het vieren? 

We houden een receptie voor de leden met een buffet en wellicht wat leuke 

spelletjes. Alleen de feestcommissie weet de invulling van de middag en 

avond. 
 

EHBO betekent Eerste Hulp bij Ongelukken. Hoe zijn jullie georganiseerd 

om dit te realiseren? 

Wij worden opgeleid volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. We leren 

volgens deze richtlijnen te handelen en zijn als het ware de 1e schakel van 

professionelen hulpverlening aan het slachtoffer.  
 

Heb je enig idee hoeveel dorpsgenoten in al die jaren bij de EHBO zijn 

geweest? 

Met zijn hoeveel zijn jullie nu? 

Momenteel zijn we met 35 leden maar in onze hoogtij dagen zaten we met 

een ledenaantal boven de 100. Het fluctueert nog wel eens, mensen 

verhuizen of vinden geen tijd meer om het EHBO-diploma up-to-date te 

houden. 
 

Wat voor activiteiten organiseren jullie zoal? 

Wij verzorgen de Basiscursus EHBO, we geven reanimatie training en we 

geven Basiscursus Kinder-EHBO. Cursisten krijgen een certificaat of 

diploma en verzorgen de herhalingslessen om het diploma en certificaat up-

to-date te houden. 
 

Kun je iets vertellen over de verschillende cursussen die jullie aanbieden?  

Bij de basiscursus EHBO (en de kinderEHBO) leert de cursist de 

basisvaardigheden van EHBO en houdt de kennis bij d.m.v. het volgen van 

de herhalingslessen. Tijdens de cursus leer je een ongeval-situatie te 

beoordelen.  
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Jij schat in of je zelf het slachtoffer kunt helpen of dat er ander professionele 

hulp nodig is. Je bezit voldoende kennis en vaardigheden, zodra jij beslist 

om het slachtoffer zelf te helpen, om de gewenste hulp te bieden. 

Bij een Reanimatie cursus leer je wederom de situatie te beoordelen en je 

leert op de juiste wijze borstcompressie te geven. Werd ook wel 

"hartmassage" genoemd maar de term gebruikt men niet meer. Ook leer je 

een AED te bedienen. 
 

Zou het goed zijn als ouders en verzorgers van kinderen meer EHBO zouden 

kennen of is “kusje erop” wel genoeg? 

Het is altijd verstandig om de juiste kennis te bezitten over "hulpverlening" 

aan kinderen. Het is soms lastig een kind te vragen waar de pijn zit, wat 

voor een soort pijn het is en of het erger wordt of afneemt. Zodra je kennis 

hebt van verschillende ziektes of ongemakken van een kind kun je erger leed 

voorkomen. 
 

In het verleden is een team EHBO-ers Nederlands Kampioen geworden. 

Dat was ongetwijfeld een hoogtepunt.  Jij bent nu bijna 10 jaar voorzitter: 

waar ben jij trots op?                                                              

 

April 2015: 

Ben neemt de voorzittershamer  

over van Berend Scheffner 

 

 

Ik ben trots op de club mensen 

waaruit onze vereniging bestaat. 

Iedereen zet zich vrijwillig en 

belangeloos in voor de medemens. 

Doordat onze leden hun diensten aanbieden kunnen evenement doorgaan in 

het dorp. Zonder EHBO-post geen vergunning van de gemeente. 

Elk lid van de vereniging neemt zijn taak serieus en houdt zijn/haar kennis 

bij. Zo kan elke Achtervelder met een gerust hart naar de evenementen 

gaan; "wij houden de vinger aan de pols" (en een oogje in het zeil)! 
 

De oefenpop voor reanimatie heeft als naam Bart gekregen: is dit als 

eerbetoon aan Bart Smink een van de zeer actieve EHBO-ers in het 

verleden?  
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Natuurlijk: Bart was een van de steunpilaren van de EHBO-Achterveld. Hij 

heeft vele vrije uurtjes in de EHBO van Achterveld gestoken! 
 

Welke namen zou je graag bij dit jubileum nog een keer in het zonnetje 

zetten? 

Lenie Kleinveld, Wout van Dijk, Hent Berg, Ali Wijntjes en Dokter Braun; 

zij hebben deze vereniging opgericht in 1947. Zonder dit "Team" zou er geen 

bloeiende EHBO vereniging op Achterveld geweest zijn. 
 

Wat is nodig om de vereniging in stand te houden? 

Nieuwe leden met een EHBO diploma op zak, die (eventueel) bereid zijn om 

een EHBO-post te bemensen. Er worden steeds meer evenementen in 

Achterveld georganiseerd. Daarvoor zijn EHBO-posten noodzakelijk. 
 

Wat voor wens heb je voor de vereniging; wat zou je graag nog een keer 

willen realiseren? 

Een grote oefening in samenwerking met de Brandweer zoals men vroeger 

deed rondom het Coöperatie gebouw of bij de Vor (nu Megan-groep). Het 

liefst met toeschouwers; om te laten zien wat er allemaal komt kijken bij: 

Eerste Hulpverlening Bij Ongevallen. 
 

p.s. de reanimatiecursus is teruggedraaid naar 1 avond. Zie www.ehbo-

achterveld.nl De nieuwe basiscursus start zaterdag 12 oktober. 
 

EHBO-ers paraat: 

fantastisch toch? 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
                                                         

                                                

                                                     Ben met zijn schapen op zijn school 

http://www.ehbo-achterveld.nl/
http://www.ehbo-achterveld.nl/
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Dogmatiek van het groene geloof. 

Er is veel te doen over de  wolven in onze omgeving, in onze natuur of zelfs 

in Nederland. Voor  fanatieke natuurvrienden is dat geen vraag; alleen een 

natuurlijke omgeving waarin alle soorten en varianten van (Europese?) 

planten en dieren voorkomen voldoet hun uitgangspunten. Als je daarop wat 

wilt nuanceren dan wordt al snel gezegd dat je het ecosysteem niet begrijpt 

en een bedreiging bent voor de natuur.  

Wat dat betreft lijken (sommige) natuurbewegingen/organisaties wel op 

religies: het groene geloof. Met een eigen dogmatiek en wie daarvan ook 

maar iets afwijkt is een ketter. 

Er is door de aandacht en acties van natuurbewegingen ook veel goeds  tot 

stand gekomen is. Er is veel natuur bijgekomen en de soortenrijkdom is 

toegenomen. Maar we leven in een relatief dichtbevolkt gebied, land, waar 

inmiddels  18 miljoen mensen wonen, werken en leven. Er moeten keuzes 

gemaakt worden,  ook wat betreft de mogelijkheden voor de natuur. Het is 

duidelijk dat ons land niet altijd en overal voor alle varianten de meest 

geschikte locatie is. Er zijn vele andere gebieden in Europa en daar buiten 

die zich daar beter voor lenen. 

Bij de keuzes die gemaakt moeten worden zijn de belangen voor de mensen 

legitiem en denk wonen, werken, leven, recreëren, verkeer. 

Ons land is grotendeels ongeschikt als verblijfplaats voor wolven, 

hoogstens in een beperkt aantal afgesloten gebieden. De wolf kan dan wel 

een interessante variant zijn in onze natuur, ook zonder de wolf is er nog 

steeds een prachtig ecologisch plaatje in ons land mogelijk en kan men 

elders in minder  bevolkte regio’s plaats bieden aan wolven.  

Dit soort afwegingen  moet er meer gemaakt worden. Het is goed dat we 

zorg en aandacht hebben voor soorten als vleermuizen, uilen etc. maar het 

gaat te ver dat de aanwezigheid van een aantal van  deze dieren tot grote 

vertraging leidt bij bouwprojecten. Evenals de aanwijzing van teveel 

versnipperde natuurgebieden als zeer waardevol dat tot gevolg heeft. Als 

daar wat praktischer mee wordt omgegaan zal de dringend noodzakelijke 

woningbouw op veel plaatsen sneller gerealiseerd kunnen worden. (ook 

mensen hebben recht op een “nest). De woningnood is in belangrijke mate 

hierop terug te voeren. 

Zo kan meer genoemd worden waar de doorgeslagen opvattingen  

(dogmatiek) van het “groene geloof” leidt tot ongewenste situaties voor de 

leefbaarheid van ons land voor mensen.  
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Zoals het stilleggen van spoorlijnen omdat er een paar dassen in de weg 

zitten of een te rigide houding bij noodzakelijke ingrepen in het landschap 

(enkele bomen staan soms in de weg) bij ruimtelijke plannen. 

Te vaak slaat het beleid door in de beperkingen voor de leefomgeving van 

mensen (wonen, werken en recreëren) en veroorzaakt dit vertragingen en 

extra hoge kosten. 

De uitkomst van wolven in onze natuur kan toch niet zijn dat de wolf vrij 

mag rondlopen maar de mensen (en schapen) achter de hekken moeten! 

Gerrit Tijmensen 
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Nieuws van Geloofsgemeenschap  
                    Sint Jozef: 
 

     Berichten van de Locatieraad  

 

Onze vrijwilligers van Trefpunt zijn al 

bezig om weer informatie te verzamelen 

om weer een mooie uitgave in uw 

brievenbus te kunnen leveren. Dank 
jullie wel daarvoor. Het wordt zeer 

gewaardeerd! Als u ook Trefpunt, het 

Dorpsblad van Achterveld, wilt 

ontvangen, dan kan! Gewoon een mailtje 

sturen naar achterveld@stlucas.nu en u wordt op de bezorglijst gezet. U 

kunt Trefpunt ook digitaal ontvangen als u dat liever wilt, ook hiervoor 

een mailtje naar hetzelfde adres! 
 

Woensdag 14 augustus zijn wij open geweest tijdens de braderie in de 

Tourweek. Ton, Piet B., Everard en Piet v. L hebben weer rondleidingen 

gegeven. Weer een succes! 

Grond Mastenbroek  

Er is een intentieverklaring voor eventuele verkoop van onze grond op 

Mastenbroek met de Gemeente Leusden. Middels een brief zijn onze 

huurders en pachters hiervan op de hoogte gebracht. De Gemeente 

Leusden gaat starten met een stedenbouwkundig plan en een onderzoek 

naar de financiële haalbaarheid van een nieuwe woonwijk.  
 

Fusie St. Lucasparochie en St. Maartenparochie 

Hieraan wordt hard verder gewerkt. Er zijn gesprekken met de banken en 

het Bisdom geweest. Het is een heel proces, waar juridisch veel bij komt 

kijken. 

                 Wij zijn nog in onze vakantiemodus…  
                          maar vrijwilligerswerk gaat altijd door!! 

mailto:achterveld@stlucas.nu
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Deelkast WCA 

Heeft u de deelkast al zien staan. We zien dat 

er gebruik van gemaakt wordt. Super. Mocht u 

vragen hebben of ideeën laat het ons weten. 

Spelregels:  Geen aangebroken verpakkingen, 

artikelen moeten ongebruikt en nog te 

gebruiken zijn, producten in het kastje worden 

uiteraard niet koel bewaard. Rookwaren, 

alcohol (houdende producten) en medicijnen 

zijn niet toegestaan. 

 

Missionaire Parochie 

 “Er zijn veel 

onderhouders van de 

boot,   maar weinig 

vissers”….. 

 

Donderdag 29 augustus 

organiseert het 
Pastoraalteam een avond 

met aandacht voor De 

Missionaire Parochie. 

Kom naar deze 

informatieve avond in de 

Kom te Leusden om 

19.30 uur. 
 

Ginette van de 

Grootevheen 
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           Piet en Everard waren bij de                 

                  gewelven  even op  zoek  

                         naar de juiste tekst 

 

 

Bezichtiging kerk tijdens  

        de braderie. 
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14 september Lichtjestocht voor vrede 
 

Met wie kun jij samen door een deur? 

Vredesweek 2024 

 

Oecumenische viering  

Zaterdag 14 september, 19.00 uur Dorpskerk De Glind. 

Met aansluitend lichtjestocht naar Achterveld. 
 

Met wie kun je samen door een deur? Wat betekent dat eigenlijk? En 
waarom is dat nodig? 

Natuurlijk begrijpen we dat het niet al te letterlijk genomen moet worden, 

maar hoe dan wel? Wat bedoelen we dan eigenlijk, wat is ervoor nodig 

om samen door een deur te kunnen en wat verwacht je dat er achter die 

deur te vinden is?  

Allemaal vragen die opkomen. Samen door een deur kun je vaak alleen 

maar met mensen met wie je het goed kunt vinden. En de rest dan? 

Als je in vrede wilt leven, is samen door een deur kunnen wel van 

essentieel belang. Daarom hebben we dit thema uit gekozen om voor te 

bereiden voor de scholen. 

De leerlingen van de basisscholen in Achterveld en De Glind gaan 

hierover nadenken en ze gaan ermee aan het werk. Wat ze maken, kunt u 

zien in de viering op zaterdag 14 september, als start van de Vredesweek. 

Na de korte viering om 19.00 uur in de Dorpskerk, waaraan ook het koor 

De Vlindertjes meewerkt, gaan we met elkaar wandelen naar de Sint 

Jozefkerk in Achterveld.  

Hierbij dragen we lichtjes zodat iedereen kan zien dat wij ‘gaan’ voor de 

Vrede. 
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Verslag Oecumenische openluchtviering 23 juni 2024 
 

Het was om te beginnen mooi weer. Wel nog een beetje warm in de zon, 

maar niet zo heet als vorig jaar.  

Het thema ‘Wie is hier vreemd?’ kwam direct al aan de orde toen Mieke 

vroeg wie van de aanwezigen in De Glind geboren en getogen was, nou, dat 

waren er niet veel. Voor Achterveld was het resultaat wel wat beter, maar 

ook daar waren er veel ‘vreemden’. Gelukkig voelde dat niet zo voor 

iedereen. We hadden allemaal wel ons plekje gevonden in het dorp en in de 

kerk. 

Mieke ging daarna in op de vier verschillende woorden die het Hebreeuws 

kent voor vreemdeling. Op de grote borden die vooraan stonden, werd dat 

ook uitgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wij met elkaar omgaan zoals God dat wil, moeten we bij de 

rechterafbeelding uitkomen. Niet wegpesten, niet buiten sluiten, niet 

tolereren en apart houden, maar in een open gemeenschap iedereen 

binnenlaten. 

Dat wenste Mieke ook de leerlingen toe die doorgaan naar het 

vervolgonderwijs. Dat ze daar hun plekje mogen vinden en dat ze daar zelf 

ook ruimte maken voor anderen die nieuw komen. Nadat we de leerlingen 

hadden toegezongen, was het tijd voor een kopje koffie en wat drinken.  

En dankzij het zingen van de Vlindertjes, het spelen van de Talentband van 

DWS en de begeleiding van de samenzang door Wim Vochteloo, konen we 

terugkijken op een mooie viering.  
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PAX VREDESWEEK 14- 25 SEPTEMBER  

 

met als thema dit jaar: "Samen voor Vrede. Nú!"  

 

Wat is de Vredesweek?  

 

Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. Tijdens de nationale 

Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 

jaar met duizenden mensen zien dat we het anders willen en dat het anders 

kan.  

Het vereist voortdurende aandacht, vooral in een tijd van toenemende 

onverdraagzaamheid in onze eigen samenleving en onophoudelijk geweld 

elders. Gelukkig gebeurt er al iets aan.  

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een 

vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart 

onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap 

te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige 

mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.  

Samen met scholen en studieverenigingen, boekhandels, bibliotheken en 

gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele land worden er 

honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van 

maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden 

verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.  

Ook de inwoners van Achterveld en de Glind, organiseren al jarenlang een 

Fakkeltocht bij de start van de Vredesweek. Zondag 15 september zal er 

tijdens de Samenkomst in de St. Jozefkerk, aanvang 10.00uur , ook aandacht 

worden geschonken aan het thema van dit jaar.  

Wanneer de samenleving de hoop dreigt te verliezen , willen wij een 

krachtig en eensgezind geluid laten horen met allen die de wens tot vrede 

delen, "SAMEN VOOR VREDE. NÚ!.  

Werkgroep Missie-Ontwikkeling-Vrede, Achterveld. 
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Vieringen 

-     
 

Zo. 1 september11.00 uur Eucharistie, vg. pastoor Harrold Zemann 

                                             m.m.v. Vivente 

 
Zo. 8 september 10.00 uur Gebedsviering vg. Henri Schouten en Anita Snik  

                                             m.m.v. St. Caeciliakoor 

 
Za. 14 september 19.00 uur Fakkeltocht Start in De  Glind vg. ds. Mieke Groen 

                                             en pastoor Harrold Zemann  

                                             m.m.v. De Vlindertjes 
Zo. 15 september 10.00 uur Samenkomst vg. parochianen m.m.v. Vivente 

                                    

 
Zo. 22 september 11.00 uur Woord-&Communieviering vg. pastor Ben  

                                              Piepers  

                                              m.m.v. St. Caeciliakoor 
                                              2e collecte Vredesweek Pax 

 

Zo. 22 september 12.30 uur  Terugkom viering doopschelpen vg. pastor 
                                               Rini Bouwman  

 

Zo. 29 september 11.00 uur  Woord-&Communieviering vg. pastor 
                                               Niels Morpey   

                    m.m.v. Vivente 

 
Za. 5 oktober 19.00 uur    Kevelaer slotviering vg. pastoor Harrold Zemann 

                                               m.m.v. Kevelaerkoor 

 
Zo. 6 oktober      Kerk gesloten  
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Intenties                                                                                                                                                                                                  
 

Intenties 1 september 

Jgd. Stien van den Tweel- 
Nieuwenburg en intentie voor Wim 

Boersen 
 

Johannes Gerardus van den Hengel 
en echtgenote Antonia van den 

Hengel -van den Hengel 

André, Joop en Greet Hak 
 

Intenties 8 september 
Hent Routers 
 

Intenties 15 september 

Jgd. Yvonne Vos en intentie voor 

Piet Vos en Jeannet Vos - Voskuilen 
 

Christina Aleida Maria van den 
Hengel 

Petrus Cornelis Noortman en 

Theresia Elisabeth Noortman - 
Germes 
 

Intenties 22 september 

Jgd. Woutera Hak- Ossendrijver en 

intentie voor Bartholomes Hak en 
kinderen 
 

Clemens van Esveld en Bep Esveld – 

de Vette 

 

Intenties 29 september 
Jgd. Joop van de Grootevheen en 

Jacqueline van de Grootevheen – 

Fokkens 
Jgd. Maria van Dijk – van Esveld   

Jgd. Johannes van Dijk 

Jgd. Gerard van Dijk en intenties 
voor Henk Van Dijk 

Jgd. Harry Kleter 

 
Intenties 5 oktober 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 
Hengel -van den Hengel 

 

Intenties 13 oktober 
Jgd. Joop Hak en intentie voor Greet 

Hak – Voskuilen en André Hak 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dopen:  

De volgende doop is 24 november opgeven graag bij het  

secretariaat, achterveld@stlucas.nu 

 
 

mailto:achterveld@stlucas.nu
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Pastores  Lucasparochie:  
Harrold Zemann:         h.zemann@parochie- sintmaarten.nl 
Nelleke Spiljard;           n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl 

Rini Bouwman:       rini.bouwman@stlucas.nu 

Johan Rutgers                  johan.rutgers@stlucas.nu 
Marcel Sarot m.sarot@parochie-sintmaarten.nl 
                                                                                                                                                                                                                          

Pastores zijn bereikbaar via 033-4941261 
  

Locatieraad Sint Jozef: 

Ginette v.d. Grootevheen, voorzitter.          06-57219590 
Dorien Ossendrijver, secretaris                   0342-452585 

Joop Voorburg, penningmeester 0342-451693     
 

Secretariaat St. Jozef:                      Redactie Trefpunt: 

Hessenweg 325                                   Corina van Dijk      - 451616 
3791 PJ Achterveld                               Marian Horst         06-15020362 

Tel.  451420                                              Jaap Schouten              - 452251 

 Juliëtte Struijk-    06-30531470 
Openingstijden secretariaat:                                     Schouten                              

Maandag - dinsdag – woensdag -             Abonnementen en bezorging 

donderdag 10.00 - 11.30 u                         Ina de Vette                 - 452273 
        

                                            Banknr.NL62RABO 0152015787             Lay-out:              Corina v. Dijk 
 Banknr. Kerkbalans:                                   

 NL53RABO 0300702884           Abonnement Trefpunt  

 Activiteiten Jozefkerk Achterveld:                    éénmaal per jaar verzoek   
NL14RABO 0159468094                                  voor  vrijwillige bijdrage                                         
                                                                             

Werkgroep Caritas:                                      QR code om een 

www.caritas-stlucas.nl                                                                        vrijwillige bijdrage 

NL30RABO 0347802230                              te doen voor het     

t.n.v. WCA. o.v.v. donatie                                                         ontvangen van  Trefpunt.                            
 

E-mail adres kerk:             achterveld@stlucas.nu                                              

E-mail adres Trefpunt:     trefpunt@stlucas.nu                                                                                                                       

Copy Nieuwsbrief:              lucasbrief@stlucas.nu                                                     
                                                                                             

Website: www.stlucas.nu,    

Trefpunt online lezen via https://stlucas.nu/parochiebladen.  
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Activiteitenkalender  
 

 

Zo 1 sep 
11u 

ABTB 2.0 fietstocht Start: CM de Vorplein 

Zo 1 sep 12.15u AMBC Rondje puzzelen De Moespot 
Zo 1 sep 13.30 Rondwandeling in de 

Schammer 
Aanmelden 
www.utrechtslandschap.nl 

Vr 6 sep 10u Ukkie Café muziek op 
schoot 

Buurthuiskamer 

Vr 6 sep 16.30u Senioren smullen: opgeven  
wim261@hotmail.com 

Verjaagde Ruiterweg 21 

Di 10 sep 20u Dorpsraad De Moespot 
Wo 11 sep 19u Pleinconcert DWS Drumt  Vijver Pater Stormstraat 

Za 14 sep Nationale monumentendag O.a. Molen de Olden Florus 
aan de weg naar Terschuur 

Za 14 sep 
12u 

Gazonmaaierrace  Hessenweg 234a 

Za 14 sep 19u Fakkeloptocht Vredesweek 
Lichtjestocht voor de Vrede 

Kerk De Glind en dan lopend 
naar Achterveld 

Di 17 sep 19.30u Lezing John Spijkerman 
Vredesweek  

De Moespot 

Wo 18 sep 19.30 Pleinconcert DWS blaast Plaats nog niet bekend 

Vr 20 sep 20u Grainne Duffy + Paul Sherry https://schaapskooiagteveld.nl 
Ma 23 sep 20u Kaarten De Moespot 
Za 28 sep 20u Yellofox https://schaapskooiagteveld.nl 

Vr 4 okt 10u Ukkie Café dieren 
(knuffel)dag 

Buurthuiskamer 

Zo 6 okt 12.15 AMBC Kleurenprachtrit De Moespot 

Zo 6 okt 13.30 Blotevoetenwandeling 
Kasteel Stoutenburg 

Aanmelden 
www.utrechtslandschap.nl 

Di 8 okt 20u Dorpsraad De Moespot 
Za 12 okt 10u We doen het samen Ons Gebouw 
Di 15 okt 15.30u Café Doorgewoon 

info@heelkom.nl 
De Moespot  

Vr 18 okt 20u Kaarten Kantine SV Achterveld 
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Ma 21 okt 20u Kaarten De Moespot 
Za 26 okt Leoni Jansen en Jeroen 

Kramer 
https://schaapskooiagteveld.nl 
 

Vr 1 nov 10u Ukkie Café 
Voorleesochtend 

Buurthuiskamer 

Za 2 nov 20u Bert Heerink en Martijn van 
der Zande 

https://schaapskooiagteveld.nl 

Za 9 nov 18.30 Sint Maarten viering en 
rondgang met DWS 

In en rond de St.Jozefkerk 

Za 9 
nov 

Prinsenonthulling  

Zo 10 nov 12.15u AMBC Snertrit De Moespot 
Di 12 nov 20u Dorpsraad De Moespot 

Vr 15 nov 20u Kingsdeal https://schaapskooiagteveld.nl 
Ma 18 nov 20u Kaarten De Moespot 
Za 23 nov Intocht St.Nicolaas  

Za 23 nov 20.30u Schuurfeest Actief 
Achterveld 

Hessenweg 195 

Vr 6 dec 10u Ukkie Café Voorlezen Buurthuiskamer 
Vr 13 dec 20u Kaarten Kantine SV Achterveld 
Za 14 dec 
19.30u 

Kerstconcert  St.Jozefkerk 

Zo 15 dec  
10.15u 

WALO Kerstmarkt In en rond St.Jozefkerk 

Zo 15 dec 15u SQUARE Vocals https://schaapskooiagteveld.nl 
Ma 16 dec 20u Kaarten De Moespot 

Zo 22 dec 20u The Heartstrings Cozy 
Country Christmas 

https://schaapskooiagteveld.nl 

 

Alles onder voorbehoud. Raadpleeg de website van de organisatie 

Op https://achterveld.net kunt u ook diverse activiteiten vinden (en toevoegen): de 

Vlagdagen staan hier ook altijd vermeld.

https://schaapskooiagteveld.nl/
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