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Beste lezer, 

We zijn inmiddels in de laatste maand van het jaar aanbeland. Het 

Sinterklaasfeest is inmiddels voorbij. We gaan nu op weg naar Kerstmis. 
Deze week is de advent begonnen. 

De advent is in 
het christendom de benaming 

voor de aanloopperiode 

naar kerst.  
De naam advent komt van 

het Latijnse woord adventus, 

dat komst betekent. In de 
adventsperiode bereiden 

christenen zich voor op 

het kerstfeest. 
Het Liturgisch jaar begint na 

de grote groene tijd door het 

jaar met de advent. Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen 
voor Kerstmis. De advent begint altijd op de eerste zondag na 26 

november Sint-Siricius en eindigt op 24 december Kerstavond bij 

het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode 
verschillend, maar telt wel altijd vier zondagen. 

De vier kaarsen symboliseren de vier zondagen. Elke week mag er een 

kaars meer branden.  
 

Veel leesplezier met deze laatste Jozefbode van 2024. 

We wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgisch_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijd_door_het_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijd_door_het_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Siricius
https://nl.wikipedia.org/wiki/24_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebed
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Beste Parochianen, 

Dit wordt de laatste Jozefbode van het jaar. We hebben geprobeerd u 
van alles op de hoogte te houden want er komen met het oog op de 

fusie zeker vernieuwingen aan. U zult daar niet zoveel van merken. We 

gaan wel vallen onder een bestuur met pastoor Harrold Zemann als 
opperhoofd. Er gaan 15 kerken onder de bestuurskoepel vallen. Iedere 

locatie heeft haar eigen gezicht en werkwijze en wil dat zoveel als 

mogelijk is behouden zodat u zich thuis blijft voelen in de eigen kerk. 
Wij als locatieraad en pastoraatsgroep èn de grote groep vrijwilligers 

zullen er heel hard aan blijven werken om onze geloofsgemeenschap op 

een positieve manier op het spoor te houden. We hebben uw steun en 
support daar hard bij nodig. Het nieuwe jaar heeft daardoor grote 

uitdagingen voor ons allemaal. Dat zal ook gelden voor uw eigen leven.  

 
In het afgelopen jaar zal er 

zeker veel gebeurd zijn; 

van groot plezier tot diep 
verdriet en we moeten er 

allemaal mee om leren 

gaan. Nodig iemand uit die 
de Kerst alleen moet 

doorbrengen, juist tijdens 

deze dagen kan eenzaamheid een groot zwart gat zijn.  
 

We hopen dat de Kerst voor u een bijzondere Kerst gaat worden met 

veel gezelligheid, laten we op elkaar letten! 

In het nieuwe jaar hopen we dat de dode heggen op het kerkhof 

vernieuwd gaan worden, dat ook het orgel gerepareerd kan worden. 

Misschien dat de kroonluchters elektrisch verlicht kunnen worden, zodat 
we ze vaker kunnen gebruiken en onze poetsdames geen kaarsvet meer 

hoeven te verwijderen. 

En dan heb ik nog een oproep voor u allemaal: ‘Hou ons op de hoogte 
van het wel en wee binnen onze gemeenschap’. Het secretariaat en wij 

als locatieraad weten niet altijd wat er in onze gemeenschap speelt: HOU 

ONS OP DE HOOGTE misschien kunnen we helpen! 
Ik wens u namens de locatieraad en de pastoraatsgroep een Zalig 

Kerstfeest en een gezond, gezellig en succesvol 2025! 

*Evelien Blom 
 

HERINNERINGEN 1940-1945 

Weet u nog dat ik u vroeg om iets te schrijven over de oorlog. Over iets 
wat u zich nog kunt herinneren. Iets wat u als kind of tiener hebt 
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meegemaakt in de oorlog in ons dorp. Het mag ook gerust een 

herinnering zijn uit uw eigen plaats, waar u vandaan komt. We zouden 
het geweldig vinden als er in het kader van 80 jaar bevrijding een 

verzameling van verhalen ligt die een persoonlijk beeld geven van die 

tijd. Het is zo jammer dat al die persoonlijke belevenissen over een 
aantal jaren verloren zouden zijn. U mag het ook anoniem doen als het 

lastig is om uw naam er onder te zetten. Probeer het maar! Ga zitten en 

schrijf, u zult versteld staan van u zelf! Alvast hartelijk dank!        
*Evelien Blom 

 

Verandering in bankrekeningnummers 
Met de fusie in het vooruitzicht, blijven er gelukkig veel zaken hetzelfde, 

maar gaan er ook de nodige zaken veranderen. Eén van de zaken die 

zullen gaan veranderen betreft het aantal bankrekeningen. 
 

Alle locaties gaan terug naar één bankrekeningnummer. Voor onze 

locatie betekent dat, dat wij afscheid nemen van onze rekening bij de 
ING en van het rekeningnummer NL 17 RABO 0335983499 bij de 

Rabobank.  

 
Vriendelijk verzoeken wij u om vanaf 1 januari voor al uw betalingen aan 

de St. Jozefkerk Leusden het rekeningnummer  

NL 88 RABO 03359 01905 t.n.v. St. Jozef te Leusden te gebruiken 
 

Kerkbalans  

In de maand januari ontvangt u van ons weer een brief voor een 
bijdrage aan onze kerk. Ook voor de kerkbalans moet vanaf nu het 

bovenstaande rekeningnummer gebruikt worden. 

*Mariël Masselink, penningmeester Locatieraad Leusden 

 

 
 

Kerstkribbe kijken 

Voor wie op Eerste Kerstdag met de kinderen even 
erop uit wil: Kom de kerststal bewonderen die met 

Kerstmis in de St. Jozefkerk staat’’. 

 
Ook dit jaar is de kerststal in de kerk neergezet, met 

vanaf Kerstavond het kindje in de kribbe. Maria en 

Jozef die vol vertedering naar Jezus kijken, de 
herders met hun schapen die zijn komen kijken, de 

os en de ezel die hebben gezien dat hun stal werd 

gevuld met licht! En natuurlijk de engel, die, als je er 
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een muntje in doet voor het goede doel, dankbaar met haar hoofd knikt.  

De drie wijzen uit het oosten zijn nog onderweg, ze zijn al wel in de 
buurt maar pas op 6 januari 2025 komen ze ook echt bij de kribbe aan.  

De kerk is op woensdag 25 december open van 14.00 tot 15.30 uur. We 

verwelkomen u graag met een drankje, wat lekkers, kerstmuziek en 
misschien ook een stukje van het Kerstverhaal.  

*Pastoraatsgroep Hank Beerman en Paulien Flinkerbusch 

 

 
 

Praatje bij de preek  
Van een actieve parochiaan kregen we de vraag of we lezers van de 

Jozefbode wilde vragen om zo af en toe een tekstje te schrijven naar 

aanleiding van een preek die ‘indruk maakte’ of tot nadenken aanzette.  
De tekst hoeft niet lang te zijn. Mocht u daaraan mee willen werken, 

stuur dan uw ‘verhaal’ naar het secretariaat als kopij voor de Jozefbode. 
 

Dit is mijn hobby 
Diezelfde actieve parochiaan stelde voor dat parochianen kort iets 

vertellen over hun hobby. Op die manier leren we elkaar beter kennen. 

Dat lijkt ons een heel goed voornemen voor het nieuwe jaar. Wie bijt er 
de spits af? 

 

 
 

St. Jozefkerk 
De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in 

de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu   
 

Vieringen in de St. Jozefkerk rondom kerst en oud en nieuw 
hieronder op een rijtje: 

Zaterdag 21 december: 17.00 -18.30 uur start Kerstlichtjeswandeling 

Zondag 22 december: 9.15 uur Eucharistieviering 4e Advent 
Zondag 22 december: 19.30 uur Kerstsamenzang 

Dinsdag 24 december: 17.00 uur Gezinsviering 

Dinsdag 24 december: 19.00 uur Woord en Communieviering  
Dinsdag 24 december: 23.00 uur Eucharistieviering (inloop met 

kerstzang vanaf 22.30 uur) 

Woensdag 25 december 1e Kerstdag: 9.15 uur Eucharistieviering  
Woensdag 25 december 1e Kerstdag: 14.00-15.30 uur Kindje wiegen 

Donderdag 26 december 2e Kerstdag: GEEN VIERING 

Zondag 29 december: 9.15 uur Eucharistieviering 
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag: 11.00 uur Eucharistieviering 
 

M.i.v. Zondag 5 januari: 11.00 uur Eucharistieviering 

http://www.stlucas/
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Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 
Om een kerk-uitzending in de St. Jozefkerk te Leusden te bekijken/ 

luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop, PC, 

tablet, iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl en vul 
Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: St 

Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen 

van St. Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt 
zien of beluisteren. 

Naast de ontvangst van Kerk-TV  op uw laptop, PC, tablet, IPad of 

mobiele telefoon is het nu ook mogelijk deze uitzendingen via de TV te 
bekijken. U dient hiervoor wel in het bezit te zijn van een Android Smart 

TV (bijv. Philips, Samsung, LG o.i.d.). Om dit mogelijk te maken dient U 

uw tv te starten, vervolgens naar het hoofdmenu en kiezen voor 
Android, hierna kiezen voor apps en daarna kiezen voor 

kerkdienstgemist  Hierna dezelfde procedure volgen t.w.: 

Vul Leusden in bij "vind uw kerk" en kies vervolgens voor de St. 
Jozefkerk en de beschikbare uitzendingen en klik vervolgens op de 

uitzending, die u wilt zien. 

 
Getijdengebed  

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed. 

In de adventsperiode is er op woensdagavond om 19.00 uur een 
oecumenische vesper in plaats van het getijdengebed.  

 

Rozenkransgebed 
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 

(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

      

Biechten 
Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 

pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 
 

Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom. Voor de koffie en 
thee vragen we een bijdrage van 1 euro. 
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Sint Maartenviering 
Op 11 november wordt op heel veel plaatsen Sint Maarten gevierd. Een 

oud gebruik waarbij kinderen langs de deuren gaan met hun lampion en 

liedjes zingen. Meestal krijgen ze dan snoepjes of fruit als beloning. 
St. Maarten heette eigenlijk Martinus en was soldaat. Maar hij wilde 

helemaal niet vechten. Hij wilde eenvoudig leven en gaf veel van zijn 

bezittingen weg aan mensen die arm waren. Hij werd zo beroemd door 
het verhaal van een arme bedelaar. Deze had geen mantel en mocht 

daarom de stadspoort niet in. Martinus sneed met zijn zwaard een stuk 

van zijn mantel af en gaf die aan de bedelaar. 
Later werd Martinus bisschop van de stad Tours. Omdat er allerlei 

wonderen gebeurden werd hij later heilig verklaard en werd hij Sint 
Martinus van Tours, maar gebruikelijker werd het om hem Sint Maarten 

te noemen. 

 
Samen met de Marcuskerk/Dorpskerk vieren wij als St. Jozefkerk al 

jaren dit in een mooie viering. Wij 

doen dit altijd een paar dagen voor 
11 november op een 

zaterdagavond. Zo kan op 11 

november wie wil in zijn straat/wijk 
langs de deuren gaan met een 

lampion. 

Maar voor het zover is valt er altijd 
nog een heleboel te regelen door 

onze werkgroep. Vergaderen, wie 

doet wat en wat moet er dan allemaal gebeuren voor het zover is op 
zaterdag 9 november. Posters laten drukken en die verspreiden op 

scholen, in winkels en andere gebouwen. Flyers door de brievenbus 

stoppen in de straatjes van Oud-Hamersveld. Een kinderkoor vormen en 
de liedjes oefenen. Lampionnen tellen voor de versiering in de kerk en 

aanvullen. Boekjes maken voor de viering. 

De kerk feestelijk versieren. Kortom er komt heel wat bij kijken voor het 
zover is. 

Maar eindelijk was het dan zover: zaterdagavond 9 november rond 

18.00 uur zaten wij in spanning. De lichtjes en de lampionnen brandden 
buiten en in de kerk was het verlicht met lampionnen. Zouden ze komen 

de kinderen, ouders, opa's en oma's en iedereen die maar wilde? 
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Heel spannend was het ook wat voor weer het zou zijn. Want vorig jaar 

liepen we in de stromende regen zodat we sopten in onze schoenen. 
Maar… het was droog en dat bleef het ook de hele tocht van de St. 

Jozefkerk naar de Marcuskerk. 

En kwamen er mensen? Jazeker, zelfs toen we al hadden moeten 
beginnen stond het kerkplein nog vol met iedereen die graag mee wilde 

vieren. Wat een opkomst, wat een feest. 

Het kinderkoor, dit keer onder leiding van Dorieke Bolder zong alvast de 
bekende liedjes over Sint Maarten. Je kon wel horen dat ze vlijtig 

geoefend hadden. Aan de piano hadden we dit keer een ‘golden oldie’ 

Wim Verhoeven, die er ook reuze schik in had om mee te doen. 
Bijgestaan door Hank en Jeannette leidde ds. Erica ons door het verhaal 

van Sint Maarten heen. Waarbij het spelen van de jonge acteurs, in 

mooie tunieken en helmen gestoken, natuurlijk niet mag worden 
vergeten. Dit alles afgewisseld met liedjes door het kinderkoor en 

samenzang door de vele aanwezigen. De St. Jozefkerk zat propvol en 

het was een prachtig gezicht al die lichtjes van de lampionnen in de bijna 
donkere kerk. Dit jaar waren er ook weer kinderen uit de Oekraïne 

aanwezig. 

 
Na gebed en de zegen van ds. Erica was het tijd om te vertrekken voor 

de optocht. De muziek stond al heerlijk te spelen en de verkeers-

begeleiders stonden klaar om ons veilig te begeleiden en natuurlijk ook 
de EBHO'ers Sity en Wim. 

Helaas kon St. Maarten met paard Zazou niet aanwezig zijn dit jaar door 

verdrietige omstandigheden. Maar er was wel een St. Maarten in een wat 
kleiner persoon die dapper de hele tocht voorop liep. Zijn naam is Mika 

die ook zo prachtig kan zingen. 

Ook hadden we 2 vlaggendragers, 

voorop Richard en achteraan Jan-Jaap, 

met onze nieuwe prachtige St. Maarten 

vlaggen. Onderweg zagen we lichtjes bij 
de huizen en er stonden ook mensen 

buiten te zwaaien of vanachter de 

ramen. 
Het was een heel eind lopen voor de 

kleine beentjes naar de Marcuskerk. 

Maar daar werden we ontvangen met 
koek en zopie. Ook stond er een 

prachtige vuurkorf om bij op te warmen.  

St. Maarten deelde zijn mantel en nog 
veel meer in zijn leven. Wij wilden dit 

jaar ook weer delen met de voedselbank. Het overtrof onze 

verwachtingen! Wat een volle dozen kunnen we weer schenken aan de 
voedselbank Leusden. 
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De kinderen zongen het al: "Handen heb je om te delen van je eigen 

overvloed en open je hart voor iedereen". 
Dat mensen dat voor elkaar over hebben bewees deze St. Maarten-

viering maar weer eens. Wellicht is dat het wonder wat St. Maarten 

teweeg brengt. 
Dank aan iedereen die er was en met ons mee vierde. 

*Jozina (namens de St Maartenwerkgroep St.Jozef/Marcus/Dorpskerk) 

 

 
 
Kerstlichtjeswandeling zaterdag 21 december 

Op zaterdag 21 december is er een 

kerstwandeling. De route van de 
wandeling loopt rondom de St. Jozefkerk. 

Kinderen met hun ouders starten op het 

plein van de St. Jozefklerk. Onderweg 
ontmoeten zij mensen uit het 

kerstverhaal die hen vertellen of 

bezingen wat er die nacht gebeurde. De 
route eindigt bij de herberg, waar voor 

iedereen plaats is. Zeer de moeite waard. 

Deelname is gratis. 
 

 

22 december: Kerstsamenzangavond in de St. Jozefkerk 
Iedereen is op zondagavond 22 december hartelijk welkom bij de 

kerstzangavond in de Sint-Jozefkerk aan de Hamersveldseweg 51 in 

Leusden. Op het programma staan advents- en kerstliederen uit 

katholieke, protestantse en gereformeerde traditie.  

Peter Sneep begeleidt de samenzang op het orgel.  

Aanvang 19.30 uur. 
De zangavond wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in 

Leusden (Jozefkerk, Koningshof, Dorpskerk en Marcuskerk).  

Over de hele wereld 
vieren christenen het 

Kerstfeest om te 

gedenken en te 
vieren dat Jezus, 

Zoon van God, uit 

liefde voor mensen 
op aarde kwam om 

de wereld te redden 

van duisternis en 
dood.  
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Tussen de bekende kerstliederen door klinken korte fragmenten uit de 

Bijbel, gedichten en een kort woord ter overweging.  
De toegang is vrij.  

 

 
 

  
 

Secretariaat gesloten 

In de week van Kerstmis en Oud en Nieuw is het secretariaat gesloten. 
Vanaf dinsdag 7 januari 2025 zijn Anita en Simone weer aanwezig. 

 

Bezorgers gezocht 
Wij zoeken nog bezorgers voor de brieven van de actie kerkbalans 2025. 

Deze actie vindt plaats in de 2e helft van januari.  

Ben jij een bezorger (scholier/student) die wel tijd heeft 
en ook wat wil bijverdienen met het rondbrengen van deze 

brieven? Neem dan contact op met het secretariaat: 033-

4941261 of via leusden@stlucas.nu 
* Secretariaat St. Jozefkerk 

 

KBO Kaartsoos  
- elke dinsdagmiddag in De Kom - 14.00 - 16.00 uur 

De KBO Leusden-Achterveld (Katholieke Bond voor Ouderen) spant zich 

al jaren in voor de ouderen in Leusden. Een van de activiteiten is de 
wekelijkse kaartsoos in De Kom. U bent welkom om mee te doen; de 

aanwezigen kiezen zelf wat er gespeeld wordt. Er zijn geen vaste 

groepen, dus u kunt zich altijd aansluiten. Ieder betaalt 1 euro toegang 

en 1 euro voor een kopje koffie of thee. Gezellig als u komt! 

*Paulien Flinkerbusch - secretaris KBO Leusden-Achterveld  

 
Adventsactie 2024: Voedzame gewassen voor gezonde families 

Leoncio González Pérez woont met zijn gezin in Santa Maria Xalapan, 

een dorpje in Guatemala. Ze behoren tot de inheemse Xinka-
gemeenschap, die leeft van de landbouw. Monocultuur, kunstmest en 

pesticiden hebben de bodem en de biodiversiteit echter aangetast met 

als gevolg minder goede oogsten en een lager inkomen. 
 

Adventsactie ondersteunt projecten die families zoals die van Leoncio 

leert om traditionele, lokale landbouwmethodes toe te passen, die 
zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, 

biologische gewassen. Zo wordt de voedselproductie van de Xinka 

verbeterd met behulp van de zogenoemde Milpa-methode. 
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De gemeenschap verbouwt hierbij 

gezamenlijk het land, met als basis een 
combinatie van maïs, bonen en 

pompoenen. Hierdoor wordt de bodem 

gezond en zijn bestrijdingsmiddelen niet 
nodig. De gewassen helpen elkaar: de 

bonen gebruiken de maïs als klimstokken 

en zorgen voor stikstof in de bodem, 
waardoor de maïs beter groeit. De 

pompoenen bedekken de bodem, die zo 

vocht vasthoudt. 
 

Leoncio vertelt: “Volgens deze methode 

van onze voorouders telen we nu 
groenten, maïs en bonen en gebruiken 

alleen nog biologische compost en vloeibare meststoffen, die we als 

gezin produceren. Hierdoor is de kwaliteit van de grond verbeterd. We 
oogsten meer en de producten zijn gezonder. Ook eten we gevarieerder 

en is ons inkomen hoger.” 

 
In totaal wil Adventsactie 100 gezinnen helpen de voedselproductie te 

verdubbelen. Zo kunnen we samen ondervoeding bij met name jonge 

kinderen voorkomen. Steun families in Guatemala! U kunt dit doen door 
middel van de collectes in de kerk of door overmaking van een gift op 

rekeningnummer NL 88 RABO 033 5901905 t.n.v. St. Jozef 

Leusden onder vermelding van Adventsactie 2024. 
*MOV, Bernard Neijzen 

 

    

 
Tips voor een duurzame Kerst: 

Een duurzame kerstboom: 

Een wegwerpkerstboom of een kunstboom zijn beide niet 
milieuvriendelijk. Het 

verbranden van de 

wegwerpkerstbomen zorgt 
weer voor massa’s extra CO2 

in de lucht. Een betere optie 

is een kerstboom huren of 
adopteren zodat hij na kerst 

weer in de grond kan. Kijk op: www.adopteereenkerstboom.nl.   

 
 

 

http://www.adopteereenkerstboom.nl/
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Milieuvriendelijke kerstverlichting voor de tuin: 

LED verlichting heeft niet alleen een veel lager verbruik maar ook een 
hoger aantal branduren dan gewone verlichting. En er zijn zelfs 

lichtsnoeren die werken op zonne-energie! Maar laat de verlichting niet 

de hele nacht branden want daar zijn dieren niet blij mee! 
 

Een groene kerstkaart: 

E-cards versturen is de meest milieuvriendelijke optie, maar misschien 
iets minder persoonlijk. Wil je liever echte kaarten versturen? Kies dan 

voor kerstkaarten die op kringlooppapier gedrukt zijn. En de kaarten die 

je zelf mag ontvangen kun je in januari ( en ook het hele jaar door!) 
verzamelen evenals de postzegels en  in de kaarten/postzegelbox doen 

die in de Marcuskerk en Dorpskerk staan. Die brengen elk jaar een 

aardig bedrag op. 
groenekerk@pgleusden.nl 

 

Kerstconcert Kamerkoor Camera Nova. 
 

Op zaterdag 21 december 

verzorgt het Kamerkoor 
Camera Nova opnieuw 

een Kerstconcert in de 

Marcuskerk van 16.00 
uur tot 17.00 uur. Het 

koor zingt een mooie 

combinatie van bekende 
en onbekende Carols. U 

bent van harte 

uitgenodigd. Kaartjes 

voor dit concert kunt u 

kopen op de website van 

het koor 
(www.cameranova.nl),  

via de koorleden of bij de 

deur van de Marcuskerk. 
Dit is inclusief een 

consumptie na afloop. We 

zien u graag. 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:groenekerk@pgleusden.nl
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zo. 15 dec.: jgd. Corrie van Daatselaar-van Esveld; Anton en Greet Hilhorst-van 

Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Job 
Tijmensen; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 

zo. 22 dec.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; jgd. Riek Traa-van Middelaar; 
Hans Broekman en Ton; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn;  

di. 24 dec.: Albert van Heel; Theodorus en Maria van de Pol-de Bruin; Jo en 
Petronella van den Berg-van der Heiden  

di. 24 dec.: Gerardus en Annie van de Belt-Calis; Jan Verbeek; Toos en Gerard 
van Burgsteden; Arnold Kempers; Freddy Schunselaar-Mulder; Ouders 

Verhoeven-Aartsen en ouders Verhoeven-Bakker; Rica Hilhorst-Hilhorst en 
Herman Hilhorst; Jan Blom 

wo. 25 dec.: Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron 
Bouwens; jgd. Mina van Kooij-van Dijk en Johan van 

Kooij; Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer 

Bingh; Siem Tolboom; Wim van Valkengoed; Nico 
Lieshout; Annie van de Boom-Zwart; Van Nam Tran; 

Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; Emmy Peters-
Berg 

do. 26 dec.: Emmy Peters-Berg 
zo. 29 dec.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; 

Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab 
Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen 

van Vihn 
zo. 5 jan.: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en 

broer Bingh; Antoon Berg; Arie van Daatselaar; 
Everardus van Daatselaar; Griet van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam thi 
Diêm; Nguyen van Vihn; Hok, Eddy, Mely en Max Oey 

zo. 12 jan.: Herman van den Hengel; Gerard van Dijk; Everardus van 

Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick 
en Bep van den Heuvel-van Wegen; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; 
Nguyen van Vihn 
zo. 19 jan.: Cilia Blom; Everardus van Datselaar; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Van 
Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 

zo. 26 jan.: Everardus van Daatselaar; Ruth van Daatselaar; Corrie van 
Daatselaar-van Esveld; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; 

Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Petrus Johannes en Margaretha van de 
Wolfshaar-van den Hoven;Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van 

Vihn  
zo. 2 febr.: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Antoon 

Berg; jgd. Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gradus van 
de Wolfshaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam 

thi Diêm; Nguyen van Vihn; Hok, Eddy, Mely en Max Oey 

zo. 9 febr.: Herman van den Hengel; Gerard van Dijk; Corrie van Daatselaar-
van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van 

Wegen; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 
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zo. 16 febr.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van ’t Klooster-van den 

Hengel en Michiel Huurdeman; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen 
van Vihn 

zo. 23 febr.: Ruth van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus 
en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; jgd. Johan van Kooij en Mina van 

Kooij-van Dijk; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn  
 

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-
4941261 

 
 

 
 

Overleden 

Maria Gerarda (Marja) Hoekstra-Tessels, 67 jr. 
Joseph Wilhelmus (Jos) Verhoef, 95 jr. 
 

* Mogen zij rusten in vrede 
 
 

Dopen 
Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het 

parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen 

naar leusden@stlucas.nu.  
 

 

Herder op leeftijd 
De herder, die ook de herderin had kunnen zijn en als eerste het zingen 

van de engelen hoorde, midden in de nacht, was reeds op hoge leeftijd. 

Die herder kende de pijn van het leven. 

Hij wist van de tegenslag en verdriet. 

Toch was zijn hart niet gesloten. 

Hij was niet bitter geworden. 
Zijn hart was blijven hopen op een nieuwe tijd, ontvankelijk was hij 

gebleven. 

Hij hoorde als eerste de engelen die zongen van het Goede Nieuws 
midden in de nacht… 

*Marinus van de Berg 

 
 

 

 
 

 

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nu
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Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 
Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu     

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   

 
Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 
leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.  

 

Locatieraad Leusden: 
Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 

Penningmeester: Mariël Masselink 
Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 
Paulien Flinkerbusch, Hank Beermann 
 

Financiën  

St. Jozefkerk Leusden, NL 88 RABO 033 5901905  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  

Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

06-29457203  
 

Huur De Kom  

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
 

 

 
 

  

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
http://www.caritas-stlucas.nl/
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 22 februari 2025 

 
Kopij graag vóór 7 februari 2025 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

Vriendelijk licht van God 

Licht uit Licht 

leid ons in deze duistere dagen Van de winter  

en in deze soms duistere tijd.  

Geef ons Uw wijsheid om alle dwaasheid te weerstaan. 

Leer ons met U verlangen naar vrede. 

Zegen alle volken met Uw vrede. 

 
(Nico van der Peet, pastoor te Laren, Nrd-Holland) 

mailto:leusden@stlucas.nu

